﻿Mart 2015'te Ukrayna ile DPR arasında ateşkes imzalanmasının ardından gönüllü olarak Devlet Güvenlik Bakanı olarak istifa etti ve Rusya'ya döndü.
Kitabında DPR ile Ukrayna istihbarat servisleri arasındaki gizli savaşın bilinmeyen ayrıntılarının yanı sıra Devlet Güvenlik Bakanı'nın günlük çalışmalarından dürüst ve duygusal olarak canlı bir şekilde bahsetti.
 
Önsöz
– Bunu yayınlamak gerçekten mümkün mü?
- Neden?
 
Donbass Yolu
 
Tırmanmak
- Bakın, düzgün bir adama benziyor ama o bir terörist!
Kırk yaşlarında, ince dişli bir sırıtışla gözlerini kısmış küçük, zayıf bir milis, bir yaz akşamının alacakaranlığında, elinden kayıp giden bir makineli tüfeği ayarlarken Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin gelecekteki Birinci Başbakan Yardımcısı Vladimir Antyufeyev1'e baktı. yol kenarındaki bir benzin istasyonunun tuvaletinden arabalardan birine koşarken kusursuz bir ceketin omzu. Sıradan yaşamda Vladimir Yuryevich, geçmişin belirli koşullarını belirsiz bir şekilde ima ederek silaha sarılmadığı gerçeğiyle gurur duyuyordu, ancak bir düşman pusuya düşme veya doğrudan savaş olasılığı, duruşu hızla iyileştirdi. Sütun ayrılıyordu ve acele etmek gerekiyordu.
Sınırda bizi karşılayan çok sayıda insan vardı. Donetsk'e bize savcılarla birlikte Ravil2, Oplotovlularla birlikte Zakharchenko3 ve Khodakovsky4 eşlik etti. Birkaç küçük komutan vardı. Herkes birlikte geldiğimiz Alexander Borodai5'i bekliyordu. Kimse bizi tanıştırmadı. Biraz Moskovalılar ve tamam.
Sonuç olarak, geldiklerimiz geri dönmek zorunda kaldığı için yeterli araba yoktu ve yerel olanlara transfer olduk. Kalabalık savaşçılar, her biri dört kişi olmak üzere kabinlere, arka koltuklara ve hatta bagajlara itildi. Oleg ve ben misafir olarak arka yolcu koltuklarına yalnızca bir kişi oturduk. İyi insanları anlayan, kayan kaskını düzelten ve eski bir AK-47'yi sürekli elden ele geçiren milis, balgamlı yaşlı sürücünün yanında oturarak olup bitenler hakkında yorum yaptı.
- Neden orada uğraşıyorlar! Onları hendek kazmaya gönderin!
O zamanlar tehdit edici derecede önemli bir çağrışıma sahip olan bu neşeli cümleyi ilk kez ondan duyduk. Hendek kazın. Bu evrensel bir cezaydı. Suçlular ve ihlalciler hendek kazmak için ön cepheye gönderildi. Bu etkinlik, katılımcılarına zengin ve canlı, ancak her zaman uzun süreli olmayan bir yaşam deneyimi vaat ediyordu.
Donetsk isyancıları tarafından ele geçirildikten sonra Donetsk'in bölgesel yönetimi
Donetsk'teki ilk üç gece, Artem ve Bogdan Khmelnitsky'nin merkezi caddelerinin kesiştiği noktada bulunan "Başkent Oteli" ne taşınana kadar, Sasha Kofman'ın bazı yerel işadamlarından kiraladığı büyük bir özel evde uyumak zorunda kaldık. Savaştan önce ev pahalı bir genelevdi, bu nedenle mevcut DPR hükümetinden ve Novorossiya parlamentosundan bazı ziyaretçiler adresi biliyordu. Ev görkemliydi ve kamp yapmak için elverişsizdi.
Biz vardığımızda Oleg Tsarev de oraya ulaşmıştı. O dönemde Tsarev'in Novorossiya Parlamentosu Başkanı olarak listelendiği ve Kofman'ın da onun ilk yardımcısı olduğu dikkate alınarak sıralama belirlendi. Bu durum uzun sürmeyecek. Maiyetleri evde onlarla birlikte yaşıyordu, bu yüzden yeterli yer yoktu.
Henüz görevlerimize resmi olarak atanmadığımız ve Rus Dünyası için verilen mücadeleyi izlemeye gelen sıradan Moskova turistleri olarak algılandığımız için, büyük bir patronun tüm dış işaretlerini taşıyan Antyufeev daha yüksek bir odaya yerleştirildi. . Oleg ve ben saunada eski, dar bir kanepe ve bilardo masasında uyumak zorunda kaldık. Bodrum katında bulunan havasız ve rahatsız bir saunada uykunun, çatı altındaki büyük bir odadan daha huzurlu olduğu zamanlar yeni geliyordu. Henüz şehrin sürekli ve büyük bir bombardımanı olmamıştı.
Donetsk'te kalışımın dördüncü gününde tapınağa gittim. Uzun süre önce Boroday'ın, ardından Alexander Zakharchenko'nun ikametgahı olan Stolichny Oteli'nin karşısında bulunan Kutsal Başkalaşım Katedrali, Donetsk'in öne çıkanlarından biriydi. İçerisi görkemli ikonostazlarla süslenmiş güzel ve sade bir tapınak şehrin gururuydu. Gelecekte, çevredeki parkta yürüyüş yaparak ve Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı'ndaki hizmet adaylarıyla konuşarak çok zaman geçireceğim.
Tapınağın girişinin önünde geleneksel bir duyuru vardı: "Silahlara izin verilmez." Strelkov'un terk ettiği yerleşim yerlerinden birinde milliyetçilerin tapınakta dua eden milisleri vurduğu ve bunun da ritüeller etrafında gerginlik yarattığı bilgisi vardı.
Ama kilise güzel ve sakindi.
Donetsk'in Kutsal Başkalaşım Katedrali, başka bir Ukrayna bombardımanından sonra şehir
Gün ay parlaklık, zenginlik ve içerik bakımından akıp giderken, telaşlı günlük yaşam başladı. Donetsk Bölge Devlet İdaresi'nin on birinci katındaki sürekli koşuşturma, Borodai'nin düzensiz programıyla doğrudan örtüşüyordu. Onbirinciye, ya onuncuya giden, hala merdivenleri tırmanmanız gereken ortak bir asansörle ya da manyetik anahtarları Bakanlar Kurulu üyeleri ve birkaç kişi tarafından tutulan ayrı bir asansörle ulaşabilirsiniz. özellikle güvenilenler. Anahtarımı geldikten bir hafta sonra aldım. Halen bu günlerin anısına saklanmaktadır.
O zamanlar binanın girişinde her zaman çok sayıda aktivist görev yapıyordu. İnsanlar kararlı bir tutum sergilediler. Milislerin farklı birimleri için kayıtların yapıldığı sürekli çadırlar kuruldu. Çoğunlukla emekliler ve yerel içişleri organlarının çalışanlarından oluşan Donbass Gazileri Birliği "Berkut"un (SVD "Berkut") çadırı dikkat çekici bir şekilde göze çarpıyordu. Savaş koşullarında bağımsız polis birimlerinin etkisiz hale gelmesi nedeniyle belli bir süre sonra bu yapı dağılacak. Her akşam Bölge Devlet İdaresi çevresinde dini geçit töreni yapılıyordu.
İçerideki odaların hemen hepsi çok sayıda insanın saldırılarının, mücadelelerinin ve görev günlerinin izlerini taşıyordu. Bazı katlar diğerlerinden ayrı olarak kendi komutanları, varlıkları ve çıkarlarıyla kendi hayatlarını yaşadılar. En bütünleyici ve saygın olanı Oleg Tsarev'e atanan bloktu.
Bireysel koridorlara ve ofislere girebilmek için çöp yığınlarının, mobilyaların, aceleyle kaynaklanmış metal zeminlerin ve tahkimatların ve binanın Donetsk isyancıları tarafından tutulduğu süre boyunca tüm katlarda kaotik bir şekilde oluşan barikatların üstesinden gelmek gerekiyordu. Vladimir Antyufeev'in yaptığı ilk şey, binanın genel komutanını atamak, "Augean ahırlarını" sökmek ve bodrum katında bulunan bomba sığınağının kilidini açmak için bir ekip atamaktı.
Sadece birkaç gün sonra kontrol etmek için bir neden vardı. Bereza ve ben, kapılarından biri Boroday'ın resepsiyon odasına açılan büyük bir toplantı odasındaydık. Kabine toplantılarının ve basın toplantılarının yapıldığı geniş bir oval masa vardı. Salon boşken ilgimizi çeken kişilerle konuşmak için burayı kullandık. Bir noktada resepsiyon alanının kapısı aniden açıldı ve Antyufeyev hızlı bir adımla neredeyse odaya koşuyordu. Sandalyenin arkasında asılı olan ceketini kapıp dışarı fırladı ve çıkarken bize hızla bir şeyler anlattı. Sözleri duymadım ve Oleg'e bunun ne olduğunu sordum. Oleg şimdi bizi Point U ile bombalayacaklarını söyledi. Daha sonra ortaya çıktığı gibi, Krasnodon'daki komuta merkezinden devlet idare binasının artık "U Noktası" 6 tarafından vurulacağına dair bilgi geldi.
Bir bomba sığınağının bodrumunda, Donetsk Bölgesel Devlet İdaresi, 10 Haziran 2014.
Salondan çıktığımızda üst katlardaki tüm rengarenk insan kalabalığının merdivenlerden aşağı indiğini gördük. Vladimir Yuryevich zaten uzakta bir yerdeydi, Başbakan'ı görmesi gerektiğini söyleyerek sivillerin arasından geçmekle meşguldü. Bir darbe durumunda arkamızda insanlar olduğu için Oleg ve benim onu takip etmemiz bir şekilde sakıncalıydı. Bu nedenle, geride kalanları hızlandırarak sütunu kapattık ve her katta koridorlara ve yakınlardaki birkaç ofise atlayarak yüksek sesle aşağı inmeyi talep ettik. Tüm kamp oldukça yavaş ilerliyordu ve eğer "U Noktası" gerçekten gelirse hiç şansımız olmayacağı açıktı.
Üçüncü kata ulaştığımızda kalabalığın durduğunu gördük. Burada Antyufeyev'e doğru ilerlemek zaten mümkündü, burada Vladimir Yuryevich'in emriyle çok dikkatli bir şekilde sökülen geçidin bomba sığınağının devasa kapısına dayandığı ve komutan tarafından bir anahtarla kilitlendiği ortaya çıktı. öğle yemeği için ayrılmıştı. Yakınlarda öğle yemeği yiyen komutanı ararken yaklaşık on beş dakika bekledik ve sığınağa girdik. Oturup ayrı yollarımıza gittik. Çalışmaya devam ediyoruz.
I. Strelkov ve M. Reginskaya
Sekreter Elena Ivanovna Filippova ve onun yerine geçen genç, akıllı Tanya, başbakanlık ofisinin dinlenme odasındaki toplantılar ve sohbetler sırasında atıştırmalıklar oluşturan sandviçleri düzenli olarak kesiyorlar. Bazen onlara daha sonra DPR Savunma Bakanı Igor Strelkov'un (Girkin)7 eşi olacak olan Boroday'ın sekreteri Sergei Kavtaradze Miroslava Reginskaya yardım ediyordu.
Ancak Boroday ile fazla zaman geçiremedik, Oleg ve ben ayrıldık, durumu incelemeye ve uygun insanları aramaya başladık. Bu, Strugatsky'lerin "Kötülük Yükü"nde mecazi olarak tanımladığı sonsuz bir arayıştı. Çalışma başladı. Şimdilik geleneksel isimlerle Başbakan'ın danışmanları olarak listelendik.
 
Adım adım
Dislokasyonun belirlenmesi
Daha önce halkın öfkesinin ve ardından gelen saldırıların ana hedeflerinden biri olan Donetsk SBU departmanının bina kompleksinin, biz vardığımızda Strelkov tarafından işgal edildiği ortaya çıktı. Bakanlar Kurulu'nun8 resmi kararına rağmen, çeşitli nedenlerden dolayı DPR Devlet Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kullanılması imkansızdı.
İlk olarak, olaylar başlamadan önce tam anlamıyla gerçekleştirilen büyük çaplı yenileme çalışmalarına rağmen, Mart-Nisan 2014'teki devrimci olaylar sırasında tesisler önemli ölçüde hasar gördü. Daha sonra tarafımdan işe alınan SBU'nun lojistik hizmetinin eski memuru Alexander Podkopaev, doğrudan dahil olduğu bu onarımdan acı bir şekilde sızlanacak.
İkincisi, biz gelmeden önce şehre taşınan Strelkov, karargâhını orada kurdu. Onu tahliye edecek güç ya da fırsat yoktu. Gerek yoktu. Savaş daha önemli. Tüm bunlara ek olarak tesisin bir kısmı, gelecekte askeri polisin konuşlanacağı geçici gözaltı hücreleri olarak donatıldı.
Donetsk isyancıları tarafından ele geçirildikten sonra Donetsk SBU departmanı binasının merkezi girişi
Binalar arasında hava saldırılarından ve topçu bombardımanından oldukça iyi korunan birkaç bina vardı. Strelkov, eski bir operasyonel özel iletişim binası olan bunlardan birine yerleşti. Binada yeni yönetim bloğunun cilalı yenilemesi yoktu, ancak konumları nedeniyle bombardımana karşı oldukça güvenliydi. Yakınlarda SBU'nun yolsuzluk ve organize suçla mücadelede uzmanlaşmış ana departmanı "K" binası vardı. Pavel Gubarev sembolik olarak oraya yerleşti.
Şehirde güçlünün egemenliği geçerliydi ve sadece güçlü olmak gerekiyordu. Kaynakların biriktirilmesi gerekiyordu. Bu nedenle, Oleg Bereza9 ile yapılan anlaşma uyarınca, DPR Devlet Güvenlik Bakanlığı ilk bir buçuk ay boyunca 17 Temmuz'dan itibaren Donetsk bölgesi İçişleri Bakanlığı binasının kanadında görevlendirildi. DPR İçişleri Bakanlığı'nın merkezi aygıtı. Zor durum göz önüne alındığında, bu, herhangi bir ağırlaşma durumunda birbirlerine destek olmayı mümkün kıldı.
Pozisyonu kabul ediyorum
17 Temmuz 2014'te, iki haftalık durum araştırmasının ardından, Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanı olarak onaylandım; daha önce bir süre önce Başbakanın güvenlik danışmanı, ardından da bakan vekili olarak çalıştım. Bu gün, DPR MGB10'un resmi yaratılma tarihidir.
Bakanlık ilan edildiğinde, listeye göre personel sayısını temsil ediyordu - Devlet Güvenlik Bakanı'nın şahsında bir birim, MGB'nin yeni kesilmiş mührü şeklinde bakanlığın maddi kaynakları ve bir Dairesinin kurulmasına ilişkin kararname yayınlandı. Ne ziyaretçi meslektaşlarım ne de herhangi bir kaynağım vardı.
Bazıları MGB'nin benden önce de var olduğuna inanıyordu ama bu öyle değil. Gerçek şu ki, daha önce DPR Servisi veya Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın (bölüm farklı belgelerde farklı şekilde adlandırılıyordu) başkanlığına atanan Alexander Khodakovsky, tamamen sıradan bir nedenden dolayı MGB'yi oluşturmayı başaramadı. Büyük çaplı düşmanlıklar başladı ve Khodakovsky'nin tabur komutanı ve ardından Vostok tugayı şeklindeki ikinci enkarnasyonu baskın hale geldi. Muhtemelen, bu koşullarda bu doğruydu, çünkü ön saflarda savunucular olmadan herhangi bir devlet inşasından söz edilemezdi. Departman sadece gerçekte değil, aynı zamanda yasal olarak da oluşturulmadı - MGB'nin oluşumu ve yasal statüsü hakkında herhangi bir karar yoktu. “Vostok” savaşçılarının edindiği tek şey, saygınlık için kullandıkları “MGB DPR Taburu “Vostok” yazılı lamine kartlardı.
Khodakovski
Alexander Khodakovsky görevden alınmasını ve benim atanmamı acı verici bir şekilde kabul etti. Kendisiyle Başbakanlık'ın salonunda buluştuk. Sorularımıza dikkat etmeyen ve kim olduğumuzu gerçekten anlamayan Alexander Sergeevich, 26 Mayıs'ta Donetsk havaalanında11 olup bitenleri hemen kendi versiyonunu anlatmaya başladı. Bu olayların onun için acı verici olduğu ve dünya görüşünü ciddi şekilde etkilediği açıktı.
Vostok tugayının komutanı Alexander Khodakovsky
Antyufeyev onunla iletişim kurmaya başladı ve Oleg ile benim ayrılmamızı talep etti. Otoritesinin gücüyle onu ezebileceğinden emindi. Ve yanlış hesapladı. Khodakovsky'nin yaşam yolunu etkileyici bir şekilde inceleyen ve artık onun liderliği altında nasıl çalışacağını anlatan Vladimir Yuryevich, kazanan bir havayla şunları söyledi: "Yarın Vostok'un komutasını devralacağım." Yarın asla gelmeyecek.
Daha sonra Gorlovka komutanı Igor Bezler12 ile yaptığı görüşmede de aynı hatayı yapacak. Önemsiz bir konu hakkında onu telefonla aramış ve kendisine aşina olmadığı için Bezler tarafından herkesin bildiği yerlere gönderilmişti.
Daha sonra acı bir şekilde "Onları sınırdan kendim getirdim" diyen Khodakovsky'nin kızgınlığının sonucu, onun cumhuriyete geçici gösterişli muhalefeti olacaktır. Normal bir askeri koordinasyon durumunda olması, kendisine verilen görevleri yerine getirmesi nedeniyle, daha sonra kendisine pahalıya mal olacak olan DPR hakkında açıklamalarda bulunmasına kamuoyu önünde izin verecektir.
Ağustos ayında iş meseleleri nedeniyle bir süre Rusya'da kalmak zorunda kaldım. İşte o zaman Khodakovsky'den rahatsız olan Antyufeev ile Antyufeev'den rahatsız olan Khodakovsky arasındaki çatışma sert bir hal aldı.
Antyufeyev, yeni oluşturduğum MGB'nin temelini kullanarak, çalışanlarıma, işletmelerden birinin kapasitesini hurda metale ayıran birkaç Vostok savaşçısını tutuklamalarını emredecek. Hikayenin keskinliği, bu sektördeki rakiplerinin gözaltına alınmasıyla eklenecek. Sonuç olarak, Khodakovsky'nin emrindeki "Vostok", Vladimir Antyufeev'in emriyle tutuklananların tutulduğu DPR Devlet Güvenlik Bakanlığı üssünü çevreleyecek, ekipmanı ayarlayacak ve Zushka13'ten birkaç el ateş edecek.
Donetsk'e döndükten sonra bu sorunları çözmek zorunda kaldım. Yavaş yavaş Alexander Khodakovsky ile ilişkiler düzeldi ve olumlu hale geldi. Onunla iletişim kurmanın ilginç olduğu ortaya çıktı. Alexander Sergeevich çok okudu, bilgiyi ve anlamları bir sünger gibi emdi.
Kendini dünyadaki bir tür manastır şövalyesi gibi hissetti. Bu kendini tanımlama, yüksek derecede manevi ve dini katılımdan etkilenmiştir. Bu karakter, bir özel kuvvet askeri ile rafine bir entelektüelin tuhaf bir karışımıydı ve kendisi de güç bileşenine odaklanmadı. Bunun ilginç bir karışım olduğunu söylemek gerekir, ancak bu da sorunlara ve yansımalara doğrusal olmayan tepkilere yol açtı.
Sosyo-politik yaşamda bu, Ukraynalı politikacıların zihniyetinin geleneksel özgüllüğü ile çarpıldı; bunun özü, sürekli olarak alternatif güç merkezleri arayışı ve "bahis koyma ve giriş bulma" girişimleridir. Yeni iktidar sisteminde, Yunan mitolojisinin en iyi geleneklerindeki "göksel varlıkların" tüm tutku yelpazesine sahip olabileceğini ve birbirleriyle karmaşık ilişkilere sahip olabileceğini, ancak emanet edilenler üzerinde tek kontrolün hakim olduğunu hâlâ anlayamıyordu. Bölge sıkı bir şekilde gözlemlendi. Hareketleri, modern Rusya'nın "tek komplo - tek sahip" eğilimiyle doğrudan çeliştiği için, o anda, öncelikle Alexander Khodakovsky'nin cumhuriyetin potansiyel lideri olarak reddedilmesine ve daha sonra onu devletten uzaklaştırmasına yol açan şey buydu. bariz yararlarına rağmen inşaat halindeki mimari.
Khodakovsky uzun süre kendisini DPR koordinat sisteminde bulamadı. Süreçlere katılımının doğum izlerinden biri de Donetsk havaalanı için yapılan ilk savaştı.
 
Savaşın sembolü olarak havaalanı
Donetsk havaalanı için yapılan savaşlar, tüm askeri çatışmanın genel aptallığının canlı bir örneğiydi. Konsantre olmuş ve değişen durumu yansıtıyor gibi görünüyorlardı.
26 Mayıs 2014'ün bilinen olaylarıyla başladılar. Bu gün, Ukrayna ve Donbass'ta olup biten her şey için bir dönüm noktasıydı. Önceki gün, 25 Mayıs'ta, Ukrayna Anayasasına aykırı olarak Batı toplumunun aktif olarak teşvik ettiği erken cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı.
Böylece Batı, yasadışı Kiev hükümetini meşrulaştırdı ve sonuçta hükümete tam yetki ve bir yol haritası verildi. Bu, yeni Ukrayna liderliğinin hayatta kalmasının ana koşulunun son derece saldırgan bir Rus karşıtı politika tarafından belirlendiği Rubicon'du. Buna karşılık Ukrayna güvenlik güçleri için yaşananlar, yeni hükümetin bayrağı altında inşa etmenin temeli oldu.
Alexander Zakharchenko, Ukraynalı paraşütçülerin cesetlerinin Ukrayna temsilcilerine teslim edilmesinden önce Donetsk havaalanı yakınında röportaj veriyor. Şu anda Ukrayna tarafından büyük topçu bombardımanı başlıyor, önceden uyarıldı.
O gün havalimanındaki durum neden trajik bir senaryoya göre gelişti?
Gerçek şu ki, etkinliklere katılanların çoğu için öncelikli ve en çok arzu edilen örnek Kırım'dı. O zamanın en popüler pankartlarından biri “Donbass” idi. Kırım. Rusya". Ve “Kırım Baharı”nın ana özelliği kansızlığıydı. Barışçıl yöntem kullanılarak askeri birlikler ve yetkililer kontrol altına alındı. Donbass'ta da başlangıçta aynı yolu izlemeye çalıştılar. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri teçhizatının önünde duranlar sivillerdi14. Rusya Devlet Başkanı'nın meşhur konuşmasında bahsettiği konu da tam olarak budur15. Olayların böyle gelişmesini umut etmek için her türlü neden vardı.
Yakalanan Ukraynalı askeri personel, yoldaşlarının cesetleriyle birlikte Ukrayna tarafına teslim edilen tabutlar taşıyor. Bu mahkumlardan bazıları, Alexander Zakharchenko'nun kararıyla aynı gün hiçbir koşul olmaksızın, artık kavga etmeyecekleri garantisi altında ebeveynlerine nakledilecek.
Düşmanın tam olarak dikkate alınmayan tamamen donması olmasaydı. Normal bir insanın kadınlara ve çocuklara ateş etmesi kabul edilemez. Okullara, hastanelere, kiliselere ve doğum hastanelerine top ve tanklarla ateş açılması kabul edilemez. Asker, kendi halkıyla değil, düşman ordusuyla savaşması gerektiğini anlıyor.
Ukrayna'da durum farklı çıktı. Tüm sınırlar hızla geçildi. Kafalarındaki kafa karışıklığı, genel propaganda, Batılı danışmanlar ve müsamahakârlık bacchanalia, Kiev'in "Overton pencerelerini" hızla doğru yöne çevirmesine izin verdi.
Havaalanında ölen Ukraynalı paraşütçülerin cenazelerinin teslim edildiği Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Albayı
Ocak 2015'te, en ünlü Ukraynalı mahkumlardan biri olan, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin 81. hava indirme tugayının 90. hava indirme taburunun sözde “Ukraynalı siborgları”16 tabur komutanı Oleg Kuzminykh ile konuşmak zorunda kaldım. 26 Mayıs 2014'te havaalanı mücadelesine de katıldı. Bu sağlam Zhytomyr adamı, zombileştirme mucizelerini açıkça gösterdi. Ukrayna devlet propagandasının sürekli dövülmesi sayesinde, kendimize ateş ettiğimize içtenlikle ikna olmuştu.
Onu, bu durumda Ukrayna mevzilerinden çok uzakta olması gereken, kullandığımız topçuların balistik verilerini hesaba katmak da dahil olmak üzere, kendi kendini ateşleme teknolojisini tanımlamaya davet ettim. Cevap verecek hiçbir şey bulamadı, sadece bazı özel gelişmiş Rus topçu gelişmelerinin fantastik versiyonlarında kafası karıştı.
Kuzmin'lerle yapılan bu görüşmenin ertesi günü, Donetsk havaalanında ölen Ukraynalı paraşütçülerin birkaç cesedinin düşmana teslim edilmesi planlandı. Bu karar, onurlu bir şekilde savaştıkları ve kendilerini yakalanma tehdidi altında buldukları için el bombasıyla havaya uçurdukları için verildi. Ukrayna ordusunun genel olarak bozulmasının arka planına karşı, böylesine erkeksi bir davranış saygıyı hak ediyordu. Cenazelerin kabulünü organize etmek için gelen Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir albay, eğer bu süreç televizyon kameraları tarafından görüntüleniyorsa, "eğer öyleyse, o zaman cesetlerle ne yapmak istiyorsanız onu yapın" sözleriyle kategorik olarak cesetleri götürmeyi reddetti. Ama sonunda bir uzlaşma buldular.
İşte burada. Bu gün, 22 Ocak 2015 sabahı, Ukrayna ordusu Donetsk'in Bosse bölgesine ateş açtı. Milis teçhizatının onarıldığı bölgedeki Dongormash tesisini hedef alıyorlardı.
Bununla bağlantılı olarak tesis düzenli olarak bombalandı. Ancak topçuların yetersiz eğitimi ve kullanılan silahların yıpranması nedeniyle, o zamanlar olduğu gibi mermiler sıklıkla uçup gidiyordu.
Donetsk'in Bosse bölgesindeki Ukrayna birliklerinin topçu bombardımanı alanı
Yaylım ateşi tesisin yakınındaki bir toplu taşıma durağına, bir troleybüse ve oraya doğru gelen bir arabaya çarptı. Yaklaşık on beş kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı, patlama dalgası uzuvları parçaladı ve şiddetli sarsıntılara neden oldu. İnsanlar işe gidiyordu, bu yüzden ulaşım kalabalıktı. Oleg Bereza ve ben o sırada havaalanı bölgesinde Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslim edilmesini bekliyorduk. Kurbanlardan biri Oleg'in astı olan ve bacağı kopan genç bir kızdı. Oraya Zakharchenko ile birlikte gittik. Trajedi sahnesi korkunç görünüyordu. Kırıklar, ev eşyaları, yoldan geçenlerin insan vücudu parçaları, asılı troleybüs telleri, birinin kanlı ayakkabısı, devrilen çöp kutularından etrafa saçılmış, kan sıçramalarıyla boyanmış çöpler, hıçkıran akrabalar, hayatta kalanların şok durumu. Etrafı inceledikten ve yerel sakinlerle konuştuktan sonra Zakharchenko, Oleg Kuzmins'in de oraya getirilmesini emretti. Herhangi bir özel hedef olmadan. Sadece meslektaşlarının ne yaptığını kendi gözleriyle görmesini istedi.
Daha sonra onunla birlikte üsse geldiğimde bu durumun Zakharchenko'yu ne kadar etkilediğini fark ettim. Kapıyı çalmadan ofisine girdiğimde başı elleri arasında ağladığını gördüm. Bunlar, dayanılmaz insani acı ve acı yaşayan bir adamın normal erkek gözyaşlarıydı. Bu duyguyu Kuzmin'lerle paylaşmaya çalıştı.
Ukrayna silahlı kuvvetlerinin 81. hava indirme tugayının 90. hava taburunun sözde “Ukraynalı cyborgs” tabur komutanı Oleg Kuzminykh, Ukrayna ordusu tarafından Donetsk'in Bosse bölgesinin bombalandığı yerde, bir kişiyi öldüren bir şekilde ele geçirildi. çok sayıda sivil
Ancak Ukraynalı paraşütçü hiçbir şeye ikna olmadı; "özgür olmadığımız" konusunda ısrar etmeye devam etti. Donetsk sakinlerinin ölümlerine oldukça kayıtsız tepki gösterdi. Kendisine özgürlüğün kriterleriyle ilgili bir soru sorduğumda Kuzminykh, oldukça samimi bir şekilde, özgür olabilmek için Ukrayna televizyonunu izleyebilmek gerektiğini söyledi. Tüm bilinci ilkel Ukrayna ideolojik klişelerinden oluşuyordu. Daha sonra bir takasla esaretten kurtulan Kuzminykh, bazı propaganda amacıyla Bosse'a bizim de ateş ettiğimizi ve bir şekilde yerel halkla toplantısını düzenlediğimizi açıklayacak. Yani bu insanların propagandayla cilalanan ahlaki yozlaşmasının derecesi fahişti.
Bu nedenle Donetsk havaalanının kontrolünü barışçıl bir şekilde ele geçirme umudu işe yaramadı. Trajediyi kısmen açıklayan şey, operasyon liderlerinin ve bunun sonucunda da milislerin ve gönüllülerin çatışmaya yeterince hazırlıklı olmamasının gevşemesidir.
Savaş tecrübesine sahip oldukça nitelikli savaşçılar, keskin nişancılar, helikopterler ve tam teşekküllü bir savaş beklemiyorlardı ve yaklaşımları da işe yaramadı. Genel olarak Kırım'daki "kibar insanlar" bile bunun tam teşekküllü bir savaş olmasını beklemiyordu. “GRU” özel kuvvet askerlerinin “Savaşa hazırlanıyorsan her zaman geçit töreni yapacaksın” formülüyle karakterize ettiği bir durum ortaya çıktı. Eğer bir geçit törenine hazırlanıyorsan, o zaman mahvolmuşsun demektir." Bu, her şeyden önce saldırının hazırlanmasıyla ilgiliydi. Milislerin, havaalanındaki çatışmadan kısa süre önce Donetsk'in merkezinde düzenlenen geçit törenine katılması sembolik.
Tabii ki bu hikayede tüm cevaplar yok (her ne kadar bazı cevaplar olsa da). Saldırı emrinin neden bu kadar aceleyle verildiğine dair soruların yanıtları. Neden aslında kazandıktan sonra düşman güçlenmedi ve şehre bir saldırı başlatmadı. Saldırıdan önce ve sonrasında hiçbir yerde bu kadar umutsuzca savaşmamasına rağmen neden bu kadar beklenmedik ve öfkeli bir şekilde direnmeye başladı? Havaalanına saldırmak için gönderilen grubun asıl görevi neydi, asıl hedefi kim değiştirdi ve neden değişti? Her şeyin bir zamanı var.
O andan itibaren, başarısız saldırının organizatörü olan Alexander Khodakovsky, savaş orada planlanmamış olmasına rağmen, havaalanındaki savaşın görünüşte zayıf planlanması nedeniyle kötü bir itibar kazandı.
Bu zafer, 5-6 Haziran'da Marinovka sınır kapısına yapılan başarısız saldırıyla daha da artacak. Ve bu, Strelkov'un bir buçuk aydan kısa bir süre içinde Marinovka'ya başka bir başarısız saldırı başlatacağı gerçeğine rağmen, bu da milisler arasında kayıplara yol açacak ve hem havaalanına saldırı sırasında hem de önceki saldırı sırasında kayıpları kümülatif olarak aşacak. Khodakovsky'nin Marinovka'sı. Bilgi alanındaki insanlar buna dikkat etmeyecektir. Bu, medyada en çok ses getirecek olan Donetsk havaalanı için yapılan ilk savaş olacak.
Havaalanıyla ilgili diğer çatışmalar ritüel niteliğindeydi. Yavaş bir modda, Vostok, Özel Komite, Oplot, Kazaklar ve diğer küçük birimlerden savaşçılar orada ateş ediyordu. Bu, neredeyse hiçbir şeyin tamamen askeri güçler tarafından ele geçirilmediği ve milis taktiklerinin neredeyse tamamen savunma eylemlerine indirgendiği bir dönemdi.
Strelkov Donetsk'e vardıktan sonra havaalanının gözetimini istihbarattan sorumlu yardımcısı Khmury17'ye şu sözlerle emanet etti:
– Sergei Nikolaevich'in Kramatorsk havaalanına binmediği için borcu var. Bu borcunu ödeyecek.
Gloomy, havaalanındaki çalışmaları "küçük kuvvetlerle havaalanını yok edeceğiz ve sonra rahatlayıp yalnızca bunu yapabileceğimize karar verdiğinde, güçlü ve beklenmedik bir şekilde düşmanı vuracağız" yöntemine göre düzenledi.
Aynı zamanda, artık açıkça görüldüğü gibi, efsanevi nitelikte olan bilgiler düzenli olarak dile getiriliyordu. Düşman tanklarının dışarı çıktığı, karşılık verdiği ve ayrıldığı devasa yer altı geçitleri hakkında. Batılı PMC'lerin18 gizemli özel grupları tarafından havaalanında aranan ve korunan Yanukoviç ve diğer oligarkların değerli eşyalarının ve arşivlerinin önbellekleri ve düzenli olarak havadan atılan malzeme ve mühimmat vb. hakkında. Oradaki iletişimler elbette ki düşman, ancak hiç de bildirildiği gibi değil.
Strelkov'un Khmury gruplarını sürekli olarak başka yönlere dahil ettiği ve böyle bir askeri planlamanın olmadığı göz önüne alındığında, güçlü bir saldırı yapmak mümkün olmadı ve havaalanı geri alınamadı.
Hava limanının hızla ele geçirilmesi için zaman kaybedildi. Daha sonra, düşman, eski ve yeni terminallerde adım adım mühendislik savunma yapıları inşa ederek, tahkimatları donatarak ve sürekli konumsal savaşlar nedeniyle liman bölgesinin kendisini DAP'tan dışarıdan çevirerek, havaalanının geniş alanlarını giderek daha aktif bir şekilde geliştirmeye başladı. (Donetsk havaalanı) bu kutsal kelimenin daha eksiksiz bir içeriğiyle AD'ye (Donetsk havaalanı) dönüşür.
Sonbaharda Bereza ve ben orada gerçekte neler olduğunu kendi gözlerimizle görmeye karar verdik. Kendimizi uygun şekilde giyinip donattıktan sonra, milislere ait olduğumuzun bir işareti olarak "dağlara" beyaz bandajlar bağladıktan sonra, Vzletnaya, 11a'da o bölgede bulunan herkesin aşina olduğu dokuz katlı bir bina olan "dokuz" a gittik. sürekli bombalanan bölge. Ev, havaalanı girişinin eteklerinde bulunuyordu, Givi ve Motorola birimlerinin karargahı olarak hizmet veriyordu ve düzenli olarak mevcut her türlü silahtan düşman saldırılarına maruz kalıyordu. Sonraki bölgenin geri kalanı gibi, bir bilgisayar tetikçisi veya kıyamet sonrası film için görsel bir propaganda gibi görünüyordu. Kırık pencereler, çürük merdivenler, içlerine damlayan su, çıkıntılı duvar ve tavan parçaları, cephedeki kabuk delikleri ve delikler. Bir koridor binayı ikiye bölüyordu. Düşmana "karşı" konuşlandırılan ilkinde, üst katlarda gözlem noktaları bulunuyordu. İkincisinde, koridorun karşısında birkaç karargah odası vardı.
Motorola ve Givi bölümlerinin genel merkezinin bulunduğu bina, Donetsk havaalanı girişinin önünde bulunuyordu. "Dokuz" olarak bilinir
O dönemde eski terminal DPR birimleri “Sparta” ve “Somali” tarafından kontrol ediliyordu.
Rehberimizi alarak havaalanına gittik.
Keskin nişancılardan ve bombardımandan saklanarak sürekli binadan binaya koşmak zorunda kaldık.
Gösteriş yapmaya ve o zamanın ileri Donetsk modasını takip etmeye karar vererek, bel kemerine takılan Multicam evrensel kalça kılıfını bacağıma taktım. Çok destansı bir kovboy versiyonu. Koşarken kılıf bacağıma çarptı, hareketi engelledi ve duraklardan birinde onu açarak Stechkin'i boşaltma alanına koydum. Daha uygun hale geldi. Gösterişlerin savaşta yeri yoktur.
Oleg ve benim gruplarım ayrıldı. Havan saldırısı başladı. Yakınlarda üç mayın donuk bir şekilde yankılanıyordu ve elek delikleri olan hangarlardan birinde bir traktörün altına uzandık. Mayınlara “wogs” ve bir keskin nişancı eklendi. Daha sonra etrafa bakınıp beni ilgilendiren konular hakkında sonuçlar çıkardıktan sonra özel kuvvetlerimden bir grup takviyeyi zırhlı araçla çağırdım ve karargaha doğru yola çıktım. Bereza'yı güçlendirmek için "kalkış" grubunu gönderdim, çünkü o anda "kişisel güçler"19 ile bulunduğum yerden Oleg'in grubunun bombalı pist boyunca hareketine doğru gitmenin bir anlamı yoktu.
– Orada ne yapmalıyız? Bakanımız gitti ve bırakın polisler bu işi kendileri halletsin ve kendi işlerini halletsinler!
Özel kuvvetlerimin kıdemli subayı, çatısına makineli tüfekle otomatik taret monte edilmiş zırhlı aracının kokpitinden bölgeyi inceliyordu.
– Konuşmayı bırakın ve görevi tamamlayın! - Konuşmacının sözünü kestim. Savaşçı beni “tepede”20 tanımadı. Bu sırada Motorola21 geldi ve yönetimin havaalanına onsuz girmesine öfkelendi (gerçi askerlerim tesisteki kıdemli subay olarak onu olay hakkında uyarmıştı). Arsen'in yaratıcı yorumuna göre konuşulan Rus dili tuhaf yabancı notalarla geliyordu.
26 Mayıs 2014'te Donetsk havaalanındaki çatışma anı.
Makineli tüfekle ateş altında yerde Başbakan Alexander Borodai var. Çekimler asistanı Sergei Kavtaradze tarafından yürütülüyor.
Bir süre sonra Oleg de geri döndü. Hiçbir kayıp olmadı, ancak orada gerçekte ne olduğuna dair oldukça net bir anlayış vardı. Olan bitene objektif bir açıdan bakmanın yanı sıra, eski terminali savunan savaşçıların acil sorunlarını da çözmeye çalıştık. Yaklaşık kırk kişinin normal üniforması, yiyeceği ve cephanesi yoktu. Talebimiz üzerine Alexander Zakharchenko bu sorunları çözdü. Ne yazık ki, "Kurt" çağrı işaretini taşıyan kıdemli garnizon ve diğer birkaç asker, iki hafta sonra bir düşman tankı tarafından doğrudan ateşle vurulduğunda ölecek.
Genel olarak, havaalanı savaşı milislerin artan tutarlılık, koordinasyon ve eğitim düzeyini doğru bir şekilde yansıtıyordu. Ve beklendiği gibi milisler tam teşekküllü bir orduya dönüştüğünde havaalanı ele geçirildi.
 
Entropiden
Sosyal normların çöküşü
Emile Durkheim ve Robert Merton 2014 yılında Ukrayna'da sosyal anomi teorilerinin tam olarak doğrulandığını bulmuşlardı22. “Meydan dönemi” sırasında Ukrayna toplumunun belirli bir yerleşik değerler sisteminin tarihsel standartlara göre hızlı, neredeyse anında ayrışması, parçalanması ve çöküşü, eski normların artık ilan edilen yeni ideallere uymadığı bir duruma yol açtı. Bunu, toplumun tüm ahlaki temellerinin çığ gibi çökmesiyle birlikte ciddi toplumsal sapmalar izledi.
Sonuç olarak, işkence yapmaya, öldürmeye, hakaret etmeye, tecavüz etmeye ve soymaya başlayan sadece manyaklar ve patentli alçaklar değildi. Tüm Ukrayna toplumu, beynin "kendisinin" devam eden tüm kaosunu "kör noktaya" koyduğu ve buna kendisinin bir bahane bulduğu bir durumu kabul etti. Bu anlamda Hitler'in toplumu izole edilmiş bir olgu değildi.
Profesyonel psikiyatristler bu durumu biliyor. Kesin tanısı olan bir hastaya dönüp şunu söylerseniz:
- Sevgili, sana danışmak istiyorum. Bazı semptomları olan bir hastam var. Ancak bunun sınırda bir durum mu yoksa zaten bir hastalık mı olduğuna nihayet karar veremiyoruz?
Bundan sonra, iletişim kurduğunuz hastanın semptomlarını isim vermeden anlatmaya başlayın.
Yanıt olarak şunu duyacaksınız:
- Evet, o tam bir psikopat! Tabii ki hasta.
Bu tür hastaların beyni karşılaştırmalı olarak kendini tanımlama yeteneğine sahip değildir. Aynı hastalık sürecimizdeki birçok katılımcıda ortaktır. Ukraynalı bir pop grubunun bir zamanlar söylediği gibi, "maymunun beyni maymunu görür."
Temmuz ayının başında Donetsk'e vardığımda, daha dün, her iki taraftaki sıradan ülkenin sakinlerinin, hem kitlesel hem de çılgınca sokak gösterilerinden karşılıklı imhaya ne kadar hızlı geçtiklerine hayret ettim.
“Dağlara bir uçak düştü. Bir kurtarma seferi gönderilir. Bunun sonucunda kurtarma ekipleri uçağın enkazıyla birlikte dağa gelir. Yakınlarda bir ateş yakılmıştı ve bir adam insan bacağını yiyordu. Ateşin yanında büyük bir yığın insan kemiği ve kalıntısı var. Kurtarıcıları görünce gözyaşları içinde onlara doğru koşar ve boğularak ayaklarının dibine düşerek bağırır:
- Evet hepsini yedim! Mecbur kaldım! Bu bir varoluş mücadelesidir, ya ben, ya ben! Çocuklarım var, dünya acımasız ve bunlar doğanın kanunları! A-ah-ah!!!
“Dostum, her şeyi anlıyoruz... Çocuklar, doğa, varoluş... ama felaketin üzerinden sadece iki gün geçti...”
Her savaş ve devrim için tipik sayılabilecek içişleri organlarının durumu oldukça gösterge niteliğindeydi. Askerin, sertifikaya sahip kişiden daha korkunç ve güçlü olduğu ortaya çıktı. Durumun efendisi olduklarını hisseden polis ve diğer kolluk kuvvetleri, makineli tüfekli adamlara karşı evrimsel rekabeti anında kaybettiler.
Yalnızca Donetsk bölgesinde içişleri organlarının toplam temsilcisi sayısı 16.000'den fazlaydı. Ve bu, savcılık, iç birlikler, ceza sistemi, SBU, sınır muhafızları, Özel İletişim, SVRU vb. olmadan gerçekleşir.
Basit aritmetik. Temmuz 2014'ün başında "Oplot" en fazla 600-800 kişiden, "Vostok" ise yaklaşık 800-900 kişiden oluşuyordu. Bezler'in yaklaşık 350-400'ü vardı. Küçük Kazak grupları, RPA vb. de büyük sayılar vermedi. Kolluk kuvvetleri ayaklanmayı bastırabilirdi... ama korkuyorlardı.
"Görev. Bir adada iki kabile yaşıyor. Birinin yüz kişisi var. Ve herkes eline bir sopa alıp komşularına karşı savaşa girmek istiyor. Diğerinin ise on bini var. Ve herkes komşusunun eline bir sopa alıp komşu kabileye karşı savaşa girmesini istiyor. Soru. Kim kazanacak?" Bu arada, bu süreç güçler dengesi kadar popüler desteğin derecesi ile de karakterize edilmiyor. Çünkü ondan korkuyorlardı. Ve tabii ki Rusya. Artı Maidan sonrası örgütsel parçalanma.
Oleg Bereza ve ben Donetsk Bölge İçişleri Bakanlığı'na girdiğimizde kelimenin tam anlamıyla polis memurlarını toplamak zorunda kaldık.
Oleg sistemi yeniden başlatarak harika bir iş çıkardı. Yemin eden ilk 500 kişi kategorik olarak çağrılara cevap vermeyi veya devriyeye çıkmayı reddetti. Bunun nedenleri vardı. Özellikle üniformanın üzerinde Ukrayna sembollerinin varlığı göz önüne alındığında, merminin bu şekilde yakalanmış olabileceği düşünülüyor. Şeritler hızla kesildi ve daha sonra yeni bir form sipariş edildi. Bereza, DPR özelliklerine sahip ilk trafik polisi arabalarıyla büyük gurur duyuyordu.
Oleg, Ukrayna'nın imalarından uzaklaşmak ve Rusya ile uyum vektörünü belirtmek için polisin adını polis olarak değiştirmeye karar verdi. Devriyeler milisler tarafından güçlendirildi ve yalnızca bu, ilk aşamada durumu istikrara kavuşturdu.
Bu anlamda, polisin konumu neredeyse her zaman (tabii ki yalnızca geleneksel kolluk kuvvetleri işlevlerini yerine getiriyorsa) savaşın ve durumun yetkililer tarafından kontrol edilmesinin veya bunun eksikliğinin bir barometresidir. Toplumda kimlik hakkı ne kadar fazlaysa, makineli tüfek hakkı da o kadar az olur ve bunun tersi de geçerlidir.
Bu konuyla ilgili komik bir olay hatırlıyorum. Eylül 2014'te DPR İçişleri Bakanı ile yardımcıları ve bakanlığının daire komutanları arasındaki toplantı sırasında bir asistan ofise girdi ve şunları söyledi:
- Oleg Vladimirovich! Sana göre, hımm... Toz.
- DSÖ?!
- Toz!
O anda, boyu 150 santimetreyi geçmeyen küçük, çok komik bir kız ofise girdi ve şöyle dedi:
– Binanızı Ukrayna'ya bilgi aktaran sunucuların varlığı açısından incelemeliyim! Böyle bir bilgi var...
-Kimsin sen tatlım?
- Ben Dust'ım! Khmury'den...
Tozlu Kasvetli ve kasvetli toz hakkında genel kahkahalar ve tartışmalar.
O anda sokakta her şey o kadar da komik değildi. Genç bayanla birlikte gelen özel kuvvetler polis binasının etrafını sardı ve keskin nişancılar konuşlandırdı.
(Bir süre sonra, Donbass Gönüllüleri Birliği'nin Moskova ofisinde, Gönüllü rozetini sunmadan önce, bu kıza bu olayı hatırlatıyorum ve şaka yollu olarak rozetin Oleg Vladimirovich Bereza tarafından sunulması gerektiğini söylüyorum, Ekaterina çok kızaracak ve Bunun neden olduğunu şaşkınlıkla hatırlamaya başlayın.)
Sonunda elbette çatışma aşıldı, ihtiyacı olan herkesten özür dileildi ama gerçek bir gerçek olarak kaldı. Sorunları “kimde daha fazla silah var” ilkesine dayalı olarak çözme alışkanlığı kolay gelir ve çok zor bir şekilde ortadan kalkar.
Eylül ayında Oplot komutanlarından birinin "Stalker" çağrı işaretiyle tutuklanmasını emrettim. Bunun iyi nedenleri vardı. Yüksek Kurul milletvekili olduğu için Bölge Devlet İdaresi binasının yakınında gözaltına aldılar.
Akşam MGB binası Oplot tarafından kordon altına alındı ve "Cadet" çağrı işaretini taşıyan komutanlardan biri, saldırı tehdidi altında yoldaşlarını teslim etmemi önerdi. Bu tür durumlarda nasıl tepki vereceğimi biliyordum ve çatışma sorununu çözdüm.
Ancak bu tür durumlar ilk başta düzenli olarak yaşanıyordu. DPR Devlet Güvenlik Bakanlığı binası, saldırganların çevredeki üç kişiyi ciddi şekilde yaraladığı 11 Kasım 2014'te meydana gelen sonuncusu da dahil olmak üzere, üç tam teşekküllü saldırı girişiminden sağ kurtuldu.
Başka bir sefer, MGB'nin operasyonel birimlerinden biri, ciddi bir suç işlediğinden şüphelenilen bir grup insanı gözaltına almaya başladı. Dedektiflerin ve soruşturmacının güç desteği ve korunması için bakanlığın özel kuvvetlerinin kullanılması talimatını verdim.
Tutuklamaya gittik. Bir süre sonra, özel kuvvetlerden birinin bir çatışmada öldürüldüğü ve geri kalan çalışanların Vostok'un önemli ölçüde üstün güçleri ve DPR Savunma Bakanlığı'nın istihbarat departmanı tarafından engellendiği bana bildirildi.
O zamana kadar tüm kilit komutanlarla zaten ilişkiler kurduğum için sorun hızla çözüldü. Vostokovitler geri çağrıldı ve askeri istihbarat dairesi komutanı Khmury, olaydan sorumlu askerlerini vurmayı bile teklif etti. Yasalara sıkı sıkıya bağlı kalmayı talep ettiğim için reddettim. Kendini ihlal ediyorsun, başkalarına sorabilir misin?
Sonuç olarak trajik hikayenin başka bir koordinasyon eksikliğinden ve şehir içinde aşırı miktarda silah bulunmasından kaynaklandığı ortaya çıktı.
MGB memurlarının ilgili daireyi kapattığı sırada, iki Vostok savaşçısı yakındaki bir dairede dinleniyordu. Bir düşman sabotaj ve keşif grubuyla karşılaştıklarına veya başka bir versiyona göre kendileri için geldiklerine karar vererek takviye çağrısı yaptılar ve kendileri baskın bir pozisyon alıp ateş açtılar. Yardıma gelen “Vostokistler” askeri istihbarat askerleriyle buluştu ve Ukraynalı sabotajcıların ortadan kaldırılmasına kardeşçe yardım teklifinde bulundular. Sadece benim müdahalem daha da trajik sonuçlardan kaçınmamızı sağladı.
Olayla ilgili ceza davası açıldı, soruşturma başlatıldı, failler gözaltına alındı. Kentsel ortamlarda silah taşınmasının son derece sınırlandırılması, askerlere izin verilmesi ve mümkünse milis birimlerinin sivillerin yoğun olduğu bölgelerden çekilmesi yönünde acil bir girişimde bulundum.
Cephenin her iki tarafındaki genel bacchanalia, tamamen sistemsel ve alaycı bir yaklaşımla bir arada mevcuttu. Gerçek şu ki, askeri işlerin özel teorik gelişmelerinde, örneğin birçok ülkenin askeri istihbarat görevlileri ve askeri özel harekat birimleri tarafından iyi bilinen bir dizi tavsiye bulunmaktadır.
Bunların özü, savaş sırasında, partizan veya diğer özel görevlerin, düşman tarafından çevrelenen bölgenin derinliklerinde nispeten uzun bir süre boyunca çözülmesi durumunda, birkaç temel sorunun sistematik olarak çözülmesi gerektiği gerçeğine dayanmaktadır. Ve bunlardan ilki güvenlik. İkincisi arzdır.
Yerel düzeyde direnişin önkoşulları keskin bir şekilde azaldığında, arka plan oluşturularak güvenlik sağlanmalıdır. Bir savaş komutanının adının bile etrafınızdakileri hayrete düşürdüğü an. Bu, bir dizi kanıtlayıcı cezai eylem gerektirir. Böylece böylesine sert bir müfrezeye veya komutana karşı bir hayvan dehşeti stereotipi oluşturuyorlar. Ancak buna zorunlu olarak yarı-iktidar kurumlarının oluşumu eşlik ediyor. Bolşevikler bu planı “Kızıl Terör”de neredeyse mükemmel bir şekilde uyguladılar.
İlk görevin çözümü, ikincinin uygulanması için önkoşulları oluşturur.
Otoriteniz ve korkunuz nedeniyle durumun yeterli düzeyde kontrol edilmesiyle, kendi kendine yeterlilik sorunlarının çözümü tamamen teknik hale gelir.
Burada askeri komuta yalnızca hukuki işlemlere ilişkin konuları düzenlemekte, nihai karar mercii olarak görev yapmakta ve sivil ya da askeri-sivil yöneticileri atamaktadır. Tüm. Ayrıca sinerji ilkelerine göre sosyal yönetim sistemi kendini yeniden üretir.
Doğru uygulandığında çok etkili hale gelen bu tekniğin sorunu yalnızca bir tanesidir. Düşmana karşı operasyon yapmak üzere tasarlanmıştır. Ve eğer bunu New Hampshire'da veya Wroclaw yakınlarında değil de kendi evinizde yaparsanız, o zaman halk tarafından desteklenen adil bir kurtuluş mücadelesinin faydalarını kaybedersiniz. Tabii etkili bir propaganda aygıtınız ve güçlü bir aşkınsal ideolojiniz yoksa.
Bu teknik, Ukrayna ordusu ve özellikle sözde "gönüllü" milliyetçi taburlar tarafından aktif olarak uygulandı. Böylece 2014 yazında Aidar taburu23 Novosvetlovka köyünde iyi bilinen bir cezalandırma operasyonu gerçekleştirdi. İlk olarak köyde kapı kapı “temizlik” gerçekleştirildi. Sadık sakinler arasından yeni bir yönetim atandı. Bunun göstergesi olarak, Sovyet anıtları havaya uçuruldu ve milislerle bağlantısı olduğundan şüphelenilen çok sayıda kişi bölge sakinlerinin önünde idam edildi. Herhangi bir ihtiyaç olmamasına rağmen, savaşçılar kayıt bahanesiyle tüm sakinleri kiliseye toplayarak ateş etmeye başladı ve kiliseyi ateşe vermeye çalıştı. Çok sayıda yerli yaralandı. Daha sonra, "Aidarovitler" bu hikayeyi LPR'nin diğer yerleşim yerlerinin sakinlerine tehditkar ve "eğitici" bir örnek olarak getirdiler. Bu tür vakalar yaygındı.
Ama elbette bazı komutanlarımızın çok toplu olmasa da girişimleri oldu. Bunu sert bir şekilde durdurmam gerekiyordu.
Davetsiz
Çeşitli milis birimleri arasındaki çatışmalar ilk aşamalarda düzenli olarak ortaya çıktı. Denetleme ve kontrol yapılarının zayıflaması, sürekli risk ve silahlara erişim ile birleştiğinde, bazıları için sürekli mücadele etmek zorunda kalan sahte bir müsamahakarlık duygusu yarattı. Bunun büyük resme dönüşmesine izin verilemezdi. Savaş nedeniyle durum zaten dengedeydi.
...Ekim 2014'ün sonunda, bir gün, düşündüğümüz gibi, biraz sakinlik yaşandı. Oleg ve kişisel gruptaki adamlarla nadir rahatlama türlerinden biri olarak kalan buhar banyosu yapmaya karar verdik.
Erittim. Bu sırada bölgemize hizmet veren trafo merkezine bir mermi isabet etti. Elektrik kesildi. Korkutucu değil. Birkaç mum ve büyük bir elektrik feneri yaktılar.
Yakınlarda ilk makineli tüfek ateşini duyduğumda hamamda yıkanıyordum. Cebinde Glock bulunan bir bornozu giyerek soyunma odasına atladı. Yukarı koştum, Oleg beni kovalıyordu. Eşyalarımı bıraktığım odamın kapısı açıktı ve Oleg kolunu çekerek kapının kilitli olduğunu fark etti. Yürürken küfrederek anahtarı almak için aşağıya koştu. O andan itibaren bu odaya bir makineli tüfek yerleştirecek ve anahtarını her zaman yanında bulunduracaktır.
Odaya koştu, pantolonunu giydi, bornozunu giydi, makineli tüfeğini aldı, emniyetini çıkardı ve aşağıya koştu. “Abram” zaten bir makineli tüfekle kapının karşısında yatıyordu.
Yani, ne oluyor?! Özel kuvvetlerimi telefonla aradım ve “kişisel” bir askere keşif yapması talimatını verdim ve makineli tüfekle kapının önüne konumlandım. Bahçede birkaç el silah sesi daha duyuldu. Bir Kırım güvenlik askerinin yaralandığı bilgisi geldi.
Özel kuvvetler geldi ve kapılar açıldı. Saldırganlar kaçtı ancak Kırım onlardan biri kasıklarından, ikisi bacağından olmak üzere üç kurşun aldı. Bugün onun doğum günüydü ve olaydan kısa bir süre önce herkese küçük bir pandispanya ikram etmişti.
Önce Kırım'la birlikte hastaneye gittik. Onu orada bırakıp araştırmaya gittik.
Nerede ve kimi arayacağımız konusunda zaten kabaca bir fikrimiz vardı. Sonuç olarak ortaya tipik bir tablo çıktı. Oplot birimlerinden birinden askerler evi kontrol etmeye karar verdi. Onlara göre komşular bazı şüpheli kişileri ihbar etti. Bunu aptalca yaptılar. Failleri bulup gözaltına aldık ve ceza davası açıldı.
Kırım'daki hastaneye döndüğümüzde doktordan, durumunun kritik olması nedeniyle bacağın kesilebileceğini öğrendik. Özel kemik sabitleme pimleri yardımcı olabilir, ancak hastanede bunlar yok. Hemen aramaya başladık, özel bir tıbbi depo bulduk, açtık ve iğneler getirdik. Operasyon tamamlandı. Sonunda bacak kurtarıldı.
Kırım'dan gönüllü olarak geldiği için Kırım'ın kendi çağrı işareti vardı. Zaten Donetsk'te birlikte yaşamaya başladığı bir dul kadın buldu. Başlangıçta, özellikle Temmuz 2014'te düşen Boeing'in bulunduğu yere kadar bana eşlik ettiği "kişisel ekibimin" bir parçasıydı.
 
Onay ve Boeing
17 Temmuz 2014 yoğun bir gündü.
Öğle yemeğinde, devlet güvenlik bakanları ve İçişleri Bakanlığı adayları DPR Yüksek Konseyi tarafından değerlendirildi. Resmi olarak Bakanlar Kurulu kararıyla ayın 14'ünde atandık, ancak o dönemde hükümet üyelerinin onaylanması prosedürü parlamentonun onayını gerektiriyordu.
Konsey toplantısı renkli geçti. Birçok milletvekili doğrudan ön cepheden geldi. Masalardaki otomatlar not defterlerinin yanındaydı. Neredeyse hiç soru sorulmadı. Rusya'dan ve tamam. Demek ki hatırlıyorlar, yani unutmamışlar. Yani umut var.
Toplantının hemen ardından düşen Malezya Boeing'iyle ilgili bir mesaj geldi. Daha önce Emniyet Teşkilatlarından Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı olarak atanan Vladimir Antyufeev, "bu durumda kendisinin ifşa edilmemesi gerektiğini" söyleyerek olay yerine gitmeyi kategorik olarak reddetti ve bana oraya gitmem talimatını verdi. Evet, ben de aynısını yapardım. Ayrıca başbakan da oraya koştu ve sonunda arabasıyla Alexander Borodai ile birlikte uçağın düştüğü yere doğru gidiyorduk.
Boeing'in kaza mahallinin havadan görüntüleri
Birkaç kilometre boyunca uzanan uçağın dumanı tüten enkazının vektörü, düşüşün lokalizasyonuna yol açtı. Biz vardığımızda düşme alanı Oplot güçleri ve milisler tarafından kordon altına alınmıştı. Girişte, aralarında yabancıların da bulunduğu çeşitli gazeteci gruplarıyla yollarımız kesişti. Bazılarına bizimle erişim izni verildi. Ulaşmış.
O andan itibaren Cehenneme giden yolun neye benzediğini tam olarak biliyorum.
Hava hızla kararıyordu. Araba farları kaza mahallini aydınlatıyordu. Yol tuhaf görünüyordu. Kirli kahverengi gölge ışığın altında mat bir şekilde parlıyordu. Bitişikteki çimenler aynı renkteydi ve hep birlikte katılaşmış magma hissi oluşturuyordu. Koku. İtfaiyecilerin aşina olduğu yanmış insan eti kokusu, yanmış çimen, yaz tozu ve düşen uçağın derisinden çıkan dumanlarla karışmıştı.
– Andrey Yurievich, dikkatli ol! Kafa derileri var...
Deutsche Zeitung'dan bir gazetecinin Boeing kazasının olduğu yerde çekilen ve birçok Batılı yayın organının raporlarını resimlediği bir fotoğrafı. Fotoğrafta Başbakan Alexander Borodai güvenlikle birlikte. Solda sivil kıyafetli - yazar
“Kişisel” dövüşçü omzumu tuttu. Yerde gerçekten de saç ve kafatası parçalarıyla birlikte bir insan derisi vardı. Borodai neşeyle etrafına bakarak yakınlarda yürüdü. Daha sonra karakterinin tuhaflığının, aşırı koşullarda artan gücü olduğunu fark ettim. Koruyucu refleks.
İnsan eti parçaları ortaya çıkmaya başladı. Daha çok, daha az... Boroday ve ben cehennem gibi bir yolda yürüdük. Araba durağının yaklaşık yüz metre uzağında bir yığın insan cesedi gördük. Otuz civarında. Hemen hepsi çıplak. Bunların arasında çocuklar da var. Bir uçak patlamasının kendine özgü bir özelliği, giysilerin genellikle yüksek hızda ve patlama dalgasının etkisi altında yırtılmasıdır. Ancak aynı zamanda yırtılmış ve yırtılmış bacaklar ve kollar giysi kalıntılarıyla kaplıydı. Bu durumda olduğu gibi, basınç altında, uçağın sıvılarıyla birlikte yolu ıslatan vücutlardaki kanın neredeyse tamamı sıkılıyor.
Çevremize bakınıp savcılığa, Acil Durumlar Bakanlığına ve olay yerinin korunması için milislere görev verdik. Ertesi gün DPR, olayla ilgili zamanında soruşturma yapılması için resmi olarak Kiev'e olay bölgesinde ateşkes teklif edecek. Ukrayna buna, saldırı girişiminde bulunarak ve kaza yerini daha fazla bombalayarak karşılık verecektir.
Borodai gazetecilere röportajlar veriyor. Sonunda, bugün onaylanan DPR Devlet Güvenlik Bakanı ile konuşmayı teklif ediyor. Aralarında yabancıların da bulunduğu çok sayıda gazeteci yanıma geliyor. Bu sırada tamamen bulanıklaşan geceyi kameralar kesiyor.
Bana uçağı kimin düşürdüğünü soruyorlar. Bildiğim gerçekleri söylüyorum. Geçen hafta boyunca resmi Ukraynalı temsilciler, Rus uçaklarının kendilerini bombalamayı planladığına dair ellerinde bulunan bilgiler konusunda histerik davrandılar ve sözde bunun için milisler Su-25'leri hakkında bir hikaye başlattı. Bu bağlamda Ukrayna, mevcut tüm hava savunma sistemlerini ön cepheye çekmiştir. Ukrayna'nın askeri oluşumlarındaki kaos, birkaç paralel kontrol merkezinin (ATO karargahı, Silahlı Kuvvetlerin karargahı, gönüllü oluşumların karargahı) varlığında, sahadaki faaliyetlerini koordine etmelerine izin vermiyor, bu da yol açıyor sürekli “dost ateşi”ne. Gökyüzünde ise durum daha da çelişkili. Zaten havacılıkta kazalar ve yıkımlar yaşanmış olmasına rağmen, Donbass üzerindeki gökyüzünün kapanmaması boşuna değildi. Temiz.
Boeing parçalarının ve yolcu gövdelerinin çarpışma alanlarından biri
Boeing patlamasında ölenlerin cesetlerinin toplanması
Önümüzdeki birkaç gün içinde cesetler bölgeden toplanıyor. Bunu Acil Durumlar Bakanlığı yapacak. Oleg Bereza, Alexey Diky24'e kordonu, güvenliği ve cesetlerin toplanmasını organize etmesi talimatını verecek. Bu çalışma, birkaç gündür uyumayan Vahşi'yi uykulu bir uyurgezer gibi gösterecek.
Cesetlerin dağılması büyüktü ve bu da ilginç ve trajik durumlara yol açtı. Örneğin kurbanlardan biri ıssız bir kırsal evin üzerine düştü ve çatıyı kırarak içine düşerek bir keçiyi öldürdü. Patlama yolcunun kafasını kopardı ve diğerleri gibi kıyafetlerini de yırttı. Sonuç olarak, talihsiz, yalnız yaşlı kadın, bir adamın çıplak, başsız cesedinin yanında bir gün boyunca oturup onun götürülmesini bekledi.
Hadi geri dönelim. Strelkov'un askeri konseyinin toplantısına katılamadım.
 
Askeri Konseyler ve Strelkov
Askeri konseylere kimler gidiyor, neden gitmiyor?
Strelkov'un askeri konseyi, milis birimlerinin komutanlarının bir toplantısıydı. Igor Vsevolodovich, Donetsk'e vardığı andan itibaren ona eşlik etmeye başladı, ancak muhtemelen Slavyansk'ta da aynısını yapmıştı. Geleneksel olarak, o zamanlar DPR Savunma Bakanı ve Vostok liderleriyle zaten çatışan Igor Bezler'in temsilcileri toplantıya katılmadı. Zakharchenko'nun komutanı düzensiz ziyaretlerde bulundu. Zakharchenko'nun kendisi bunlara katılmadı ve Strelkov'a karşı zorla ve resmi olarak tarafsızlığını gösterdi. Bunu, daha sonra kendisi üzerinde büyük etkisi olan Borodai'nin isteği üzerine yaptı.
Igor Bezler'in bölümü.
Merkezde mavi paraşütçü bere takan "Şeytan"
Bazen Kazaklar geliyordu. Strelkov'un Kazaklarla ayrı bir hikayesi vardı. Açıkça onlardan hoşlanmadı ve bunu her akşam her türlü aşağılayıcı sözler ve sözlü hakaretlerle vurguladı. Temmuz ayı boyunca nadir istisnalar dışında her gün orada olmaya çalıştım.
Strelkov'a tabi olmak istemeyen Khodakovsky, Bezler, Zakharchenko ve diğer bazı komutanların konumu basit ve anlaşılırdı. Açıkça dile getirildi. Sonuç olarak, DPR o anda hala bakanlık pozisyonunun otomatik idari itaat anlamına gelmediği devlet inşa etme durumundaydı. Bu noktaya adım adım yürüdük. Sorunlar resmi iş unvanlarına göre değil, gerçek otorite ve askeri potansiyele göre kararlaştırılıyordu.
İnsanların zihinlerinde, topraklarını düşmandan koruma ve sivilleri savunma şeklindeki kişisel temel görevin net bir şekilde anlaşılmasının aksine, birleşik bir direniş ideolojisi henüz tam olarak oluşmamıştı.
Bazıları Ukrayna'nın tamamının Rusya'ya ilhak edilmesini hayal ederken, diğerleri sadece sekiz Ukrayna bölgesinin Rusya yanlısı “Novorossiysk” kısmını hayal ediyordu. Bazıları “Novorossiya”nın sosyo-sosyal çarpıklıkların düzeltildiği “Rusya versiyon 2.0” biçiminde bağımsız bir devlet hayalini kurarken, bazı sağcı milliyetçiler “Novorossiya”yı “Rus ulusal devleti” olarak adlandırdı. Bazıları yalnızca Donbass'ın ilhakını umuyordu. Pek çok kişi Ukrayna'nın federalleşmesini, Kiev yönetiminin değişmesini ve tek bir Avrasya alanının yaratılmasını bekliyordu. Birçok Kazak, Donbass topraklarında bağımsız bir Don Ordusu Bölgesi kurmayı umuyordu.
Genel olarak monotonluk yoktu, ancak elbette Rusya ile herhangi bir biçimde birlik arzusu hakimdi. Böyle bir siyasi dünya görüşüyle, o dönemde DPR'nin rolüne ilişkin algı ve cumhuriyete yönelik tutum doğal olarak çok farklıydı ve birçok kişi için belirsizdi.
Strelkov'un kendisi de DPR'nin tam teşekküllü bir bakanı olmaya çalışmadı. Bakanlık aygıtı yoktu, birçokları gibi DPR'nin bir veya iki gün içinde bitip başka bir şeye dönüşeceğine inanarak bu tür çalışmaları organize etmeye çalışmadı. Bu durumda kendisini yalnızca o zamanlar daha çok sevdiği milis komutanı pozisyonuyla sınırladı.
Böylece, Khodakovsky, Zakharchenko ve diğer bazı komutanlara kendilerini kendilerinden soyutlamaları için daha fazla neden verdi, çünkü DPR'nin askeri yapılarının ilk oluşumu sırasında Vostok taburu devlet güvenliği ve Oplot bir kolluk yapısı olarak belirlendi. Doğal olarak bu durum birimleri milis sisteminden ayırdı.
Donetsk'e yapılan mantıksal konumsal hamle de başlangıçta Strelkov'un ilgisini çekmedi. Rus birliklerinin girişini beklerken kendisine önde gelen bir komutanın ihtişamını bahşetmeye çalıştı. Sonunda birliklerin olmayacağı ve parlak çizgili üniformalar, parlak ödüller ve parke ofisler yerine zorlu askeri günlük yaşamın olacağı netleştiğinde, nihayet Bakanlar Kurulu'nun bulunduğu yere başkente taşındı. güvenilirlik ve güven için tüm garnizon ona.
Buna göre, DPR'nin tamamı değil, Donetsk bölgesinin tamamı, Slavyansk ve diğer şehirlerin terk edilmesinden önce, etkili bir şekilde ek beyliklere dönüşerek sorumluluk bölgelerine bölündü. Böyle bir sistem, o andaki durumlara daha esnek tepki vermemizi sağladı, ancak daha sonra sıkı bir merkezileştirme üzerinde çalışacağız. Ama bu daha sonra gelecek.
Aynı zamanda sorumluluk alanları ampirik olarak inşa edildi. Igor Bezler, Gorlovka, Yenakievo, Makeevka'nın yakın kısmı ve çevresini kontrol ediyordu. Strelkov - Slavyansk ve tüm Slav-Kramatorsk topluluğu. Ve eğer Gorlovka ve Slavyansk milisler tarafından hızla kontrol altına alındıysa, o zaman Boroday'ın asıl olduğu Donetsk ile her şey çok daha karmaşıktı. Makeyevka ile birlikte şehirde bir buçuk milyondan fazla insan vardı; büyüklüğü, önemi ve altyapısı temelde farklıydı. Borodai'nin başbakan olarak doğrudan kontrolü, Donetsk'in ötesinde sınıra kadar olan tüm yerleşim yerlerini (Torez, Zugres, Shakhtersk, Khartsyzsk vb.) kapsıyordu.
Gelecekte Alexander Khodakovsky'nin de kendi mülkü olacak. 18-20 Ağustos 2014'te Ukrayna birlikleri Yasinovataya25'e girdi ve hatta ortasına bir Ukrayna bayrağı astı. Vostok merkezli birimlerimiz inatçı ve şiddetli çatışmalarla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 95. Tugayını şehir dışına sürdü. O zamandan beri Khodakovsky de prensliğini aldı.
Mevcut durum
Donetsk'te bir dizi farklı Ukrayna askeri birimi ve güvenlik gücü konuşlandırıldı. Güçlü askeri desteğin olduğu Kırım'da bile bu birimlerin kontrol altına alınması üç haftadan fazla sürdü. Burada Kırım fırsatı yoktu. Askeri birliklerin son saldırıları Donetsk'te ancak Haziran 2014'ün sonlarında gerçekleşti.
Alexander Khodakovsky, 29 Haziran 2014'te Ukrayna Ulusal Muhafızlarının 3037 askeri birliğinin üssüne son kez saldırmaya çalışacak ve bu da tüm cephaneliğinin patlamasına yol açacak. Bir gün önce A1402 kısmı çekildi.
Donetsk'te o günlerde en başarılı olanı, Alexander Borodai'nin Valentin Ivanovich Motuzenko (“Ataman Ivanovich”) liderliğindeki Kalmius birimiyle birlikte ayrılmasının Haziran ayında baskın yaptığı Shchorsa Caddesi'ndeki 3004 Ulusal Muhafız üssüne (konvoy taburu) yapılan saldırıydı. 26, 2014. Elbette yeterli silah olmamasına rağmen, şehrin savunması için asgari düzeyde yeterli küçük silah elde etmeyi mümkün kılan, beş milis askerinin yaralandığı bu operasyondu. Boroday daha sonra bana, o günlerde tuvaletinde makineli tüfekler için birkaç el bombası fırlatıcısı bulundurduğunu ve bunları özel bir ödül olarak en seçkin kişilere verdiğini söyledi. Gelecekte ödül hiyerarşisinde bunların yerini “Stechkins”26 alacak.
Igor Nikolaevich Bezler, biz gelmeden önce şehir polis departmanına kelimenin tam anlamıyla tek başına saldırmaya çalışacak, ancak gücünü önemli ölçüde artıracak. Bundan önce tüm DPR yapılarının çok az kaynağı vardı.
Yani Donetsk üzerinde nispeten tam bir kontrolden ancak tüm askeri birliklere ve bölge polis teşkilatı binasına yönelik saldırının tamamlandığı 2 Temmuz 2014'ten itibaren bahsetmek mümkün oldu. Bundan önce, şehirdeki milis grupları ve ilan edilen halk iktidarı, aslında Kiev yanlısı silahlı yapılarla çevriliydi; bu yapılar, yalnızca bireysel komutanların geçici kararsızlığı, milislere verilen kitlesel halk desteği ve ihlaller nedeniyle yeterli faaliyet gösteremedi. merkezi Ukrayna hükümet sisteminin
DPR'nin derhal kendi idari organlarını oluşturma fırsatı yoktu. Bağımsız kaynaklar da. "Halkın yöneticilerini" atama girişimleri sefil bir şekilde başarısız oldu ve kamusal yaşamın önemli alanlarında tam bir felce yol açtı.
Şehir, yerel halkın desteğini ve saygısını kazanan, resmi olarak Ukrayna yanlısı belediye başkanı Lukyanchenko tarafından yönetilmeye devam etti. Kiev'deki yetkililer onu pek ilgilendirmiyordu; kendi topraklarının mutlak efendisiydi, ancak DPR'nin liderliğine karşı herhangi bir direniş göstermedi ve sürekli olarak gerekli tavizleri verdi. Lukyanchenko'nun varlığı gerekliydi çünkü Strelkov onu ayrılmaya zorlayana kadar her ay Ukrayna bütçesinden emekli maaşlarına, diğer sosyal hizmetlere ve şehrin ihtiyaçlarına giden birkaç milyon dolar almayı başardı.
Bu parayı almak için alternatif kanallar yoktu. Donetsk'e gelen Strelkov, doğal olarak Lukyanchenko'yu şehirden çıkaracak, nüfusun sorunlarını çözme fırsatını kaybetmiş olacak ve onun yerine çok karakteristik çağrı işareti olan “Paşa Besheny” ile gayretli bir milis olan arkadaşı Pavel Gubarev'i önerecek. ”. Bu durum şehrin yaşam destek yönetim sürecinin geçici olarak aksamasına ve bunun sonucunda da birçok hayati konuda aksamalara yol açacaktır. Böylece ağustos ayı başlarında şehrin susuz kalacağına dair ciddi bir tehdit ortaya çıktı. Bu sorun Boroday'ın danışmanı Leonid Simunin tarafından büyük zorluklarla çözüldü.
Slav topluluğundan ayrılan Strelkov, başlangıçta Gorlovka ve Yenakievo'da Igor Bezler ile durmaya çalışacak, ancak sert bir geri dönüş alacak. Aslında, krallığını terk edip kaybeden prenslerden biri başkalarının yanına gitti. Bu pek sevindirmediği gibi diğer komutanların otoritesini de artırmadı.
Mantık katıydı: Madem benim olanı saklayamıyordum, neden sana kendiminkini vereyim ki?! Yalnızca yerel halkın karşılıklı kavgalarında hakem olarak algıladığı Alexander Borodai'nin otoritesi ve Rus imajı, Strelkov'un "Şeytan" a başarısız bir yaklaşımın ardından Donetsk'e nispeten acısız bir şekilde yerleşmesine ve komutayı almasına izin verdi.
Mayıs 2014'te Mariupol27'ün düşmesi de Strelkov'un otoritesinin ciddi şekilde çökmesine katkıda bulundu. “Azov”28 9-13 Mayıs'ta şehri ele geçirdiğinde ve milislerin, sivillerin ve polislerin infaz edilmesiyle trajik sonuçlar doğurduğunda, Strelkov zaten bir aydır Slavyansk tarafından tutuluyordu. O zamanlar kendisini zaten milislerin komutanı olarak adlandırmıştı. Mariupol, Andrei "Çeçen" Borisenko'nun liderliğindeki yaklaşık otuz ila kırk kişiden oluşan küçük bir milis garnizonu tarafından kontrol ediliyordu. O dönemde direnişin ana ve en organize merkezi olan Slavyansk'tan destek alamayan şehir, Ukraynalı "Azak" saldırısının ardından terk edildi. Aynı zamanda şehirde konuşlanmış milislerin liderleri arasında ciddi iç ihanet işaretleri de vardı.
Strelkov, Mariupol'un düşüşünden sonra Slavyansk'a yönelik büyük çaplı bombardımanın başlamasına rağmen, bu en önemli liman merkezinin savunmasına mutlak bir kayıtsızlık gösterdi. Yerel saha komutanlarından birinin bana acı bir şekilde söylediği gibi, Strelkov'a 50 milis getirdi ve önemli bir kısmı oradan geldiği ve şehirlerini savunmak istediği için onları Mariupol'a gönderme teklifiyle 500'e kadar milis daha seferber etmeye hazırdı. . Strelkov, Slavyansk ve Kramatorsk'un savunmasının daha önemli olduğunu söyleyerek onlara silah ve destek vermeyi reddetti ve gelenlere kendisiyle kalmalarını emretti. Buradaki ek bir nüans, Strelkov'un resmi pozisyondaki selefi olan DPR'nin ilk Savunma Bakanı Igor Khakimzyanov29'un Mariupol yakınlarındaki “Azak” ile yapılan savaşta esir alınması ve Strelkov'un katılmaktan mümkün olan her şekilde kaçınmasıydı. bir takas yoluyla da dahil olmak üzere serbest bırakılması. Strelkov DPR'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra cumhuriyete geri dönecek.
Böylelikle Strelkov, özellikle Slavyansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Druzhkovka'yı Mariupol'u savunmadan bırakarak, koşulsuz genel liderlik hakkına sahip tek bir komutan olarak algısını kendisi yok etti. Yerel halk açısından bu, kontrol ettikleri topraklarda da aynısını yapacağı anlamına gelecektir. DPR Yüksek Konseyi milletvekillerinden birinin Temmuz 2014'teki oturumlardan birinde kürsüden söylediği gibi: "Güvenimizi haklı çıkarmadı."
Igor Nikolaevich Bezler, Strelkov'a karşı özellikle olumsuz bir tavırla öne çıktı. Gerçek şu ki, Slavyansk'tan çok daha büyük ve savunması daha zor olan Gorlovka, Slav garnizonunun geri çekilmesi nedeniyle ikincisinin yerini alacak. Gelecek aylar boyunca şehir, Strelkov'un Slavyansk'tan kaçtığı kanlı bir kuşatma altında kalacaktı. Ancak “Bes”, Slav kaçağının yapamadığını yaparak şehrini kurtarabilecek ve geri çekilmeyecektir. Üst düzey komutanların kapalı toplantılarında Slavyansk'tan ayrıldıktan sonra Konstantinovka ve Druzhkovka'da kendisini güçlendirmediği için suçlanacak olan "Şeytan" Strelkov'dur. Ona göre "Şeytan'ın onu sırtından bıçaklayacağından" emindi. Doğal olarak herkes bu tür tartışmaların saçmalığını anladı.
Alexander Borodai'nin Strelkov'u maskesini çıkarmaya ve ilk kez televizyona çıkmaya zorlamasının ardından, onun "milislerin yüzü" yapılmasına karar verildi. Özünde o, Eduard Basurin30'un tanıtım versiyonuydu, yani “konuşan bir kafaydı”. Fikir, Borodai ve merkezi televizyon kanallarının yetenekleriyle tanıtılacak, yüce genç hanımların, sıradan vatanseverlerin hayran kalacağı ve bu bayrak altında diğer insanların mütevazı ve etkili bir şekilde işlerini yapacakları bir bayrak yaratmaktı. Ancak kişisel patolojileri hesaba katmadılar. Sonuç olarak bayrak dalgalandı, kendi kendisinin yöneticisi olduğuna karar verdi ve büyük çaba harcayarak asıl görevinde başarısız oldu. Basurin ile birlikte Strelkov ile yapılan hatayı dikkate alarak medya kısmını gerçek liderliğin işlevselliğinden ayırdılar.
Ama askeri konseye dönelim.
Toplantılar esas olarak silah dağıtımıyla başladı. Bazen bu sondu. Daha sonra Strelkov, duruma ilişkin vizyonunu harita üzerinde özetledi, görevleri belirledi ve komutanları dinledi. Yol boyunca, eğer Rusya müdahale etmezse yenilgimizin kaçınılmaz olduğu konusunda soğukkanlı açıklamalar yaptı. Ancak ona göre bu daha fazla savunmayı engellemedi. Genel olarak toplantılar, şiddetli depresif bir geçmişe sahip, doğası gereği son derece kötümserdi.
Çağrı işaretini (soyadından türeyen) Konya'dan31 değiştiren Çar, diğerlerinden daha sık haber yapıyordu. Tüfek tugayının savaşa en hazır liderlerinden biriydi. Yarattığım izlenim kesinlikle olumluydu. Küçük, mütevazı bir adam, taburunun çıkarlarını inatla savundu ve en umutsuz görevlere katılma emirlerini istifa ederek kabul etti. 30 Temmuz'da iş için Rusya'ya gitmek zorunda kaldığımda, Şahtersk'te Çar ve Zakharchenko ile tanıştım. Tam önümüzde düşman kuşatmayı tamamlıyordu ve biz de savaşmak zorunda kaldık.
Onunla ve Zakharchenko'yla el sıkıştıktan sonra yapacak başka bir şey bulamadım: “Durun! Bir hafta sonra görüşürüz." Çar buna kaçınılmaz kadercilikle karşılık verdi: “Vay canına! Bir hafta... Buradaki yaşamı dakikalarla ölçüyoruz..."
Yıkıcının üstesinden gelin
Temmuz ayının ikinci yarısına doğru, Slavyansk'ın ve DPR'nin bir dizi yerleşim yerinin terk edilmesinden hayal kırıklığına uğrayan tüfek tugayının bireysel birimleri çeşitli oluşumlar arasında dolaştı. Bazıları Khodakovsky'nin "Vostok"una gitti, diğerleri Gorlovka, Yenakievo veya Makeevka'daki Bezler'e gitti. Oradan da gruplar da taşındı. DPR Devlet Güvenlik Bakanlığı bile Slavyansk'tan önemli sayıda insanı hizmete aldı. Başlangıçta kalacak yerleri yoktu ve İçişleri Müdürlüğü'nün geçici olarak boş olan binasında uyumalarına izin verdim, bu da resmi faaliyetlerin düzenini etkiledi, ancak bu aşırı koşullarda insanların hayatta kalması gerekiyordu.
Ve genel olarak mültecilerin sayısı, özellikle Slav-Kramatorsk topluluğundan ayrıldıktan sonra keskin bir şekilde arttı. Bunlara, yeni Kiev hükümeti ve onun aşırılık yanlısı destekçileriyle yaşanan çatışmaların ardından evlerini terk eden, Ukrayna'nın Rusya yanlısı bölgelerinden kaçanlar da eklendi. Onlar için çok zordu.
Milislerdeki kaosun derecesi arttı. Önde savaşmak isteyen milislerin sayısı azalmaya başladı ve arkada olmayı tercih etti. Rusya'dan gelen gönüllüler, net bir savaş koordinasyonu olmaksızın çoğu zaman yoldan çıkıp savaşa doğru koşuyorlardı. Tam teşekküllü bir karargahın bulunmaması nedeniyle, birimlerin kontrol edilebilirliği Strelkov ve daha önce bahsedilen Komutan Konseyleri tarafından yazılan el yazısıyla yazılmış notlara indirgenmişti. Olanlar, Ukrayna birliklerinin savaşa hazır olma durumunun kademeli olarak arttığı bir ortamda gelişti. Başlangıçta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, yani Ukrayna ordusu, bazı istisnalar dışında, oligarkların oluşturduğu özel orduların - "gönüllü" milliyetçi taburların yamyamlık faaliyetlerini gözlemleyerek doğrudan savaşlardan sıklıkla kaçındıysa, o zaman Slavyansk'tan ayrıldıktan sonra durum değişmeye başladı. . Düşman kazanabileceğine inanıyordu, Rus ordusunun olup bitenlere müdahale etmediğine ikna oldu, bu da onun faaliyetini, göreceli tutarlılığını, saldırganlığını ve yüzleşmeye hazırlığını keskin bir şekilde artırdı.
Strelkov'un umutsuzluk ve melankoli nöbetleriyle baş edemeyen Borodai ve Antyufeev, paralel bir komuta ve kontrol karargahı oluşturmaya başladı. Giderek daha fazla birim, hatta Strelkov'dan doğrudan komutlar alıyor, onay ve daha kesin komutlar için oraya dönüyordu.
Borodai, arkadaşının dikkatini bir şekilde dağıtmak için, başbakanlık ofisinde çalışan ve sekreter olarak bilgi çalışması asistanı Sergei Kavtaradze'ye atanan astı Miroslava Reginskaya ile bir toplantı bile ayarladı. Ancak tarihler başlangıçta pek iyi gitmeyecek ve buna kişisel yanlış anlamalar da eşlik edecek. Sonuç olarak Reginskaya Donetsk'ten ayrılacak ve bu da Strelkov'un depresyonunu daha da artıracak. İlişkileri ancak DPR'den ayrıldıktan sonra devam edecek.
Strelkov'un Donetsk'e gelişiyle şehrin hayatı çarpıcı biçimde değişti. Savaş ona çok yaklaştı. Hukuk ve düzen açısından da durum daha da karmaşık hale geldi. Strelkov'un yanında getirdiği 4 binden fazla kişi şehir içinde, üniversite yurtlarında ve otellerde barındırıldı. İnsanlar silahlarla sokaklarda dolaşıyordu. Çatışmalar ve silahlı saldırılar ortaya çıktı. Tüfek birliklerinin komutanları karargâh olan büroları ele geçirmeye başladı. Khmury lüks bir konuma sahipti - yeni karargahı Ukrayna'dan Donetsk valisi oligark Taruta'nın ofisindeydi, daireler başka bir yerel oligarkın bina kompleksindeydi. Diğerleri de geride kalmadı.
Yeni oluşturulan MGB ve MVD, ele geçirilen araçlar ve halka karşı işlenen suçlarla ilgili açıklama ve rapor bombardımanına tutuldu. "Spin" kelimesi günlük kullanımda sağlam bir şekilde yerleşmiştir.
İçişleri Bakanı Oleg Bereza ve ben bu tür konular hakkında düzenli olarak Strelkov'a hitap ettik. Savunma Bakanı olarak bizimle eşit kabul edilen en büyük oluşumun liderliğini yaptı. Bu nedenle iç istikrar için düzenin korunmasına yardımcı olması gerekiyordu. Strelkov'un konumu beni şaşırttı.
...Bereza ve ben kum torbalarından oluşan bir bariyerin içinden geçerek SBU'nun teknik binasının dar koridoruna doğru yürüyoruz. Koridor boyunca sağda Strelkov'un komutanlar konseyini elinde tuttuğu, santral dolaplarının bulunduğu büyük bir ofis yer alıyor. Çıkışa daha yakın olan, koridor boyunca soldaki iki oda onun kişisel ofisi. Koridorun ortasında, yanında bir yığın "çinko" kutunun bulunduğu masada oturan bir görevli, silahları teslim etmeyi teklif ediyor. Silah olmadığını söylüyorum. Tabanca evrak çantamda ama onu bırakmanın bir anlamı yok.
Soldaki ofise giriyoruz. Haritada Strelkov. Beden gergin, gözlerde uzak, camsı bir umutsuzluk var. Uzun süredir stres altındaydı. Bu acıma ve sempati uyandırır. Boş zamanlarımızda durumu tartışırken Oleg ve ben birbirimize onun yerinde olmak istemeyeceğimizi ve Slavyansk'tan ayrılmayı kınamaya hazır olmadığımızı söylüyoruz. Çünkü bu kişinin yaşadığı gerilim çok büyüktür. Bir kariyer askeri adamının, esasen yarı sivil bir meraklı olarak kendinden emin hissettiği durumlar, onu korkutur ve tüketir.
Strelkov kendi inisiyatifiyle cephedeki durumu nasıl gördüğünü anlatıyor. Durumun oldukça kasvetli göründüğünü söylemek gerekiyor. Bir kez daha, asker konuşlandırılmadığı takdirde durumun bir veya iki haftadan fazla sürmeyeceğini söylüyor. Kontrol organlarının Snezhnoye'ye taşınmasının tavsiye edilebilirliğini tartışıyor32.
Savunma Bakanı Igor Strelkov umutsuzluk nöbetlerinden birinde
(Daha sonra, Donbass sonrası ilk röportajlarından birinde Strelkov, Donetsk'ten ayrılma girişiminden bahsedecek:
Alexander PROKHANOV. Bu kritik durumda Donetsk'ten ayrılma niyeti var mıydı, güçler yine eşitsiz miydi?
Igor STRELKOV. Beni Donetsk'ten ayrılmak istemekle suçluyorlar. Size dürüstçe söyleyeceğim: Bir noktada Rusya'dan yardım geleceğine inanmayı bıraktım. Artık inanmayı bıraktım! Ve kimse bana bunun garantisini veremez...
...Düşmanın Shakhtersk ile Torez arasındaki yolu kestiği anda psikolojik bir kriz yaşadım, ne yapacağımı düşünmeye başladım, karargahı Shakhtersk veya Snezhnoye'ye taşımayı ve Donetsk'in tahliyesine hazırlanmayı düşünüyordum. Çünkü anladım: Eğer yardım yoksa, en azından insanları kurtarmalıyız...
...Neden bir dönüm noktası olduğunu söylüyorum? Çünkü o anda karargâhın tasfiyeye hazırlanmasını ve tüm kurmay subayların silahlarını doldurmasını emretmiştim. İnsanlar bana inandıkları için emirlerimi tartışmadılar. Ve ben de Shakhtersk'e gittim...
...Donetsk'i teslim etme planının olup olmadığı sorusunu yanıtladım. Donetsk'in teslim edilmesi değil, insanların, güçlerin ve araçların geri çekilmesi ve kurtarılması amacıyla bir seçenek olarak Donetsk'in terk edilmesi yönünde bir plan vardı33.)
Yanıt olarak iç sorunları tartışmayı öneriyoruz. Oleg, "sıkma" ve diğer suçlarla ilgili bir dizi gerçek hakkında bilgi okuyor. Strelkov'un çeşitli komutanları ve kendisi, sözde "cephenin çıkarları doğrultusunda geçici geri çekilme" için sürekli "talimatlar" yayınlıyor.
- İgor İvanoviç! Mücadelemiz insan odaklıdır, bize destek verenlere karşı yağmacıya dönüşmemeliyiz. Suçlara anında müdahale için departmanlar arası devriyelerin oluşturulması ve ortak karargah oluşturulması acildir. Milislerin yaşadığı yerlerde düzeni sağlamak ve şehirdeki hareketlerini silahlarla kolaylaştırmak gerekiyor.
– Evet, bunun gerekli olduğuna katılıyorum. Fakat şimdi değil. Durum sümük üzerine kurulu! İnsanlar bir şeyi alırlarsa, buna hakları vardır. Çünkü önceki sahipleri kaçarak evlerine ihanet ederken, savaşçılar da canlarını tehlikeye atıyor. Bugün aldılar, yarın öldürecekler! Ve genel olarak, eğer bir hesaplaşmaya başlarsam emirlerimi dinlemezler. Ve talep olmadan bunu yapmak imkansız, yeterli ulaşım yok ve insanların yaşayacak bir yere ihtiyacı var.
Aslında, Strelkov'un ordusunda çok fazla sayıda bulunan arka ve ikmal birimleri çoğunlukla suçlara karıştı. Igor Vsevolodovich maiyetini beğendi. Personelinden bazıları gazetecileri, yabancı misyon temsilcilerini ve "diğer casusları" avlamaya başladı, bu yüzden ortaya çıkan sorunları düzenli olarak çözmek zorunda kalıyordum. Bunu beceriksizce, profesyonellikten uzak ve anlamsız bir şekilde yaptılar. Aynı zamanda yağmacılar da yağmacılara yönelik gösteri amaçlı aramalar düzenledi. Durum çoğu zaman mantığın ve sağduyunun ötesine geçiyordu.
İlk başta savaşmak istemeyen bazı yarı haydut grupların ve komutanların neden Strelkov'a sadakat gösterdiğini anlayamadım. Sonra anladım. Onlardan pek bir şey istemedi. Kelimelerle gösterişli, kasıtlı bağlılık ve daha fazlası değil. Bunun için onlara bir tür “çatı” verdi. Bu resim, sıradan milislerin çoğunluğunun özverili ve fedakar mücadelesinin arka planında, ön saflarda kesinlikle özverili başarılarını sergileyen bir ortamda gözlemlendi. Ve o zamanlar ön cephedeki askerlerin ve komutanlarının, komutanlarının ve yakın çevresinin ne kadar tuhaf olduğunu bilmemeleri muhtemelen iyidir.
DPR askeri karargahının toplantısı. Başbakan Alexander Borodai tarafından yönetildi. Yakınlarda Savunma Bakanı Igor Girkin ve İçişleri Bakan Yardımcısı, “Donbass Oplot” hareketinin başkanı Alexander Zakharchenko var.
Strelkov, çevresi tarafından son derece telkin edilebilir biriydi. Yirmi Temmuz'da yaptığı bir toplantıda, düşmanın Rusya'ya giden yolu kesmesinin arifesinde, 145 araçla 147 yaralının tahliye edildiğini neşeyle bildirdi. Bu arabaların nereden geldiğini ve sayıların oranının kafasını karıştırıp karıştırmadığını sorduğumda hiçbir yanıt alamadım.
Strelkov savaşla giderek daha az ilgileniyordu. Benim huzurumda, Alexander Yuryevich'in bir zamanlar kendisine "askeri diktatörlük" sözü vermesi nedeniyle Borodai'yi defalarca kınadı. Artık durumun değiştiğine ve bir "askeri diktatör" olabilmek için en azından bir tür istikrarın sağlanması ve en azından terk edilmiş bölgelerin geri dönüşünün sağlanması gerektiğine dair makul yanıtlara "askeri diktatör" çok acı tepki gösterdi.
Bu anlamda, o günlerde SBU tarafından ele geçirilen ve yayınlanan Andrei Purgin ile Denis Pushilin arasındaki telefon görüşmelerinden biri gösterge niteliğindedir ve o zamanki ilk başbakan yardımcısı durumu oldukça kısa ve öz bir şekilde tanımlamıştır:
“Pushilin: Henüz Strelok'la konuştun mu?
Purgin: Evet, biraz... Evet, her gün biraz...
Pushilin: Anlayış buluyorsun, değil mi?
Purgin: Hayır, dürüst olmak gerekirse... Evet, o biraz... (müstehcen) albaya benziyor. Dürüst olalım. Onunla gelen insanlar kalitesiz. Bir buçuk milyonluk kentteki savaşa dair düşünceleri... Kentin belediye başkanını hesaplaşmaya çağırdığında: “Toplu taşımayı durduralım, caddedeki dokuz katlı binaları havaya uçuralım. şehrin varoşları”... Tüm perakende zincirlerinin istikrarını tamamen bozdu ve çalışmalarını aksattı! İşte bu, Strelkov'u hiçbir şeyin geçmesine ikna edemediğimiz için kıtlığa gidiyoruz... Kömürün geçmesine izin vermiyor... madenlerimiz duruyor! Savaşıyor... (müstehcen - güzel), ama biliyorsunuz, özgürleştirdiği sivil nüfustan çok daha az sayıda düşman ölecek!
Alexander Borodai resmi bir belgenin metnini Igor Strelkov'a yazdırıyor
Puşilin: Anlıyorum...
Purgin: Kesinlikle kendi işine bakıyor. On saat boyunca orada oturuyor ve bekleme odasındaki bazı aptalları görüyor. Nedenini gerçekten anlamıyorum. Bana bazı bankaları soruyor... Ona soruyorum: “Dinle, belki savaş çıkarırsın?.. Neden bankalara bulaşma ihtiyacı duyuyorsun? Neden bazı kurumsal anlaşmazlıkları çözmeniz gerekiyor?”
Pushilin: Evet, evet.
Purgin: Çocuklarınızı saçmalıklara maruz kalmasınlar diye siparişe çağırıyorsunuz! Bütün şehir şınav çekiyor, biliyor musun? Toplu olarak, toplu olarak! Geliyorlar, herhangi bir belgeye ihtiyaçları yok, Slavyansk'tan geliyorlar! Şehri soyuyorlar! Ona şunu söylemeye çalışıyorum: "Hadi şunu yapalım!" Bu yatırımcılara neden ihtiyacınız var? Günde iki yüz kişiyi dinliyorsunuz! Neden ihtiyacın var?!". Onun “yetenekli bir komutan” olduğu gerçeği, hımm… On bin Ukraynalıyı öldürmek için bir milyonluk bir şehri yerle bir edecek…”34
Strelkov'un çevresinde çok bağımlı olduğu yakın bir çevre oluştu. Hatta bazılarından kurtulmaya çalıştı ama dalkavukluğa son derece duyarlı olduğundan kendini övgü tuzağının içinde buldu. Lojistikten sorumlu yardımcısı Victoria Krivonosova bu anlamda özellikle parlak davrandı.
Onun yüzünden, Strelkov'un başka bir milletvekili Sergei "Khmury" ile ilişkisi bir şekilde daha da kötüleşti; bu kişi, kendi deyimiyle Strelkov'a rapor ettiği belgelere dayanarak, mali ve maddi sahtekârlık suçlamalarıyla tutuklanmakta ısrar etti. Strelkov bunu yapmaya çalıştı, ancak eşikten gelen "Vika-Vika", kendisine yönelik tüm iddiaları tamamen örten Savunma Bakanı'nın büyüklüğüne kişisel bağlılık ve hayranlık yemini etmeye başladı.
- Vika-Vika'yı bana ara.
- Evet, İgor İvanoviç!
Vika-Vika ofise girer.
- İgor İvanoviç! Bunlardan o kadar yoruldum ki! Hepsi sadece aptal! Neden en azından senin gibi en azından bir başkası yok? Ya da korkaktırlar, ya da gevezelik ediyorlar, ya da hırsızlık yapıyorlar ve birbirlerini sıkıştırıyorlar! Siz olmasaydınız, şerefli subayların kaldığına bile inanmazdım! Neden sana saygı duymuyorlar? Seninle tanıştığım için kadere çok minnettarım! Artık ne uğruna hayatımı vermeye hazır olduğumu biliyorum! İnanın bana, daha sadık bir insanınız yok!
- Peki, tamam... Yerinizi düzenleyin... gidin...
Vika-Vika ile hikaye devam edecek. Ağustos ayında, Strelkov'un artık birliklere liderlik edemeyeceği ve Rusya'ya gönderileceği kararı nihayet olgunlaştığında, Wiki-Viki'nin tutuklanması, onun tüm liderlikle ilişkilerini ciddi şekilde kötüleştirecek katalizör olacak. DPR ve Alexander Borodai. Ana pohpohlayıcısını kaybeden Strelkov çılgına dönecek ve onun serbest bırakılmasını talep etmeye başlayacak ve aksi takdirde cumhuriyeti terk etmeyeceği tehdidinde bulunacaktır. Elbette amacına ulaşamayacaktır ama bu, onun dünyaya karşı duyduğu kin bardağını dolduracaktır.
Bu arada orta düzey komutanlarla temas kurmamız ve onlarla birlikte yavaş yavaş düzeni sağlamaya başlamamız gerekiyordu.
Strelkov'un incelemesi
Hepimiz Napolyonlara bakıyoruz;
Milyonlarca iki ayaklı yaratık var
Bizim için tek silah var
Kendimizi vahşi ve komik hissediyoruz... 35
Strelkov'u gözlemleyerek, eylemlerini bu kadar etkileyen iç dünyasının özünü kendim belirlemeye çalıştım. Bu anlayış, potansiyelin pratik analizi ve o anda pek çok şeyin bağlı olduğu ilerideki eylemlerin tahmin edilmesi açısından önemliydi.
Kişisel olarak, benzer durumlarda, uzun zamandır insanları Rus psikolog Viktor Ponomarenko'nun uzman olmayan biri için uygun ve pratik olan “Yedi Radikal”36 yöntemine göre sınıflandırmaya çalıştım (“Görsel karakter tanıma ve görsel karakter tanıma yöntemi” olarak da bilinir). davranış yönetimi"). Özü, etkileşimlerinde bireysel bir profil oluşturan karakterin ana niteliklerinin ve özelliklerinin (radikallerinin) analizine dayanan türetmeye iner.
Ponomarenko, bu nitelikleri, patolojik alevlenmelerden önceki özellikleri karakterize eden psikiyatrik hastalıkların terminolojisine benzeterek tanımladı, çünkü akıl hastalığı yeni bir tane yaratmaz, yalnızca bir kişinin hala sağlıklıyken doğasında olan önceki karakteri değiştirir. Yedi ana radikal histerik, epileptoid, paranoid, duygusal, şizoid, hipertimik ve kaygılıdır. Bu durumlarda Yunancadan çevrilen “-id-” eki “benzerlik” anlamına gelir. Bu uzmanın çalışmasına dayanarak daha fazla sonuç çıkarıldı.
Ve Strelkov'a ilişkin bu sonuçlar karamsardı.
Strelkov'un kişisel temel radikali, ana tipler olarak paranoid ve şizoid tiplerin, ayrıca histerik tiplerin bir karışımı olarak açıkça göze çarpıyordu.
Bildiğiniz gibi paranoyaklar kesin olarak tanımlanmış bir şekilde karakterize edilir. Böyle bir radikalin genel özelliklerine bakılırsa, onun taşıyıcısı genellikle güçlü liderlik vasıflarına sahiptir. Klasik tarzları tüm tarzlara tercih ediyor. Bunun temel nedeni, klasik tarzın, kamusal amaç ve değerlerin bireysel olanlara göre koşulsuz önceliğini yansıtmasıdır. Toplumun kendine güvenen, sağlamlaşmış gücünü ve buna bağlı olarak çıkarlarına hizmet etme isteğini sembolize eder. Ancak yalnızca neyin çalışıldığının anlaşılmasında. O, işine aşık, çalışkan bir işçidir. Bu nedenle onu çevreleyen her şey, ana faaliyetinin ve seçtiği hedefin izlerini taşır. Paranoyak, nerede olursa olsun çalışır.
I.Strelkov
Karakterdeki paranoyak eğilim, planların ölçeği nedeniyle amaçlılık, azim, kendine güven, yüksek performans, engellerin aşılmasında azim, liderlik, yani asistanlara nesnel bir ihtiyaçtır.
Ancak, meşhur paranoyak ısrar, kişinin kendine ve yalnızca kendine olan güveni! – Haklı olmak inatçılığa, isteksizliğe ve rakibini duyamamaya, farklı, çoğunlukla daha rasyonel bir bakış açısını algılayamamaya dönüşür. Dünya görüşünün ve hedef belirlemenin merkezinde kişinin benmerkezciliğinin dikkatli bir şekilde beslenmesi yatar. Heyecan verici bir ego ve kuralları gereği acil değişiklikler gerektiren önemsiz, kusurlu, kısır bir dünya var. Başkalarının fikirlerine hiçbir şekilde değer vermeyen paranoyaklar, başkalarından çalınmış olsa da kendi fikirlerine paranoyak bir önem verirler. Dünyanın tek taraflı algılanması bu niteliğin diğer yüzüdür. Tek taraflılık ve basitlik. Çünkü bir fikri basitleştirerek herkesin anlayabileceği bir slogana dönüştürmeden kitlelerin bilincini yakalamak mümkün değildir. Ve fikirleri basitleştirmek onların gerçek, orijinal anlamlarını çarpıtır. Paranoyak aslında oldukça ilkeldir.
Bir fikre paranoyak bağlılık, sinir sisteminde mevcut olan ve onu zayıflatan organik değişikliklerin ürünü olan kaygının bir sonucudur. Sıradan bir paranoyak kişi seçilen yoldan sapmaktan korkar ve bu fikre sanki bir tırabzanmış gibi tutunur.
Aynı zamanda insanlar, kullanılan her türlü retoriğe rağmen, hırslarını tatmin etmek için başkalarına yalnızca yakıt gözüyle bakıyorlar.
Burada bu kategoriyle iletişimin özelliklerini hesaba katmak benim için önemliydi. Genel olarak, paranoyak bir kişiyle ilgili olarak yapılan büyük bir iletişim hatası, onu argümanlarınızla ikna etme girişimidir. Paranoyak bir kişi için hiçbir tartışmanın ve inancın hiçbir ağırlığı yoktur.
Bununla birlikte, Strelkov'u klasik, "saf" paranoyaktan ayıran bir dizi ek işaret hâlâ var. Orijinal patolojisine başka patolojiler de eklendi. Ve sonra yine çok önemli olan bir sonraki radikal Strelkov ortaya çıktı ve birlikte onun kişiliğini şekillendirdi.
Bu şizoid. Şizofreninin sınırda değil, Igor Vsevolodovich'in tamamen patolojik bir durumu olduğuna inanmak için gerçek ve biyografik nedenlerin olduğu gerçeği göz önüne alındığında, bu semptomun öneminin abartılması zordur. Eylemlerinin acı verici derecede doğrusal olmayan dokunuşunu oluşturan oydu.
Şizoidler diğerlerinden (şizoid olmayanlar, ortodoks düşünceye sahip insanlar), etraflarındaki dünyadaki nesnelere ilişkin kavramlarının yalnızca ana değil, aynı zamanda ikincil, üçüncü ve onuncu sıradaki niteliklere göre oluşması bakımından farklılık gösterir. Şizoidler, hayali, varsayılan özelliklere dayanarak, bazen bariz, gerçek olanları göz ardı ederek kolayca kavramlar yaratırlar. Fenomenlerin hem ana hem de önemsiz, gerçek ve yanıltıcı nitelikleri, eşit olasılıkla, bir şizoidin bilincinde asıl, temelde önemli olanın yerini alabilir. Bir şizoidin her konu için eşit anlam taşıyan birçok kavramı vardır.
Bu türle iletişimin özellikleri, bu tuhaf ruhun karanlık derinliklerine gereksiz yere nüfuz etmeye çalışmadan, mesafeyi koruyarak onlarla resmi olarak dostane ilişkiler kurma önerileridir. İkinci olarak, argümanlara ve makul argümanlara normal ve yeterli bir tepkiden sonuç alınamayacağına hazırlıklı olun. Üçüncüsü, hastayla yakınlaşma durumunda bunun olumsuz sonuçlarını bekleyin. Bu özellik, paranoya gibi, bu konuda dolambaçlı bir kendini haklı çıkarma sistemi ile "minnettar olma" becerisi eksikliği yaratır. Mesela Strelkov'a hayatı boyunca para sağlayan, ailesine yardım eden, hizmetten şerefsizce ihraç edildikten sonra ona iyi maaşlı bir iş bulan, onu önce Kırım'a, sonra Donbass'a terfi ettiren Alexander Borodai, bunu sonuna kadar hissetti.
Strelkov'un "dünyevi zaferi" bu kadar kolay kabul etmesine yardımcı olan bir sonraki radikal histeridir. Bu eğilim, benliğin merkezi bir yer işgal ettiği bir dünya modeli yaratmak ve genel kamuoyuna sunmaktı. Ancak paranoyadan farklı olarak burada önemli olan, savunduğu “süper fikrin” tanınması değil, sadece kendisinin değerlendirilmesidir. Böylece, iki nitelik aynı anda Strelkov'u şöhrete olan susuzluğa bu kadar güçlü bir şekilde itti. Ve gelecekte Strelkov'un Rus yetkililere yönelik ana şikayetlerinden birinin medyaya erişiminin kısıtlanması olacağını göreceğiz; bir yandan da bilinen gerçeğin ışığıyla minnettar insanlığı aydınlatabildi. sadece ona (seslendirilen Strelkov'un hiçbir zaman bağımsız bir şeye sahip olmamasına rağmen) ve diğer yandan hak ettiği defneleri almak için.
Ve şizoidizm Strelkov'u sıkıcı ve sıradan peri masalları yazmaya zorladıysa37, onun yeniden inşacılık eğilimini şekillendiren de histeriydi. Çünkü tarihi, kültürel ve diğer sosyal sorunları yeniden inşa yoluyla çözen pek çok kişinin aksine Strelkov bununla yalnızca belirli kıyafetler ve uygun atmosferde güzel ve ciddi görünmek amacıyla ilgileniyordu. Ve Donbass'ta kısa süre kalması böyle bir fırsat sağladığında yeniden yapılanma unutuldu.
Histeri zayıf bir sinir sistemine dayanır. Nörofizyolojide, sinir sisteminin gücü/zayıflığı genellikle uyarılma sürecine uzun süre dayanma yeteneği (veya yetersizliği) ile değerlendirilir. Bu nedenle, bir histeroid radikalinin önde gelen iç koşullarından biri, sinir sisteminin uyarılmaya nispeten uzun süre dayanamamasıdır. Davranışsal düzeyde bu, aralıklı, istikrarsız performans, enerji potansiyelinin tükenmesinin artması anlamına gelir. Strelkov'un uzun süre "Slav oturumuna" katlanmasına, ardından Donetsk belirsizliğinin yoğunluğuna ve Kırım'da sistematik eylemler ve Slavyansk'a girme kararı verirken sabrın sağlanmasına yönelik daha önceki olaylara dayanmasına izin vermeyen bu niteliklerdi.
Derin egoizmleri ve benmerkezcilikleriyle histerikler için insanlar yalnızca onları dinleyen ve hayranlık duyan bir izleyici kitlesi olarak önemlidir. Kimseyi anlayacak ruh halinde değiller, kimseye sempati duymuyorlar, sadece muhataplarının psikolojik durumunu bir “ayna yansıması” gibi taklit edebiliyorlar, başka bir şey değil.
Histerik bir eğilimin varlığı her zaman nesnenin kendi çabalarının sonuçlarına karşı tutumunu etkiler: başarıları abartma ve başarısızlıkları görmezden gelme eğilimindedir. Bir yandan, kişinin yanılmazlığına, bir "yol gösterici yıldıza" olan inancı, kesinlikle zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olur, diğer yandan kendine güveni arttırır ve başkalarının tavsiyelerine, hatalar üzerinde çalışmaya ve onları kabul etmeye olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırır. . Bu nedenle, Strelkov'da bazen sadece şizoid bir radikal, sevgili benliğiyle ilgili bazı geçici şüpheler oluşturdu.
Nesnenin karakteri, açık bir benmerkezcilik, kişinin erdemlerinin yüksek bir değerlendirmesini alma arzusu (takımın erdemlerini kendine atfetme eğilimi) gösteriyordu. Bu türlerin aklına her zaman kendi ayrıcalıkları, özel misyonları ve sosyo-tarihsel önemleri hakkında düşünceler gelir. Kariyer gelişimi için hırs ve arzu yoğunlaşır.
Bireysel psikolojik profilin belirtilen kişisel özelliklerinin tümü, bariz bir dissosyal kişilik bozukluğuna (veya sosyopatiye) sahip olan kişide sağlam bir şekilde yerleşmiştir. Modern psikiyatri bilimi, sosyopatiyi davranış ile hakim sosyal normlar arasında büyük bir tutarsızlık olarak tanımlar ve aşağıdaki işaretlerle karakterize edilir (bir psikiyatristin tanı için yalnızca üç veya daha fazla kriterin eşleşmesi gerekir):
a) başkalarının duygularına kayıtsızlık;
b) kaba ve ısrarcı bir sorumsuzluk tutumu ve toplumsal kural ve sorumlulukları göz ardı etme;
c) oluşumlarında zorluk olmadığında ilişkileri sürdürememe;
d) hayal kırıklığına dayanma yeteneğinin son derece düşük olmasının yanı sıra şiddet de dahil olmak üzere saldırganlığın boşaltılması için düşük bir eşik;
e) suçluluk hissedememe ve yaşam deneyimlerinden, özellikle de cezadan yararlanamama;
f) Kişinin toplumla çatışmasına yol açacak şekilde başkalarını suçlama veya kendi davranışı için makul açıklamalar öne sürme yönünde belirgin bir eğilim.
Ek bir semptom olarak sürekli sinirlilik ortaya çıkabilir. Çocukluk ve ergenlik döneminde tanı, Strelkov'u yakından tanıyan kişilerin incelemelerine göre ortaya çıkan bir davranış bozukluğu ile doğrulanabilir.
Uluslararası tıp pratiğinde kişilik bozukluğunun genel kriterlerine ek olarak aşağıdaki noktalardan üç veya daha fazlasının bulunması gerekir:
1. Toplumsal normlara uyum sağlayamamak ve yasalara saygı gösterememek.
2. Kâr elde etmek amacıyla sık sık yalan söyleme, takma ad kullanma veya başkalarını aldatma şeklinde kendini gösteren ikiyüzlülük.
3. Dürtüsellik.
4. Sinirlilik ve saldırganlık.
5. Kendinizin ve başkalarının güvenliğini dikkate almadan risk almak.
6. Belirli bir çalışma programını sürdürmede veya mali yükümlülükleri yerine getirmede tekrarlanan başarısızlıkla kendini gösteren sürekli sorumsuzluk.
7. Başkalarına zarar verme, başkalarına kötü davranma veya başkalarından çalma konusunda rasyonelleşme veya kayıtsızlıkla kendini gösteren pişmanlık eksikliği38.
Strelkov'da bu işaretlerin yeterli bir kısmı gözlemlerle açıkça teşhis edildi.
Genel olarak bu, akıllı bir aileden gelen, çocukluğunda zayıf ve asosyal olan, kendi icat ettiği hayali bir dünyada yaşayan, kendisini kızdıranlara karşı kinlerini uzun yıllar biriktiren ve intikamını erteleyen büyük şehir sakinlerinin neredeyse klasik tiplerinden biriydi. “Sana sonra göstereceğim.” sözleriyle doğru fırsat yakalanana kadar, beni henüz tanıyacaksın” diyen, kapalı bir hayalperest ve duygusal açıdan zarar görmüş bir tip. Hayatı boyunca donukluğunun ötesine geçmeye, acı veren özelliklerin etkisi altında orijinal standart kişisel niteliklerin üstüne atlamaya çalıştı. Strelkov'un çocukluğunda ciddi psikolojik travma yaşadığına dair işaretler vardı. Sonuç olarak kişi patolojilerini bireysellik kategorisine yükseltti.
Sonuç olarak, eleştirel öz analiz yeteneğinden yoksun, kendi amacını ve misyonunu abartan, ancak uzun vadeli psikolojik strese dayanamayan, kendini sunma konusunda tutkulu ve etrafındaki dünyayı bir eğlence yeri olarak algılayan bir danışanımız vardı. Kendisiyle yerleşik sistem arasında sürekli bir çatışma var. Strelkov ile etkileşimi organize ederken tüm bunların dikkate alınması gerekiyordu.
Leonid Baranov, DPR Özel Komitesi Başkanı
(Haziran 2014)
 
Çekimlere karar vermek
Personel ortamı
Genel olarak her yerde olduğu gibi departman oluştururken de temel konu personel işidir. Peki kimden işe alım yapılacak? DPR'ye geldiğimde, izci oynamakla ilgili, devlet güvenliğinin ideallerinin ve komplekslerinin uygulanmasına katılımıyla ilgili tüm çocukluk hayallerim, gizemli casuslar ve "Bourne Kimliği" hakkında izlediğim tüm filmler çoktan çekilmişti. gerçekleştirilmiş. Bir yerlerde NKVD, Özel Departmanlar, askeri istihbarat, özel istihbarat, askeri karşı istihbarat, askeri olmayan karşı istihbarat ve diğer karşı istihbarat oluşturuldu.
İçerikle gevşek bir şekilde bağlantılı olan bu korkutucu işaretler çılgınlığı, yerel aktivist Leonid Baranov liderliğindeki bir Özel Komite tarafından taçlandırıldı. Benim varışımın hemen ardından Borodai, Alexander Zakharchenko ve Leonid Baranov'u çağırdı. Zakharchenko, Oplot ile birlikte, Oplot'u kişisel rezervine getirirken doğrudan İçişleri Bakanlığı ve Bereza'ya tabi kıldı. O zamandan Başbakan olarak atanmasına kadar Alexander Zakharchenko, DPR'nin İçişleri Bakan Yardımcısıydı ve Oplot, iç birliklerin temeli olarak listelendi. Oleg Bereza'nın tavsiyesi üzerine Bakanlar Kurulu Alexander Zakharchenko'ya "binbaşı" rütbesini verdi.
Özel Komite'nin komutasını devraldım. Adamlar çoğunlukla polis ve komutan görevlerinde yer aldıkları için bu birimin pek faydası yoktu. Makeyevka'da bir tür tecrit koğuşu kurdular, oraya ihlalciler yerleştirdiler, düzeni sağladılar, bazen de düşmanın “kabuslarını gördüler”.
Aslında, kendilerini korkutucu işaretlerle asan iyi ve çoğunlukla saf adamlar, geleneksel devlet güvenlik işi dışında her şeyi yapıyorlardı. Devrim ateşi çeşitli güvelerin ilgisini çekti. En iyi ihtimalle uyuşturucu tacirlerini ya da uyuşturucu satıcısı olduğunu düşündükleri kişileri yakaladılar, en kötü ihtimalle... Daha kötüleri de vardı. Hepsini kadrodan çıkardım ve yeniden sertifikalandırma emri verdim.
Bir sonraki Baba gibi insanlar da vardı (Donetsk'te Krasnodar doğum hastanesinin acil servisindekinden daha fazla Baba vardı). Yerel istihbarat ve karşı istihbaratın enkazını karıştırırken, havaalanına yakın bir bölgede konuşlanmış yaklaşık yüz milislik bir grupla karşılaştım. Çoğunlukla Rus gönüllülerden oluşuyordu. Kendini Batya olarak tanıtan komutanları, sert bir şekilde kendilerinin devletin güvenlik özel kuvvetleri olduklarını açıkladı. Daha sonra, çok fazla tören olmadan, personelin genel bir özetini, etkinliklere ve düşmanlıklara katılım hakkında bir rapor, operasyonel durumun bir değerlendirmesini ve savaşta kullanım önerilerini talep ettim. Sonuç olarak utanan baba, hiçbir yerde kavga etmediklerini, ancak çocukluklarından beri açıklanamaz bir şekilde sihirli "devlet güvenliği" kelimesine çekildikleri için birlikte kaldıklarını itiraf etti. MGB'nin çıkarlarına hizmet eden insanlar tamamen işe yaramazdı. Ve bu karşılaşılan en kötü seçenek değildi.
DPR MGB'nin ilk omurgası, Özel Komite çalışanlarından ve olaylar başlamadan çok önce istifa eden SBU gazileri SVRU39'dan oluşuyordu. Başka kimse yoktu. Daha sonra DPR'deki durumun uzun süre devam edeceğini fark eden Ukrayna özel servis çalışanları iletişime geçti. Bazen yalnızca bir veya iki ayrı alanı belirleyerek, ciddi tavizler vererek ve kısa vadede hızlı değişim ihtiyacını akılda tutarak işçileri her yerde aramak zorunda kaldılar. Temel görevleri yerine getirecek birinin olması için, belli ki uygun olmayan bazılarını kısa bir süre için tutmak zorunda kaldım. İşe tekerlekler üzerinde başlanması ve yol boyunca sürekli seçim ve temizlik yapılması gerekiyordu.
Durumun değerlendirilmesi, inşaat ve departmanın mevcut faaliyetleri için net öncelikler belirledi. Gerekli minimum sayıda ve kalitede çalışanı işe almak gerekiyordu. Aynı zamanda diğer departmanlara tamamen uygun olmayanları dikkatlice dağıtın ve dağıtın. Bundan sonra, gerekli maddi temeli geliştirin, yapılandırın ve öncelikli alanlardaki çarklar üzerinde çalışmayı organize edin: askeri ve bölgesel karşı istihbarat; yağma ve yasadışı gruplarla mücadeleye katılım; sabotaj, keşif ve terörist faaliyetlere karşı mücadele; istihbarat teşkilatı; sırların korunması. Bölümün inşaatı ilerledikçe başka talimatlar vermeye başladım.
Teknolojik açıdan bakıldığında bu sorunların nasıl çözüldüğü benim için açıktı. Devletin fiili toplumsal yaşamının tamamı “çizgiler” ve “nesneler”den oluşan bloklara bölünmüştür. Çizgiler kürelerdir - ideoloji, ekonomi, kültür, din, suç, yolsuzluk vb. Nesneler belirli kurumlardır. İşletmeler, devlet daireleri, devlet kurumları, siyasi ve kamu kuruluşları, askeri kurumlar ve oluşumlar vb. Toplumun yapısı altında, çalışanları hatlara ve nesnelere atanan bir devlet güvenlik yapısı oluşturulur. Bu, devlet sırlarını, istihbarat sistemini, karşı istihbaratı ve terörle mücadeleyi korumaya yönelik güvenlik ve operasyonel çalışmaların üzerine bindirilmiştir. Daha sonra formların, yöntemlerin, standartların, araçların, materyallerin ve uygulamaların tanıtılması gelir.
Her yön özenli ve standart dışı çözümler gerektiriyordu. Örneğin, 2014 sonbaharında, kıdemli subay rütbesine sahip bir askeri karşı istihbarat gazisi olan bir emekli, yardımcılarımdan biri olarak işe alındı. Arkamda uzun ve yoğun bir mesleki deneyim vardı. Doğal olarak, deneyimi ve durumu dikkate alarak, resmi faaliyetlerinin ana önceliğini tam teşekküllü bir askeri karşı istihbarat yapısının oluşturulması olarak belirledim. Savaş koşullarında, birliklerdeki güvenlik teşkilatları sistemi devletin korunmasına yönelik temel araçlardan biridir. Önemi abartılamaz - buna her iki taraftaki mahkumlarla ilgili filtreleme çalışmaları ve askeri sırların korunması, ordu ortamında düşman ajanlarının aranması ve düşman faaliyetlerine karşı mücadele ve yağma, yasadışı silahlı gruplar, çeşitli eylemlerle mücadele dahildir. Silahlı kuvvetlerdeki suiistimaller, ihlaller ve suçlar.
Bununla birlikte, diğer faaliyet alanlarından farklı olarak, o zamana kadar yerel askeri karşı istihbaratın ne eski ne de şimdiki tek bir çalışanı, ne bir emektarı ne de deneyimi olmayan bir opera gençliğim yoktu. Herkes kaçtı ve geri dönmek için aceleleri yoktu.
İlk olarak, milisler arasından, milislerde yetkiye sahip, kolluk kuvvetlerinde deneyim sahibi, aktif ve girişimci birkaç meraklıyı seçmeye çalıştım. Bununla birlikte, belirli bir teorik bilgi olmadan, işin temel temellerini anlamadan ve pratik eksikliği olan bu adamlar, söylentilere, dedikodulara, kişisel beğenilere ve hoşlanmamalara dayanarak hizmetin sağladığı önemli yetkileri beceriksizce kullanarak işi tam bir işe dönüştürdüler. küfür.
Yeni yardımcımın, etkinliğinden emin olduğu, kendine özgü bir resmi faaliyet kavramı vardı. En büyük birliklerin komutanlarının her birine, hakkında hiçbir şüphesi olmayan iki askerin tahsis edilmesini ve bunların MGB'de görev yapmak üzere gönderilmesini önerdi. Bu askerler eski birliklerine atandılar ve tecrübeli bir komutanın liderliğinde eski birliklerine karşı istihbarat desteği sağladılar. Ona göre bu, komutanın ihtiyatlılığını ve güvensizliğini giderdi ve ilk aşamada gelecekte dönüştürülebilecek bir hizmetin başlatılmasını mümkün kıldı.
İlginç ve görünüşte umut verici bir fikrin tamamen saçma olduğu ortaya çıktı. Komutanlar ya basitçe kendilerini ayırmak istemediler, her türlü bahaneyle bundan kaçındılar ya da Alexander Khodakovsky'nin yaptığı gibi en güvenilir olanları seçtiler ve yalnızca MGB'nin himayesinde ek statü elde ettiler, ama aslında yalnızca bir komutana itaat ettiler ve gerçek süreçlerini MGB'den gizleyerek yalnızca onun emirlerini yerine getirdiler. Veya ondan kurtulmak ve sabote etmek için kesinlikle uygun olmayan karakterleri seçtiler. O zamana kadar tüm büyük birimler, özel departmanlar, karşı istihbarat vb. adı verilen kendi operasyonel yapılarını edinmişlerdi ve sırlarını benim yönettiğim departmana açıklamak için hiçbir neden göremediler.
Sonuç olarak, iki ay sonra, milletvekili gri saçlı başını eğerek bana dürüstçe askeri karşı istihbarat çalışmalarında başarısız olduğunu söyledi. Zeki insanları bulamadım, bu yöne atadığım birkaç figüran mesleki faaliyette bulunamıyordu ve konseptinin bir kurgu olduğu ortaya çıktı.
Daha sonra bu sorunu üstlendim. Savaştan önce büyük yerel işletmelerden birinin güvenliğini sağlayan ve Maidan sırasında Kırım'a giden SBU'nun enerjik eski üst düzey askeri karşı istihbarat subaylarından birini hizmete katılmaya ve istihbarat teşkilatının başkan yardımcısı pozisyonunu almaya ikna etti. şeflik makamı boşaldığında MGB'nin askeri karşı istihbarat birimi. Daha sonra onunla birlikte örgütsel ve istihbarat-operasyonel polis veya askerlik hizmetlerinde önemli deneyime sahip kişileri seçtik ve üç hafta içinde bu önemli alanı faaliyete geçirerek maddi ve düzenleyici tabanını genişlettik. Doğal olarak, işe alınanlardan bazıları neredeyse anında çözülmeye başlandı, ancak ana çekirdeğin oldukça etkili olduğu ortaya çıktı ve yerel özellikleri iyi bilen yeni patronun enerjisi ve inisiyatifi sayesinde hızla tek bir sistem halinde organize edildi. . Böylece bu sorun çözüldü.
Burada önemli olan şu. Teorik olarak nasıl olması gerektiği konusunda dilediğiniz kadar konuşabilirsiniz. Pratik her zaman farklıdır. Ve hiçbir şey yapmadan, nasıl olması gerektiği hakkında konuşarak anlamsız bir şekilde durgunluk yaşamaktansa, kusurlu bir süreci başlatmak, ilerledikçe onu düzeltmek daha iyidir. Sıfırla ne kadar çarparsan çarp, sonuçta onu elde edeceksin.
Çünkü en zor şey her zaman başlangıçtır, hiçbir şey olmadığında ve zor bir simya prosedürünü gerçekleştirmeniz gerektiğinde - yoktan bir şey yaratmak. Bu "bir şeyi" iyileştirme sorunu zaten bir teknoloji sorunudur. Anlaşıldığı üzere, kusurlu da olsa, rastgele, hatalarla, yoktan yaratabilenler, ama yaratanlar! – az sayıda kişi, daha sonra yaratılanı düzeltebilen, düzeltebilen, eleştirebilen ve kullanabilenler – karanlık.
DPR MGB'de çalışmak üzere Kiev karşıtı bir tutuma sahip (ve bazıları vardı) o zamanki mevcut SBU memurlarını işe alma yönündeki ilk girişimler tamamen başarısız oldu. Ve bu, devrimci olayların başlangıcında bazılarının buna aktif olarak katkıda bulunmasına rağmen. Kırım'da, daha önce oldukça Rusya yanlısı davranan SBU'nun Donetsk bölümünün başkan yardımcılarından birini bulmayı başardım. Onu sohbet için Donetsk'e davet ettim. Kabul etti, ancak onu DPR MGB'nin oluşturulmasına katılmaya ikna etmeye yönelik tüm girişimler başarısız oldu. Adam Kırım'a gitti. Temas, yardım etmeye karar veren astlarından oluşan küçük bir grupla ancak "personelde olmadan" sürdürüldü. Ancak Eylül ayının sonunda yeni gerçekliğin farkına varıyorlar ve düzenli hizmete yasallaştırılıyorlar.
DPR Devlet Güvenlik Bakanı Sertifikası
Sonunda komik bir durumla karşılaştım. Elimde MGB'nin kurulmasına ilişkin bir kararname ve hizmet etmek isteyen ancak departmanımın kriterlerini kesinlikle karşılamayan çok sayıda meraklı vardı. İlk başta uygun eğitime sahip neredeyse hiç kimse yoktu. Ancak faaliyet alanımızda sadece arzu ve hazırlık yeterli değildir. İstihbarat servisi belirli bir eylem, beceri, bilgi, araç ve eğitim algoritması gerektirir.
Matbaza
Başlangıçta herhangi bir altyapım ve gerekli fonum yoktu. SBU'nun resmi ulaşım aracı ya götürüldü ya da yağmalandı. Silahlar milis birimleri arasında dağıtıldı. Binalar, onları terk etmek istemeyen Strelkov ve Vostok tarafından işgal ediliyor. Çalışanların operasyonel kayıtları ve özlük dosyaları alındı veya gizlendi. Ayrıca özel bir ekipman da yoktu. Düzenleyici bir çerçeve bile yoktu.
Gerekli olan her şeyin yeniden yaratılması gerekiyordu. Geceleri emirleri, ilk asgari standartları yazıyordum ve gündüzleri insanlarla çalışıyordum. Gelecekte, tanıtım belgelerinin yazımına birkaç yerel gaziyi dahil edeceğim. Yanımda, Rusya'ya katılmadan önce Kırım olaylarından kalan materyallerin bulunduğu bir "flash sürücü" vardı. İşte bu noktada işe yaradılar. DPR MGB personelinin temeli olarak başlangıçta Kırım Güvenlik Servisi için geliştirdiğimiz personel tablosunu aldım. Kimliğin ilk maketi de aynı yerdendi.
- Oleg Nikolayeviç! Sertifikalar yarın hazır olmalı! Ve plastik lamine kartlar yok. Sertifikalar kitap olmalı!
– Andrey Yurievich, yarın işe yaramayacak! Basmayı planladığımız matbaa... Genel olarak tren istasyonunun yakınında... Dün Ukropov'un tanklarını kırma girişiminde bulunulunca matbaaya top mermisi isabet etti, sahibi bugün şehirden ayrıldı. ..
- Tamam, yeni bir matbaa arayın.
Bilgiçlik sahibi yerel yönetici Oleg Kazak'ı İK departmanının başına atadım. Başka kimse yok. Gelecekte onu personelden sorumlu yardımcım yapacağım. Ben istifa ettikten sonra evinin bahçesinde öldürülecek.
Bu arada, yoktan bir MGB yaratmaya çalışıyorum. Şehir genelinde eski SBU resmi araçlarını kuruyor ve yakalıyoruz. Çalışanların Mariupol'a taşımak için zamanları olmadığı belgeler ve özel ekipmanlar için saklama yerlerini belirliyoruz. Silahları arıyoruz, ele geçiriyoruz ve bilançoya koyuyoruz. MGB yavaş yavaş oluşuyor. Eylül ayı sonuna kadar, bundan sonra Donetsk istihbarat servisi olacak tesiste ilk sertifikasyon işlemini gerçekleştirebileceğim.
Yeniden dövme
Zamanla SBU'nun mevcut çalışanları ve diğer Ukrayna özel servisleri iletişime geçmeye başladı. Çok hassas ve titiz bir süreçti.
Bir yandan sürekli “kumpaslardan”, provokasyonlardan korkuyorduk.
Öte yandan, Ukrayna özel servisi o kadar şaşırmıştı ve dahili olarak karalanmıştı ki, potansiyel kaçakları anlamak mümkündü. Çoğu Donetsk vatandaşıydı ve Kiev'den ve batı bölgelerinden gelen ziyaretçiler tarafından hain olarak algılanıyordu. Onlara karşı tutum şüpheli ve aşağılayıcıydı. Sonuç olarak, bazıları sadakatlerini sadist komprador coşkusuyla kanıtladı, ancak çoğu kendi memleketleri Donetsk'e dönmeye hevesliydi.
Daha sonra bir dizi önlem geliştirildi ve bundan sonra çalışanın geri dönüşü kalmadı.
Tarafımıza yapılan her geçişin üçlü bir etkisi oldu. Öncelikle profesyonel personel edindik. İkinci olarak, sığınmacı tüm resmi bilgileri getirdi. Üçüncüsü, bu tür geçişlerle bağlantılı olarak SBU her seferinde iç denetimler gerçekleştirdi, bazen ceza davaları açıldı, yöneticiler ve ekipler görevlerinden alındı, bu da Ukrayna özel hizmetlerinin tüm sektörlerinin çalışmasını felç etti. Bu yaklaşım bariz bir olumlu sonuç verdi. Aynı zamanda transfer edilen çalışanlar için bir amir ve deneme süresi oluşturuldu. Sürekli kontroller yapıldı. İnsanlar sadakatlerini eylemlerle kanıtladılar.
...Eski bir Çin benzetmesi olduğunu söylüyorlar... Uzun zaman önce imparator, önemli bir hükümet pozisyonu için adayları değerlendiriyordu. Sonunda iki yarışmacı kaldı.
Bilgelerinden oluşan konsey, her birini kişisel niteliklerini tartarak tartıştı. Sonra biri ayağa kalktı ve şöyle dedi:
- Bu reçete edilemez!
- Neden?!
- O bir hırsız! Beş yıl önce hırsızlık yaptı ve yakalandı! Bundan sonra tüm pozisyonlardan utanç verici bir şekilde görevden alındı!
- Evet! - bilge adamlar hep birlikte bağırdılar. - Bu doğru! Bir hırsızı görevlendiremezsiniz!
İmparator bir an düşündü ve kararını açıkladı:
- Bunu ata! – dedi, daha önce hırsızlık yapan kişiyi işaret ederek.
- Harika bir şey! – danışmanlar yalvardı. – Hikmetinin nuruyla bizi aydınlat! Söyleyin bize önemsizler, neden bir suçluyu görevlendirdiniz?
"Tamam," diye yumuşadı imparator. Gerçek şu ki, ifşa edilen bu hırsız gerçekten devrildi. Ve bu yıllarda herkes onun kötü şöhretini hatırlayarak onu izledi. Ona bakmak özeldi. Buna rağmen kariyerinde adım adım ilerledi ve mevcut görevine bile başvurabildi. Bir daha hırsızlık yapmaya kalkışırsa yakalanacaktı. Ama denemedi. Bu onun suçundan tüm sonuçları çıkarabildiği anlamına geliyor. Yani düşüşünün sınırlarını biliyoruz, bundan sonuç çıkarabileceğini ve hataları tekrarlamayacağını biliyoruz. Azmini ve gösterdiği en iyi niteliklerin yeniden yükseldiğini gördük. Ve diğer aday hakkında sadece iyi şeyler biliyoruz ve herkes gibi onun da kötü şeyleri olmasına rağmen kötü hiçbir şey bilmiyoruz. Bu onun hakkında hiçbir şey bilmediğimiz anlamına geliyor. Bu yüzden elbette ilkini aday gösteriyorum!
Abwehr ikmali
Özel görüşmelerin birinde Strelkov bana "Abwehr hakkında bir karar vermesi" gerektiğini söyledi. Kırım'dan Strelkov'la birlikte Slavyansk'a gelen Sergei Zdrilyuk40 o zamanlar bir medya figürüydü ve Strelkov'un sağ kolu olarak kabul ediliyordu. İlk aşamada durum böyleydi ama sonra Khmury onu kenara itmeye başladı. Bu, Abwehr'in, Vinnitsa'dan akrabalarına "sağcılar" tarafından zulme uğradığına dair haber sonrasında, yoğun bir şekilde içmeye başlaması ve sürekli Strelkov'a bakan personel çevresinin yakın çevresini terk ederek bir hata yapmasıyla kolaylaştırıldı. .
...Konuşma sırasında Strelkov ve Antyufeyev kısa bir süreliğine ayrıldılar. Antyufeyev geri döndükten sonra Strelkov'un Abwehr'den "temizlik" yapmasını istediğini söyledi. Bu Ukraynalı sabotajcılar da olabilir, tutuklama sırasında yaşanan bir olay da olabilir. Mevcut materyallere göre birkaç Abwehr savaşçısının "sıkışma" olayına karışmış olması nedeniyle tutuklamanın gerekçeleri vardı. Bilgi sızıntısından korktuğu için bunu birimlerinin güçlerini kullanarak yapmaktan korkuyordu.
Biraz sonra Strelkov da geri döndü. Abwehr'in "tasfiye edilmesinin" uygunsuz olduğu görüşünü dile getirdim. Öncelikle bu milislerde olumsuz bir yankı uyandıracak. İkincisi, Abwehr'in bir çeşit personel yapısı var. Abwehr, Strelkov'un askeri karşı istihbaratının başı olarak kabul ediliyordu. Aslında bu tür kararların temelde kabul edilemez ve ahlaka aykırı olduğuna inanıyordum.
Bu bağlamda Abwehr'i ve çiftliğini bana devretmeyi teklif ettim. Strelkov bunu kabul etti, ancak Abwehr'in herhangi bir askeri karşı istihbarata girmeyeceği ve birlikleri denetlemeyeceği veya onlarla etkileşime girmeyeceği garantisi altında. Soru ortaya çıktı: bununla ne yapmalı? Savaş koşullarındaki herhangi bir karşı istihbarat biraz askeridir. Suçla mücadele alanları da milislerle kesişecek. Öte yandan DPR MGB'nin embriyonik durumu göz önüne alındığında herhangi bir yere yerleştirilebilir. Ve sonra onu taban tabana zıt yöne çevirmek için ekonominin bir sektörüne atandı. Normal koşullar altında ne kadar komik görünse de, o zamanlar en ikincil olan oydu.
Böylece bir Abwehr müfrezesine de sahip oldum. Çok çeşitliydi. SBU çalışanları, Ukrayna polisi, birkaç Rus gönüllü, yerel milisler. Bunların sindirilmesi gerektiği ve sonunda kelimenin tam anlamıyla birkaç kişinin geride kalacağı açıktı, ancak bunun aşamalı olarak yapılması gerekiyor. Doğal olarak bazıları eski alışkanlıkları yeni koşullarda uygulamaya çalıştı. Rüşvet alanların birçoğunun doğrudan ofis toplantılarında tutuklanmasını emrettim, böylece geri kalanlar olası sorunların görüntüsünü hayallerinde canlandırabildiler.
Ayrıca, çoğunluğu Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan emekli olmuş gazilerden oluşan yerel meraklıları da davet ettim. Devrimci olayların başlangıcında Donbass Gazileri Birliği “Berkut” altında birleştiler. Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nin eski üst düzey yetkililerinden bazıları burada gönüllü olarak kendi istihbarat servislerini kurdular. Ayrıca MGB'deki birkaç kişiyi de kullanmaya çalıştım.
Ayrıca yerel bir TV kanalında konuştum ve Ukrayna özel servis çalışanlarının MGB'ye kaydolmak için gelmelerini talep ettim. Kimse cevap vermedi. 24 Temmuz günü İçişleri Müdürlüğü meclis binasında, henüz personel dairesi bulunmadığından önceki gece benim tarafımdan yazılan, ilk 43 çalışanın işe alınmasına ilişkin 1 No'lu Personel Kararnamesini okuduğumda, onlara ve orada bulunan birkaç adaya şunu söyledi:
- Bunlar zor zamanlar. Halkına yardım edebilecek herkes. Ancak bu yasa geçtiğinde burada bulunanların çoğu devletin güvenliğinde görev yapamayacak.
Ve böylece oldu. Bu tür süreçlerin modeli budur.
Başlangıçtaki sorunlar
Rusya'da bulunduğum dönemde, bağlantılarım aracılığıyla, oluşturulan departmanın en azından bazı sorunlarını çözmeye çalıştığım dönemde, Ağustos 2014'teki bakanlığım, kendine özgü enerjisiyle Vladimir Yuryevich Antyufeev (kararına göre) tarafından denetlendi. Bakanlar Kurulu, MGB'yi kontrol etme hakkına sahipti, ancak bakanlık Başbakana bağlı olduğu için onu yönetemedi), o sırada DPR'nin kolluk kuvvetlerinden sorumlu ilk başbakan yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Her şeyden önce Abwehr'in Slavyansk'tan ve diğer terk edilmiş yerleşim yerlerinden gelen mülteci çalışanların ailelerinin Liverpool Oteli'ne yeniden yerleştirilmesi önerisini kabul ederek gerekli birkaç karar aldı.
Ancak aynı dönemde, DPR'nin genç Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın himayesinde bir takım sorunlu pozisyonlar ortaya çıktı. Özellikle:
1. Alexander Khodakovsky (daha önce bahsedilen) ile çatışma.
2. MGB'nin kurulmasından önce Özel Komite başkanlığını yürüttüğü için sorumlu bıraktığım Leonid Baranov ile çatışma.
3. Andrei Purgin ile Çatışma41.
4. MGB'nin yeni oluşturulan askeri özel kuvvetlerinde iç çatışma.
5. Eski Özel Komite'nin bireysel savaşçılarının "DPR'de darbe" hakkında basında yaptığı açıklamalar.
6. Milis komutanlarının bir dizi tartışmalı gözaltına alınması.
Vladimir Antyufeyev, dönüşümün hemen ardından geri dönülemez bir şekilde cumhuriyetten ayrıldığından, bu sorunları kendim çözmeye başladım.
Alexander Khodakovsky ile olan hikaye, ikincisinin yeterliliği ve gerekli önlemlerin anlaşılır algoritması sayesinde çözüldü.
Baranov'la her şey biraz daha karmaşıktı.
Leonid Baranov, DPR'nin genç ve hırslı bir lideriydi. Olayların ilk günlerinden itibaren devrim süreçlerinde yer alarak referandumun düzenleyicilerinden biri oldu ve ilk Donetsk Anayasası metninin yazımına katıldı.
Nisan 2014'te DPR Halk Hükümeti'nin eşbaşkanlığına atandı. Daha sonra Ukrayna özel servisleri tarafından yakalanıp Kiev'e götürüldü. Daha sonra takas yapıldı. Donetsk'e döndüğünde kendisini Alexander Boroday'ın emrine verdi ve elinden geldiğince bir tür kolluk kuvveti ve özel yapılar melezi oluşturmaya çalıştı. Nasıl ortaya çıktıysa öyle çıktı. Ancak ideallere olan bağlılığı yadsınamazdı. Ayrıca başlangıçta DPR Savaş Esirleri ve Mülteciler Komitesine de başkanlık etti.
Baranov, askeri rütbe verdiğim ilk kişiydi. Leonid kaptan oldu. Gerçek şu ki, bundan önce DPR'de böyle bir başlık yoktu. Gerekli düzenleme ve çok düzeyli bir tabiiyet sistemi oluşmadan askeri bir yapı inşa etmenin ve özel hizmetlerin tasarlanmasının imkansız olduğunu anladım. Bu nedenle “Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Askerlik Hizmetine İlişkin Geçici Yönetmelik” yazdım ve onaylanmak üzere Bakanlar Kurulu'na sundum.
Geliştirilmesi sırasında Strelkov, teğmenlerin ve ikinci teğmenlerin pozisyonlarını tanıtma talebiyle bana yaklaştı. Kendi ifadesiyle, bu onun "küçük kapris"iydi. Ancak Antyufeyev böyle bir yeniliğe sert bir şekilde karşı çıktı ve Donetsk ordusu Beyaz Muhafız yeteneğinden yoksun kaldı. Bu hükme dayanarak, bakanlığımda ilk askeri rütbeleri sertifikalandırdığım ve ödüllendirdiğim “DPR Devlet Güvenlik Organlarında Askerlik Hizmetine İlişkin Geçici Düzenlemeleri” tanıttım.
İşten ayrıldıktan sonra Baranov'u MGB'nin operasyonel departmanlarından birinin başkan yardımcılığına atadım. Adam kendisine bakan yardımcısı, hatta bazen bakan demeye başladı. Bu onun gururunu okşadı, ben de onu çok fazla geri çekmedim. O zamanlar bu tür şeylerin önemi yoktu. Onun için kendi planlarım vardı. Sürekli kaynayan ve daha sonra çok zayıf işleyen parlamentonun istikrarını güçlendirmek için, aynı zamanda DPR Yüksek Konseyi'nin yardımcısı olan Baranov'u, Yüksek Konseyin Başkanı veya ilk yardımcısı pozisyonuna terfi ettirmeyi planladım. iyi bir yetkiye sahipti.
Ancak Leonid, Vladimir Antyufeyev ile pek iyi anlaşamadı. Vladimir Yuryevich genellikle Donetsk halkıyla iyi geçinmeyi başaramadı. İradeli ve hırslı bir karaktere sahip olan Antyufeyev, devam eden devrimci süreçlere gerçek katkısı ne olursa olsun, koşulsuz teslimiyet ve ihtişamının tanınmasını talep etti. Donetsk ekibiyle işler yürümedi.
Sonuç olarak Antyufeyev savaş fırsatından yararlandı. Son geri çekilmelerin arka planında en azından bir tür askeri zafer elde etmeye karar veren Leonid Baranov, birimiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin konumuna saldırmaya çalıştı. Operasyon kötü planlanmıştı. Herhangi bir kayıp olmadı ancak çok sayıda yaralı vardı ve geri çekilme sırasında bazı silah ve araçlar da kaybedildi.
Bu bağlamda Antyufeyev, Baranov'a karşı ceza davası açılmasını, tutuklanmasını ve görevden alınmasını emretti. Baranov Rusya'ya kaçtı.
Daha sonra medyada da yer alan başka bir çirkin özel durum daha vardı. Baranov'un ofisine giren Vladimir Antyufeev sekreteriyle karşılaştı. Kız, Birinci Başbakan Yardımcısına göründüğü gibi, patronunu mantıksız bir şekilde takip eden adama gerekli reveransları yapmadı. Vladimir Yuryevich tutuklanmasını emretti. Tutuklamanın gerekçesi yoktu ancak bu durum tutuklamanın gerçekleştirilmesine engel olmadı. Aslında bir rehine gibi davrandı.
Geri dönüp son olayları öğrendikten sonra kızın derhal serbest bırakılmasını emrettim. Serbest bırakıldıktan sonra onu evine davet etti ve olanlardan dolayı özür diledi. Sonra nasıl tutulduğunu sordu. DPR'yi içtenlikle destekleyen, ağlayan, genç, zayıf, kızıl saçlı bir kız, birkaç gün üst üste yarı bükülmüş bir pozisyonda banyo lavabosunun altındaki radyatöre bağlandığını söyledi. Onun önünde kendimi çok tatsız hissettim ve utandım.
Aynı zamanda Baranov'un aranmasına ilişkin bilgilerin yerel televizyonda sürekli yayınlanması emrini de iptal ettim. Bu tür eylemlerin gerçek bir gerekçesi de yoktu.
Baranov'un birçok muharebe biriminin komutanı olduğu göz önüne alındığında, onunla yaşanan çatışma iç bölünmeye neden oldu. Bazıları Antyufeyev'e bağlılık yemini etti, bazıları Baranov'a sadık kaldı.
Baranov'la ilgili olaylar Vladimir Antyufeev ile Andrei Purgin arasındaki ilişkileri gerdi. Gerçek şu ki, Baranov'un çevresinin omurgası, kurucu babası Purgin olan Donetsk Cumhuriyeti örgütünün aktivistlerinden oluşuyordu. En ünlü destekçilerinden biri, medyada Antyufeev ile ilgili bir dizi sert açıklamalarda bulunan "Varyag" çağrı işareti olan Alexander Matyushin'di. Antyufeyev ve Purgin'in DPR Bakanlar Kurulu Başkanı'nın ilk yardımcıları olarak eşit görevlerde bulunmalarına rağmen Vladimir Yuryevich kendisinin daha önemli olduğuna karar verdi.
Andrei Evgenievich Purgin'in Donbass'taki olaylardaki rolü dikkate alındığında böyle bir görüş şüpheli görünüyordu. O zamana kadar Purgin, uzun yıllardır bölgede Rus dünyasının fikirlerini savunuyordu, Ukrayna özel servisleri tarafından düzenli olarak zulüm gördü ve tutuklandı ve otoritesini eylemlerle kanıtladı. Ancak, ısrarcı bir Rus yanlısı ulusal vatanseverin keskin araştırmacı zihnine uymayan liberal bir yarı alkolik görünümüne ve alışkanlıklarına sahip olan Purgin, doğal olarak kendisini aynı zamanda konumlandıran Antyufeev ile karakter olarak anlaşamadı. Uzak yaklaşımlarda (Donbass dışında da olsa) Rusya'nın çıkarlarının uzun vadeli savunucusu, ancak uzun yıllar boyunca inşa edilmiş bir kolluk kuvvetleri şahini imajına sahip. Vladimir Yuryevich için bu şüphesiz bir rekabetti.
Sonuç olarak dönemin medyasında Donetsk'te darbeye dair her türlü açıklamanın yapılması, bu konudaki histerik talepler vb. zaten hararetli ortamı bozdu.
Medya alanındaki durum, SBU'nun kışkırttığı bir skandalın arka planında kızışıyordu. Ukrayna özel servisleri Antyufeev ile Zhirinovsky arasındaki bir telefon görüşmesini yakaladı ve basında ve YouTube'da yayınladı.
Bir sabah, atışlar, patlamalar ve düşmanın geçmesini bekleyen çalkantılı bir gecenin ardından Vladimir Yuryevich, Oleg ve bana kahvaltıda önemli olduğunu söylediği önemli kararların alınmasına katkıda bulunmaya karar verdi. Bu zamana kadar, Transdinyester döneminden tanıdığı Vladimir Volfovich'i proaktif olarak aramıştı ve "DPR'nin varlığının ilerlediğini ve savunmayla baş edemeyeceğimizi" ilan ederek liderden talepte bulunmuştu. LDPR'nin Rusya'nın çatışmaya açık müdahalesine yönelik önlemler alması42. Her ne kadar iddia tamamen önemsiz olsa da ve çağrının kendisi de herhangi bir sonuç doğurmasa da, doğal olarak düşman, bunu Rusya'nın iddia edilen müdahalesinin kanıtı olarak kullanmaktan geri durmadı.
O zamana kadar Vladimir Antyufeev, Strelkov'un yardımcısı Victoria Krivonosova'nın (Wiki-Wiki), Abwehr'in ve Khmury'ye bağlı milis taburu komutanının "Kerch" (Vadim Pogodin) çağrı işareti altında tutuklanmasını da organize etmişti. Harika bir iş çıkardığına inanarak bununla çok gurur duyuyordu.
Olayların belli bir anlamı vardı. Abwehr için gözaltı en azından hayat kurtardı. Vika-Vika'ya gelince, Khmury'ye göre sorular gerçekti, ancak gözaltı emrini verirken Başbakan Yardımcısı hiçbir materyal görmedi. Ancak Vladimir Yuryevich'in acelesi ve durumun tüm yönlerini hesaba katma konusundaki isteksizliği acımasız bir şakaydı. Bir süredir görevden alınan Strelkov'un serbest bırakılmasından önce birkaç gün bekleseydi, Krivonosova ile ilgili hiçbir yaygara olmayacaktı. Ama Strelkov'un iğnesini takmaya karar verdi ve hiç tereddüt etmeden onu tuttu. Bu da iyi bilinen bir tepkiye, Igor Vsevolodovich'in Antyufeev ile işleri halletme girişimiyle başka bir histeriye yol açtı.
Kökleri önceki Kırım olaylarına ve kişisel niteliklere dayanan Antyufeev ile Strelkov arasındaki karşılıklı çatışma, başlangıçta gözlerimin önünde gelişti. Her iki kahraman da son derece hırslı, gururluydu ve Anavatan'a yaptıkları olağanüstü hizmetlerden şüphe duymuyorlardı; bu da etraflarındakilerden bariz bir saygı ve Anavatan'dan bir yanıt gerektiriyordu. Vladimir Antyufeev'e göre bu saygı Strelkov tarafından tam olarak gösterilmediğinde (her ne kadar Igor Vsevolodovich'in bu konuda oldukça normal davrandığını söylemek gerekir), Antyufeev Strelkov'un askeri konseylerine “bana sürünecek” sözleriyle gitmeyi bıraktı. kendisi”. Sonra Strelkov, yaşlı generale karşı bariz bir düşmanlıkla alevlendi. Genelde bir taşın üzerinde tırpan buldum.
Kerç'te de her şey düzensizdi. Kötü planlanmış bir operasyon, Kerç'in direniş göstermediği tutuklama sırasında rastgele bir kişinin öldürülmesine neden oldu. Yeni Savunma Bakanı Vladimir Kononov'un (“Çar”) arkadaşı ve şoförü olduğu ortaya çıktı.
Ek olarak, kolluk kuvvetlerinin "kendi kendine yeterliliği" için Vladimir Yuryevich tarafından halihazırda başlatılan süreçler üzerindeki stop vanasını keskin bir şekilde çekmek gerekiyordu. Zaten düşmanın telkiniyle bizi yağmacı ve suçlu olarak damgalamaya çalıştılar. Bunun için, oluşturulan kuruluşların zararına bile olsa, en ufak bir olgusal temel vermek imkansızdı.
Genel olarak departmanın kurulmasına yönelik ilk adımlarla birlikte yapılan hataları derhal ortadan kaldırmamız gerekiyordu.
 
MGB burada olacak
Yeni taban
DPR Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın yeri ile ilgili bir soru ortaya çıktı. Başlangıçta Donetsk'te ve daha sonra tüm cumhuriyette. Departman giderek büyüdü, güçlendi ve artık polisle bir arada yaşayamaz hale geldi.
DPR Devlet Güvenlik Bakanlığı idari binasının bir kısmı
Daha sonra 12 Eylül 2014'te bir sonraki Bakanlar Kurulu toplantısında, Donetsk'in Kalininsky bölgesindeki Shevchenko Bulvarı üzerinde daha önce Donetsk Bölge Temyiz Mahkemesine ait olan bir bina kompleksinin MGB'ye devredilmesi teklifinde bulundum. kontrol ve denetim dairesinin bölge müdürlüğü ile birbirine bitişik olan vergi dairelerinden biri. Ek olarak, mesleki özellikler dikkate alınarak iş için gerekli olan bir dizi binanın MGB'ye devredilmesini meşrulaştırdı.
Bu genellikle Bakanlar Kurulu tarafından binaların geçici yerleştirmeye değil, tamamen DPR hükümet departmanının dengesine devredilmesine ilişkin verilen ilk karardı. Karar, yeni Başbakan Alexander Zakharchenko tarafından imzalandı.
Savcının şakaları
Kısa bir süre sonra, DPR Başsavcılığını kontrol etmeye devam eden Birinci Başbakan Yardımcılığı görevine Vladimir Antyufeyev'in yerine atanan Ravil Khalikov, ihtiyaç nedeniyle MGB'yi yeni binadan çıkarmaya çalışacak. onu DPR Yüksek Mahkemesine devretmek.
Bahane gülünçtü, çünkü öncelikle mahkeme o dönemde henüz çalışmaya başlamamıştı. İkincisi, Donetsk bölgesindeki mahkemelerde daha az büyük ve iyi onarılmış çok sayıda farklı bina vardı ve MGB'nin işgal ettiği bina tek değildi. Sadece Khalikov, kendisinin en büyüğü olduğunu göstererek bu şekilde ilişkiler kurmaya karar verdi. Aynı gün, Bereza ve ben Zakharchenko ile, kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat servisinin şahsen kendisine bağlı olduğu ve onun tarafından denetlendiği yönünde açıklayıcı bir karar imzaladık ve Ravil Khalikov, hane halkı olmadan başbakan yardımcısı oldu. Daha sonra bazı kaynaklar aracılığıyla Halikov'u iddialarından vazgeçmeye zorladım.
Kolluk Kuvvetleri ve Devlet Güvenliğinden Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcılığı görevinin doğrudan Vladimir Antyufeev için oluşturulduğu göz önüne alındığında Khalikov, kendisini saçma bir durumda buldu. Cumhuriyet Savcısı olarak atanmadan önce büyük bir nüfuza sahipken, şimdi kendisine krallığı olmayan bir kral buldu.
Ravil Khalikov, DPR savcısı (2014)
Etrafında bulutların toplandığını fark ettiğinde geleceğe bir sıçrama tahtası hazırlamak için fırsatlar aramaya başladı. Özellikle unutulmaz bir olay, Rusya Devlet Duması milletvekillerinin DPR Başkan ve Halk Konseyi seçimlerine resmi olmayan bir delegasyon olarak gelişiydi. Seçimler 2 Kasım 2014'te gerçekleşti. Organizasyonel ve operasyonel işlerin büyük kısmı departmanıma düştü. Sahanın fiziki güvenliği polis tarafından sağlandı. Seçimlerin yapılma şekliyle hâlâ gurur duyuyorum. Düşmanın tüm girişimlerine rağmen savaş ve sürekli bombardıman koşullarında tek bir provokasyona izin vermedik!
Rusya Devlet Duması'nın komisyon yardımcılığına Leonid Slutsky43 başkanlık ediyordu. Sürekli misafirlerle birlikte olmaya vaktim olmadığından güvenlik görevlilerimi onlara atadım. Kendisi neredeyse günün her saati gerekli tüm faaliyetlerle meşguldü.
– Yoldaş Bakan, Rus misafirlerimiz hakkında bilgi vermeme izin verir misiniz?
- Rapor.
- Yoldaş Bakan, artık bunu dinleyecek gücüm yok! Khalikov bizi her zaman takip ediyor! Kelimenin tam anlamıyla Slutsky'ye yapışmış, ona kur yapıyor!
- Evet tamam. Bırakın yürüsün. Senin için ne fark eder? Seni rahatsız etmiyor değil mi?
- Müdahale etmiyor. Ama ona sürekli söylediklerini duyuyorum! Seçimleri organize ettiğini ve güvenliğini sağladığını! Her şey ona bağlı! Ve aynı zamanda MGB'ye ve bizzat size çamur atıyor! Ama bütün işi biz yapıyoruz ve onun bununla hiçbir ilgisi yok!
- Dinlemek. Daha az duygu. Eğer istiyorsa bırak gitsin. Ve daha az hırs. En önemli şey bizim ve liderliğimizin kimin neyi, nasıl yaptığını bilmemizdir. Nothing Else Matters. Temizlemek?!
- Evet efendim. Gidebilir miyim?
- Gitmek.
Halikov'un hikayesi dikkat çekiciydi ve cumhuriyetteki bazı süreçleri açıkça karakterize ediyordu.
Başlangıçta Ravil, Borodai'nin savaş müfrezelerinden birinin “Barlar” çağrı işareti altında sıradan bir komutanıydı ve arkasında Hava Kuvvetleri, Çeçenistan ve Afganistan'da hizmet tecrübesi vardı, ancak aynı zamanda Rusya ulaştırma savcılığında belirli bir hizmet süresine sahipti. .
Alexander Borodai hükümetinin atandığı sırada, birdenbire liderlik görevini üstlenmeye hazır tek bir normal savcı kalmamıştı. Borodai'nin daha sonra söylediği gibi, o da Strelkov gibi, başlangıçta DPR'nin, birliklerin konuşlandırılması veya diğer stratejik devlet sonuçlarına ulaşılması için bir yapının oluşumunu sağlamak için gerekli, tamamen dekoratif bir yapı olduğuna ikna olmuştu. Dolayısıyla Hükümeti kurma yaklaşımı yeterince ciddi değildi.
Ve böylece, Khalikov'un silah arkadaşlarının daha sonra gülerek hatırladıkları gibi, Bars rapor vermek için Borodai'nin ofisine koştu ve Başsavcı sakin bir tavırla dışarı çıktı.
Sonuç olarak Ravil, ortak çıkarlarla hiçbir ilgisi olmayan hırslar ve tutarsızlığı nedeniyle mahvoldu.
Temmuz ayının sonundan Ağustos ayının sonuna kadar Ravil Khalikov, birliklerimizin karşı saldırısından sonra geri dönen DPR'de yoktu. O andan itibaren Savcılığı tuhaf bir askeri meleze dönüştürmeye çalıştı. Onun altında 500'den fazla kişiden oluşan bir Özel Harekat Müdürlüğü ve bir sabotaj grubu (Başsavcılığın sabotaj grubu!) Oluşturarak, tüm savcılık faaliyetlerini yardımcısı Remizov'a devretti. Askeri potansiyelini ve entrikasını kendisi geliştirmeye başladı. Başsavcılığın bir tank birimi oluşturma ve hafif bir uçağı bilançoya koyma fikrini ciddi olarak değerlendirdi.
İyi bir izlenim bıraktı. İlk toplantılarda edep ve dürüstlüğünden çok bahsetti. Askerleriyle aynı kışlada yattığını ve güvenliksiz hareket ettiğini, böylece hayatına kast edilmesi halinde askerlerin zarar görmeyeceğini vurguladı. Hukukun üstünlüğünden çok bahsetti. Maalesef sözler ve eylemler hızla birbirinden ayrılmaya başladı.
Başlangıçta İçişleri Bakanlığı ile işler onun için yolunda gitmedi. Bir grup savcı, bölgesel polis departmanlarından birine geldi, birimin silahlarını etkisiz hale getirdi ve çok sayıda çalışanı gözaltına aldı. Gözaltına alınan dedektifin, iki kez cezaevine gönderdiği savcılık müfettişini sabıka kaydı bulunan bir suçlu olarak tanıdığında yaşadığı şaşkınlığı düşünün! Daha sonra DPR savcılığı üyelerinin ticari tesisleri koruduğu bir dizi vaka tespit edildi. Daha sonra savcılık, 2007'deki materyallere dayanarak ceza davaları başlatarak ve ilgili mülke özellikle büyük ölçekte el koyarak, Donetsk'in önde gelen iş adamlarından birinin çıkarları için lobi yapmaya çalıştı.
Oleg Bereza bu soruları sert bir şekilde sordu ama ilk başta onu Ravil ile ilişkileri kötüleştirmemeye ikna ettim ve potansiyelini göstermesine izin verdim. Söylemeliyim ki bunu gösterdi.
Khalikov, o zamanlar "Petrovsky" ve "Khmury" çağrı işaretleriyle tanınan DPR istihbarat departmanı komutanı Sergei Nikolaevich Dubinsky ile şiddetli bir çatışma yaşadı. Çatışmanın son derece hassas bazı özellikleri vardı. Bu çatışmada Halikov, Khmury'yi tutuklamak için tüm büyük daire başkanlarının desteğini aldı. O dönemde Khmury etkili bir komutan olarak görüldüğü için herkes gelişmeleri merakla izliyordu. Ancak Ravil "a" dedikten sonra "b" demedi ve bu onun otoritesini büyük ölçüde baltaladı.
Bunun yerine, ilk başbakan yardımcısı pozisyonunu Alexander Zakharchenko'dan almak amacıyla bir dizi perde arkası hareketi gerçekleştirerek kariyerini inşa etmeye başladı ve böylece kendisine bir çukur kazdı.
Pozisyon, 6 Eylül 2014'te Donetsk'ten ayrılan, ancak iki hafta daha bu listede yer alan ve ilgili bakanlar olarak benimle ve Bereza ile yakın ilişki kuran, onu alan ve aynı zamanda kaybeden Vladimir Antyufeev için icat edildiğinden beri Güvenlik görevlilerini doğrudan kontrol etme fırsatı, resmi olarak terfi ettirilen Ravil Khalikov'un gerçek kaynaklarını kaybetmesine neden oldu.
Ona açılması için biraz zaman verdik. Ancak yaptığı toplantılar sistematik değildi, verimlilik düzeyleri ve sonuçları minimum düzeyde sonuç verdi. Bu nedenle bir takım örgütlenme çalışmaları yapıldı ve Halikov arkasında pek bir iz bırakmadan Rusya'ya doğru yola çıktı.
Hadi çevreye gidelim
Merkezi aygıtın yeri sorununu çözdükten sonra, eski SBU'nun cumhuriyetin şehir ve bölgelerindeki binalarını adım adım MGB şahsında gerçek sahiplerine iade eden bir komisyon kurdum. Bu süre zarfında askeri komutanlık ofislerini, askeri yapıların karargahlarını ve diğer oluşumları barındırmayı başardılar.
Binanın geri dönüşüyle eş zamanlı olarak, önce küçük ekipler halinde, bazen de bir veya iki çalışanla, MGB'nin bölgesel departmanlarını belirledim ve örgütsel bir devlet güvenliği ağı oluşturdum. Bakanlığın ilk bölgesel bölümü Igor Bezler ile anlaşarak Gorlovka'da oluşturuldu. Onun için çok zordu. Zor iç durum, şehrin periyodik kuşatmaları ve bombardımanı ve düşman istihbarat servislerinin çalışmaları zor koşullar yarattı. Birimin ilk başına, Rusya yanlısı konumu nedeniyle Meydan'dan önce kovulan SBU gazisi yarbay Anna Vitalievna Kazak atandı.
MGB'nin şehir ve bölge departmanlarının oluşumuyla birlikte, Donetsk ile cumhuriyetin bir parçası olan yerleşimler arasında tek bir dikey güç inşa etmek için derhal önlemler alınması gerekliydi (Ek No. 2).
Böylece, Snezhnoye şehrinde, Sergei Kiryushkin liderliğindeki daha önce hüküm giymiş bir grup kişi normal bir savaş komutanını kontrol etmeye başladı, ancak çok saf bir yönetici olan Sergei Godovanets, "Vesovshchik" işaretini çağırdı ve askeri komutan (daha sonra belediye başkanı) olarak atandı. şehir.
Komutan üzerindeki nüfuzları sayesinde yerel suçlular, genel kafa karışıklığından yararlanarak kömür “kazılarının”44 işleyişi, gasp, gasp ve diğer organize suçların işlenmesine yönelik bir sistem örgütlediler. Bundan keyif alan sanıklar, hep birlikte serbest yüzmeye geçmeye çalıştı. Böylece, bölgedeki taşıyıcılara haraç uygulayan "Snezhnoye, Torez, Shakhtersk olmak üzere üç şehrin Ulaştırma Bakanı"nı atadılar.
Özel bir operasyon yürütmek ve asıl hatası saflık olan askeri komutanla birlikte tüm suç grubunu tutuklamak ve ardından düzeni yeniden sağlamaya ve gücü merkezileştirmeye yardımcı olmak gerekiyordu. Kendi sürprizlerinin yaşandığı başka yerlerde de benzer durumlar yaşandı.
Mesela Khartsyzsk şehrindeki durumu anlarken, şehrin ilk belediye başkan yardımcılığı görevlerinin aslında Vasily Zaroza adında biri tarafından yerine getirildiğini keşfettik.
Üstelik bakanlığımın kuruluşunun şafağında, Özel Komite'nin genel listesinin bir parçası olarak bu kişi MGB kadrosuna kaydoldu ve kısa süre sonra personel tasfiyeleri sırasında olumsuz özellikleri nedeniyle görevden alındı. .
Zaroza'nın uzun süre listede yer almadığı MGB'den ihraç edilmesi, Vasily Viktorovich'in kendisini cumhuriyet istihbarat servisinin bir çalışanı olarak kamuoyuna sunmaya devam etmesini engellemedi.
Ve MGB'nin Khartsyzsk şehir departmanını kurmaya başladığımızda, bunun zaten Zaroza'nın himayesinde kurulduğunu öğrendik. Yani Vasily Zaroza, halka ve yetkililere MGB çalışanları olarak atadığı bir grup savaşçıyı işe aldı. Onları iyi silahlandırdıktan sonra kendi amaçları için kullanmaya başladı.
Dava materyallerinden de anlaşılacağı üzere bu kişiler bir dizi suç işlediler. Cinayetler, soygunlar, bölgedeki işletmelerin maddi kaynaklarının yağmalanması, insanların ve araçların kaçırılması.
Faaliyetlerinde yaratıcı bir yaklaşım kullandılar.
Kasa materyallerinden: “22 Ekim 2014 ile 30 Ekim 2014 arasındaki dönemde, RPG “Mukha”yı elektrik hattı desteklerine ateşleyerek, dengede olan 300 metre AC-500/64 220 kW teli çaldılar. Chaikinsky MES sayfası "
İnsani yardım hırsızlığı da yaşandı.
Grup, kurulduğu üzere, DPR'nin merkezi hükümetinin yetkililerinden biri tarafından korunuyordu ve bu da onların bu kadar uzun süre cezasız kalmasına izin verdi.
Doğal olarak ilgili özel operasyonun yürütülmesi için gerekli tüm talimatları verdim. Grup etkisiz hale getirildi, aktif üyeleri gözaltına alınarak adalet önüne çıkarıldı. Etkinliklere, Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın itibarını yeniden kazanması beklenen MGB'nin yerel şehir departmanının işe alınan çalışanları da katıldı.
MGB ile olan efsanevi bağlantının başka bölgelerde de kullanılmasına yönelik girişimlerle de karşılaştık. Bu tür şeylere derhal son verdik. Kısa bir süre içinde, suç faaliyetlerine karıştığı şüphesiyle, DPR Devlet Güvenlik Bakanlığı, Donetsk'ten ve bölgesel hükümet organlarından uzak bölgelerde konuşlanmış hemen hemen tüm silahlı oluşumlardaki üst düzey yetkilileri gözaltına aldı. Bize inanan halk nezdinde yeni hükümetin otoritesini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapmak gerekiyordu. Ve sadece Donetsk'te değil, cumhuriyetin her yerinde. Kendimizi rastgele insanlardan temizlemenin zamanı gelmişti.
Yerleşmek
Yavaş yavaş yeni binalara yerleştik.
Bakanlık kadrosuna, yeni işe alınan çalışanların gerekli tüm özel iletişimleri oluşturduğu özel bir iletişim departmanı ayırdım.
Komutanın birliği silah odalarını donattı ve gerekli düzeyde rejim ve güvenliği sağlamaya başladı. Kasaları getirip yerleştirdiler. Tüm çalışanlar yerleştirildi. Şehir, departmanın özel hizmetleri için gerekli binaları seçip donattı. Oleg Kazak'ın girişimiyle çalışanlara yönelik bölüm kantini açıldı ve faaliyete geçti. Bir tasdik komisyonu kurduk ve adaylar ile önceden işe alınan çalışanlar üzerinde kapsamlı kontrollere başladık. Başarılı aramalar sayesinde, eski SBU departmanının araç personelinin ve özel ekipmanlarının çoğu onarıldı. Bakanlığın özel kuvvetler üssü faaliyete geçti. Bulabildiklerinden kendi tıp merkezlerini kurmaya başladılar.
Rapordan: “Devlet Hastanesi Polikliniğinin açılması için hazırlıklar sürüyor.
Sağlık personelinin çalışmalarını destekleyecek tıbbi ekipman ve mobilyaların 1 Aralık 2014 tarihine kadar temin edilmesi gerekmektedir.
Ekipman, CSMP No. 4 ile bir velayet anlaşması kapsamında alındı: tıbbi kanepe - 3, elektrokardiyograf - 1, manipülasyon masası - 2, intravenöz infüzyon standları - 2, aletlerin sterilizasyonu için kuru ısı kabini - 1.
Elektrokardiyograf (yeni) dışında tüm ekipmanın harap durumda olduğu ve onarılması gerektiği, bunun nedeninin alınan ekipmanın bombardıman bölgesinde olması olduğu unutulmamalıdır. Küçük onarımlardan sonra amacına uygun olarak kullanılabilir.
Ayrıca Kasım-Aralık 2014'te 3 No'lu Şehir Hastanesi ile tıbbi ekipmanların bir kısmının da devredilmesi konusunda anlaşma sağlandı. Eksik olan şey satın alındı: orta boy bir gözlük seti, göz doktoru için Sivtsov masası ve elektrokardiyograf için bantlar. Kulak burun boğaz uzmanının muayenehanesi tıbbi aletlere ihtiyaç duyar; fatura bir tıbbi ekipman mağazasından alınmıştır.
27 Kasım 2014 tarihi itibariyle aşağıdaki uzmanlık alanlarında çalışan doktorlar: terapist, cerrah, nörolog, göz doktoru. Doktor pozisyonu için çalışanların seçimi gerçekleştirildi: psikiyatrist, dermatovenerolog ve kulak burun boğaz uzmanı.
Daha önce SBU'ya ait olan bölgedeki kliniğin binasından aşağıdakiler getirildi: bir jinekolojik sandalye, bir manipülasyon masası - çalışır durumda, bir ultrason makinesi, ne yazık ki kendi başlarına geri yükleyemediler, gerekli üreticinin bir çalışanını onu kullanma olasılığına karar vermeye davet etmek." .
DPR MGB adım adım tam teşekküllü bir devlet istihbarat servisi haline geldi.
Hukuk alanında
Çalışmaya başladığım andan itibaren bakanlığıma mevzuatın öngördüğü münhasıran yasal bir form kazandırmak için her türlü çabayı gösterdim. Bu, bir dizi bariz nedenden dolayı temeldi. "Haydutluk", "yasadışılık" gibi dış suçlamalar, birleşik bir güç sisteminin yapılandırılması ve düzenin kurulmasına ilişkin iç sorunlar bağlamında, kolluk kuvvetlerinin ve özel hizmetlerin faaliyetleri sağlam bir düzenleyici platforma dayanmalıdır.
O dönemde cumhuriyetin tüm hukuk sistemi ya DPR Yüksek Konseyi tarafından kabul edilen yasalardan ya da Maidan'dan önceki dönemin Ukrayna mevzuatından (ve örneğin daha önceki bir döneme ait ceza mevzuatı), DPR düzenlemelerine aykırı olmadığı ölçüde. Ayrıca kabul edilen bildirgenin mevzuatın Rusya Federasyonu ile uyumlaştırılmasına ilişkin izi de geride kaldı.
Ne yazık ki, esas olarak birinci dalganın devrimcilerinden oluşan o zamanki cumhuriyetçi parlamento, sistematik yasama çalışmaları konularında etkisizdi, bu nedenle gerçek hayatı düzenleyen çok az sayıda tam teşekküllü düzenleme kabul edildi.
Ukrayna mevzuatına gelince, bu yaklaşım orijinal değildi. Benzer bir karar, örneğin doksanlı yıllarda, kendi yasal çerçevesinin tam olarak oluşmasından önce, Moldova mevzuatının silahlı çatışmaya rağmen birkaç yıldır yürürlükte olduğu Transdinyester'de verilmişti. Ancak geçici ve geçici olan bu devletin, cumhuriyetçi yasalarla kademeli olarak değiştirilmesi gerekiyordu.
MGB'nin, bakanlığın kurulduğu ve benim bakan olarak atandığım dönemde kabul edilmiş olan kendi temel düzenleyici kanunu vardı (bkz. ek). Ancak bunun geliştirilmesi ve daha net bir düzenlemeye ihtiyacı vardı.
20 Aralık 2014'teki Tören Toplantısında DPR Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın bir pankart ve standartla onur kıtası.
Bu amaçla, ne eski Ukrayna sistemini terk etmek ne de Rus sistemini kopyalamak imkansız olduğundan, güvenlik sistemi için tam teşekküllü bir yasal çerçeve oluşturmak gibi iddialı ve karmaşık bir görevle başa çıkabilecek bir avukat aramaya başladım. . Durumun çok fazla yerel nüansı ve özelliği var. Bu rolde kendimi iyi hukuk uygulamalarına ve uzun yıllara dayanan deneyime sahip deneyimli, tecrübeli bir profesyonel olarak hayal ettim. Ancak ne yazık ki bu tür işler için seçilen yerel personelin ya Ukrayna sisteminin mantığı ve yaklaşımlarına tamamen hakim olduğu ve bu bana hiç uymadığı ya da doğrulama görevlerini çok yavaş yaptığı bir durumla karşı karşıya kaldım. hareketsiz ve yeterince detaylandırılmamış.
Kararın, o dönemdeki diğer pek çok karar gibi standart dışı olduğu ortaya çıktı.
Karşımda oturan genç ve tatlı bir kız, "Zveri" grubunun videosundan bir cümleyi tekrarlayarak "Benim adım Masha" dedi ve sorumu yanıtladı. Kuyu. Model görünümü ve uzun saç konuşmayı bırakmanın bir nedeni değil. Biyografisini soruyorum. Hukuk eğitimi, savcılıkta deneyim. Endişeli. Bir avukat için suçun unsurlarına ilişkin ilkel soruma şaşkınlık ve tereddütle cevap veriyor. Ancak görüşmeye devam ettikten sonra, Transdinyester Devlet Güvenlik Bakanlığı'nda hukuk departmanı başkanım olan eski astım Natalya Kapinskaya'ya benzediğini anlıyorum. Aynı zamanda oldukça güzeldi ama aynı zamanda profesyonel bir avukatın sahip olabileceği en iyi ve en kötü niteliklerin hepsine sahipti: ayrıntılara gösterilen titizlik, belgelerle çalışırken azim, normal bürokratik sıkıcılık, inatçılık, bilgiçlik ve dünyanın yazılı belgelere dayandığına olan güven. kuralları çiğnemek ve onları çiğnemek dünyayı yok etmek demektir.
Genel olarak personel memurları, sekreterim olarak atanma umuduyla bir kız getirdiler; görüşme zamanını seçerken bana sadece hukuk alanında bir takım görevler verdiler. Ben sekreterle ilgileneceğim. Düzenleyici çalışmalar daha önemli.
Onu deneme süresi için atıyorum ve yanılmıyorum. Kısa süre içinde MGB'nin düzenleyici çerçevesinin kapsamlı bir şekilde oluşturulmasına yönelik çalışmalar ilerlemeye başlıyor. Faaliyetlerimizin çoğunu düzenliyoruz.
Onun özü, “DPR Devlet Güvenlik Bakanlığı Hakkında”, “Devlet Sırları Hakkında”, “Güvenlik Hakkında” yasa tasarılarının geliştirilmesi olacaktır. Onlarda devlet güvenliğinin yetkileri olağanüstüydü. Askeri ve paramiliter durum bunu gerektiriyordu.
Transdinyester MGB'sinde, bir dizi düzenleyici yasal düzenlemede Transdinyester Başkanının Resmi Temsilcisi olduğum gerçeği göz önüne alındığında, yasama mekanizması hakkında iyi bir fikrim vardı. Bu nedenle, durum üzerindeki mevcut etkiyi ve yeni Halk Konseyi ile kurulan etkileşim formatını kullanarak, projelerimizin ilk önce dikkate alınmasını ve benimsenmesini sağladım. Hatta yeni parlamentonun sayı kayıtlarına göre 1, 2 ve 3 numaralandırılmıştı. Bu yasalar, cumhuriyetin tüm devlet sisteminin yasama çalışmalarına örnek ve teşvik olacak.
 
Proses mekaniği
 
Donbass devriminin kökenlerine
Donbass direnişi askeri aşamaya kadar birçok aşamadan geçti. Onlara bağlı olarak katılımcılarının bileşimi farklılaştı.
Modern Ukrayna'nın bir özelliği, yirmi yıldan fazla bir süre boyunca oradaki gücün hiçbir zaman normal devletlere geleneksel şekilde aktarılmamasıydı. Orange ve diğer Maidan'lar, “Kuchmagate”, Rada'nın bir dizi tasfiyesi ve benzeri Ukrayna siyasetinin özünü yansıtıyordu. Bütün bunlara devasa isyan stantları ve renkli televizyon programları eşlik etti. Ekmek eksikliği gösteriyle fazlasıyla telafi edildi.
Yerel oligarklar başlangıçta Kiev ile uzun vadeli ilişkileri nedeniyle süreçten yararlanmaya çalıştı.
Bir sonraki darbeden sonra, hükümete yakın rakip gruplardan biri Kiev'de iktidara geldiğinden, Donetsk beau monde, sonraki olaylardan önce onlarla klasik şemaya göre ilişkiler kurmaya karar verdi. Bunun özü, öfkeli madencilerin gösterisine ve onları Kiev'e gönderme tehditlerine dayanıyordu.
Daha sonra prensipte bir uzlaşmaya varıldı: Siz bize karışmayın, biz durumu yerinde tutacağız.
Nitekim Akhmetov45'ten insanlar hem Pavel Gubarev'in maiyetiyle hem de daha sonra "Vostok" taburuna dönüşecek olan "Donbass Yurtsever Kuvvetleri" ile flört etti. Onlara bir miktar destek verildi. "Oplot" (veya daha doğrusu "Donbass Oplot", ilk aşamada Donetsk halkına da bir miktar yardım sağlayan Kharkov "Oplot" Evgeniy Zhilin'in şahsındaki "büyük kardeş" in aksine) Başlangıçta Donetsk'te yetkili bir kişinin, Verkhovna Rada'nın bir milletvekili ve şehri milliyetçilerden korumak için bir örgüt oluşturan iki genç işadamının "vaftiz babası" olan Donetsk "Bölgeler Partisi" başkanı Alexander Bobkov'un donatılmasına yardımcı oldu. Hatta “iki Sans”ı ayırt etmek için bunlardan birine mezun olduğu Taşkent askeriyesinin adını taşıyan “Taşkent” çağrı işaretini türetmiştir. Ancak tüm liderler ve öz savunma yapıları, yerel oligarklarla olan ilk ilişkilerini hızla aştı ve özgürleşti.
Donbass'taki halk protestosu kesinlikle samimiydi. Ancak elbette bunu ticarette kullanma girişimleri oldu. Bunun doruk noktası, uzlaşmacı bir oligarşik figür olan Sergei Taruta'nın bölgenin valisi olarak atanmasıydı. Ancak bu tür planlardan hızla vazgeçildi. Birincisi, büyüme dürtüsünün kontrol altında tutulamaması nedeniyle. İkincisi, Kiev'de iktidara gelenler tamamen çıldırmış ve her türlü belaya girmişler.
Bu anlamda dönüm noktası, milliyetçiler, aşırılıkçılar ve siyasi radikallerle dolup taşan Kiev'i bir kez daha “korkutmak” amacıyla Donetsk'li işadamları tarafından 1 Mart 2014'te Donetsk'te düzenlenen miting oldu. Ancak kitleler planlanmamış bir senaryoya göre davrandılar. Rusya ile birleşme arzusu açıklandı ve kelimenin tam anlamıyla basit bir Donetsk "animatörü" Pavel Gubarev sahneye çıktı. O zaman, üzerine Rus bayrağının çekildiği Donetsk bölge yönetimine saldırmak için ilk girişimde bulunuldu.
Mart 2014, Donetsk Cumhuriyeti hareketinin mitingi
Mart 2014 boyunca Donetsk ve bölgedeki diğer şehirler huzursuzluk, mitingler, kitlesel eylemler ve artan çatışmalarla çalkalandı. Protesto liderleri Andrei Purgin ve Pavel Gubarev tutuklandı. Ayın ortasında Kiev moderatörleri, şehre saldırmak için en saldırgan milliyetçilerden oluşan birkaç "dostluk treni" gönderdi. Bu girişimlerin geri çevrilmesi, bölgedeki Rusya yanlısı güçlerin ciddi düzeyde birlik ve örgütlenme içinde olduğunu gösterdi.
Temel talepler federalleşme ve Rusya ile birlikti.
Güneydoğu şehirlerinde yavaş yavaş milis birimleri ve halkın özyönetim organları oluşturuldu. Ukrayna'nın doğusundaki protestolar merkez ve batı bölgelere göre çok daha organize ve barışçıl geçti.
Federalleşmeyi desteklemek için 1 Mart 2014'te Donetsk'in merkezinde Rusya yanlısı miting
Ancak öfkeye neden olan yalnızca Kiev'deki olaylar değildi. Özünde, toplumsal bir devrim yaşanıyordu ve yerel olanlar da dahil olmak üzere oligarklar, milliyetçiler ve Kiev iktidar seçkinleri kadar onun muhalifleri haline geldi. Ve hatta özellikle yerel olanlar. Çok sayıda komünist ve sosyalist bayrak ve slogan vardı.
Bölgesel yönetimlere el konulmasının örneklerini ilk gösterenler Maidan taraftarları oldu. Ocak-Şubat 2014'te Rivne, Ternopil, Khmelnitsky, Volyn, Vinnytsia ve Chernihiv bölgelerindeki bölgesel yönetimleri kuşattılar; Poltava, Lvov, Zhitomir, Cherkassy ve Sumy'deki bölgesel devlet yönetimlerine baskın düzenlediler. Bir dizi SBU ve polis teşkilatının binalarına el konuldu ve Yanukoviç muhalifleri toplu halde silah depolarına el koydu. Aynı zamanda, Kiev'de Yanukoviç'i deviren yeni hükümetin daha fazla meşrulaştırılması ülkenin Anayasasına doğrudan aykırıydı.
Ukrayna'nın doğusunda meydana gelen olaylar, Avrupa entegrasyonunu destekleyenlerin coşkusuna bir ayna ama çoğu zaman çok daha barışçıl bir yanıttı. Bu anlamda meşruiyet ve ortaya çıkma teknolojisi açısından Kiev'deki yeni hükümet, doğu bölgelerindeki kendi kendini ilan eden halk hükümetinden farklı değildi.
Bir kronolojik dönemde birbiriyle yakından ilişkili olsa da üç bağımsız sürecin geliştiğini anlamak önemlidir.
İlkine geleneksel olarak “Maidan” denir. Aslında Ukraynalıların ülkelerini “Avrupalılaştırma” hareketinin gerçek bir gerçekleşmesi olarak “Maidan”ın asıl yazarı Viktor Yanukoviç'ti. Her ne kadar bu süreç selefleri tarafından başlatılmış ve desteklenmiş olsa da, birkaç yıl boyunca Avrupa Birliği ile Ortaklık Anlaşması müzakerelerini yoğunlaştıran da onun hükümetiydi. Yanukoviç'in yönetimi altındaki tüm hükümet birimleri, Avrupa yanlısı-Batı yanlısı dönüşüm için resmi görevler aldı. Ve Avrupa entegrasyonu için halkın hükümetin kararlarına desteğini göstermesi beklenen ilk mitingleri başlatan da Yanukoviç'in maiyetiydi; bu mitingler daha sonra keskin bir rota değişikliğinden sonra "Euromaidan"a dönüşecekti. Bu çerçevede, 2013 yılının ilk yarısında Ukrayna'nın Rusya ile ilişkileri kötüleşti ve hatta Rusya, komşularına yönelik yaptırımlardan bahsetmeye başladı.
Gerçek şu ki, Ukrayna'daki “Batılılaşma” ve “Avrupa entegrasyonu” süreçleri “Sovyet-Rus” olan her şeyin reddedilmesi kimliğine indirgenmişti. Buna göre Batı'ya yönelmek kaçınılmaz olarak Rusya ile bağların kopmasına yol açtı. Üstelik bu özlemler, her şeyden önce bir zihniyet dönüşümünü ve değer sisteminde bir değişikliği varsayıyordu. Bu koşullar altında olup bitenlerin Rusya karşıtı potansiyeli önceden belirlenmişti. Ukrayna'nın tarihsel olarak Rusya yanlısı önemli bölgesel ve insani bileşeni göz önüne alındığında, bu kaçınılmaz olarak bir iç bölünmeye yol açtı ve olan da buydu.
Bu tablo şovenizmin keskin bir şekilde artmasıyla tamamlandı. Hatta Avrupa Parlamentosu bile 2012 yılında Ukrayna milliyetçiliğinin yükselişini kınayan bir karar kabul etmişti.
Ukrayna içi düzeyde durum, bölgeler arası rekabet nedeniyle daha da kötüleşti. Dahası, hem Yanukoviç'in ekibinin "Donetsk" bölgelerini temsil ettiği "doğu" ve "batı" bölgeleri arasındaki geleneksel çatışma modeline göre, hem de doğu içi çatışmaya göre gelişti. Igor Kolomoisky ve Yulia Timoşenko'nun geldiği Donetsk ile Dnepropetrovsk arasındaki rekabet, Kharkov liderliğinin belirsiz konumu, Odessa ve Nikolaev bölgesine manevra yapma girişimi, elit katmanların ebedi Ukrayna alışkanlığı olan "yumurtalarını farklı sepetlere koyma" ”, vurguyu tamamen medeniyete dayalı bir çatışmadan çok yönlü elitlerin ve bölgesel stereotiplerin çatışmasına kaydırdı.
İkinci süreç, “Avrupa entegrasyonu”, kendi kimliğini kaybetme korkusu ve Rus dünyasıyla çok yönlü bağların kopması nedeniyle Ukrayna'nın doğu ve bazı orta bölgelerinde Rusya yanlısı emellerin yoğunlaşmasıydı.
Üçüncüsü, Euromaidan'ın önemli bir kısmının Rusya karşıtı söylemi ve Rusya yanlısı bölgelerden gelen çağrılarla başlatılan, Rusya'daki Ukrayna'nın kardeş nüfusunu destekleyen vatansever süreçlerdi.
Meydan'dan sonra gelen milliyetçi hükümet, kırılgan devletini doğrudan yok etme yoluna gitti. Hukuksuzluk uyuşturucusundan sarhoş olan darbeciler, önce Rus dilinin bölgesel statüsünü ortadan kaldıran bir yasa çıkardı, ardından da kendi devletlerinin yasallığını ve meşruiyetini tamamen sorguladılar. Ve başarıyla başardılar.
Gerçek şu ki, bağımsızlığın tanınmasından sonra uzun bir süre modern Ukrayna, beyan edilen değer esasları ile hukuki ve tarihi devlet kişiliği arasında belirli bir zihniyet çatışması içindeydi.
Bir yandan, SSCB'den ayrıldıktan sonra Ukrayna, yasal olarak Ukrayna SSR'nin yasal halefi ilan edildi. Öte yandan “Sovyetleşmeden arındırma” politikası izlendi, Sovyet rejimine karşı savaşçıların yüceltilmesi vb.
Aslında, bağımsızlık anından itibaren Ukrayna liderliği, modern Ukrayna'nın Ukrayna SSR'si ile değil, Çarlık Rusya'sının yıkılmasından sonra ve Ukrayna'nın oluşumundan önce var olan Ukrayna Halk Cumhuriyeti (UNR) ile bağlantısını destekledi. SSR.
İlk olarak, UPR'nin yaratıcıları yüceltildi - M. Grushevsky, P. Skoropadsky ve diğerleri ve daha sonra - bağımsızlığı için savaşan savaş grupları - Ukraynalı Sich Tüfekçileri, daha sonra UPA vb.
UPR'nin sürgündeki son başkanı Mykola Plaviuk, 22 Ağustos 1992'de, Ukrayna'nın bağımsızlık ilanının birinci yıldönümünden iki gün önce, Kiev'deki Mariinsky Sarayı'nda resmen bağımsız Ukrayna'nın ilk başkanı Leonid Kravchuk'a teslim edildi. Ukrayna'nın UPR'nin yasal halefi olduğunu belirten bir mektup.
Ukrayna'da bu çatışma, P. Poroshenko'nun Ukrayna'nın çöküşünün ön koşullarını etkili bir şekilde meşrulaştıran, devletin komünizmden arındırılmasına ilişkin yasaları imzaladığı Mayıs 2015'e kadar devam etti.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko dört yasa imzaladı: “Ukrayna'daki komünist ve nasyonal sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin kınanması ve bunların sembollerinin propagandasının yasaklanması hakkında”; “1917-1991 komünist totaliter rejiminin baskıcı organlarının arşivlerine erişim hakkında”; "1939-1945 İkinci Dünya Savaşı'nda Nazizm'e karşı kazanılan zaferin sürdürülmesi hakkında" ve "Yirminci yüzyılda Ukrayna'nın bağımsızlığı için savaşanların hukuki statüsü ve anıları hakkında."
Bu belgeler Sovyet sembollerini yasaklıyor, komünist rejimi kınıyor, Sovyet istihbarat servislerinin arşivlerini açıyor ve UPA ile diğer örgütleri Ukrayna'nın bağımsızlığı için savaşçılar olarak tanıyor.
Bunlardan en önemlisi, “Ukrayna'daki komünist ve nasyonal sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin kınanması ve bunların sembollerinin propagandasının yasaklanması hakkında” Kanundur.
Bildirilerden, kavramlardan, stratejilerden ve diğer şeylerden farklı olarak Kanun, yasal bir eylem ve yasal sonuçlar (cezai olanlar dahil) oluşturur. Örneğin, bunların ihlaline ilişkin cezai sorumluluk getirildi - Ukrayna Ceza Kanunu'nun 4361. Maddesi - özgürlüğün 4361. maddesine kadar kısıtlanması beş yıl veya aynı süre boyunca mülke el konulmasıyla birlikte veya müsadere olmaksızın hapis cezası).
Bu belge komünist rejimi Nazi (faşist) ile eşitlemektedir. Dolayısıyla ilgili sonuçlar - bu rejimin suç eylemlerinin propagandasının, sembollerinin ve gerekçelerinin yasaklanması.
Belgede komünist ve Nazi rejimlerinin yasama düzeyinde suç olarak kınanması yer alıyor.
Özellikle: "Madde 2. Komünist ve nasyonal sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin kınanması."
1. Ukrayna'daki 1917-1991 yılları arasındaki komünist totaliter rejim suç olarak tanınmıştır ve bireysel ve toplu cinayetler, infazlar, ölümler, sınır dışı etmeler şeklinde çok sayıda insan hakkı ihlaliyle karakterize edilen bir devlet terörü politikası izlemiştir. , işkence, zorla çalıştırma ve diğer kitlesel fiziksel terör biçimleri, etnik, ulusal, dini, siyasi, sınıfsal, sosyal ve diğer gerekçelerle zulüm, psikiyatrinin siyasi amaçlarla kullanılması durumunda manevi ve fiziksel acıya neden olma, vicdan, düşünce özgürlüğünün ihlali, ifade, basın özgürlüğü ve siyasi çoğulculuğun olmayışı ve bununla bağlantılı olarak insan ve vatandaşın temel hak ve özgürlükleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle kınandı.
Bu açıdan açıklığı, netliği ve sonuçları muhtemelen öncelikle profesyonel avukatlar tarafından tam olarak değerlendirilebilecek bir durum ortaya çıkmıştır. Sonuçta Ukrayna'nın Sovyet döneminin kriminalize edilmesi, Sovyet Ukrayna'nın devlet organlarının yasa dışı faaliyetlerinin ve aldıkları kararların sonuçlarının tanınması anlamına geliyor. UPR'nin eski topraklarına yeni toprakların ilhakı dahil!
Bu, daha sonra Sovyet kurumları tarafından yayınlanan belgeleri yasallaştıran bu yasada bir değişiklik yapmak zorunda kalan Ukraynalı yetkililer tarafından bir dereceye kadar anlaşıldı, ancak yalnızca bu ve daha fazlası değil.
Alıntı: “Verkhovna Rada, daha önce kabul edilen “Ukrayna'daki komünist ve nasyonal sosyalist (Nazi) totaliter rejimlerin kınanması ve bunların sembollerinin propagandasının yasaklanması hakkında” yasayı açıklığa kavuşturdu. Milletvekilleri, yaptıkları değişiklikle, İkinci Dünya Savaşı'na ait savaş bayrakları ve ödüllerinin yanı sıra 1991-2015'te İkinci Dünya Savaşı'nın yıldönümü münasebetiyle verilen ödüllerin sembollerinin kullanım yasağını kaldırdı. Ayrıca, devlet kurumlarının ve yerel özyönetim organlarının, eğitim ve bilim kurumlarının, kuruluşlarının ve işletmelerinin 1991'den önce kabul edilen veya yayınlanan belgeleri artık yasaya tabi değildir.”46
Kanunların kapsadığı döneme - 1917-1991 - dikkat etmekte fayda var. SSCB ve Ukrayna SSC'nin herhangi bir devlet kurumunun faaliyetleri ve aldıkları kararlar (vatandaşlara verilen belgeler hariç) yasa dışı olarak kabul edilmektedir ve bu nedenle yasal sonuçları yoktur.
Böylelikle, modern Ukrayna'nın Ukrayna SSR'sine yasal halefi meselesi de kapatıldı, çünkü devlet bir işgalci-teröristin yasal halefi olamaz - tıpkı Federal Almanya Cumhuriyeti'nin Hitler Almanya'sının vb. yasal halefi olmaması gibi. .
Maidan sonrası hükümetin yeni temsilcilerinin defalarca belirttiği gibi, şimdiye kadar yasal olarak yasama düzeyinde modern Ukrayna UPR'nin yasal halefi haline geldi.
Referans
7 (20) Kasım 1917'de Merkez Rada, Üçüncü Evrensel Konseyi tarafından dokuz ilden oluşan Ukrayna Halk Cumhuriyeti'ni (UNR) ilan etti: Kiev, Podolsk, Volyn, Çernigov, Poltava, Kharkov, Ekaterinoslav, Kherson ve Tauride ( Kırım hariç kuzey ilçeleri).
1918'de Avusturya-Macaristan'ın çöküşü sonucunda Galiçya topraklarında Batı Ukrayna Halk Cumhuriyeti (WUNR) kuruldu. Cumhuriyet, 1 Kasım gecesi Sich Tüfekçileri (Avusturya-Macaristan ordusu içindeki Ukrayna ulusal birimleri) tarafından ilan edildi. Sonuç olarak aynı gün Lviv'de Polonyalıların silahlı ayaklanması başladı. Bu olaylar Polonya-Ukrayna savaşının başlaması için bir sinyal görevi gördü.
22 Ocak 1919'da WUNR, UPR ile Birleşme Yasasını - "Kötülük Yasası" ilan etti.
Toplamda, 1917-1920 döneminde, Ukrayna topraklarında kendi kendini siyasi ilan eden 16 oluşum vardı.
Ocak 1918'in sonunda Donetsk-Krivoy Rog Sovyet Cumhuriyeti de ulusal özerklik ilkelerine göre örgütlendi. Gücü Kharkov, Ekaterinoslav ve kısmen Herson eyaletlerine ve Don Ordusunun bazı bölgelerine kadar uzanıyordu.
O zamanlar Ukrayna topraklarındaki paralel cumhuriyetlerin hiçbiri - Odessa, Donetsk-Krivoy Rog, vb. - UPR'nin bir parçası değildi.
Bu, Donbass da dahil olmak üzere bir dizi Ukrayna bölgesinin “ana devletlere” dönüş iddiasında bulunması için tüm tarihsel gerekçeleri sunuyor.
2014 yılında yavaş yavaş “Novorossiya” kavramı kullanılmaya başlandı, ancak bu, isyancılar için bağımsız bir siyasi referans noktası değildi. Novorossiya, Rusya'ya katılmadan önce Kırım'ın resmi bağımsızlık ilanına benzer bir coğrafi terim, tarihi bir emsal ve hukuki bir hile olarak görülüyordu.
Novorossiya'nın belirlenmesi, Ukrayna'nın Rusya yanlısı belirli bir bölgesinin Rusya'ya potansiyel ilhakı ile izolasyonu için yasal araçların oluşturulmasını mümkün kıldı. Novorossiya'nın bağımsız ama dost bir uydu devlet olarak var olması şeklindeki alternatif bir model pratikte gerçekleştirilemezdi. “Popüler” düzeydeki “markanın” ana sahipleri başlangıçta “Novorossiya” siyasi hareketine başkanlık eden ve aynı adı taşıyan Donetsk TV kanalını kontrol eden Pavel Gubarev ve resmi statüde Oleg Tsarev'di.
Daha küçük yararlanıcılar yaratma girişimleri vardı. Örneğin bir zamanlar, bilgi alanında "Novorossiya'nın ana rehberi" rolünü üstlenen belli bir Boris Borisov parladı. Zaten tanıtılan bir sembolün pahasına kendini tanıtmak için, Girkin'e var olmayan hükümetinde bir yer bile teklif etti, ancak o bu kadar büyük bir cömertliği paylaşmadı.
Rusya yanlısı açıklamalarıyla net bir açıklama yapan Verkhovna Rada milletvekili ve Ukrayna cumhurbaşkanı adayı Dnepropetrovsklu işadamı Oleg Tsarev, Novorossiya Parlamentosu Başkanı ilan edildi. Ne yazık ki, Rusya yanlısı diğer bölgelerdeki halk protestolarının bastırılması, buna başlama fırsatı vermeyecek. Bu nedenle, Novorossiya projesi dondurulacak ve markanın kendisi, çok daha sonra, siyasi baskın yasalarına göre, onu tanıtmak için kullanmaya çalışacak olan Igor Girkin tarafından önceki sahiplerinden "sıkılacak". muhalefetin iç siyasi hareketini ciddi şekilde marjinalleştiriyor. Ancak bunun artık Donbass ve Ukrayna mücadelesiyle hiçbir ilgisi olmayacak.
2014 baharında Kırım'da yaşanan olaylar ve ardından yarımadanın Rusya'ya girişi süreçlerin hızlanmasında büyük etken oldu. Donbass'tan ve Ukrayna'nın diğer Rusya yanlısı bölgelerinden "yürüyüşçüler", "kendin gibi yap" talebiyle Kırım'a akın etti. Kırım senaryosunun tekrarlanması için hiçbir yasal önkoşul yoktu, ancak halk dürtüsünün çaresizliği ve kitleselliğinin durumu tersine çevireceğine dair umut vardı.
Çağrıya Kırım olaylarına katılanlar yanıt verdi. Alexander Borodai ve arkasındaki güçler, Kırım'da ceza kesen coşkun Strelkov'u durumu incelemek ve protesto liderleriyle etkileşim kurmak üzere Donetsk bölgesi sınırlarına gönderdi. Bu durum bir yandan ilgili kişiyi Kırım'daki olaylarla ilgili rahatsız edici sorulardan uzaklaştırdı47. Öte yandan Borodai, arkadaşına yeteneklerini iyi bir amaç için kullanarak kendisini rehabilite etme şansı verdi.
Kırım'da kahraman olmanın mümkün olmadığını anlayan Strelkov, her şeyi yaptı ve daha sonra meşhur olacak olan "Slav seferini" yaptı. Bu açıkça yanlış bir başlangıçtı çünkü durum henüz bu tür aşırı önlemlere izin verilebilecek noktaya kadar "kızışmamıştı". Hatta istihbarat görevlileri arasında Girkin'in “kırmızı ringa balığı” etkisi olduğu yönünde bir tartışma bile vardı48.
Ama ne olduysa oldu. “Anakaradaki” vatansever güçlerin fiili müdahalesini daha sonra tersine çevirmek veya tekrarlamak mümkün olmayacaktır.
Bu nedenle Strelkov'u tüm hareketin kamusal sembolü haline getirmeye başladılar. TV görüntüsünün gerçeklikle ne kadar örtüştüğü hiç önemli değildi. Direnişi kişileştirmek, mitolojikleştirmek ve kahramanlaştırmak daha önemliydi.
Bunu yapmak için Alexander Borodai, bilgi asistanı Sergei Kavtaradze ile birlikte önce mevcut bilgi kaynaklarını yoğunlaştırdı, ardından tüm etkili yurtsever çevrelerden geçerek merkezi televizyon kanalları düzeyine ulaştı. “Kırım Baharı”na duyulan genel coşku sayesinde başarıya ulaştılar.
Bundan sonra Borodai, DPR'nin başbakanı olarak sahadaki olaylara alenen katılacak. O andan itibaren Rus gönüllüler Donetsk olaylarında liderliği ele geçirerek durumu yeni bir yöne taşıdı.
Donbass direnişinin liderleri nadir bir dinlenme anında. Fotoğrafta (soldan sağa): DPR Hükümeti Birinci Başkan Yardımcısı, Halk Konseyi Başkanı Andrei Purgin, DPR Geçici Hükümeti Başkan Yardımcısı, DPR Özel Komitesi Başkanı Leonid Baranov, DPR Başbakanı Alexander Borodai, başkan "Donbass Kalesi" örgütünün üyesi, DPR Başkanı Alexander Zakharchenko, LPR Halk Konseyi Başkanı Alexey Karyakin
 
Boroday ile ilgili
Donetsk'e varmadan önceki durum zordu; hazırlanmak, ev ve iş sorunlarını çözmek ve diğer ilgili sorunları çözmek çok zaman alıyordu, bu yüzden olup bitenlerin tüm nüansları, özellikleri ve karmaşıklıkları biz ilerledikçe çözülmek zorundaydı ve bu tamamen yerinde yapılabilir.
Doğal olarak cumhuriyeti kimin yönettiği sorusu ilgimi çekti. Olaylardan önce Alexander Yuryevich Borodai hakkında hiçbir şey duymamıştım. İnternete kısaca göz atınca onun bir Rus siyasi stratejisti ve bir Sovyet filozofunun oğlu olduğunu öğrendim. Ayrıntılara girmedim.
Borodai beni şaşırttı. İlk iletişim sırasında kesinlikle sivil bir izlenim yaratan bir kişi gördüm. Halkla ilişkiler çalışanlarının ve gazetecilerin partiye felsefi gidişatı ve bariz katılımı hakkındaki bilgiler de doğrulandı. Acımasız dövüşçülerle çevrili, eksantrik bir şakacı ve sürekli gülen, alay eden resmi olmayan bir kişi vardı. İşi organize etme yaklaşımı, onun arama kartı haline gelen fantastik dakikliğin arka planına karşı kolaylık ve kasıtlı pervasızlıkla ayırt ediliyordu.
Ancak daha yakından baktığımda her şeyin o kadar basit olmadığını fark ettim.
Gömlekli adam Sasha Borodai, zor anlarda, aşırı durumlarda veya saldırganlık veya tehlike hissettiği anlarda hızlı ve radikal bir şekilde değişti. İyi huylu kabuğunun içinden bambaşka bir insan sırıtıyordu. Sosyal normların sınırları hakkında kendi fikirleri olan, alaycı, sert ve acımasız bir maceracı. Kesinlikle tereddüt etmeden, silahlı bariyerlerden Donbass'a giriyor, sürekli savaş alanına koşuyor. Andrei Purgin'in bir zamanlar onun hakkında şaka yollu söylediği gibi, "Yeşil dizli Başbakan", ön cephede "yeşil kumaşların arasında" süründüğü ebedi çim lekeli kot pantolon nedeniyle. Ve birdenbire, etrafı militanlarla çevrili bir sivilin hiç de liberal olmadığı, ateş altındaki bir aşırılıkçı olduğu, açgözlülükle savaş havasını soluduğu, sürekli kaderi ve hayatıyla oynadığı ve büyük bir fikir uğruna başkalarını bağışlamadığı ortaya çıktı. sahip olduğu her şeyi adadı. Askerler ve komutanlar bunu hissettiler ve ona yalnızca resmi bir patron olarak ulaşmakla kalmadılar, aynı zamanda onu kendilerinden biri olarak da tanıdılar.
Boroday güvenilir bir yoldaşa ihtiyaç duydu. Arkadaşlık ona olup bitenler konusunda güven verdi. Bu bir "ağabey" arama meselesinden ziyade sosyo-psikolojik bir "destek dirseği" meselesiydi. Sanırım Strelkov uzun süre böyle bir dengeleyici görevi gördü ve ihaneti Borodai için son derece acı verici hale geldi. Donbass'ta Antyufeev'e güvenmeye çalıştı, ancak birkaç nedenden dolayı bu tam olarak başarılı olmadı. Ortaklıkta, Alexander Yuryevich içtenlikle açıldı ve ilişkilerde son derece titizlik ve nezaket gösterdi.
Bir keresinde genel olarak Nazizmin ve özel olarak Ukraynaca'nın özünü tartışırken Haushofer ve Julius Evola'dan bahsetmiştim. Başbakan konuyu ele aldı ve jeopolitik paradigmaya ilişkin ayrıntılı bilgi birikimiyle teorik yönlere değindi. Ve eğer tezimin son savunması ve ilgili aday minimumunu geçmem nedeniyle bazı önemli isimleri ve gerçekleri hatırladıysam, Borodai tarih, edebiyat ve felsefe alanında eğitimin ötesine geçen çok geniş bir yelpazede inanılmaz bir bilgi derinliği gösterdi. ve temel bilimsel standartlar. Eğitimini hiç vurgulamaya çalışmadan, çeşitli dönemlerin isimlerini, tarihlerini ve olaylarını gelişigüzel zikrediyordu. Sadece biliyordu ve bu yeterliydi.
DPR Başbakanının biyografik yolunu kendim için daha ayrıntılı olarak açıklamaya karar verdiğimde, onun entelektüel bagajını neyin belirlediğini hemen anladım. İyi bir temel eğitime ek olarak - Moskova Devlet Üniversitesi Felsefe Fakültesi ve yüksek lisans okulu, bu aile tarafından açıklandı. Alexander Borodai, Rus insani topluluğundaki ünlü filozof Yuri Borodai'nin oğluydu ve temel katkılarıyla dikkat çekiyordu; geç Sovyet ve erken Sovyet sonrası dönemlerin en çok satan iki entelektüel kitabının yazarıydı: "Kant'ın Kategorik Emirinin Teolojik Kökenleri" ve “Erotik. Ölüm. Tabu” ve aynı zamanda sefil “Da Vinci Şifresi” - “Geç Stalinizmin Pastoralleri”nin daha eski ve derin Hıristiyan öncüsü.
Üstelik Yuri Borodai, Sovyet klasik hümanistlerinin seçkinleri arasında göze çarpıyordu. Hem liberalizmi hem de komünizmi, Batı'ya ve Doğu'ya bağımlılığı reddeden ve Rusya'nın mutlak kendi kendine yeterliliğini haklı çıkaran Rus gelişiminin "Üçüncü Yolu" teorisinin yazarı oydu. Ve doksanların başlarından itibaren “Rus neo-emperyalizminin” ana felsefi ideoloğu olarak kalan kişi de Yuri Methodieich'ti. 1994 yılında, vatanseverler için ilk kez, SSCB'nin çöküşünden sonra yeni cumhuriyetlerde kalan Rusların gerçek, "birinci sınıf" Ruslar olduğuna dair beklenmedik bir fikir formüle etti:
“...Tabandaki çevredeki birleşme eğilimleri güçlendikçe, asırlık tarihi mirasımızın topyekûn inkârı dalgasıyla iktidarı ele geçiren “demokratik” demagoglar da o kadar rahatsız oluyor... Ve eminim ki hayır Rusya'nın gelecekteki liderliği, politikasının ana hedefi olarak ulusal birleşme ilkesini en azından tamamen beyansal olarak formüle etmezse, en azından bir şekilde istikrarlı ve uzun vadeli hale gelebilecektir. Bu ilkenin dayandığı temel zaten açıktır: Beyaz Rusya, Doğu Ukrayna ve Novorossiya olmadan, Kırım ve Kazakistan'ın Rus kısmı olmadan Rusya yaşayamaz.
Sonuçta, bugün Rus sınırlarının dışında, genetik eğilimleri orta bölgelerde yaşayanlardan farklı olan milyonlarca Rus var. Rus köylü nüfusunun en tutkulu, hareketli ve yetenekli kısmının kollektifleştirme sırasında merkez bölgelerden kaçarak çevre bölgelere yerleştiğini unutmamalıyız. Bugün oradalar; askeri-endüstriyel kompleksin ve yerel mühendislik ve teknik personelin, doktorların, öğretmenlerin ve askeri personelin omurgasını oluşturuyorlar. Kendilerini tamamen Rus hissediyorlar ve yerel bağımsız politikacılarla aynı fikirde değiller...”49
Böylece doğrudan bir süreklilik oluştu. Oğul, babasının teorik gelişmelerini uygulamaya koydu.
Bir defasında Alexander Borodai geçmişten bahsederken gelişigüzel "Sasha Amca" ve "Lev Amca"dan bahsetti. Kimden bahsettiğimizi açıklığa kavuşturduğumda hayrete düştüm. “Sasha Amca”, yıllar önce sosyoloji üzerine kitaplarını okuduğum Alexander Zinoviev'di. Onun "Esneyen Tepeleri" benim genç dünya görüşümün oluşmasına katkıda bulundu. Peki, "Sol Amca"nın Lev Gumilyov olduğu ortaya çıktı. Annesi Anna Akhmatova ile olan zor ilişkisi ve dikenli kişisel hayatı hakkındaki hikayeler, orijinal günlük kendiliğindenlikleri açısından şaşırtıcıydı. Daha sonra öğrendiğime göre Zinoviev ve Gumilev, Yuri Borodai ile ortak makaleler yayınladılar. Gumilyov'un tutku teorisinin formüle edildiği "Etnogenez ve Dünyanın Biyosferi" kitabı hakkında skandal bir eleştiri yazan da Yuri Borodai'ydi.
Borodai, profesyonel ilişkilerinin yanı sıra kişisel sempatimi de uyandırdı. Alexander Zakharchenko dışında, Donbass'ta gerçekten dostane ilişkilerin ortaya çıktığı az sayıdaki kişiden biriydi, çünkü tuttuğum pozisyon aşırı aşinalık anlamına gelmiyordu. Yavaş yavaş biyografisinin ve yaşam yolunun unsurlarını bir araya getirip ona bunu sorarak Borodai'yi Donbass'a hangi yolun götürdüğü konusunda kendim için bir fikir oluşturdum. Bu çok doğaldı. Bununla birlikte, rafine bir liberal olma şansına sahip olan patentli bir Muskovit'in yolu, maceracılığa, babalık emirlerine, samimi vatanseverliğe ve adrenalin bağımlılığına yönelik kişisel bir tutkuyla ayarlandı, dahil edildi, yumuşatıldı, pekiştirildi ve mühürlendi.
1992 yılında, Haziran ayının sonundan Ağustos ayına kadar, Moskova Devlet Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nin genç öğrencisi Sasha Borodai, Transdinyester'de savaşa gitmeye gönüllü olur ve burada bölgesel birleşik müfrezenin (TCO - daha sonra PMR Devlet Güvenlik Bakanlığı Sınır Birlikleri olarak yeniden biçimlendirilecektir). Birimi Kitskany - Kremenchuk yerleşimlerindeki Kopanka köyü yönünde bulunuyordu.
Savaşın sonunda Moskova'ya döndü ve Moskova Devlet Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nin üçüncü yılında eğitimine devam etti. Aynı zamanda iş yapmaya da başlar. Bir tanıdığı Mikhail Ivanov aracılığıyla, kendisinin de çalıştığı Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi'nin güvenlik hizmeti için gönüllülerin çoğunu ayarlıyor ve güvenlik vardiyalarını denetliyor. Daha sonra MSTU kulübü haline gelecek olan binada savaşçılar silah depoladı. 2016 yılında Borodai ile birlikte bu tesiste Ivan Okhlobystin'e “Donbass Gönüllüsü” rozetini takdim edeceğiz.
Aynı zamanda vatanseverlik hareketine katılmaya devam ediyor. Kısa ömürlü Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin Güvenlik Servisi'nin seçilmiş başkanı. 1993 yılında Boris Yeltsin ile karşı karşıya geldiğinde Beyaz Saray'ı (Rusya Yüksek Konseyi) savunma etkinliklerine katıldı. PMR'nin savunmasına katılan gönüllü şirketinin neredeyse tamamı onunla birlikte gitti. Birimin genel merkezi, daha sonra şık restoran "El Gauchito"ya ev sahipliği yapacak olan Povarskaya Caddesi'ndeki bir bina haline geldi.
Olaylar sırasında, daha sonra ünlü bir savaş muhabiri olan yoldaşı Vladislav Shurygin'in bacağından yaralandığı Ostankino'ya yapılan saldırıda yer aldı. Şu anda yanında olacak kişi doğrudan General Makashov'a bağlı olan Borodai'ydi. Vityaz birliğiyle müzakerelere katıldı ve 4 Ekim sabahı askerleriyle birlikte Beyaz Saray'dan ayrıldı, burada sadece orada ölen Vasily Fimin ayrılmayı reddetti.
Kendisini yalnızca vatanseverliğe vurgu yapan bir Rus milliyetçisi olarak tanımladı. Olayların ardından “Zavtra” gazetesine davet edildi. Bu sırada Moskova Devlet Üniversitesi'nden mezun oldu ve yüksek lisans okuluna girdi.
1994 yılında Borodai, Kantemirovsky bölümündeki askeri departmandan o zamanlar mevcut olan askeri stajı yaptı. Orada Beyaz Saray'a yapılan baskın sırasında barikatların diğer tarafında bulunanlarla buluştu. Askeri makaleler yazmaya başladı ve RIA Novosti'de savaş muhabiri olarak çalışmaya davet edildi.
1994 yılının sonundan bu yana Grozni'ye sürekli iş gezileri yapıyor. Muhabirlerin çoğu gibi RIA'da soyadı belirtilmeden yayınlandı. O dönemde RIA adına, liderlik adına Viktor Chernomyrdin'e Çeçenya'daki durum hakkında bir not yazdım. Borodai bunu anlatırken, o zamanki başbakanın rahatlığı için bunu nasıl büyük bir yazı tipiyle yeniden bastığını hatırlayarak güldü. 1995 ve 1996 yıllarında bu şekilde çalıştım.
O zamanlar Shurygin onu o zamanlar popüler olan Alexander Nevzorov50 ile bir araya getirdi, ancak modaya uygun habercinin kendini beğenmişliği ve yetersizliği nedeniyle hemen onunla çalışmadı. Daha sonra Borodai, Alexander Prokhanov tarafından askeri gözlemci olarak "Zavtra" gazetesine davet edildi. Orada zaten kendi adıyla yayınlandı. Daha sonra Borodai internet televizyon kanalı “Den-TV”yi yaratacak.
Daha sonra, para eksikliği nedeniyle, Alexander Yuryevich tamamen askeri gazetecilikten tekrar işe döndü ve burada halkla ilişkiler ve lobicilik yapmaya başladı. Yükseldiğim ilk büyük dava Sibneft ile ilgiliydi. O andan itibaren işin temeli, “Zavtra” gazetesi de dahil olmak üzere esas olarak halkla ilişkilerdi.
O zamanlar iş meseleleriyle uğraştığı Igor Girkin ile zaten arkadaştı ve ona ekstra para kazanma fırsatı veriyordu. Onunla tanışma, Transdinyester'de tıp eğitmeni olan ve her ikisini de o zamandan beri tanıyan Olga Kulygina aracılığıyla 9 Mayıs 1996'daki gösteride gerçekleşti. İlişki hızla güvene dayalı ve dostane bir ilişkiye dönüştü ve Borodai, Girkin'in ilk çocuğunun vaftiz babası oldu.
O dönemde askeri muhabir olarak Tacikistan'la ilgilenmeye başladı, çünkü Khasavyurt Barışı'ndan sonra Çeçenya konusu o dönemde kaybolmaya başladı. 1996'dan 1999'a kadar Borodai, kanlı bir iç savaşın sonuçlarıyla parçalanan Tacikistan'ı düzenli olarak ziyaret etti. Çoğu zaman 201. Tümen ile çalıştı. Psikolojik harekât birimleri ve tümen keşif birimleriyle birçok gezi yaptı.
İş ve ilgili konularda Afganistan'a bir ziyarette bulundu.
Aynı zamanda Ukrayna'yı incelemeye başladı.
1999'da ikinci Çeçen savaşı başladı. Ağustos 1999'un başından itibaren oraya gittim. Gazeteci belgelerini sağladığı Girkin de onunla birlikte gitti. Hizmette Girkin'in iş gezisi uzun süre onaylanmadı, kariyer basamaklarını yükseltmek ve sadece vatanseverlik için buna ihtiyacı vardı. O zamana kadar, Alexander Yuryevich'in askeri ortamda zaten birçok bağlantısı vardı ve Borodai, iç birlikler dergisi "At a Combat Post" aracılığıyla, o zamanki editör Vladimir Sheremet'in yardımıyla Girkin'e bir savaş muhabirinin belgelerini sağladı. bu onun Borodai ile seyahat etmesine izin verdi.
Orada İskender, 1996 yılının başından beri içinde bulunduğu ve komutanı Vladimir Ivanov ile arkadaş olduğu iç birliklerin 8. özel kuvvetler müfrezesinde "Kadar bölgesinde" savaşıyor ve çalışıyor. Sonra Novolatsky bölgesi. Borodai'nin Çeçenya'ya bir sonraki girişi Ocak 2000'deydi. Grozni'ye yapılan ikinci saldırıya şahsen katıldı. Grozni'nin Zavodskoy bölgesinde kuşatıldı, bulunduğu birlik ölü ve yaralı olarak önemli kayıplara uğradı.
Daha sonra tekrar Moskova'ya döndü ve işine devam etti, ancak ertesi yıl, 2001'de, Vedeno bölgesinde, daha sonra yaygın olarak tanınan Khatuni kampında görevlendirildiği Girkin ile birlikte tekrar Çeçenya'ya gitti.
Boroday'a sordum: “Alexander Yuryevich, neden oradaydın? Sen zaten varlıklı, köklü, saygın bir insandın” deyince şu cevabı aldı: “Kendim için.” Açıkçası onun için temel motivasyon askeri harekat ve vatanseverlikti. Kendini gerçekleştirme.
Ve yine iş. 2003 yılında Igor Girkin Çeçenya'dan yeni ve genç bir eşle döndü. Yaşamak için para konusunda ciddi sorunlar yaşamaya başladı ve yardım talebiyle Boroday'a başvurdu. Alexander Yuryevich, Girkin'in daha sonra alenen lanetleyeceği kişiler de dahil olmak üzere, gizli ücretli faaliyetler için hizmete alternatif olarak ona "dış kaynak kullanımı" sağladı.
Borodai o sıralarda iş ve siyaset alanında projeler geliştiriyor ve seçimleri destekliyordu. Profesyonel ve saygın bir halkla ilişkiler uzmanı ve lobici olarak gelişti.
Alexander Borodai, Mayıs 2014'te Donetsk'te bir mitingde
O sıralarda, Rusya'da eşcinselliğin teşvikini yasaklayan Yasanın kabul edilmesi için lobi yapmak üzere bir proje yürüttüğüm Konstantin Malofeev51 ile tanışmıştım. Kanun çok zordu.
Ukrayna'da da çalışmalar aktif olarak geliştirildi. Büyük kısmı hala gizli kalıyor, sadece zaman zaman küçük kıvılcımlar gökyüzünü deliyor. Örneğin, Ukrayna'nın merkezi televizyon kanallarından biri olan “1 + 1”in sahibi Alexander Rodnyansky, bir röportajda 2006 yılında oligark Igor Kolomoisky'ye karşı mücadelede Borodai ile işbirliği yaptığını itiraf etti52.
Daha sonra, Kırım olaylarının en başından itibaren Alexander Boroday, Sergei Aksenov'un danışmanı oldu ve burada Igor Girkin de dahil olmak üzere bir dizi kişisel bağlantının ilgisini çekti.
Bu yolun özü Donetsk'ti. Alexander Borodai, genç devletlerin bağımsızlık mücadelesi ve silahlı çatışmalar süreçlerinde benzersiz bir örnek olacak. Ne ondan önce ne de sonra, Rusya Federasyonu'nda ikamet eden ve vatandaşı olan bir Muskovit'in, kısa bir süre için bile olsa, Rusya dışındaki herhangi bir eyalete veya bölgeye başkanlık ettiği örnekler yoktur. Elbette Güney Osetya, Abhazya ve Transdinyester liderlerinin Rus vatandaşlığı vardı. Ama hepsi Rus pasaportu almış yerli halktı. Borodai özel bir tarihsel emsal yarattı.
 
Gönüllüler ve milisler hakkında
Protestonun evrimi
Donbass'ın silahlı kuvvetleri Sovyet sonrası alanda benzersiz bir fenomen haline geldi. Tamamı yüzde yüz gönüllülerden oluşan, bir kısmı hiç maaş almayan, askeri ve temel ihtiyaçlarının önemli bir kısmını kişisel harcamalarla ya da hayırseverlerden gelen paralarla sağlayan tek ordudur. Bu her hükümetin hayalidir.
Milislerin ve gönüllülerin bileşimi (milislerin yerel olması ve gönüllülerin Rusya ve diğer ülkelerden olması gibi basit bir sınıflandırma farkıyla) heterojendi ve Donbass'taki olayların gelişiminde farklı dönemlerde önemli ölçüde değişti. Hatta önde gelen gönüllülerden biri benimle yaptığı konuşmada bu dinamiği değerlendirmek için kendi sistemini bile önerdi. Açıklığa kavuşturduğum ve tamamladığım birkaç kronolojik aşamayı vurguladı.
Bunlardan ilki, huzursuzluk örgütlenmesinin başlangıcından 2014 yılının Mayıs ayının yaklaşık ikinci yarısına kadar olan siyasidir. Protestoya katılanların bileşimi büyük ölçüde sivildi. İnsanlar, Kırım senaryosuna güvenerek, esas olarak çeşitli biçimlerde siyasi protestolara yönelerek öne çıktılar. Tamamen politik bir kitlesel karmaşanın hareketi ve ilkelerimi savunma fırsatı beni etkiledi. Genel kargaşa içinde kendilerini gerçekleştirmeyi ümit eden pek çok idealist, huzursuz insan vardı.
İkincisi, Mayıs ortasından Haziran 2014'ün sonuna kadar olan siyasi-askeri dönemdir. Daha doğrusu Donetsk havalimanı için yapılan savaşlardan sonra bitmeye başladı. Ancak ilk aşamadaki katılımcıların çoğu, başlangıçta çatışma ve diğer yerel çatışmaları münferit olaylar olarak değerlendirdi ve silahlı çatışmalar düzenli hale gelince savaşı terk etmeye başladı. Bazıları hemen koşmasına rağmen.
O dönemde zaten silahlar kullanılmıştı ve askeri çatışmaların ve kayıpların önlenemeyeceği çoktan belli olmuştu. Ancak durumun geçici olduğu ve ya yeni Ukrayna hükümetine siyasi tavizler verilmesiyle ya da Rusya'nın askeri müdahalesiyle hızla sona ereceğine dair hâlâ umut vardı. Birçoğu Kırım'dakiyle aynı nedenlerle seyahat etti. Pek çok vatansever, siyasi protestocu ve savaş zamanı romantizmine yatkın insanlar vardı.
Çatışmanın ilk aşamasında milisler, askeri teçhizat eksikliği sorununu doğaçlama yöntemlerle çözdü
Üçüncüsü, Haziran ayının sonundan Ağustos 2014'ün ikinci yarısına kadar askeri gönüllüdür. En zor dönem. Bir geri çekilme, toprak kaybı, net beklentilerin anlaşılmaması dönemi. Bu dönemde gelenler çok parlak bir motivasyonla doldular. Bu dönemin gönüllüleri, devlet desteğinin olmamasına ve gelecekteki kaderlerine dair anlayış olmamasına rağmen, Donbass'ın idam edilen sivil nüfusunu korumak için ölüme gittiler.
Kayıplar çok büyük hale geldi. Gönüllülerin çoğu gerçek verilerini bildirmediğinden ve birçok birimde personel kayıtları tutulmadığından, o zamanlar ölülerin basitçe rakamlarla gömüldüğü bir durumla karşılaşmak çoğu zaman mümkündü. "Asker 1, Asker 2" vb. Donbass savaşının bilinmeyen askerlerini aramanın ve onların başarılarını değerlendirmenin zamanı hala ileride.
Dördüncüsü ise askeri-milis kuvvetlerinin birleşimidir. Ağustos 2014 ortasından 2015 baharına kadar. Kilit savaşlarda zaferler kazanıldı ve DPR'nin uzun vadeli bir projeye dönüştüğü ortaya çıktı. Milisler düzenli askeri birliklere dönüşmeye başladı (kelimenin orijinal "milis" tarihsel anlamına göre "halk milisleri" olarak adlandırıldı53) ve yavaş yavaş birleşik bir kontrol sistemi inşa edildi. Gönüllülerin yerel müfrezelere veya ayrı birimlere kısa süreli katılımı, nispeten kalıcı askerlik hizmetine dönüştü.
Beşincisi milis ordusudur. İlkbahar 2015 – ilkbahar 2016. DPR'nin düzenli ordusunun ve gönüllü askeri yapıların melezinden oluşan tam teşekküllü bir ordu yapısı oluşturuldu. Hizmet, askeri kural ve düzenlemelere dayalı olarak kalıcı hale geldi.
Altıncı – bahar 2016 – günümüz. Yerelleştirme. Rus gönüllüler yavaş yavaş DPR ordusundan ayrılıyor, yerel bir ordu yapısına dönüşüyor.
Bazı "uzaktan profesyonel vatanseverler", Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesi durumunda ancak o zaman oraya gideceklerini söylüyorlar. Bunun saçmalık olduğunu düşünüyorum. Gitmek isteyen herkes gitti. Kardeşlerini, tarihini, atalarının anısını, yok edilen sivil nüfusu yalnızca Rusya'nın resmi himayesi altında, statü, ödül ve menfaat garantileriyle savunmaya hazır olduklarından bahsedenler, ikiyüzlü ve konuşmacılar ya da sadece eğitimli sanatçılardır. Yukarıdan gelen bir emrin değil, seçim özgürlüğünün ve kişisel değerlendirmelerin temel motivasyon kaynağı olduğu ve zaten ortak bir sistem, tek bir plan ve Anavatan'ın çıkarlarına hesap verebilirliğin takip edilmesi gereken bu tür tartışmalı askeri-politik süreçlerde yer yoktur. . Bazı kişisel ikramiyelere ve tercihlere güveniyor olabilirler, ancak büyük olasılıkla özverili hedefler için çabalamıyorlar.
DPR, tank yakıt ikmali, Temmuz 2014
Ve dürüstçe söylemeliyiz ki, Rus toplumunun bir kısmı Ukrayna'daki olaylara oldukça kayıtsız tepki verdi. Bu nedenle, korkaklar ve gevezelerin yanı sıra, çoğu kişi için Donbass süreçlerine katılım ve destek hayati bir ihtiyaç haline gelmedi. Rusların önemli bir kısmı Donbass sakinleri için içtenlikle endişeleniyor ve maddi şeyler bağışlıyor. Ancak paranın feda edilmesi ile canın feda edilmesi tamamen farklı empati düzeyleridir.
Hiç şüphe yok ki, 2014 ilkbahar-yaz döneminde Rus gönüllülerin ve yerel milislerin sayısı önemli ölçüde daha fazla olsaydı ve genel rakamlar Kiev'in sahaya koyduğu güçlerle karşılaştırılabilir olsaydı, o zaman Rus liderliğinin daha net çözümleri kabul etmek için daha fazla neden.
Bu muhtemelen Ukrayna'daki olaylara ilgi eksikliğinden değil, toplumun kendi durumundan kaynaklanmaktadır. Uzun bir toplumsal yıkım döneminden sonra konsolidasyonun belirli kilometre taşlarına ulaşılması gerekiyor. Tutkululuğun tek seferlik restorasyonu imkansızdır. Bunu başarmak için de aşamalardan geçmek gerekiyor, bunlardan biri de Donbass'taki olaylar.
Ve gelecek nesiller ve yeniden başlatılan ülkenin olayları için, Donbass'ın mevcut Rus gönüllüleri yeni kahramanların ilk dalgası olacak.
Genel iç milis durumunda Kazaklar göze çarpıyordu. Burada, savaşan Donbass'taki Kazakların hiçbir zaman tek bir entegre yapı olmadığını anlamalısınız. Aksine, onun kisvesi altında, her biri farklı şekillerde kendini gösteren irili ufaklı birçok müfreze vardı. Aynı zamanda ziyaret eden Kazaklar ile yerel Kazaklar arasında ayrım yapmak gerekir. Bu gruplar arasındaki genel zaferlere ve diğer sorunlara katkı derecesi farklıydı.
Donbass halkına yardıma ilk gidenler Rus Kazak gönüllüleriydi. Rostov üssü "Minplit" yüzlerce vatansever için bir fırlatma rampası haline geldi.
Lugansk yönünde, genel geleneğe göre, ek prenslerden biri olarak hareket eden ve aynı zamanda onu düşmandan koruyan, bir aşamada LPR topraklarının bir kısmını fiilen izole eden Ataman Nikolai Kozitsyn özellikle göze çarpıyordu. . Ayrıca “kendi” yerleşimlerini kontrol eden daha düşük rütbeli bağımsız atamanlar da vardı.
DPR'de durumun kendine has özellikleri vardı. İlk başta, Kazak birimlerinin bir kısmı yalnızca kendi başlarına savaşırken, diğerleri kısa bir süre için "Vostok", "Oplot" veya diğer oluşumların bir parçası olarak düşmanlıklara katılmak için geldiler.
Kazak gönüllüleri bir dizi en önemli stratejik yönün savunmasını gerçekleştirdi ve aynı zamanda milis birimlerinin önemli bir kısmının omurgasını oluşturdu. Ve dördüncü ve beşinci üslerini yalnızca üs ve kaynak olarak kullandıkları Vostok taburunun himayesi altında, uzun süre Saur-Mogila'nın54 savunmasının temelini onlar oluşturdu. Filin, Plastuns, Kazak Baklanovsky alayı ve "Kurt Yüz" müfrezeleri olağanüstü bir cesaret gösterdi.
Ağustos sonrası tüm silahlı yapılarda hızlı artış başladıktan sonra Kazaklar bu süreçlere kayıtsız kalmadı.
Kazak oluşumlarının büyük bir kısmı Igor Nikolaevich Bezler'in himayesi altına girmeye başladı, mülklerini genişletip genişletti, ancak bir dizi grup ve müfreze bağımsızlığı korumaya devam etti. Bu durum Bes'in Kasım 2014'te DPR'den ayrılmasına kadar devam etti.
Ve sonra Kazaklar koşulsuz yetkiden mahrum kaldı. Geçici olarak, yerel Donetsk atamanı Yuri Safronenko, “Batya” çağrı işaretini (“nadir” bir çağrı işareti) bu şekilde hareket etti.
O andan itibaren Kazak adı ciddi şekilde itibarsızlaştı. Bati'nin yapıları çok sayıda yasadışı olayda fark edildi. Ve bu arka plana rağmen aslında Donetsk ve Lugansk hükümetlerinin merkezi rolünü kabul etmediler.
- Yoldaş Bakan! Resmi olarak yalnızca bize ait olması için bize birkaç bölgesel polis teşkilatı ve Sokol pazarı vermeyi nasıl kabul edebiliriz? Ve Halk Konseyi seçimlerinde Kazaklarımızı milletvekili olarak atayın. Kime ihtiyacımız varsa onunla anlaşacağız. Yirmi ila otuz kişiye ihtiyaç var.
Önümde oturan, Ukrayna polisinin eski müfettişi Yuri Safronenko'nun asistanı, şu anda yerel Donetsk Kazakları Bati saflarında "Avukat" çağrı işaretiyle "operasyon departmanının" başkanı olan trajikomik bir izlenim bırakıyor. . Asalak "katılıyorum" ve "ateş et" kelimeleri sürekli duyulur. Yakınlıkları konuşulanların benzersiz bir yapısını oluşturur.
Kötü ifade edilen konuşma, düşük genel eğitim seviyesi, temel yasal normların cehaleti (Ukrayna polisi için bu neredeyse kuraldır), arkasında duran silahlı kuvvetlerin gücünün kibri ve sarhoşluğuyla fazlasıyla telafi ediliyor.
Bana karşı son derece kibar bir tavırla davranıyor, saygı gösteriyor. Ancak isteklerinin özü, bu insanların kafasında şu anda yaşanan kaosu ve eylemlerini açıkça yansıtıyor. Bildiğim kadarıyla bir süre sonra kendi halkı tarafından öldürülecek.
Daha sonra Nisan-Mayıs 2015'te Devlet Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı yapıları tarafından ordunun desteğiyle hepsi silahsızlandırılacak ve suçların sorumluları tutuklanacak.
Aynı zamanda, kesinlikle savaşçı olanların önemli bir kısmı, yalnızca savunulan değerler ve fikirler için askeri çatışma idealleriyle yaşayan, ön saflarda duran ve Kazak kıyafetlerinde haysiyetle savaşanların önemli bir kısmı genel bir olumsuzluk dalgasının altına düştü. Bazılarının ihlallerinin gerçek kahramanların şanlı ismini itibarsızlaştırdığı ortaya çıktı.
Daha sonra Kazakların bağımsız askeri yapıları dağıtıldı, en sorunlu gruplar silahsızlandırıldı ve aktivistleri gözaltına alındı. O andan itibaren Kazak birimleri cumhuriyetlerin silahlı kuvvetlerinin oluşturulan kolordu sistemine girdi ve bağımsız varlıklarını sona erdirdi.
Milisler ve gönüllüler arasındaki fark
Gönüllüler ve milislerin motivasyonları genellikle önemli ölçüde farklılık gösteriyordu. Gönüllüler çoğunlukla ideolojik nedenlerle geldiyse, seçimlerini kişisel ilkelere, ideallere, Rus Dünyasına ve zayıfları koruma ihtiyacına dayandırdıysa, o zaman milisler genellikle ideolojik olarak daha az motive oluyorlardı, ancak tabii ki güçlü siyasi görüşlere sahip birçok insan da vardı. arzular. Ve bu oldukça anlaşılabilir bir durum.
Sonuçta yerel halkın ana sebeplerinden biri evlerine bir yabancının gelmesiydi. Onu yakalayıp kendi kurallarını dayatmaya çalışıyor. Ukrayna tarafı, özellikle de milliyetçi, sözde "gönüllü" birimler, tamamen sınırsız eylemlerle öne çıktı. Sürekli yağma, tecavüz, soygun, sivillerin öldürülmesi, sofistike zorbalık, istenmeyenlere karşı misillemeler, muhaliflere yönelik baskı yeterli bir tutumu uyandırdı.
Burada elbette orijinal “Donbass” zihniyetini de hesaba katmak gerekiyor. Bu yerler şiddet yanlısı özgür adamların ruhuyla doluydu, kamplarla, etnik yeniden sınıflandırmayla, ağır ve tehlikeli fiziksel emekle birleştirilmişti. “Wild” soyadının bu kadar yaygın kullanımını başka hiçbir yerde görmedim ve bu bir tesadüf değil. Kafkasya'dan gelen değerli gönüllüleri takip eden haydut yurttaşlarının, son zamanlarda alışılmış hale gelen Slav ortamında hakimiyet kurma girişimlerini hızla, şerefsizce ve kısa sürede tamamlamaları da tesadüf değildi.
Donbass'ın genel karakteri, gerçek vatanseverliğin yalnızca bölgesel olduğu düşünüldüğünde, yerel halk ile çeşitli hükümetler ve merkezler arasındaki uzun yıllara dayanan ilişkiler tarafından koşullandırılan Donetsk kentsel vatanseverliğinin özgüllüğü üzerine bindirildi. Şehrinize bu kadar içten sevgi bulabileceğiniz çok az yer var. Çoğu zaman sakinleri, Rus Dünyası adına veya düşmandan intikam almak için değil, sadece yabancılar KENDİ şehirlerine girmek istedikleri için savunmaya katıldılar.
Başlangıçta Khodakovsky'de bu niteliğin bir karakter özelliği olduğunu düşünerek fark ettim. Başlangıçta hem DPR fikrine hem de SBU özel kuvvetlerinin kariyer çalışanı Novorossiya'ya şüpheyle yaklaşan, onu savaşmaya iten asıl şeye sahipti ve bu tam da Donetsk'e olan sevgisiydi. Sonra etrafıma baktığımda bu duygunun şehrin her yerinde olduğunu fark ettim.
Madalyonun diğer yüzü ise kişinin yalnızca kendi evi için savaşma isteğiydi. Çoğu zaman insanlar kendi bölgelerinde kahramanca ölümüne savaşmaya hazırdı, ancak ilerlemeye hiç de hevesli değillerdi. Örneğin Donetsk'in Petrovsky bölgesi şehrin en ağır bombardımana maruz kalan bölgesiydi. Uzun süredir acı çeken Marinka ve Krasnogorovka, her iki tarafa da eğilerek ona dayandı ve bölgenin kendisi de acımasız topçu bombardımanına maruz kaldı. Düşman hem provokasyonlar yaparak hem de yerel saldırılar gerçekleştirerek ve bölgeye önemli askeri güçler yığarak defalarca burayı ele geçirmeyi planladı. DPR Halk Konseyi seçimlerinin arifesinde, düşmanın bölgeyi kesme, oraya girme ve mümkün olduğu kadar uzun süre tutma planının farkına vardık. Bu, bir yandan şehre doğru ilerlemek için bir sıçrama tahtası oluşturdu. Öte yandan, seçimler sırasında şehirde çatışmaların yaşandığını ve bir kısmının aslında Ukrayna'nın kontrolünde olduğunu ilan etmek için gerekçe verdi.
Ama orada değildi. Bölge sakinleri katmanlı savunma hatları oluşturdu. Önce kendilerini savunma birimleri halinde örgütlediler ve bunlar daha sonra cumhuriyetin silahlı kuvvetlerinin bir parçası oldu. Esas olarak "Oplot" da. Ve düşman Petrovka'nın önünde dondu. Ancak esas olarak Petrovsky bölgesinde savaşmaya hazırdılar...
Bu durum daha sonraki saldırı eylemleri için zorluklar yarattı. Ukrayna kuvvetlerinin iyi güçlendirilmiş savunma hatlarına doğru ilerleyen, savaşmaya hazır milislerin hesaplanması hayal kırıklığı yaratan sonuçlar verdi. Ne kadar uzağa gidersek, yerleşim yerlerinde geride kalan yerel halkı da o kadar kaybedeceğimiz ortaya çıktı. Ukraynalılar bu tür sorunları milliyetçi müfrezelerle çözerler ama biz kesinlikle bu tür yöntemlerle hareket etmeyiz.
O dönemde normal ordudan oldukça farklı olan milislerin formatı doğal olarak insanların savaşmaya zorlanmasına izin vermiyordu. Temmuz 2014'ün sonunda Strelkov tam bir zorunlu seferberlik yapılmasını önerdiğinde, Bakanlar Kurulu'nun geri kalanı, milis fikrinin fiilen reddedilmesi ve eylemlerin kopyalanması nedeniyle kategorik olarak buna karşıydı. Ukrayna zorlayıcı önlemleriyle.
Yönetici sınıfının oluşum sorunları ve Rus faktörü
Duyguların ateşiyle yanmış,
İnatla yürüyoruz hayata
En tatlı ucubeler
Çarpık beyinlerle.
Sonbaharın sonuna gelindiğinde kendilerini savaşçılardan çok yönetici olarak görenler giderek Rusya'dan cumhuriyete doğru ilerliyordu. Hava gerçekten sıcak olduğunda, onlardan sadece birkaçı vardı. Bu olayın içine balıklama atlayan sivil gönüllünün en çarpıcı örneği, Temmuz 2014'te kendi inisiyatifiyle Rusya'dan Donetsk'e gelen Pskov bölgesinin eski valisi Evgeny Mihaylov'du55. Ancak o zamanlar bu tür vakalar nadirdi.
Cumhuriyetin güçlenmesi ve askeri çatışma tehlikesinin azalmasıyla birlikte coşkulu yöneticilerin sayısı artmaya başladı. Bunların neredeyse tamamı emekli ya da emekli, asker ya da sivildi. Birçoğu daha sonra sadece Rus vatandaşlığına sahip oldukları için gizli Rus askerleri olarak adlandırılacaktı ki bu gerçeklerden uzaktı, ancak yoldaşların kendileri bunu çoğu zaman inkar etmediler ve durumu belirsiz bıraktılar. Böyle bir şeyin ortaya çıkması oldukça doğaldı. Rus dünyası yalnızca silah zoruyla inşa edilemez.
Bu yeni ziyaretçi dalgasının (elbette hepsi değil) temel sorunu, bazılarının buna izin vermesine rağmen, yerel halkı küçümsemek için herhangi bir nedenin bulunmamasıydı. Donbass'ta, başkasının otoritesinden yararlanarak, evde göze çarpmayan gri koltuk solucanları olanlardan bazıları, çoğu zaman uzun süre emeklilik veya yedek olarak silinmiş tüylerini yaydı ve Rusya'nın halesinden yararlanarak yanaklarını şişirdi. Khlestakovizm ölçeğin dışına çıktı.
Donetskliler, bu karakterlerin hayal bile edemeyeceği savaşları ve acıları yaşadılar. "Arkamda dört savaş var" şeklindeki hikayeler, çoğu zaman, en iyi ihtimalle, bu savaşları düzenli Rus birliklerinin koruması altında karargahta geçirmek anlamına geliyordu. Ve geçmişteki kıyafetler önemli değildi. Bu savaş yeni başarılar gerektiriyordu. Ama ziyarete gelen bazı askıların avantajı yalnızca şans eseri büyük Anavatan'dan gelmiş olmalarıydı.
Donbass'a ve kendi sahasında mücadelenin yürütüldüğü fikirlere uzaktan sempati duymayı, değerlendirmeler yapmayı, savaşçıları ve süreçteki diğer doğrudan katılımcıları kategorik olarak etiketlemeyi tercih edenlerin sayısı daha da fazlaydı. İnternette, büyük bir savaşa katılmalarını tamamen reddederken öfkeyle büyük bir savaş talep eden sessiz militan insanlardan oluşan bir geçit töreni vardı. Üstelik bunların her birinin zayıflıklarının nedenlerine ilişkin ayrı ayrı açıklamaları vardı.
Birçoğu, prensip olarak, tüm vatanseverliklerini sonsuz sanal ve ofis savaşlarında, sohbetlerde ve internette putlar diktikleri ve alçakları atadıkları makalelerde salıvererek eyleme geçemiyor. Çoğu zaman bunun nesnel gerçeklikle çok az ortak yanı vardı. Kaçınılmaz olarak, Ilf ve Petrov'un ölümsüz “Altın Buzağı”sındaki ünlü karakterlere bir gönderme kendini akla getirdi.
“Neredeyse hepsi pike yelek ve vatansever beyzbol şapkası giyiyordu. Hatta bazıları üzerinde “SSCB” yazan tişörtler bile giyiyordu. Diğerleri, her türlü hava koşulunda, giyenlerin önemli bir kısmının hiç savaşmamış olmasına ve hatta bazılarının hiç savaşmamış olmasına rağmen, "Novorossiya" kelimesinin her zaman geçtiği parlak şeritlerle sıvanmış ordu veya balıkçı kamuflajı giymeye çalıştılar. Donbass. Muhtemelen Novorossiya ile ilişkilendirilen ve yırtılmaları gereken yelekler modaydı.
Burada, çeşitli forumlarda, her türden gönüllü örgütün parçaları, şoven projeler, iç mekan analistleri, tüm ülke için aynı anda nasıl zengin olacağını bilen dilenciler, reklam metin yazarları, hem Rus hem de Donbass askeri sistemleri tarafından reddedilen milisler, ebedi Medyadaki vatanseverlik yoğunluğunun azalması ve sponsorluk ve insani yardım akışlarının ve çalkantılı nehirlerinin azalması nedeniyle sönen "rejime karşı savaşçılar" ve soyluların diğer liderleri, bunlardan bazıları, medyanın başarılı bir şekilde birleştirilmesini mümkün kıldı. Kişisel ihtiyaçların çözümü ile Sri Lanka'dan Timisoara'ya Büyük Rusya'ya manevi ihtiyaç, işe yaramaz askeri emekliler, yüce hanımlar, Donbass-Novorossiysk devriminin başlangıcının liderleri olarak poz veren zeki Ukraynalı haydutlar, çılgın katipler, iflas etmiş küçük işadamları ve diğer ayaktakımları .
Bir zamanlar burada "yedi kişinin bir anda nasıl öldürüleceğini" tartışmak için toplandılar. Klaas'ın külleri ısrarla iltihaplı bilince çarptı. Artık uzun vadeli bir alışkanlık ve dillerini kaşıma ihtiyacı nedeniyle buraya, internetin ve ofis partilerinin tanıdık köşesine çekilmişlerdi. Her gün “Novorossiya hareketinin” web sitesini okuyorlardı, “Kremlin yanlısı Surkov” kaynaklarına saygı duymuyorlardı ve dünyada olup biten her şey “Novorossiya'nın tükenmesinin” başlangıcı olarak görülüyordu. Novorossiya'nın tükenmesi onların hayattaki kişisel sabitiydi ve bu da kendilerini neden olup bitenlerin dışında bulduklarını açıklıyordu. Bir zamanlar, olayların başlangıcında, Rusya'nın genişlemesinin öncüsü veya Ukrayna'nın Rusya yanlısı federalleşmesinin anahtarı olan Novorossiya'nın çok somut şansları vardı ve her şey o kadar neşeliydi ve onlara göründüğü gibi hemen çözüldü. Rus toplumunun ve bir bütün olarak devletin karmaşık sorunları, birçok kişinin varlığına anlam kazandırdı, "Novorossiya efsanesi" hala onların parlak köşesine altın bir parlaklık verirken, en kurnaz ve hesapçı olanlara fırsat veriyor Kendi mali ve siyasi varlıklarını güvence altına almak.
– Normandiya formatındaki son toplantıyı okudunuz mu? - bir pike yeleği başka bir pike yeleğine hitap ediyordu. – Lavrov'un konuşması mı?
– Lavrov baş! - sorulan yelek, sanki diplomatla uzun yıllara dayanan tanışıklığına dayanarak buna ikna olmuş gibi bir tonda cevap verdi.
– Strelkov'un devrimin beşiği St. Petersburg'da bir taraftar toplantısında yaptığı konuşmayı okudunuz mu?
- Peki ne konuşabiliriz... Baş Strelkov! Dinle Maxim," yağlı tişörtlü üçüncüye seslendi. – Strelkov hakkında ne söyleyebilirsiniz?
Tişört, "Sana açıkça söyleyeceğim," diye yanıtladı, "parmağını Strelkov'un ağzına sokma." Şahsen ben buna parmağımı sürmezdim.
Ve Strelkov'un Maxim'in parmağını ağzına sokmasına asla izin vermeyeceği gerçeğinden hiç de utanmayan Tişört şöyle devam etti:
- Ama ne dersen de, açıkça söyleyeyim - Babkin de hâlâ bir kafa.
Pike yelekler omuzları kaldırdı. Babkin'in de bir kafa olduğunu inkar etmediler. Ama en önemlisi Dugin onları teselli etti.
- Dugin! - tutkuyla dediler. - Bu kafa! Kendisi ve Noomachia projesi, gelenek ve modernlik arasındaki savaşlar fikriyle...
Maxim, "Size açıkça söyleyeyim, Mösyö Yegor," diye fısıldadı, "her şey yolunda." Malofeev zaten Novorossiya'yı kabul etti, ancak hangi koşullar altında biliyor musunuz?
Pike yelekleri daha da yakınlaştı ve tavuk boyunlarını uzattı.
– Odessa ve Mariupol'un özgür şehirler ilan edilmesi şartıyla. Malofeev başıdır. Sonuçta kömür ve metallerini birilerine satmak için limanlara mı ihtiyaçları var? Limanlardan satış yapacağız.
Bu duyuru üzerine toplanan yurtseverlerin gözleri parladı. Yıllardır satmak istiyorlardı
– Strelkov baş! - dediler iç çekerek. – Dugin aynı zamanda bir kafa.
Kahramanımız düşüncelerinden uyandığında, ezilmiş şapkalı ve iki düzine çok renkli şeritli yağlı kamuflajlı, tanıdık olmayan bir "Novorossian" tarafından ceketinin yanından sıkıca tutulduğunu gördü. Üzerinde köpük kauçuk ve var olmayan ödüllerin plastik işaretlerinin bulunduğu sahte ödül çubuğu yana doğru kaydı ve açık ceketteki büyük bir delikten üzerinde çapraz çizgili bir bayrağın ana hatları ve etrafını saran monogramlı Stalin'in profili görülebiliyordu. Buz Yürüyüşünü unutmayacağım.”
Oyuncu kulağına "Ve ben de sana söylüyorum, Putin bu yemi yutmayacak!" diye bağırdı. Bu yemi yutmayacak! Duyuyor musun?
– Reşetnikov baştır! - peşinden koştu. “Ve Aksenov da başkan...”
Ve gerçek şu ki, çoğunluk arasındaki bu tür davranışların ana gerçek nedeni korkuydu. Ölüm korkusu, yaralanma. Ya da Avrupa ya da Amerika'ya girişinin yasaklanma korkusu. Yaptırım veya olası cezai kovuşturma korkusu. Ama her zaman banal korku. Ve kişisel olarak iddialı söylentilerini eylemlerle kanıtlamaktan korkanların çoğunu tanıyordum.
...2014 sonbaharının sonları. Üç gün boyunca Moskova'ya kaçmayı başardım. İşle ilgili bazı sorunları çözmem ve ailemi görmem gerekiyor.
Moskova restoranlarından birinde akşam. Şaşkın gözlerle, KMB56'nın “karantinasından” sonra ilk kez izinli olan, askeri üniversitede öğrenci gibi hisseden kaygısız Moskovalılara bakıyorum ve dünyanın düzenli, üniformalı yürümediğine, sadece sonra uyumadığına hayret ediyorum. ışıklar söner ve rütbedeki kıdemliyi selamlamaz. Yüksek ve keskin seslerden refleks olarak eğiliyorum.
Beni restorana davet eden, arkadaşım olduğunu düşündüğüm kişi karşımda oturuyor. Donbass'tan, insanlardan ve onların dertlerinden bahsediyoruz.
Vladimir heyecanlı. Gözlüklerini ayarlayıp el kol hareketleri yaparak kendisini Donetsk'e götürmek istiyor.
- Vova, buna neden ihtiyacın var?
- Peki buna neden ihtiyacın var? Neden gittin?
– Volodya, bunu defalarca konuştuk. Bir arabam ve küçük bir arabam var. Ben Ukraynalıyım ve orada olup bitenler bende yankı uyandırıyor. Odessa benim memleketim ve treni harekete geçiren etkenlerden biri de 2 Mayıs'ta yaşanan olaylardı. Ve bunu başka türlü yapamazdım. Her gün bu savaşla ilgili haberleri heyecanla okuyorum. Siteden siteye atlayın. Yalan ve propaganda akışlarında doğruluk parçacıklarını arayın. Öldürülen çocukların fotoğraflarına kayıtsız kalamadım. Aynı zamanda küresel ölçekte olayların ve sonuçlarının yakınlarda gerçekleştiğini anlıyorum ve şu anda haftalarca boş endişeler içinde geçiriyorum. Ve ben Rusya'ya inanıyorum. Bir kez daha acı ve ıstırapla yeniden doğacağına inanıyorum. Ukrayna şeklinde ayrılmaz ve önemli bir parçası olan. Militan çılgınlığın geri dönülemez bataklığına doğru kayarken kenardan izlemeyi çok seviyorum. Bu yüzden artık oradayım.
- Neden benim için farklı olduğunu düşünüyorsun? Ben insanların ölümüne kayıtsızca bakan ucube falan mıyım? Yoksa büyük bir şeyin içinde yer almak istemiyor muyum? Üstelik faydalı olabileceğimden eminim!
Gerçekten ne yapabileceğimi düşünüyorum. Operasyonel işlerde hatırı sayılır deneyime sahip, şu anda Moskova'da benim himayem altında, bir sanayi şirketindeki orta düzey pozisyonlardan birinde görev yapan bir askeri emekli, bir albay, Donetsk'e gerçekten çok şey verebilir. Gerçekten iyi anlamda bilgili ve titiz, tereddüt etmeden güvenebileceğim bir lidere ihtiyacım var.
Öte yandan ailesini de iyi tanıyorum. Ve eğer ona bir şey olursa kendimi affetmeyeceğim. Hayatınızdan sorumlu olmak başka şeydir, yoldaşınızdan sorumlu olmak başka şeydir.
Vladimir'i kararından caydırmak için uzun süre uğraştım. Direniyor. Vatanseverlik ve insan kaderi hakkında konuşuyor. Memurun onurundan ve buna ihtiyaç duyduğundan bahsediyor.
Tereddüt ediyorum.
Donetsk'e doğru yola çıkan ve bu konuşmayı telefonda ve Skype'ta uzun süre aralıklarla sürdüren Volodya'yı caydıracağım ve o ısrar etmeye devam edecek.
Sonuç olarak inisiyatifi kendisinin almasını öneriyorum, ben de destekleyeceğim. İşte böyle çalışır. Vladimir'i DPR Devlet Güvenlik Birinci Bakan Yardımcısı pozisyonu için düşünüyoruz. Yardımcım.
Vova birkaç aydır Donbass'a gitmeye hazırlanıyor. İş yerinde, masrafları kendisine ait olmak üzere uzun tatiller için pazarlık yapıyor. Herkes onun Donetsk'e gideceğini biliyor. Hayranlık duyan kadınlar onun tehlikeli kararı hakkında inliyor, sert erkekler ise sadece elini sıkıyor ve sarılıyor. Birkaç takım üniforma ve bir sürü ilaç satın alıyor. Kendisi sert ve gizemli hale gelir. Etrafımdaki herkes anlıyor. Vova savaşa gider. Kahramanımız. Koruyucumuz.
Şu anda kelimenin tam anlamıyla savaş arkadaşım için bir çalışma alanı hazırlıyorum. Bir çalışma ofisi kuruyorum. Ona sekreter atadım. Onun ve bir refakatçi için iki arabayı yedek olarak ayırdım. Kişisel güvenlik personelini boyuna ve yapısına göre seçiyorum. Nispeten rahat bir ikamet yeri seçilmiştir. Ve en önemlisi operasyonel faaliyetlerden sorumlu birinci yardımcılığımı boş tutuyorum. Kendim için bir yedek hazırlamıyorum. Ne için? Güvendiğim bir arkadaşım beni görmeye geliyor. Dolayısıyla operasyonel işlerden sorumlu başka bir vekilin varlığı, arkadaşımın uzun süredir inatla ısrar ettiği kararının uygulanmasına son verebilir.
Ve böylece Debaltsevo operasyonu sona erdi. Ateşkes ilan edildi. Ve nihayet, MGB'nin daha sonraki inşasına katılmayı kabul eden Rusya'daki ilk küçük emekli grubunu işe almayı başardık. Peki ya savaşın ana sıcak aşaması geçtiyse ve departmanın oluşturulmasındaki kilit aşama aşıldıysa? Neyse aferin. Şaka değil, aferin. Önümüzde hâlâ yapılacak çok iş var; önemli de olsa ilk adımlar atıldı. Grubun ana yıldızı doğal olarak Vladimir'dir.
Grup ayrılmadan bir gün önce. Skype'ta mesaj:
"Her şeyi tarttım ve geziyi iptal etmeye karar verdim."
Vay! Bir şakada dedikleri gibi, sirkte hiç bu kadar rakam görmemiştim. Sebep, Vova, sebep nedir?!
Ve sonra vahşi bir şey netleşiyor. Yakın zamana kadar arkadaşımın bu hikayede bazı maddi ikramiyeler alabileceğine inandığı ortaya çıktı. Son anda bu olayın ciddi tercihlerinin ortaya çıkacağını düşündüm. Ve gerçekte zencefilli kurabiye olmadığı, sadece parke memurlarımızın yemeklerde konuşmayı sevdiği şey olduğu ortaya çıktığında - hizmet etme onuru ve gerekirse Anavatan için ölmek, o zaman her şey orada sona erdi. Üstelik yakın zamana kadar fedakar güdülerle ilgili versiyon bana dile getirildi. Ve işte sizin için.
Saçmalık! Nasıl yani! Gelecekte davaları ona devretmek zorunda kaldım! Bu pozisyon boş! Vladimir'in gelişi için her şeyi ayarladım. Arkamdan verdiğim güvencelerden sonra korkunç bir sabırsızlıkla onu bekliyorlar ve onu arzu edilen bir patron olarak görüyorlar!
Ateş modunda her şeyi düzeltmemiz gerekiyor. Sonuç olarak, yaşananlar nedeniyle oluşan olaylar zinciri, bakanlıkta ciddi sorunlara, personel yardımcım Oleg Kazak'ın öldürülmesine ve daha birçok trajik olaya yol açacaktır.
Yani arkadaşım yoktu. Dahası. İnsan kendini haklı çıkarmaya eğilimlidir. Bu nedenle, uzak eşiğin ötesinde artık kişinin kendi suçunun olmadığı, yalnızca genel olarak dünyanın, zayıflığınızın ve kötülüğünüzü suçlayacak olan ve özellikle ihanet ettiğiniz kişinin olduğu korkaklık, yıkıcı ve soldurucu, varoluşun yeni bir gerçeği. Kendini haklı çıkarmanın her zaman kişinin alçaklığını kabul etmekten daha üstün olduğu bir dünya.
Birçok insan Donbass'a gitmekten korkuyordu. Restoranlarda ve Rusya standlarında Novorossiya ve Donbass'ın kaderini tutkuyla tartışan, ancak oraya gitmeyen, sadece korkak olanlardan biri.
Bazılarının daha kurnaz olduğu ortaya çıktı, göreceli istikrara kadar zamanı oyaladılar, bundan sonra "savaş alanına" girmek ancak savaş olmadan mümkün olacaktı. Sonra artık o kadar korkutucu olmadığında.
Ve burada bazıları için solucan delikleri tüm genişliğiyle kendini gösterdi.
Her türlü durum olabilir ama bana hep öyle geldi ki, aktif savaş aşamasının bitiminden sonra kardeşlerinizin yanına vardığınızda, hava sıcakken orada olamadığınız için utanmalısınız. Şehre saldırdıklarında neredeydiniz ve neden burada olmasın?! En zor ve umutsuz anlarda mı? Şimdi çekim yapmalarına rağmen, dedikleri gibi o zaman ve şimdi arasında iki büyük fark var. Neden, en azından şimdi, sırf orasının nasıl olduğunu görmek için hiç ön cepheye gitmediniz?! Bir ustanın işi değil mi? (Sonra kaçınılmaz olarak Donbass gezimizin başladığı cümleyi hatırlıyorum. Siperler hakkında.)
Ancak efendilerini taklit etmelerine kısaca izin verilen kölelerin iyi bilinen alışkanlığına göre, bazıları uygunsuz davranışlara izin veriyordu. Bu nedenle, "anakara" otoritesinin azalmasıyla birlikte periyodik olarak sorunlar ortaya çıktı, ancak elbette, kesinlikle değerli olanlar da dahil olmak üzere farklı insanlar vardı.
Ve ana karakterleri hızla ana müdavimleri haline gelen, sevdiklerinin şu anda "kendilerini esirgemeden" kahramanlar olarak gördükleri "Rus uzmanlar" olan Donetsk'in eğlence kuruluşlarındaki bazı durumları anlatmak çok garip. mideleri, göğüslerini Rusya'ya sunuyorlar "57.
Bu anlamda, 2015 baharından bu yana Rusya'dan gelen yöneticiler, Ukrayna'dan ve yine Rusya'dan dönen Donetsk sakinleriyle, oldukça önemli sayıda savaşın başlangıcında kaçanları temsil eden tek bir akımda birleşti.
Saçma bir durum gelişmeye başladı. Yıkım, ölüm ve açlığın en zorlu askeri aşamalarını atlatan, topraklarına olan sevgilerini kanıtlayan Donetsk ve bölgedeki diğer yerleşim yerlerinin en vatansever sakinleri, Rus züppeleri ve onların kaçak Ukraynalıları tarafından geri plana itilmeye başlandı. silah arkadaşları.” Thomas Carlyle'ın "Her devrim romantikler tarafından tasarlanır, fanatikler tarafından yürütülür ve bunun meyvelerini iflah olmaz hainler alır" formülünün evrensel olduğu açıktır, ancak bu, bu duruma katlanmak için bir neden değildir.
Bir yandan gerçekten de vasıflı yönetici sıkıntısı vardı. Başka bir sosyal deneyin yapıldığı bir durumu birden fazla kez gözlemledim. Samimi bir Donbass yurtseveri işe alındı ve önde gelen bir liderlik pozisyonuna atandı. Çoğu zaman bu, emanet edilen alanın tamamen felce uğramasına yol açtı. Adam liderliğin temel standartlarını ve ilkelerini bilmiyordu. Ayrıca bağlılıklarını kanıtlamış olan genç ve orta düzey çalışanların çeşitli düzeylerde terfi ettirilmesine yönelik girişimlerde bulunuldu. Bazen işe yaradı ama çoğu zaman işe yaramadı.
Gerçek şu ki, önceki yıllarda yerel oligarkların oluşturduğu sistem, yaşamın az çok göze çarpan tüm alanlarını kapsıyordu. Ve eğer iyi yönetim nitelikleriniz ve yetenekleriniz varsa, kaçınılmaz olarak Akhmetov, Taruta ve diğerleri tarafından kontrol edilen ilgili devletin veya kamu yapılarının dikkatini çekersiniz. Muhalefet faaliyetinin yalnızca belirli dar kesimleri (hepsi değil) ve çok nadir aktivistler bu ağlara çekilmedi. Bu nedenle, hızlı bir şekilde yeni yöneticiler oluşturmaya veya eski yöneticileri anında yeniden biçimlendirmeye çalışmamız gerekiyordu.
Rusya'daki gönüllü hareketinin sadece Donbass ve Ukrayna'yı değil, Rusya'nın kendisini de değiştirdiği anlaşılmalıdır.
Gerçek şu ki, Donbass'taki olaylara en azından güç potansiyeli açısından bir şeyi temsil eden tüm Rus siyasi güçlerinin temsilcileri katıldı.
Resmi Rus devlet platformuna koşulsuz sadık olanlara ek olarak, komünistler orada savaşmayı başardılar (Prizrak tugayında tam bir müfreze vardı ve Bryanka LPR kentindeki birime "Bryanka SSCB" adı verildi), sağcı radikaller ("E.N.O.T. corp.", DSHRG "Rusich" ve diğer gruplar), Rus milliyetçilerinin örgütleri, "Ulusal Bolşevikler" liderliğindeki sol radikaller, "İmparatorluk Lejyonları" ve diğer birimleriyle artık ünlü monarşistler, askeri Kazak oluşumları (ve burada kimin "oyuncu" ve kimin gerçek bir Kazak olduğu hemen belli oldu), sadece Ukrayna Azak taburunu değil, aynı zamanda "Gorlovka keşif şirketini", "Zamanın Özü" gibi siyasi ve sosyal grupları da oluşturan futbol taraftarları ” müfrezesi, hatta Rus pagan militan grupları vb.
Bu durum bir yandan siyasi hareketlerin radikalleşme potansiyeli nedeniyle devlet için belirli bir zorluk yarattı. Öte yandan, Rus devletinin henüz gerektiği gibi yönetemediği tartışmasız ve önemli bir satın almanın arka planında bu zorluk kesinlikle ikincil öneme sahipti. Bu süreçten sorumlu yetkililerin en büyük suçu, bunu görmezden gelmeye çalışmak olacaktır.
Çünkü farklı program önerileri nedeniyle birbirlerinden nefret eden dünün uzlaşmaz ideolojik muhalifleri, o anda kendilerini Donbass'ı savunma ortak davasının savaşan kardeşliği yanında birleşmiş buldular. Ve aslında Rusya'nın ulusal çıkarlarına bağlılık yemini ettiler.
Gelecek hakkında konuşun
– Andrey Yuryevich, Transdinyester gibi olacağımız mı ortaya çıktı?
Hem emir subayı hem de kıdemli "kişisel lider" Maxim olan şoförüm, tüm Donetsk sakinlerini endişelendiren bir soru soruyor. Maxim, tipik bir Donetsk sakinidir. Güçlü, tombul, sağlam, kurnaz ve gangster bakışlı. Güvenilir ve meraklı.
– Biliyor musun Maxim, modern bilimde Schrödinger'in kedisi hakkında iyi bilinen bir paradoks var. Bu, bazı bilimsel kavramların kusurlarını ve eksikliklerini gösteren çok komik bir benzetmedir. Aynı anda hem canlı hem de ölü olması gereken bir kedinin hikayesi. DPR'de de durum aynı. Bu satranç tahtasının her iki tarafındaki oyuncular, fırsat ortaya çıkana kadar süreci dondurduklarını, gökle yer arasında asılı tuttuklarını hissedebilirler. Ancak bu konudaki fikirleri, yaşayan ve aynı zamanda ölü bir kediye olan güvenleri kadar eksiktir. Derinlerde oyuncular da bunu anlıyor ve bu nedenle donmuş denilen durumu mümkün olduğu kadar uzun süre tutmaya çalışıyorlar. Bu, yanında delik bulunan bir balonun sürekli şişirilmesidir. Dolayısıyla Transdinyester meselesinin konuyla alakası yok. Biçimsel özellikler açısından tamamen haklı olmak gerekirse, Karabağ'a daha çok benziyoruz, ancak çok daha az sürdürülebilir ve istikrarlıyız. Ayrıca Transdinyester'in ortak bir sınırı yok ve konunun kapsamı tamamen farklı.
- Peki, Andrey Yuryevich. Rusya bizim Ukrayna olduğumuzu söylüyor. Ve bu Minsk anlaşmalarında biz şunlarız... ORDILO58, deyim yerindeyse...
Maxim heyecanla konuşmaya başlıyor. Bu konuyu çok düşündüğü belli, peki nasıl düşünmez? Bu onun da kaderidir.
- Maksim. Minsk anlaşmalarından memnun olduğumu sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Bu arada tıpkı Zakharchenko gibi. Ama unutursanız, Eylül ayında Yüksek Konsey milletvekillerini ilk Minsk için oy kullanmaya ikna etmek için gelen, Çar liderliğindeki ön cephedeki milislerdi ve bunun nedenlerini biliyorsunuz. Güleceksiniz ama Ukrayna tarafı onlardan memnun değil. Hem onların hem de bizim zafere ihtiyacımız var. Bakanlar Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere mevcut Ukrayna elitinin çoğu, Poroshenko'nun Minsk anlaşmalarını imzalamasını sert bir şekilde eleştiriyor. Ukrayna basınına bakın. Poroshenko'nun "Ukrayna anayasasını takas ettiği", "Khasavyurt anlaşmalarından" kopyalanan ve Ukrayna için Donbass'ta Çeçenya-2'nin ortaya çıkmasına yol açacak bir "vatana ihanet anlaşması" imzaladığı histerilerle dolu - bir “kara delik”. Bakın Yarosh ne diyor? Ayrıca Sağ Sektör birimlerinin Minsk anlaşmalarının tam ateşkes şartlarına uymayacağını ve kendi operasyonel planları doğrultusunda aktif düşmanlıkları sürdürme hakkını saklı tuttuğunu belirtti. Bu konu, tüm gönüllü paramiliter güçleri Ukrayna'nın ebedi düşmanı Kremlin imparatorluğuna karşı birleşmeye çağırdı.
- Bu Yarosh! – Maxim alaycı bir şekilde gülümsüyor.
- Evet Yaroş. Ukrayna özel servisleri tarafından bilinçli olarak harekete geçirilen bir öcü. Ama konu bu değil. Ancak mevcut şartlarda bu zafer her iki taraf için de imkânsız. Ön saflardasınız ve birliklerdesiniz ve durumu biliyorsunuz!
- Biliyorum…
– Şimdi Transdinyester’i dinleyin. Biyografimin de PMR ile bağlantılı olduğunu biliyorsunuz. – Maxim onaylayarak başını salladı. – Bu nedenle size biraz Pridnestrovian Cumhuriyeti'nin tarihinden bahsedeceğim. Sizce PMR ne zaman oluşturuldu?
Maxim tereddütle, "Eh, muhtemelen doksan ikide," dedi.
- HAYIR. Transdinyester bir devlet olarak 1990'da kuruldu. Sonra iki yıl süren siyasi mücadele. Yavaş yavaş 1992 savaşına yol açan provokasyonlar başladı. Her şey Donetsk'tekiyle aynı, sadece boyutlar daha küçük ve süreçler daha uzun sürdü. Batı, tıpkı bizim şimdi yaptığımız gibi, PMR liderlerine bile yaptırımlar uyguladı. İşte burada. Sizce Transdinyester ne zaman bağımsızlığını ilan etti?
- Tabii ki doksan ikide! Hayır olmasına rağmen doksanlarda yaratıldığını söylüyorsun... Yani bin dokuz yüz doksanda demek oluyor muhtemelen...
- Hayır Maxim. Ve doksanlarda değil, doksan ikincide bile değil. Transdinyester, ülke çapında yapılan referandumun ardından 17 Eylül 2006'da bağımsızlığını ilan etti. Yaratılışından on altı yıl sonra. Ve ondan önce Transdinyester, Moldova ile olan savaşa rağmen resmi olarak onunla ortak bir devlet inşa etti. Savaştan sonra Pridnestrovianların Moldova ile aynı evde yaşamak istediklerini mi sanıyorsunuz?! Ama farklı dönemlerde resmen federasyon, sonra konfederasyon, sonra ortak, sonra tek devlet oluşturdular. Resmi olarak vurguluyorum. Aynı zamanda PMR kendi para birimini tanıttı, bir ordu yarattı, özel hizmetler, devletin tüm niteliklerini yarattı ve Moldova'nın tam tersi yöne gitti. Çünkü diplomasi ile gerçeklik aynı şeyden çok uzaktır. Ama aynı zamanda Transdinyester meselesinde yerleşim ve birleşmeye yönelik yığınla plan ve yol haritası da vardı. Primakov, Kozak, Yuşçenko ve diğerleri...
- Anlamadım. Bu neden gerekliydi?
– Bakın herkesin bıktığı bir tabir var. Politika mümkün olanın sanatıdır. Yani fantezileriniz dahilinde değil, ulaşılabilir olanın sınırları dahilinde hareket etmeniz gerekiyor. Hayatta her şeyin istediğiniz gibi gitmesi asla gerçekleşmez, özellikle de etrafınızda birbirine zıt hedefleri ve arzuları olan çok sayıda insan varsa. Ve özellikle de bu kaynak yığınının çok fazla kaynağı varsa ve kendinizi kötü hissettirme arzusu daha da büyükse. Bu nedenle ciddi sonuçlar elde etmek istiyorsanız manevra yapmalısınız. Aksi halde söylendiği gibi olur. Her şeyi bir anda istersiniz ama hiçbir şeyi yavaş yavaş elde edemezsiniz.
- Yani, gerekliydi... Lanet olsun, ama neden, gerçekten?
- Bakın. Ortak bir devlete ilişkin resmi açıklamalar sayesinde Transdinyester, 1997'de Rusya ve Ukrayna'nın desteğiyle Moskova'da Moldova ile bir Mutabakat Anlaşması imzalayabildi; bu, cumhuriyetin bağımsız ekonomik faaliyetler yürütmesine ve genel olarak neredeyse tüm alanlarda bağımsızlığını yasallaştırmasına izin verdi.
PMR elbette Donbass değil ama orada da gelişmiş bir sanayi var ve ürünlerinin çok büyük bir kısmı Batı'ya ihraç ediliyor. Bu, Transdinyester'e bir dizi başka fırsat sağladı. Müzakereler sayesinde yavaş yavaş resmi olarak Moldova'ya eşit bir taraf haline geldi. Ve bu çok önemli. DPR bu yönde ilerlemeye yeni başladı ve Minsk anlaşmaları olmadan bu mümkün değil.
Sonuçta, bundan önce Minsk'in DPR'nin hiçbir hakkı yoktu. Kiev'e göre biz saf teröristtik. Şimdi de bizimle görüşüyorlar, bazı çalışma grupları var. Şimdilik pek bir işe yaramadığı açık ama su taşları aşındırır. Sadece savaşmak için savaşmıyoruz. Bu tür konularda silahşörlük yapılmamalıdır. Çünkü arkamızda sivil halk, çocuklar, kadınlar ve sonuçta tüm Rusya var. Sorumluluk meselesi çok büyük.
Üstelik siz de çok iyi biliyorsunuz ki, gerçekten savaşmak isteyenler için Minsk bir engel değil. Pek çok insan kendilerinin değil "o adamın" savaşmasını istiyor.
Ama Minsk anlaşmalarının kaldırılmasını isteyenler bunu hiç istemiyorlar. Onlar için Minsk'in kaldırılması, Rusya'nın Ukrayna ile savaşa resmi girişi ve Rus birliklerinin konuşlandırılması anlamına geliyor. Çünkü siz çok iyi anlıyorsunuz ki, bu olmadan, bir süre sonra Minsk'in lağvedilmesi, mevcut koşullar altında olası bir askeri yenilgi tehdidine yol açacaktır. Ve bu anlamda anlaşmalar Ukrayna'yı daha da kısıtlıyor.
– Peki bu Minsk'e imza atmış olmamızın bir anlamı yok öyle mi?
– Umut vermek Maxim, bildiğiniz gibi evlenmek anlamına gelmiyor.
Maxim başını sallayarak onayladı. Sorularına cevap verdim.
 
Asker girişi hakkında
Ah, 2014'ün sıcak yazında Rus birliklerinin girişini nasıl bekledik! Her gün onunla ilgili bir mesajın hararetli beklentisi üzerine inşa edilmişti. O zaman bize bunun için tüm koşullar ve önkoşullar varmış gibi görünüyordu. Hem uykuya daldık, hem de uyanıp hava saldırısı beklentisiyle, tek el silah sesleri, patlamalar, havan ve top patlamaları eşliğinde bekledik. Gerçekten bunu sabırsızlıkla bekliyorduk!
Giriş için ne kadar az umut varsa, gerçeklik algısı da o kadar umutsuz hale geldi. Bu durumu yalnızca Haziran sonundan Ağustos ortasına kadar orada bulunanlar anlayabilir. Sonuna kadar savaşmaya umutsuzluk ve umutsuz hazırlığın bir karışımı. Sürekli baskıcı belirsizlik.
Artık "Donbass'ın teslim olması" konusunda pek çok spekülasyon var. Bu farklı insanların retoriğidir. Ve düpedüz fırsatçı pislikler ve saf saf vatanseverler. Ben de sık sık kendimi her şeyin farklı olabileceğini düşünürken yakalıyorum. Abilir...
Böyle anlarda devlet adamlarından biriyle bana yetkililerin tutumunu açıklayan bir konuşma hatırlıyorum.
- Andrey! Eğitiminiz sistematik düşünmenizi sağlar ve yaşam deneyiminiz konuyla ilgilidir! Olaylara daha geniş açıdan bakmak gerekiyor. İşte bak…
Muhatabım bir kağıt ve bir kalem alıp kağıdı iki parçaya bölüyor. Birinin üstüne “lehine” yazıyor, diğer tarafına “karşı” yazıyor. Buna benzer bir şeye benziyor.
Arka:
1. Ukrayna'nın kontrollü meşru bir başkanının varlığı.
2. Ukrayna'da genel kaos. Silahlı kuvvetlerin zayıflığı ve kararsızlığı.
3. Birçok alanda Rusya yanlısı duygular.
4. Cuntaya karşı koymak için ortaya çıkan yapıların işaretleri.
5. Olimpiyatlardan ve Kırım'dan ilham alan Rus toplumunun parlak vatansever ruhu.
6. Rusya'nın istikrarlı mali durumu.
Aykırı:
Burası işin daha karmaşık ve ilginç hale geldiği yer...
Muhatabım birkaç saniye düşünüyor, zarif çalı piposundan bir nefes çekiyor, sandalyesine yaslanıyor ve devam ediyor:
– Çünkü “için” pozisyonların hiçbiri gerçek siyasi kararların alınmasında baskın faktör değildir! Ve bu yüzden…
Kalem kağıdın ikinci yarısı boyunca kayar. Saygıdeğer kişi sesindeki kısa notalara yorum yapıyor.
- Birinci. Yanukoviç herkesi yakaladı. Yolsuzluğun, aptallığın, ihanetin, güç züppeliğinin vahşi düzeyine büyük bir şehircilik dokunuşu artık hiç kimse için tahammül edilemezdi. Doğu bölgelerinin hem Maidan'dan hem de Yanukoviç'ten ve onun oligarklarından eşit derecede nefret ettiğini biliyorsunuz! Onu deviren Meydan bile olayların başında diğer taraftayken kendini yaratmayı başardı.
Üstelik Yanukoviç kaçtıktan sonra bile protestocuların önemli bir kısmı onun bayrağı altında durmaya hazır değildi ve eğer bu olsaydı, böyle bir yapı hızla çökerdi. Açıkça hedeflerimize ulaşacağımızdan daha hızlıydı. Janek'in kendisi bu pankartı alamadı. Ve hatta pankartla birlikte olun. Histeriye, hayvan çığlıklarına hazır değilim. Bir görüntü olarak modellenebilir, ancak yalnızca daha önemli faktörlerin çakışması durumunda. Ondan çıkarılabilecek en fazla şey, Putin'den düzeni sağlamak için Ukrayna'daki birlikleri kullanmasını istediği 4 Mart tarihli bir mektuptu; ancak Ukrayna anayasasına göre, yabancı birliklerin kabulü konuları Verkhovna Rada'nın münhasır yetkisi dahilindeydi. . Ancak Kırım'ın birleşmesi sırasında bu mektubun olumlu yükünü ortadan kaldırmaya çalıştık. Ayrıca bu karakterde sadece boşluk var.
Saniye. Ukrayna'ya resmi giriş, onun fiilen ilhakı anlamına geliyordu. Daha sonra sorun sıradan nedenlerden dolayı öncelikle ekonomik hale geldi. Günümüz Ukrayna'sının ekonomisi kesinlikle kârsızdır. Bu anlamda, Rusya'nın Batı'dan çılgınca kredi dilendiği doksanların başındaki Rusya'ya benziyor, ancak daha da kötüsü. Bağımsız ülkede, IMF ve diğer kuruluşlardan kredi alınmadan, iç kaynaklar kullanılarak tek bir aylık sosyal ödeme bile yapılamıyor.
Üçünü Yanukoviç'in kaçışının arifesinde verdiğimiz 15 milyar dolarlık Rusya kredisi, doğal olarak Rusya'ya bağımlılığı artırarak Ukrayna'nın Batı'ya bağımlılığını azaltma girişimiydi.
Askerlerin konuşlandırılmasının ardından Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı fonlar otomatik olarak kesilecek. Bu, Rusya'nın bunu sağlamaya başlaması gerektiği anlamına geliyor. Bize yönelik yaptırımların paralel olarak devreye girmesi ve mali rezervlerin kesilmesiyle Rusya'nın bunu zaten ikinci, en fazla üçüncü ayda yapamayacağı ortaya çıktı. İktidar değiştirme alışkanlığından beslenen emekli maaşı veya maaşı almayan Ukraynalıların tepkisi ortada. Artı, bir buçuk ila iki ay sonra, ödemelerde gecikme yaşamaya başlayan emekliler ve devlet çalışanlarının mitingleri olacaktı. Rusya bütçesi, yedek fonla bile, dış izolasyon koşullarında hem Rusya'yı hem de Ukrayna'yı aynı anda karşılayamıyor.
Üçüncü. Rusya'ya yönelik mevcut Batı yaptırımları azami düzeyde değil. Sonuçta bu, modern kuşatma yoluyla yapılan bir savaş biçimidir. Bireysel finansal veya kişisel önlemler söz konusu olduğunda, birçok kişi daha bariz olmayan ancak daha az sorunlu şeylerin olmadığını unutuyor.
İşte basit bir örnek. Modern Rusya'daki tüm üretim, ya rekabetçi ürünler üretemeyen eski Sovyet takım tezgahlarına ya da Batı'dan satın alınan yeni makinelere dayanıyor. Sorun, tüm bu makinelerin ayrılmaz bir parçası olarak CNC - sayısal kontrole sahip olmasıdır. Çevrimiçi çalışmayı sağlamak için, makineler internet, uydu veya kablo aracılığıyla, bunların çalıştırılmasını ve bakımını sağlayan yabancı bir üreticiye bağlanır. Bu alanlara yaptırım uygulanması tüm reel üretim sektörünü durduracaktır.
Benzer bir durum hayatımızın neredeyse tüm stratejik sektörlerine nüfuz ediyor.
Bu durumun neden olduğu ve kimin suçlanacağı sorusunun yanıtı uzun bir geçmişe sahip ve mevcut durumu etkilemiyor. Şimdi devlet, değişen derecelerde etkililikle durumu bir şekilde düzeltmeye çalışıyor. Ancak iyimserlik için hala gidilecek uzun bir yol var.
Dördüncü. Andrey, sen de Ukraynalısın!
Muhatabımın dikkati çarşaftan dağılmış durumda.
– Ukrayna halkının zihniyetini çok iyi biliyorsunuz. Doğu bölgelerinin mevcut Rus yanlısı doğası veya hiperaktiviteleri hakkında herhangi bir yanılsamaya kapılamazsınız. Belirli sayıda eylemcinin hareketlerinin arka planında çoğunluk sadece bekledi ve herhangi bir şekilde müdahale etmeye hazır değildi. Odessa örneği sizin için açık olmalı. Ve bu, Ukrayna toplumunun tüm milliyetçi, Batı yanlısı, Rusya karşıtı kesiminin zaten seferber olmasına, son derece aktif olmasına ve medyanın ve oligarkların Rus karşıtı faaliyetlerinin arka planında geri kalanını önemli ölçüde etkilemesine rağmen. Ulaşabileceğimiz maksimum şey tam teşekküllü bir iç savaştır, ancak sadece Donbass'ta değil, taraflardan birinin desteğiyle tüm Ukrayna'da.
Ama bu Vietnam ya da Afganistan bile değil. Burada her şey çok daha trajik ve sorunlu. Her şeyden önce bizim için. Gerçekten bir orduyla Kiev'e ulaşabilirdik. Çok büyük bir ordu. Çok fazla kavga etmemiz gerekeceğinden değil. Ancak her büyük şehir ve bölgede, Maidan'da eğitim almış milliyetçilere ve radikallere karşı sabotaj karşıtı mücadele görevleri olan komutanlık ofislerini, kalelerini ve polis birimlerini bırakmak zorunda kalacaklardı. Ve bu klasik bir ilhak!
Beşinci. Elitlerimizin ve ulusal çıkarlarımızın ruh hali. Yakın tarihimizde hiçbir zaman yeni toprak genişlemelerini istemedik. Ve neden? Kırım kesinlikle zorlandı. Duygular düzeyinde o her zaman Rus olmuştur. Ayrıca bir dizi rasyonel hesaplama ve önkoşul vardı (daha sonra Kırım'ın ilhakının nedenleri hakkında iyi bilinen bir dizi argüman).
Neden yeni bölgelere ihtiyacımız var? Zaten dünyanın en büyük ülkesiyiz. Daha da büyüsün mü? Bu, her şeyden önce yeni sorunları ve sorumlulukları ve ancak o zaman yeni fırsatları belirler. Bunun yerine gerçek entegrasyonu sağlayabilecek ekonomik genişlemeye ihtiyacımız var. Bununla birlikte kültürel ve diğerleri de var.
Bu anlamda Rusya'nın parçası olarak Ukrayna'ya ihtiyacımız yok. Bu, Moskova merkezinin Ukrayna'yı beslemeyi düşünmesi ihtiyacının yanı sıra temelde neyi değiştiriyor? Burada jeopolitik yok. Gümrük Birliği'nin bir parçası olarak Ukrayna'ya ve iyi entegre olmuş bir Avrasya alanına ihtiyacımız var. Avrupa Birliği örneği bu anlamda gösterge niteliğindedir. Küresel siyasi genişleme ancak şu anda mevcut olmayan tutkulu bir süper fikrin varlığında mümkündür. Süper fikirler genellikle emek verilerek üretilmez. Zaman onları peygamberleri aracılığıyla doğurur.
Şimdi daha ileriye bakın.
Muhatabım büyük bir eski Martis-Provence gardırobuna yaklaşıyor, bir şeyleri ayıklıyor ve gümüş kilitli kalın deri bir dosya çıkarıyor, bu aslında belgeler için büyük bir kutu.
- Şuna bir bak.
Klasörü açıyorum. İçeriği Ukrayna'ya adanmıştır. Daha doğrusu, tam olarak neden bahsediyoruz. Gerçek ilhak için beklentiler.
Üstteki birkaç kağıdın belirli bir karakteri ve buna karşılık gelen damgaları vardır. Ukrayna'daki Rus mülkiyetine ilişkin genel bakış belgesinin ardından, uzun vadeli sosyal araştırmalara ilişkin geniş bir analiz bloğu var. Sosyolojinin bir kısmı Rusya'ya, diğer kısmı Ukrayna'ya ayrılmıştır. Ekteki referans, sosyolojinin yürütüldüğü üç farklı yapıyı açıklamaktadır. Yetkili olarak.
Nüfusun tercihlerini ve beklentilerini gösteren çeşitli grafiklere bakıyorum.
Ukrayna. Bölgelere göre dağılımda, stratejik açıdan önemli olanlar kısa özelliklerle vurgulanmıştır. Daha sonra Rus birliklerinin olası konuşlandırılması, direnişe hazır olma durumu, faaliyet ve pasiflik derecesi ile ilgili duygular yer alıyor. Radikal aktiviteye göre örnekler. Yanukoviç ve Maidan liderlerine tepki. Faaliyetlerin ulusal, sosyal ve yaş katmanlarına göre kesiti, gerilla savaşına hazırlık. Direnç formlarının ve yöntemlerinin analizi. “Novorossiysk” bölgelerine yönelik araştırmalar öne çıkıyor.
Sayfaları çeviriyorum ve Rusça kısmını okuyorum. Nüfusun Ukrayna konularına karşı tutumu, bunun farkındalığı. Birliklerin olası konuşlandırılmasının algılanması. Olası kayıplara tepki. Kamuoyunda keskin bir değişim ve beklenenle orantı için kritik kayıp rakamları (Uygulamalardan birinin adı “Tabutlar Rusya'ya gelince ne olacak”). Durumun böyle bir gelişmesinde güç derecesinin analizi. M-evet...
Daha çok tahtı andıran lüks bir sandalyeye ağır bir şekilde oturan muhatabım, "Neler olduğunu anlıyorsunuz" diyor. – Hepimiz gönüllü ve postmodernist olmak istiyoruz. İstediğinizi yapmak ve dünyanın size uyum sağlamasına izin vermek çok etkileyici. Bu harika ve iddialı. Ancak dünya bir şekilde buna pek iyi uyum sağlayamıyor. Çarpıcı bir örnek sizin Girkin'inizdir.
- Evet, o benim değil! Daha doğrusu senin!
- Tamam tamam. Bizim Girkin'imiz. Ne yaptı? Söylenmediği yere tırmandı, yanlış zamanda tırmandı. Ama bir süreliğine bile uyum sağladık. Sadece diğer herkes uyum sağlayamadı. Çünkü ortaya çıktı ki elbette dünyanın en büyük ülkesiyiz. Ancak bu yeterli değil. Diyelim ki büyüklük olarak Kanada bizden sonra ikinci sırada, Brezilya ise beşinci sırada yer alıyor. Peki dünyada Brezilya'yı dinleyen var mı? HAYIR. Bunun için çok daha fazlasına ihtiyaç var. Biz sadece bu yönde ilerliyoruz. Muazzam dış ve en önemlisi iç direncin üstesinden gelmek. Ve neredeyse tüm dünya bize karşıydı.
- Hepiniz nasılsınız? Peki ya Çin ve Hindistan?
- Kes şunu. Talk showlarda sloganlarla konuşmuyoruz. Bütün dünya bütün dünyadır, onun çalışan elleri değil. Girkin Slavyansk'ınıza koştuğunda ne dedi? Ukrayna zayıf, ordusu yok ve Rusça konuşan insanlar onu her yerde destekliyor. Yeterli iç önkoşul ve koşulların olduğunu söylüyorlar. Rusya'dan gelecek birkaç kararlı insan tüm güneydoğunun omurgası haline gelecek ve Kiev cuntasını ezecek. Ve ne? Serseri. Ordu aniden ortaya çıktı ve Rusça konuşulan doğu bölgelerinin önemli bir kısmı Kiev'in kolları altına girdi. Ve sonra Girkin Rusya'ya ağıt yakmaya başladı: "Kurtarın bizi iyi insanlar!" – Muhatap sırıtıyor ve piposundan bir nefes çekiyor. – Kendinizi kim olarak ilan ettiniz? Milis mi? Yeterli iç kaynaklara dair çığlıklar arasında mı oraya geldiniz? Onları birleştirin! İç potansiyelinizi ustaca geliştirin. Sana bir şans verdiler! Ancak yetenekli bir komutanın çok çeşitli standart dışı çözüm ve çözümlere sahip olabileceği zor bir durumda, bu sızlanıp geri çekilmeye bırakıldı. Orijinal önlemler! İşte çevresi ve kendisi de kendisini Kutuzov ile karşılaştırmaya başladı. Mesela Kutuzov da Moskova'yı teslim etti. Evet. Geçti. Ancak Kutuzov, Moskova'yı teslim ettiği için değil, daha sonra Napolyon'u yendiği için harikadır. Sonuçta Slavyansk'tan kaçtığında ona bir şeyleri düzeltmesi için zaman verdik. Ama sonra onun daha da ileri koşacağını anladılar!
Üstelik milisler her zaman yerlilerden oluşan bir şey. Bu yüzden bir milis. Ama bu sizinki tüm Rusya'nın müdahalesini talep etmeye başladı. Yerel milislerin lideri olduğunuza göre Rusya'nın bununla ne ilgisi var? Rusya adına kararları sana kim emanet etti? Ne de olsa işler yolunda gitmediğinde Rusya'ya daha da yaklaştı ve bunun büyük bir askeri numara olduğunu ilan etti! Mesela neden Kharkov'a geri dönmediniz? Ukrayna'da işler yolunda gitmezse Rusya nereye gitmeli? Arkamızda bu müdahalenin tüm sonuçlarını kabul etmeye pek hazır olmayan ülke sakinleri var!
Meslektaşım gergin bir şekilde pipoyu şeffaf seramik bir kül tablasına atıyor.
Söylenen her şeye katılmıyorum ama şimdilik dinliyorum.
- Okumaya devam etmek.
Sayfaları geçiyorum. Ukrayna medyasında kimin neye sahip olduğu, kimin neyi nasıl haber yaptığına dair sorular var. Medyanın kamuoyu üzerindeki etkisinin analizi. Aşağıda uluslararası durumun bir incelemesi, müttefik ilişkilerin hesaplamaları ve planları, Rus karşıtı güçlerin uyumu, Rusya yanlısı güçlerin iç seferberliğine ilişkin beklentiler yer almaktadır. Lanet olsun, beklentiler gerçekten bu kadar zayıf mı? Sırada finansörlerin ve ekonomistlerin, asker getirilmesine ekonominin vereceği tepkiye ilişkin hesaplamaları var...
– Girdiye en çok kimin itiraz ettiğini biliyor musunuz?
Muhatap yine lüks sandalyesine oturuyor.
- Askeri! Ve bunun için argümanları vardı!
Bu tartışmaların özünü dinliyorum...
Biraz ağır.
 
Güvenlik fiyatı
 
Kırım
– Mart ayında Bölgesel Devlet Yönetimini devraldığımızda neredeydiniz?! Buradaki güvenlikle ilgili emirlerden vazgeçtik!
Tıknaz kadın, tehditkar "kişisel yüze" dikkat etmeden bana delici bir şekilde baktı. Donetsk bölge idaresinin on birinci katına giden bir kamu asansörünün kabininde, Kleshnya, "kürek" dipçiğini "flora" ile kaplı köprücük kemiğine bastırarak onu benden uzaklaştırmaya çalıştı ve şöyle dedi: "Kadın , sessizce sür. Onu durdurdum ve cevap verdim:
- Rahatsızlık verdiysen beni bağışla. Martta? Kırım'da…
Kırım'a hazırlanmak aceleciydi.
Şimdi de Simferopol Havalimanı'nda pasaport kontrolü kuyruğu var. Ukrayna sınır muhafızları pasaportları kontrol ediyor. Daha sonra şeritleri üç dişli ve mavi-sarı bayraklarla değiştirecekler. Havaalanı oldukça sıradan görünüyordu, pasaport kontrolü genel prosedüre göre yapılıyordu. Aklımda olası bir soru dolaşıyordu: "Ziyaretin amacı?" Cevap: “Kırım'ın Rusya'ya ilhakı” uygun değildi. Ancak sorunun sorulmadığı ortaya çıktı.
Daha sonra, Nisan ayının ikinci yarısında, tatil hediye kutuları gibi St. George'un kurdelelerine sarılı önemli, gösterişli yetkililerle ve av kokusunu almış dar bütçeli seyyar satıcılarla buluşmak için yola çıktığımızda, havaalanı değişecek.
Pasaport kontrolü ortadan kalkacak ve gümrük bölgesinin olmaması nedeniyle kapanan gümrüksüz satış tezgahı bize iki şişe viskiyi yarı fiyatına satacak - hafif bir Macallan ve asil bir Glenlivet.
Deutik'teki kızlar bize birkaç tane ödünç verecekler - işte, camdan olanlar! – ve birkaç plastik bardak değil, Rusya'nın Kırım'ına veda zarif olacak.
...Bu arada Kırım henüz bizim değildi. Bunu gerçekleştirmek için çok az zaman vardı.
2014 yılının baharı soğuktu. Moskova'dan tek farkı havanın temizliği. Güneye yaptığımız gezide daha hafif giyinmeye çalışmak boşuna bir fikirdi ve grubumuzun bazı üyeleri bir şeyler satın almak zorunda kaldı. Neyse ki kriz ve ardından gelen olaylar, Kırım mağazalarında acil satışlara yol açtı ve bu da fiyatları keskin bir şekilde düşürdü. Sonuç olarak dönüşte Comfi'den yarı fiyatına aldığım bir DSLR fotoğraf makinesini taşıyordum. Benzer kameralar yoldaşlarımın el bagajlarında da vardı.
Şehrin bir yerinde bağlantımız olan eski bir istihbarat görevlisi ve şimdi yeni Kırım hükümetinin temsilcileriyle bağlantısı olan Victor adında bir iş adamı bizi bekliyordu.
Victor'un eşsiz bir insan olduğu ortaya çıktı. Kırım Bakanlar Kurulu binasına gizlice bakarken, bir yere, örneğin kiralık dairelere taşınmamızı ve sonra "göreceğimizi" önerdi.
- Vitya, nereye bakmalıyım? Görevi yerinde netleştirmelisiniz.
- Ah-ah-ah, görev... Hmm, g-g-gh-h. Genel olarak...
Nisan 2014'ün ikinci yarısında Kırım'dan ayrılmadan önce görevi tamamladıktan sonra özel grup.
Victor burada boğazını temizledi. Düşünceli hale geldi ve öfkeyle el kol hareketleri yaparak, diksiyonu bu kadar dengesiz olan bir kişi için mümkün olduğu kadar ağzından kaçırdı, görünüşe göre kendi hızına şaşırdı:
– SBU'nun kontrolünü elinize almalısınız!
– Hangi SBU?
- Şey, öhöm... Kırım SBU... Sevastopol hariç her şey. Yerel halk bir şekilde orayı idare edecek.
– Ne zaman, nasıl ve ne kadar zamanımız var?
- Peki, öhöm... yarın güvenlik korumamızla gel... Nasıl?! Hmm x-x-x... Peki, insanlarla iletişim kurmaya başla...
Efsanevi. O zaman insanlarla iletişim kurmaya başlıyoruz, öhöm öksür-h-h...
Kırım Özerk Cumhuriyeti Güvenlik Servisi Ana Müdürlüğü. Simferopol, Franko Bulvarı, 13.
Ben grubumun en büyüğüyüm. Vladimir Yuryevich Antyufeyev'e boyun eğiyoruz. İkinci alt grup sınır muhafızlarıyla ilgilidir. Ziyaretimizin amacını sormayı unutanlarla aynı kişiler. Artık onu tanıyorlar.
Seçtiğimiz ana iş yeri SBU'nun eski ana iç güvenlik departmanıydı. Yer seçimi tesadüfi değildir. SBU görevlileri tarafından "dua edildi" ve konumu, tüm binanın rahat bir şekilde kontrol edilmesine olanak sağlıyor. Biz karargâhtık. Bazen birimiz yurt dışına gidiyordu, bazen de merkezi olarak çalışacak kişileri şantiyeye getiriyorduk. Sadece öğle ve akşam yemeklerinde yolun karşısında, Glavk girişinin tam karşısında yer alan, "50 çeşit köfte" cazip adıyla küçük bir kafeye geçmek mümkün oldu.
“Kırım Baharı” sırasında “anakaradan” birçok misafirin yemek yediği restoranın girişindeki SBU Kırım Ana Müdürlüğü binasının görünümü.
Köfteler ve diğer yemekler muhteşemdi. Yavaş yavaş temamıza gelen tüm konuklar peşimizden koşmaya başladı, bu yüzden bazen küçük salonda yer kalmıyordu.
- Mantıyı nerede yapıyorsun canım? Gerçekten kendin mi?
- Hayır hayır. Kirovograd yakınlarından teslimat yapıyoruz. Oradan daha lezzetli oluyor.
Garip.
Sırada rutin var. Rejim, personelle çalışma, eğitim görüşmeleri, yeni özlük dosyalarının oluşturulması, tüm bölge birimlerine ve özel tesislere ziyaretler. Kırım Cumhuriyeti Güvenlik Hizmetini yaratıyoruz!
10 Mart 2014'te SBK (Kırım Cumhuriyeti Güvenlik Servisi) resmen ilan edildi. Birlikte çalışmayı başardığımız çalışanların katılımıyla bu gün, Kırım'ın yeni liderliğinin Kiev ile çatışma ve Rus yanlısı değerlerin savunulması konusundaki eylemlerini destekleyen bir subay toplantısı düzenliyoruz. Kırım özel servisinin önde gelen memurları, eski Kievli meslektaşlarına yasadışı hükümeti destekledikleri yönündeki suçlamaları ve akıllarını başlarına alma çağrılarını içeren açık bir çağrıyı kabul ediyor. Savunmadan hücuma hızla geçiyoruz.
- Merhaba. Kiev'deki olaylara karşı tutum? Kırım'ın güvenliğinde çalışmaya hazır mısınız? Bize kendinizden, hizmetinizden bahsedin...
Çoğunlukla, Ukrayna'nın gücünün değişmesiyle ilgili aralıksız gösteriler sırasında, SBU memurlarının, liderlik bu yemini etmeye hazır olduğu sürece, yeni liderliğin yüzüğünü düzenli olarak öpmeye alıştıkları şeklindeki yanıt, acı verici bir mantıktır. Ancak Transdinyester seçeneğinden kategorik olarak memnun değiller. Kırım'a Ukrayna'nın ayrılıkçı bir parçası olarak hizmet etmek hayır, Rusya'ya hizmet etmek bir zevktir. Daha sonra hizmet süresinin, avantajların, unvanların ve ödüllerin uzunluğunun korunması konusunda pazarlık yapılır.
Resmi olarak, Kırım SBU'nun başkanı, SBU'nun Sevastopol bölümünün eski başkanı Petr Zima'dır. Gerçekten - biz.
İlk görevim bundan sonra ne yapacağımı bulmak mı?
İcat edilmiş. SBU görevlilerinin yeni koşullarda hizmete devam etme isteklerini yazılı olarak teyit etmeleri gerekmektedir. Gelecek henüz inşa edilirken, ifadenin son derece genel olması, doğrudan formülasyonlar olmadan bir uzlaşma olarak kullanılması gerekir. Onu geliştiriyorum:
“Ben (soyadım, adım ve soyadım), egemenliğin taşıyıcısı ve devlet gücünün tek kaynağı olarak halka karşı sorumluluğumun bilincinde olarak, halkın iradesini kabul etmeye, halkın iradesini kabul etmeye, devletin güvence altına alınmasına katılmaya hazır olduğumu beyan ederim. Kırım Cumhuriyeti halkının barış ve güvenliğinin sağlanması ve Kırım Cumhuriyeti'nin iç ve dış güvenlik tehditlerinden korunması.
Bu bağlamda beni Kırım Cumhuriyeti Güvenlik Teşkilatına (çalışma, askerlik) kabul etmenizi rica ediyorum.”
Daha öte. Kırım "Alfa" ile ne yapmalı? SBU'nun "Alfa" diğer bölgesel birimlerinin aksine, Kırım bölümü, SBU'nun merkezi aygıtının kadrosuna dahil edilen bir Müdürlüktü ve Kırım'a ek olarak Ukrayna'nın diğer bazı bölgelerinden de sorumluydu. Alpha'yla çalışıyorum.
Askerler tarafsız olduklarını ilan ederek üslerinde oturdular ve beklediler. Onlar ne için bekliyorlar? Herkesle aynı. Ne olduğunu bilmiyoruz ama en azından biraz netlik. Ayrıca bir dış mekan üssü. Hikaye yaklaşık olarak aynı, personelin gizli doğasıyla çarpılıyor. Genel toplantı ve militanlarla yapılan hedefli görüşmelerin ardından durum tersine döndü. Sonuç olarak, 186 iyi eğitimli savaşçıdan 160'ı yeni Kırım'ın yetki alanına girdi (Rusya yalnızca planlarda tartışıldı).
Rusya'ya söz veriyoruz. Hadi blöf yapalım! Ah, Kırımlı dostlarım! Blöf yaptığımı itiraf mı ediyorum? Hayır tabii değil! Henüz Rusya hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Ama söz verdiler. Blöf sadece blöftür. Garanti yok...
Bir buçuk ay sonra Strelkov, Slavyansk'ta blöf yapıyordu. Her ne kadar blöfü tamamen farklı bir düzende olsa da: “Üç patronum var. Başkan, SVR ve FSB'nin direktörü. Kırım'da kibar insanları televizyonda gördünüz mü? İşte bu biziz! Genel olarak bizim blöfümüz değildi.
Strelkov ve Kırım... Grubumuzun bir üyesi, Strelkov'un eski yüksek rütbeli meslektaşına Strelkov'un FSB'de görev yaptığının doğru olup olmadığını sorduğunda, acı bir şekilde başını salladı, ancak kendini haklı çıkararak şunu ekledi: “Biz onun... ” (“kelimesi, bir örtmecenin ateşlenmesi olarak uygulanabilir”).
...Daha sonra Oleg Bereza bana bu garip küçük adamla daha önce tanıştığımızı hatırlatacak.
Gizli belgelerle 2007 yılında Transdinyester'e gelen Strelkov ve bir meslektaşı, benimle, Oleg ve o zamanki Transdinyester'in ilk güvenlik bakan yardımcısı Valery Yunevich ile Tiraspol tren istasyonunun yakınındaki güvenli bir evde buluştu. Gelenler Çeçenistan'da haydutların safında savaşan Ukraynalı milliyetçiler hakkında bilgi topladı. Birçok UNA-UNSO üyesi 1992'de bizim tarafımızda savaşmayı başardığı için konu günceldi.
I. Strelkov ofisinde.
Kırım, “Kırım Baharı” olayları
...Sovyet Kruşçev binasının ikinci katındaki küçük bir naftalin dairesinde iki misafir bizi bekliyordu. Daha kısa olan biri çok az konuşuyordu ve sorulan soruların yanıtlarını aldıktan sonra bunları dikkatle bir not defterine steno olarak yazdı.
Daha sonra Strelkov olduğu ortaya çıkan daha uzun boylu ikinci kişi uzun uzun ve gizemli bir şekilde konuştu. Transdinyester coğrafyasına ilişkin bilgisini sergileyen konuk, uzaktaki konuğun Moskova faktörüne bağladığımız siyasi ve askeri durum hakkında şiddetli bir kar fırtınası başlattı.
Onunla hemen anlaşamadım... Beni cep telefonumdan aradılar. Daha sonra ortaya çıktığı üzere, koridorda telefonda konuşurken Girkin, Oleg'e hangi pozisyonda olduğumu sordu. Transdinyester MGB'sinin güvenliğini kendi yönettiğimi söyleyen yoldaşım, aynı zamanda suç, yolsuzluk ve terörle mücadelede yarattığım tüm alan bloğunu da denetlediğimi açıklamadı. Bu nedenle Igor Girkin'den yanıt olarak benden zaten hoşlanmadığını ve SB'ye ait olmanın beni bariz bir piç yaptığını duydu. Bu yüzden hemen işe yaramadı. Ama sorun değil.
...Çünkü Kırım deneyimi daha da üzücüydü. Öyle oldu ki, Strelkov, kendi katılımcılarının görüşüne göre, kartografik kısma anlamsız ve işe yaramaz bir saldırı gerçekleştirdiğinde ve oldukça beklendiği gibi sonunda iki ceset ve iki yaralı aldığında59, bu, sabrın bardağını taşan son damla oldu. .
Ve internette dolaşan "Kırım Savunma Bakanı Kuznetsov ve çalınan flash sürücüler" videosu Strelkov'un Kırım'daki kaotik faaliyetinin yalnızca görünür kısmını yansıtıyorsa, o zaman haritacılara yönelik saldırı gerçek bir sorundu. Kırım ile Rusya'nın barışçıl birleşme sürecini kanlı bir hikayeye dönüştürdü.
Grubumuz durumun araştırılmasına dahil oldu. Dahası, ilgili tüm taraflar oybirliğiyle, Kırım Savunma Bakanlığı'na bağlı öz savunma taburunun aslında kontrolden çıktığını ve uçan bir haydut müfrezesine dönüştüğünü, durumu en iyi şekilde anlamak için istediğini yaptığını ileri sürdü.
Tabur Strelkov tarafından yönetiliyordu. Bu dönemde, özellikle eski meslektaşının konuyla ilgili bir açıklama yaptığı toplantılar yapıldı. Ancak çok sonra, bir yoldaşın, bir psikologla yapılan başarısız bir muayenenin ardından, bir kavgayla sonuçlanan ve iki evlilikten üç çocuğa karşılık gelen kalıtsal tanı ile doğrulanan bariz şizofreni belirtileri teşhisi ile sonuçlanan başarısız bir muayenenin ardından görevden alındığını öğrendim. İlk başta suçu Çeçenya'ya yüklediler ve karakteri uzun süre "kendilerinin emrinde" tuttular, sonra bunu anladıktan sonra istifa etmeyi teklif ettiler. Daha sonra Alexander Borodai, ikinci denemede ona Konstantin Malofeev'in yanında bir iş bulacak ve buradan eski dostluğundan dolayı onu Kırım'a sürükleyecek. Ama bunu daha sonra öğreneceğim ve o sadece tuhaf bir adamdı.
Ve şimdi, haritacıların ölümüyle ilgili ceza davası açtığı için Kırım Savcısı Natalya Poklonskaya ile bir akşam toplantısı var. Kırım savcılığının lüks ofisinde kısa bir tartışma. Natalya çok sevimli. Tatlı bir kızın ısrarcı karakteri. Daha sonra bölgelerden birinin savcısı olarak atanması için tanıtacağı kendi müfettişini sağlar. Yerel kara ağızlı arkadaşlarımız arkamızdan hemen bu uzun boylu, yakışıklı adamın onun sevgilisi olduğu gerçeğinden bahsetmeye başladılar, ancak bu pek çok nedenden dolayı pek olası değildi (ancak Aksenov, Sheremet ve diğer bazı insanlar). sevgilileri olarak listelenmişti - dedikoduların doğası böyledir). Bunun böyle olduğunu varsaysak bile, o zaman asil davrandı ve sevgilisini o zamanlar bir haydut grubu gibi görünen fırtınaya gönderdi. Çünkü toplantı devam ederken Strelkov'un birliğinin derhal silahsızlandırılması emri geldi.
Vladimir Antyufeyev müzakerelere gönüllü oldu. Yakışıklı, önemli, uzun boylu yaşlı adam hayranlık uyandırıyordu ve generalinin görünüşü ve önemli resmi statüsünün sürekli olarak anılması, onu bazı yüksek güçlerin habercisi haline getiriyordu ve bunu görmezden gelmek imkansızdı. Mihail Şeremet gibi diğer öz savunma birimlerinin olaya dahil edilmesi, yalnızca silahlı çatışma olasılığının yüksek olduğu karşılıklı hesaplaşmalara yol açacaktır.
Silahsızlanma başarılı oldu. Daha yakından incelendiğinde haydut grubunun General Kuznetsov'un çabaları sayesinde sürdürülen, tamamen ordu disiplinine sahip bir askeri birlik olduğu ortaya çıktı. Kaotik uçuşu yalnızca yüce bir komutan ve daha sonra uzmanların hakkında şöyle söyleyeceği diğer birkaç aktivist tarafından sağlandı: “Paramiliter yapıların bazı liderleri profesyonel olarak yetersiz eğitilmiş, acil askeri inşaatın amaçlarını ve hedeflerini anlamıyorlar ve aynı zamanda hırslı ve coşkulu.” Diğerleri çılgın ekiplerin her zaman üst düzey yönetimle koordineli çalıştığını düşünüyordu. Toplanan insanlar farklıydı ama aralarında davayı içtenlikle destekleyen oldukça terbiyeli, vicdanlı, vatansever savaşçılar da vardı.
Silahların kaldırılması ve tesislerin güvenliğinin sağlanmasına Kırım "Alfa" nın katılımını organize ettim. Birim, silahların son kontrolünün ardından dağıtıldı. Kalıntıları daha sonra Strelkov'un "Slav müfrezesinin" omurgasını oluşturacak.
...Uzaktan pek çok şey farklı görülüyor. Aynı zamanda Antyufeyev'in eylemlerini kahramanca bir eylem olarak algıladım. Ve tam da suç topluluğunun silahsızlandırılması nedeniyle. Her gün bizden Aksenov'a koşan Victor'a yaklaştım ve Antyufeyev'in etkinlik için en üst düzeyde tanınmasını talep etmeye başladım ve Victor da biraz tereddüt ettikten sonra benimle aynı fikirde oldu.
Bu bağlamda, "Herkül'ün başarısı" nın ayrıntılı bir tanımını içeren ilgili bir rapor hazırladım. Doğru, aynı akşam SBU ofislerinden birinde başarılı bir etkinliği kutlamaya karar verdik. Bir kutu konserve balık açıp sosisleri kestikten sonra içtik. Victor uzun süre dışarı çıktı ve döndükten sonra sekreterin belgeyi düzenlemesi için zamanında dışarı çıktığını öğrendim. Üstümüzü çizdi Antyufeev ve kendisi şunu yazdı...
İş sorunsuz ilerledi. SBU personelinin büyük bir kısmı 11-12 Mart tarihlerine kadar yeniden ayakkabılandı. Operasyonel hizmetlere, eyalet koruma departmanına, Alpha'ya, dış mekan ve operasyonel-teknik birimlere ve bölgelere özellikle vurgu yapıldı. Böylece, yalnızca SBU çalışanlarının olası direnişini ve gizli aygıt aracılığıyla durumu istikrarsızlaştırma girişimlerini ortadan kaldırmakla kalmadık, aynı zamanda onları görevlerimizi toplu olarak yerine getirmeye zorladık.
SBU'nun merkezi aygıtının duruma müdahale etmeye yönelik yavaş girişimleri durduruldu. Kiev'den gelen elçiler yarımadanın dışına çıkarıldı.
Tehdit ve ikna içeren “zincirleme mektuplar” gönderdiğimizde bile yeni meslektaşlarımız yeterli yanıtı verdi: “Sevgili meslektaşlarım! Uyuduğunuz için teşekkür ederiz! Elbette, özel servislerin çalışma kurallarını umursamıyorsanız, insanları "sokaktan" ekime atamak ve uzun yıllar hizmet için toplanan her şeyi umursamıyorsanız, orada sizin için ne kadar önemli? , boşa git. Size derinden sempati duyuyoruz. Ancak hem Transcarpathia'da hem de Kırım'da halk, neyi bozarsa bozsun, onları ele geçireceğine yemin etti. Ve Krim halkı tek bir şey istiyor; barış, huzur, bereket ve dil, kültür ve güvenlik konusundaki yasal haklarına saygı. Gerçek yeminimizden mahrum kaldık. Krem bizim evimiz. Burada ateş etmiyorlar, insanları yuvarlamıyorlar, görünüşleri yüzünden cezaya boyun eğmiyorlar ve hiç kimse kolluk kuvvetlerine vatandaş olarak saygı duymuyor. Şu andan itibaren halk, birçok kaderleri için onları hararetle destekliyor. Ne yazık ki Ukrayna'nın diğer bölgelerinde buna benzer bir şey yok. Sevgili meslektaşlarımız, cesaret ve cesaret göstermenizi diliyoruz, çünkü SBU'nun zengin ve dürüst memurları için onur ve değerliliği önceden test etmek bile zordur”60.
Aslında 16 Mart'taki referandum sırasında güvenliğin sağlanması SBU görevlilerinin yetki alanına girmişti. Ve böylece, Ukrayna devletine yönelik tehditlere karşı koymak için eğitilmiş profesyoneller, bunları teşvik etme görevini kendileri üstlendiler! Bu gösteri büyüleyiciydi. Nehir yatağını yeniden yönlendirdik ve suyun ağzını ve kaynağını yıkadığını kıyılardan izledik. Aslında yaşananlar hem o zamanki Ukrayna devletinin ölüm cezasıydı, hem de istihbarat servisleri olan bağışıklık sisteminin önderlik ettiği tüm aygıtın ahlaki çöküşünün tanrılaştırılmasıydı.
Referandum insanları harekete geçirdi. Buna hazırlanma işi sıkıcı ve yorucuydu, ancak sonraki olayların gösterdiği gibi buna değdi. Başta güvenlik görevlileri olmak üzere yerel halk, sonuna kadar Rusya'nın onu tanıyıp tanımayacağı sorusunu sordu. Ama bilmiyorduk! Bu nedenle iyi niyetle “evet” dediler.
Akşam referandum bittikten sonra biraz rahatlayıp şehre çıkabileceğimiz belli oldu. Şehir uğultuluydu. Sevinç gerçekten ülke çapındaydı. Bağıran, bayrak sallayan, muzaffer insanlardan oluşan bir kalabalığın arasından yürüdük ve Kırım tarihinde büyük bir sayfanın çevrildiğini fark ettik. Ama sayfalarca vaktimiz yoktu. Yorgunluk, oturup bir şeyler atıştırma arzusunu dikte ediyordu. Simferopol'ün merkezinde pitoresk restoran Dikanka'ya gittik. Neredeyse doluydu ama bir masa vardı. Yemek sipariş ettik.
- Çocuklar, neden mutlu değilsiniz? Referanduma karşı mısınız yoksa Rusya'ya mı karşısınız?
Sesi neşeli bir şekilde agresifti. Sahibi bize seslendi. Diğer tablolar da açıklama bekliyordu.
- Hayır, Rusya için, referandum için, iyi olan her şey için, yaşasın, yaşasın, yaşasın...
 
İş yapmak
Tanı olarak SBU
-Nereye gidiyor?! Bize?
- Hayır, havaalanına. Hayır olmasına rağmen Azovitlerin karargahına gitmek daha iyi.
– Yatılı okula mı yoksa kayıkhaneye mi?
- Tekne odası.
Mariupol'daki Azak tugayı çeşitli yerlerde bulunuyordu. Genel merkez, Ordzhonikidze bölgesindeki şehrin sol yakasında bir yatılı okul binasında, geri kalanı ise Primorsky bölgesindeki Ilyich tekne istasyonlarından birinin binasında bulunuyor.
Tutukluya eşlik eden Alpha'dan genç bir savaşçı (resmi adı Terörizmle Mücadele ve Ukrayna Güvenlik Hizmetinin Cezai İşlemlerine Katılanları ve Kolluk Kuvvetlerini Korumak için Özel Harekat Merkezi olarak anılıyor) tökezleyen ayrılıkçıya tiksinti dolu bir acımayla baktı.
Dağınık saçları, sersemlemiş gülümsemesi ve kırık burnundan damlayan burnuyla bariz çalışkan adam kötü adam izlenimi vermiyordu. Çalışan bundan sonra başına ne geleceğini zaten biliyordu. Ama emir emirdir.
"Alphonse" acele etmek zorundaydı. Komutada sadece dört kişi vardı, gönderilen askerler kendi planlarına göre çalışıyorlardı ve birçok görev vardı. Elbette asıl omurga personel değil, “Azak” ve “Kutsal Meryem Ana” idi ama onun da yeterince işi vardı.
Donetsk halkının SBU'nun bölge departmanı binasını ele geçirmesinin ardından Donetsk ve bölgedeki yerel çalışanlar bir süre "apartmanlarında" kaldılar, çoğunlukla internette çalıştılar ve emir beklediler. Ancak haziran ortasından itibaren ve sonraki ay boyunca Kiev'den Mariupol'a taşınma yönünde giderek daha fazla emir gelmeye başladı. Bazıları gitti, bazıları gitmedi.
Orada, Donetsk bölgesi SBU departmanı, SBU Ana Departmanının dört katlı idari binasında şu adreste bulunmaktadır: st. Georgievskaya, 77. DPR ile ilgili olarak Ukrayna özel hizmetlerinin faaliyet merkezi haline geldi.
Başlangıçta, askeri karşı istihbaratın ağır içkili emektarı Albay V.N. Lizogub, bölümün başkan vekili olarak atandı.
Bölge yönetimi derhal Starobeshevo, Ugledar ve Novoazovsk topraklarında DPR'ye dahil olan kişileri tespit etmek ve gözaltına almakla görevli çalışanlardan oluşan dört silahlı operasyonel grup oluşturdu.
Mariupol şehri, Georgievskaya caddesi, 77, Donetsk bölgesi SBU Departmanı idari binası
Ve burada SBU memurları, Ukrayna'nın geri kalanını takip ederek şiddetli bir çılgınlığın uçurumuna daldılar. SBU, “St. Mary”, “Azov” ve “Dnepr” taburlarıyla yakın koordinasyon içindeydi ve görevlileri kanın tadını tam anlamıyla deneyimlediler.
Barış zamanında Ukrayna Güvenlik Servisi'ndeki “ayrılıkçılar” ulusal devletin korunması birimi tarafından ele alındıysa, yeni koşullarda bu görev ve Rusya'ya karşı çalışma Ukrayna özel kuvvetlerinin tüm birimlerine verildi. istisnasız hizmetler.
SBU'nun sözde Donetsk departmanında, DPR ve Rusya'dan içtenlikle nefret eden Alexander Kharaberyush'un liderliğindeki karşı istihbarat departmanı, DPR'ye karşı askeri kampanyalara şahsen katıldı, şehvetli bir şekilde işkence gördü ve milisleri vurdu, bu konuda özel bir gayret gösterdi. . Aslında patronlar astlarına örnek oluyor. Bölüm başkan yardımcısı S. Zhitenev ve sektör başkanları D. Lisun ve A. Yatsenko son derece gayretliydi. Hatta bazıları bireysel uzmanlık kazanarak kendilerini işkencenin içinde buldular. Örneğin, Kaptan A. A. Lyashko (soyadı insanlara ne yapar!) Su ve elektrik şoku kombinasyonunda ustaca ustalaştı.
DPR'ye sempati duyduğundan şüphelenilen mahkumlara ve sivillere yönelik karmaşık bir işkence sistemi organize edenler bu insanlardı.
Yalnızca karşı istihbarat departmanından alınan resmi istatistiklere göre, bu tek birimde, Mayıs'tan 15 Kasım 2014'e kadar memurlar, DPR aktivistlerini 60 tutukladı ve Sanat uyarınca dört ceza davası açtı. Ukrayna Ceza Kanunu'nun 111'i (vatana ihanet), bir - Sanat kapsamında. Ceza Kanununun 114'ü (casusluk), yirmiden fazla dava - Sanat uyarınca. 258 sıfat Ceza Kanununun 3'ü (terörist faaliyetlere katılım).
SBU binasındaki zayıf ses yalıtımı (geniş bir havalandırma kanalı ağı) nedeniyle neredeyse tüm odalarda işkence sesleri duyuldu, bu nedenle birçok çalışan işkence sırasında binayı terk etmek zorunda kaldı.
Özel ekipman gerektiren veya işkence gören kişinin ölümünün varsayıldığı en karmaşık işkence, Mariupol havaalanındaki Azak taburunun üssünde veya diğer tesislerde gerçekleştirildi.
Bu karakterlerin benimsediği bir diğer yenilik, yakalanan Ukraynalı askeri personel ile daha fazla değişim için rastgele sivillerin gözaltına alınmasıydı.
Bu arka plana karşı, örneğin ekonomi departmanı başkanı A. Babak'ın astlarına, hurda metal, tahıl ve diğer envanter eşyalarını Mariupol limanına taşıyan araba sahiplerinden kontrol noktalarında gasp yapılmasına ilişkin talimatlar gibi şakalar (birinden 1000 Grivnası) kömürlü ve 500 Grivnası - hurda metalli araba) o kadar da önemli görünmüyordu.
Bundan zevk alan cellatlar, Askeri Savcılığın çok nazikçe ama yine de bazen bireysel mağdurların şikayetleri hakkında sorular soran faaliyetlerinden ciddi şekilde rahatsız oldular.
Böylece, 2014 sonbaharında, Amstor mağazasında bir kişinin kaçırılması sırasında maskesi çıkarılan kıdemli operatörlerden Yarbay Vasily Bogach bile gözaltına alındı. Bir gün sonra kaçırılan adamın cesedi şehrin sokaklarından birinde bulundu. Yoldan geçenler ve öldürülen adamın tanıdıkları, CCTV kameralarından birinin kaydıyla doğrulanan suçluyu tespit etti ve savcıların alçakları gözaltına almaktan başka seçeneği yoktu. Doğru, hızla serbest bırakıldı ve basitçe "emrine verildi", ancak SBU memurları "ayrılıkçılara yönelik bu tür hoşgörü" karşısında bile öfkelendiler.
Ancak gelecekte eylemlerinin kaçınılmaz sorumluluğundan korkan birçok dedektif, en az direniş yolunu seçti. Yaptıklarını yönetime rapor edebilmek ama ellerini kirletmemek için, faaliyetlerini bir tür bilgilendirici ve psikolojik etki olarak memnuniyetle karşılanan internete aktardılar.
“Donbass Haberleri”, DPR'nin “Yeni Düzenleri”, “Gorlovka Sakinlerinin Sesleri” ve diğerleri gibi sayısız kaynak oluşturuldu.
Raporlama faaliyetleri, “DPR'ye karşı” ve Ukrayna'yı destekleyen mitinglerin düzenlenmesini de içermeye başladı.
Aynı zamanda internetteki bağımsız faaliyetlerin yanı sıra çalışanlar bilgi rakiplerine karşı cezalandırıcı çalışmalar yapmaya başladı. Örneğin, ulusal devlet dairesi başkan yardımcısı Oleg Seliverstov, forumlardan birinde Mariupol DPR aktivistiyle tartışmaya giren ve söylemde aşağılayıcı bir yenilgiye uğrayan intikam almaya karar verdi. Olga adlı kız onun tarafından teşhis edildi, gözaltına alındı ve işkence gördü.
... "Alfovets" ve tutuklu, şu anda Donetsk bölgesindeki SBU departmanının bulunduğu binaya doğru yola çıktı. Ayırıcı, Azak üslerinin hiçbirinde kabul edilmedi ve bu konu üzerinde liderlerle mutabakata varılmadığı belirtildi. Tutuklamayı başlatan karşı istihbarat teşkilatını aradıktan sonra tutukluyu belediye meclisine götürmeye karar verdiler.
Georgievskaya Caddesi'ndeki ana girişin etrafından dolaşan sürücü, Merkez'den acil durum kapısının yanından kontrol alanına girdi. Altında birkaç resmi aracın, bir kantinin ve başka departmanlardan geçici Alfa adamlarının yaşadığı bir spor salonunun bulunduğu gölgeliği geçtikten sonra son girişte durdu. Savaşçı, elleri arkadan kelepçeli olan ayrılıkçıyı dirseğinden çekerek çıkardı. Direnmedi. Görünüm donuk, yürürken kafa gevşek bir şekilde sallanıyor.
İçeri girdik ve toplantı salonunun girişini geçtikten sonra, gardiyanın tutuklunun Kharaberyush'a teslim edildiğini bildirdiği operasyon görevlisinin binasına yaklaştık. Memur anlayışla başını salladı.
Ekonomi bakanlığı ve devlet sırlarını koruma sektörü çalışanlarının ofislerinin önünden geçtik ve odadan çıkan bölüm başkan yardımcısı Zhitenev'in kapısında durduk. Sergei Viktorovich'in geçmesine izin verdikten sonra yolumuza devam ettik.
Asansöre yaklaşan jigolo çağrı tuşuna bastı ve üçüncü kata çıktı. Çalışan ancak asansörden çıktıktan sonra üçüncü kata değil ikinci kata ihtiyacı olduğunu fark etti. Ama asansör çoktan gitmişti.
Operasyonel ve teknik önlemler departmanının bulunduğu binanın sağ kanadından girişin dijital kilitli bir kapı ile kapatılması nedeniyle koridor boyunca merdivenlerin yan katına doğru ilerledik. Bu sırada birim başkanı Albay Merkulov telefon dinleme bölümünün kapısından çıktı. Karamsar ve endişeliydi. Geçen gün en iyi çalışanlarından biri olan Binbaşı Palamaryuk aniden kalp krizinden öldü.
İkinci kata indik. Yönetim buradaydı, bu yüzden sessizdi. Lizogub ve yardımcılarının ofislerinin, bilgi ve analitik daire başkanının ve müfettişlerin ofislerinin yanından geçtik. Sırada daha önce pek başarısız bir şekilde kullanılan tuvaletler ve asansör vardı.
Küçük bir fuayeden ve başka bir kat arası merdivenden geçtikten sonra karşı istihbarat ofislerine yaklaştık. Savaşçı, Kharaberyush'un nerede oturduğunu biliyordu, bu yüzden kapıyı çaldı ve içeri girerek tutukluyu getirdi.
- Alexander Ivanovich, bana izin verir misin?
Masada oturan Kharaberyush, "Evet, içeri gelin" diye mırıldandı.
- Alexander Ivanovich, bu Azov'un kabul etmediği adam.
- Evet biliyorum, telefonda konuşmuştuk. Peki seni ucube, yakalandın mı? – bu sözlerle karşı istihbarat şefi masadan kalktı, tutukluya doğru yürüdü ve kısa bir süre sallanmadan onun solar pleksus bölgesine vurdu. Boğuk bir şekilde inledi ve yere düştü, orada kıvrılıp sessizce inlemeye başladı.
- Bu saçmalığı alıp İlyuşko'nun ofisine sürükleyelim. Yatsenko şimdi oraya gelecek.
Kharaberyush binayı terk etti, siyah Toyota'sına bindi ve "operasyonel toplantıya" doğru yola çıktı.
Ayrılıkçı yakındaki bir ofise sürüklendi. On dakika sonra Yatsenko geldi.
– Artem Sergeevich, yardıma ihtiyacın var mı?
- Evet, geç kal. İşyerinde faydalı olduğunu göreceksiniz.
1980 doğumlu genç bir subay olan Binbaşı Yatsenko, daha önce askeri karşı istihbaratta çalışmış, klasik bir askeri duruşa ve resmi faaliyetlere bilgiç bir yaklaşıma sahipti.
Yanında organize suç ve yolsuzlukla mücadele departmanından bir çalışan olan Yaroslav Vapelnik de vardı. Vapelnik, Ugledar görev gücünün bir parçasıydı ve doğrudan DPR ile ilgileniyordu. Suçlunun gözaltına alınmasına esas olan temel bilgi kaynağından geliyordu; bu ortak bir operasyon olarak rapor edilmiş olabilirdi, bu yüzden devam etmek zorunda kaldılar.
Genelde işin entelektüel bileşenini tercih eden, olayın "beyni" olan Yatsenko, gereksiz yere işkence konusunda gayretli olmamaya çalıştı, bu nedenle asıl yük artık Yaroslav'a düştü.
DPR'nin yerel destekçileri hücresinin liderlerinden biri olan Vladislav Kuklin'in faaliyetleri hakkındaki bilgileri anlamak önemliydi. Yatsenko bir kez daha operasyonel seçim ve düşünce belgelerine baktı. Toplanan materyallerin en önemlisi “12” (cep telefonlarının dinlenmesi) kodundaki operasyonel ve teknik materyallerdi. Bunlar sırasında abonelerin sitede konumlandırılmasına (yer tespiti) yönelik “17” ve “Radiy” etkinlikleri de gerçekleştirildi. Bunu yapmak için, üzerinde Varan özel ekipman kompleksi kurulu bir servis Opel Astra'nın önünde sallanan hiçliğin peşinden bile koştular. Opel bozulduktan sonra OTO61'e gidip yeni bir siyah Daewoo Nexia istemek zorunda kaldım.
Sorgulama başladı. Biyografik sorulara ve ardından devlet karşıtı faaliyetlerle ilgili pozisyonlara gelince. Sorgulanan kişi tahmin edilebileceği gibi her şeyi reddediyor.
Yatsenko tutanakları bizzat tutuyor. Bu rutini, operasyonel çalışmanın yanı sıra araştırmacı olarak da görev yapan Alexander Lyashko'ya emanet etmeyi umuyordu. Ancak 1. karşı istihbarat sektörünün özellikle önemli tesislerindeki kıdemli dedektif Lyashko artık binanın dışındaydı ve evrakları kendisinin hazırlaması gerekiyordu. Lyashko'nun yokluğu da talihsiz bir durumdu çünkü sorgulama sırasında, son zamanlarda sık sık olduğu gibi, işkence bekleniyordu ve Alexander Alexandrovich, TA-57 askeri saha telefon seti ile mucizeler yarattı. Bazen, sorgulanan kişinin daha önce suyla sulanmış vücudunun gerekli bölgelerine bir akım gönderen kolun kelimenin tam anlamıyla birkaç dönüşü, tam ve samimi bir itiraf için yeterliydi.
Ben de aynen öyle. Başlayalım.
Artem Sergeevich, genel anlaşmaya göre gerekli fonların saklandığı köşe dolabına yaklaştı. Soruşturma nesnesine karşılık gelen araçları seçmek gerekliydi. İlgili kişiyi gereğinden az teslim etmek veya çok hızlı bir şekilde sıfırlamak imkansızdı, çünkü o zaman yapılan tüm işler de sıfırlanacaktı.
Dolabı açtı. Üst raftaki küçük, açık bir kasada, bazıları zaten boş olan birkaç fenazepam paketi vardı. Hayır bu o değil. Büyük bir lavmanın yanında üç litrelik tıbbi alkol kavanozunun bulunması tesadüf değildi. Yatsenko yüzünü buruşturdu. Sorgulanan tıbbi alkol lavmanlarıyla yapılan deneyler onu tiksindiriyordu. Ona içecek bir şey vermeyi de düşünmüyordu. Elindeki şok aletini düşünceli bir şekilde döndürdü. Belki biraz sonra.
Alt rafta bir yığın eski su işkencesi havlusu var. Başka hiçbir şeyin faydası olmazsa onu kullanacağız. Çalışanlar, ucubeyi banyoya sürükleyemeyecek kadar tembelim ve sonrasında oradaki yerler hep ıslak oluyor, diye şikayet ediyorlar. Tehlikeli tıraş bıçağı. Artyom için, erkekler için en inandırıcı argüman olmaktan uzak olan yüze bir dizi kesi uygulamanın, kadınların ruhu üzerinde inanılmaz bir etki yaratması ve onları kelimenin tam anlamıyla ihtiyaç duydukları her şeyi söylemeye zorlaması hala şaşırtıcıydı. Ama bugün bir adamımız var. Hemostatik turnikelere de büyük olasılıkla ihtiyaç duyulmayacaktır.
Çalışkan adama bir kez daha bakıp boğulmanın burada yeterli olacağına karar verdi. Birkaç kısa lastik copu bir kenara bırakarak kalın bir plastik torba ve bir garrot62 çıkardı, ilmiği Vapelnik'e verdi ve torbayı ayrılıkçının kafasına attı.
Mariupol yağmalanmak üzere aşırılık yanlılarına verildi. Kiev yetkilileri yerel nüfusu hiç umursamadı. İnsanların ruh halini çok iyi biliyorlardı ve onlardan içtenlikle nefret ediyorlardı.
Azak ve St. Mary taburları, Ukrayna'nın yeni başkenti Donbass'ın gerçek efendileri oldu.
"St. Mary" taburu, Donetsk bölgesi sakinleri arasında yalnızca yüz kadar militandan oluşuyordu ve Temmuz 2014'te toplu yağma nedeniyle dağıtılan "Shakhtersk" taburu temelinde oluşturuldu. Gelecekte tabur yeniden dağıtılacak ve üssünde daha az ünlü olmayan Tornado şirketi kurulacak. Tüm bu birimlerin komutanlarından biri, “Abelmaz” lakabıyla tanınan eski Donbass suç patronu (Torez şehri, DPR) Ruslan Onishchenko'ydu. Sızdıran ve lastik gibi yasalara göre bile işkencede, cinayette, sapıklıkta, yağmada her türlü sınırı aşmıştır. O da, bir dizi yasadışı kömür madenciliği sahasını (“kazı”) kontrol eden Kropachev adlı bir başka önde gelen Donbass karakterine bağlıydı.
Bu milliyetçi oluşumların savaşçıları, yerel halkı soygunlarla, cinayetlerle ve açıkça kanunsuzlukla terörize etti. Aynı zamanda Mariupol polisi, soruşturma yürütmek şöyle dursun, keyfilik mağdurlarının ifadelerini bile kabul etmeyi reddetti.
İşadamlarının ve zenginlerin kaçırılması, daha sonra (iki veya üç gün sonra) fidye için serbest bırakılmalarıyla (fidye miktarları birkaç milyon Grivnaya ulaştı), varlıklı sakinlerin “ayrılıkçılara” tutuklanmasına ve ardından yağmalanmasına yardım etmekle ilgili asılsız suçlamalarıyla şehirde arttı. mülk (mağazalar), depolar, ofisler vb.).
Yakalanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askeri personelinin akrabalarından zorla para almaya yönelik dolandırıcılık eylemleri ve mağaza ve ticari yapı sahiplerine “koruma koruması” dayatılması çok yaygındı.
Bununla birlikte Azak militanları komutanları dışında kimseyi (hatta çoğu zaman SBU subaylarını) tanımıyor ve kimseye itaat etmiyordu. SBU memurlarını da dövdükleri durumlar vardı. Özellikle, Kasım 2014'ün başında, SBU'nun Donetsk bölgesindeki “K” (organize suçla mücadele) dairesi başkan yardımcısı Yarbay S. Samoilov'u, birçok kaburga kemiği kırılmış olan ve makul olmayan bir şekilde dövdüler. Kıdemli Teğmen P. Gavshin. Ancak üst düzey liderlik her zaman "Rus yanlısı ayrılıkçılara" karşı daha gayretli savaşçıların yanında yer aldı.
Yerel SBU görevlilerinin yanı sıra herkes bizim için çalıştı. SBU'nun Kiev'deki merkez ofisi, bitişik bölgesel departmanlar.
Diğer departmanlar da bir yana durmadı. Ukrayna Dış İstihbarat Teşkilatı, Ukrayna Dış İstihbarat Teşkilatı 5. Dairesi bünyesindeki tüm bölgesel istihbarat birimleri için DPR'ye karşı çalışmayı öncelik haline getirdi. Onlara İçişleri Bakanlığı'nın operasyonel birimleri, Sınır Teşkilatı ve diğer yerel yapıların yanı sıra çok sayıda milliyetçi taburun aktivistleri ve oligarşik sponsorlarıyla birlikte kamu kuruluşları da katıldı. Hepsine DPR Devlet Güvenlik Bakanlığı karşı çıktı. Bunu başarıyla yaptığını düşünüyorum. Benim görevden alınmama kadar MGB'de değerli ajanların tek bir başarısızlığı, düşman tarafına kaçan çalışanlar veya kritik bilgi sızıntısı yaşanmadı. Ve biz düşman hakkında onun bizim hakkımızda bildiğinden çok daha fazlasını biliyorduk. Bu anlamda biz daha yeni ayağa kalkarak düşmanın baş ve omuz önündeydik.
Uzaktan gelen misafirler
Geleneksel devlet güvenlik işlevleri açısından bakıldığında DPR'deki durum son derece gergindi. Savaş koşullarında karşı istihbarat rejiminin sağlanması zaten ciddi ayrıntılarla öne çıkıyor. Karşı tarafın istihbarat servisleri ve müttefikleri düşman olmaktan çıkıp açık ve uzlaşmaz düşmanlara dönüşüyor. Hem istihbarat hem de sabotaj ve terör faaliyetlerine ilişkin her alanda çalışmalar yürütülüyor.
Zarar vermenin ve bilgi edinmenin her türlü yolunu arıyorlar, biz de bunu yaşadık.
Meslektaşlarıma şaka yollu söylediğim gibi, Donetsk'in havası daha yoğun olmalı ve çeşitli yön buluculardan, uydulardan, antenlerden ve bize yönelik diğer şeylerden gelen çok sayıda aktif ve pasif radyasyon nedeniyle kırılmalarla kırılmalıdır.
Çeşitli istihbarat servislerinin çalışanlarının ve operasyonel kaynaklarının kilometrekare başına sayısı bazen akla gelebilecek tüm sınırları aştı. Tam etki için, bazı karakterler buna yaklaşsa da, eksik olan tek şey budenovkalar, siyah gözlükler, takip eden paraşütler ve Slav gardırobuyla ilgili mırıldanmalardı.
Almanların, İngilizlerin, Fransızların, Yahudilerin, İtalyanların, Macarların, Amerikalıların, Polonyalıların ve hatta Moldovalıların ilgisini anlamak mümkün. Ancak tamamen egzotik vakalar da vardı.
...çalışan bir belgeyi okuyorum. Masanın karşı tarafındaki bir ast, yan masada oturuyor ve sabırla talimatları bekliyor.
Günde iki kez, sabah saat onda ve öğleden sonra beşte, sekreter bana değerlendirmem için klasörler halinde istiflenmiş iki, bazen üç yığın kağıt getiriyor. Her slaytın yüksekliği otuz ila kırk santimetredir. Çok fazla evrak işi var ama ilk aşamada aksini yapmak imkansız. Durumun kontrol altında tutulması gerekiyor. Aksi takdirde, zaten bir at kılı kalınlığıyla desteklenen iş basitçe parçalanacaktır. Daha sonra asıl kısım milletvekillerine ve daire başkanlarına devredilebilir. Fakat şimdi değil.
Gün içerisinde genel rapor bloklarında yer almayan belgelerin sunumu da dahil olmak üzere en önemli konularda yöneticiler ve kilit çalışanlarla görüşüyorum. Şimdiki gibi.
- Dinlemek. Peki Ürdünlülerin burada ne gibi bir çıkarı olabilir?
- Henüz bilmiyorum. Belki silahlarla ilgileniyorlar. Ya da Amerikalılar bunların üzerinde çalışıyor. Bilirsin, bu olur. Üstelik Haşimiler ABD'nin Orta Doğu'daki en aktif müttefiklerinden biridir.
Biliyorum. Amerika'nın sıcaktan yanlış ellerle yararlanma ve vasallarını kurutma alışkanlığı çok iyi biliniyor.
– Ya da Ukrayna'ya yardım ediyorlar. Halkımızın söylediği gibi, özel hizmet binası Amman'daki Ukrayna Büyükelçiliği binasından sadece iki kilometre uzakta bulunuyor.
- TAMAM. Bilgilerin daha fazla doğrulanmasına izin veriyorum. Kontrol materyali, haftalık rapor.
Sonuç olarak oldukça ilginç bir durum gelişti. Ürdünlü sakin, Donetsk üniversitelerinden birinden mezun olan eski öğrencilerini milis kuvvetleri içinde çalışmak üzere işe aldı. Saflarımıza katıldılar. Karşılaştıkları görev karmaşıktı; hem bizim eylemlerimiz hem de Ukrayna eylemleri hakkında bilgi toplamak.
Bu konudaki birincil veriler bana bildirildikten sonra bilgilerin boş olduğundan emin olarak daha detaylı bir kontrol yapılmasını istedim. Ürdün istihbarat servisi "Mukhabarat al-Amma"nın özel bir birimi tarafından özel bir gizlilikle bizimle ilgilenildiğinin ortaya çıkması ne büyük bir sürprizdi.
Gizlilik amacıyla terörle mücadele gizli dairesi olarak adlandırıldı. Paralel olarak da var olan “gizli olmayan” olandan farkı, “gizli olmayan” olanın geleneksel terörle mücadele işlevlerini yerine getirmesiydi. “Özel”, özellikle bizimle ilgili olarak yalnızca istihbarat için bir kılıftı.
Belirlediğimiz istasyonun başında, kişisel olarak ve doğrudan istihbarat servisinin başkanına rapor veren ve çok gizli güvenlik iznine sahip olan genç Binbaşı Abu Ahmed bulunuyordu. Beklenmedik muhatabımız Amman, Al-Jandaweel bölgesindeki Mukhabarat al-Amma SOR'un merkez binasında çalışıyordu. Ürdünlüler, istihbarat faaliyetlerine yönelik temel destek ortamlarından biri olarak kendi ülkelerinden insanların eğitim gördüğü eğitim kurumlarının öğrenci ve öğretmenlerini kullandılar.
Sonuç olarak menajerler ikili değil üçlü oyun oynamaya karar verdiler. Kendilerini DPR olayından hayal kırıklığına uğramış olarak konumlandırarak, Haziran 2014'ün sonunda hala Donetsk'te kalan Ukrayna yanlısı milliyetçi yeraltı örgütüyle temasa geçtiler. Aşırılık yanlıları da onların görevlerini kontrol ettikten sonra bunların DPR'den bir tuzak olduğu sonucuna vardılar. Adamları öldürüp kendi arabalarında yaktılar.
 
Hayatı düzenlemek
Adalet
Ukrayna'nın genel olarak Rus dünyasını ve özel olarak Rusya yanlısı bölgeleri destekleyenlere yönelik ana argümanlarından biri basit bir tezdi: “Denieriya'nızda hayatın ne kadar kötü olduğunu görüyor musunuz, lenaeria? Senin için de böyle olmasını ister misin?!”
Bu tür retoriğin alaycılık derecesini abartmak zordur. Bu, dayak yiyen, yırtılan, işkence gören, soyulan, tecavüze uğrayan bir kıza “Pek iyi görünmüyorsun” demek gibi bir şey. Özellikle suçlunun kendisi bunu söylediğinde.
Sonuçta cumhuriyetlerin sorunlarının büyük kısmı kendi içinde değildi. Biz tamamen yok edildik ve sonra bizi aynı şeyle suçladılar.
Bu nedenle cumhuriyetin devlet güvenliğinin önemli görevlerinden birini normal bir yaşam sisteminin kurulmasına yardımcı olmak olarak gördüm.
-...Şey... Sizi karı koca ilan ediyorum!
MGB'nin komutan biriminden genç, genç, uzun bacaklı bir milis ve solmuş ama özenle ütülenmiş basma elbiseli çilli, zayıf seçilmiş kişi beceriksizce öpüşüyor. Damatla el sıkışıyorum ve ofisimden çıkıyorlar.
Evet, bu da oldu. Diğer bölgelerin ardından Donetsk bölgesindeki adalet sisteminin Kiev tarafından tamamen felç edilmesi nedeniyle sivil statü kanunları sonuçlandırılamadı. Ancak evrak yoksa bu onların doğmadıkları ve ölmedikleri, aileler kurmadıkları ve onları bitirmedikleri anlamına gelmez. Genel olarak, bir askeri birlik komutanı olarak evlenme talebiyle bana yapılan bir kez daha başvurduktan sonra (bildiğiniz gibi askeri birlik komutanlarının ve uzun mesafeli gemi kaptanlarının çok özel bir hakkı var), acil durum tedbirlerinin gerekli olduğunu fark ettim. alınacak.
Başlangıçta cumhuriyetin hukuk sisteminin, bunu yapacak vakti olmayan Vladimir Yuryevich Antyufeev tarafından yaratılması gerekiyordu. Bu sorunu çözmem gerekiyordu.
Cumhuriyete ve profesyonelliğe bağlılıklarından şüphe duyulmayan avukat adaylarının seçilmesi talimatını verdim. Birkaçıyla röportaj yaptım. DPR'ye olan bağlılığını kanıtlamış genç ama aktif bir kıza karar verdim.
27 yaşındaki Ekaterina Filippova'ydı. Öğrencilik yıllarından bu yana bağımsız hukuk uygulamalarıyla uğraşmaktadır ve bu zamana kadar kurduğu avukat derneği “Donetsk İnsan Hakları Grubu”nun başkanlığını yapmıştır. Belirleyici olan, Ukrayna güvenlik güçleri tarafından aktivistlerimize karşı “ayrılıkçılık” suçlamasıyla açılan bir dizi ceza davasında avukatlık yapması ve birçok DPR destekçisinin Ukrayna zindanlarından serbest bırakılmasını sağlamayı başarmasıydı.
Bakanlar Kurulu toplantısında Filippova'nın Adalet Bakanı Vekili olarak atanmasını önerdim ve bizzat ona kefil oldum. İlk aşamada ona destek olmaya çalıştım çünkü adaletin önemini abartmak zordu.
Göreve geldiği andan itibaren cumhuriyetin adalet sisteminin oluşturulması başladı. Artık milisleri tarif etmedim. Doğru, daha sonra Filippova'yı kendisi boyadılar. Daha sonra hemen hemen tüm askeri etkinliklere katılmasıyla ünlü efsanevi milislerden biri olan Teimuraz “Gogi” Gogiashvili ile evlenecek ve onunla birlikte Rusya'ya gidecek ve kurduğu ve mevcut koşullarda oldukça etkili bir şekilde faaliyet gösteren departmandan ayrılacaktı. İyi bilinen bir Donetsk alışkanlığına göre, insanlar hemen onun Zakharchenko'nun bodrumunda oturduğunu veya vurulduğunu söyleyecektir.
Bir televizyon
Televizyon cumhuriyetin yaşamı için de temel öneme sahipti. Cumhuriyetçi televizyonun tamamen teknik ve yaratıcı sorunlarına ek olarak, asıl zorluk, bazıları özellikle Donbass nüfusuna odaklanan Ukrayna televizyon kanallarının propagandasının yayınlanmasıydı. Yavaş yavaş bu sorun çözüldü.
Yerel TV kanalları o dönemin geleneğine göre ilk aşamada en yetkili liderleri görevlendiriyordu. Donetsk "Birinci Belediye TV Kanalı" temelinde oluşturulan "Oplot-TV", adından da anlaşılacağı gibi Alexander Zakharchenko, "Novorossiya-TV" - Pavel Gubarev'i kontrol etmeye başladı. Birinci Cumhuriyetçi TV Kanalı da faaliyet gösteriyordu. Ve bir tane daha vardı - kontrolü için rekabetin alevlendiği "Birlik" ve burada her zaman olduğu gibi bazı tuhaflıklar vardı.
Kasım 2014'te Alexander Zakharchenko'nun DPR Başkanı olarak seçilmesi ve Bakanlar Kurulu'nun yeniden atanmasının ardından Bilgi ve İletişim Bakanlığı ikiye bölündü - iletişim ve bilgilendirme.
Bunun nedeni kendi telefon sisteminin oluşması ve bu göreve yoğunlaşma ihtiyacıydı. Buna ek olarak, karşılıklı anlaşma ile İletişim Bakanı görevi, örgütü parlamentoda sağlam bir hizip ve iki bakanlıktan (iletişim ve kültür) kota alan Pavel Gubarev'in temsilcilerine tahsis edildi. Bilginin doğal olarak cumhuriyet başkanının kişisel kontrolü altında olması gerekiyordu. Bölge çok hassas.
Aynı zamanda, iç siyasi uzlaşma arayışı içinde olmak üzere, benim önerim üzerine Alexander Khodakovsky, Güvenlik Konseyi başkanlığına atandı.
Bir aşamada bu durum tahmin edilebileceği gibi organizasyonel karışıklığa yol açtı.
– Yoldaş Bakan, Birlik ile yine sıkıntı yaşıyoruz.
- Hangi?
– Dün Ulaştırma Bakanlığı çalışanları Vostok savaşçılarıyla birlikte Birliğin Almanya Titov Bulvarı'ndaki merkez ofisine geldi. Liderliği değiştirmeye geldik. Oradaki yazı işleri müdürü Dmitry Gromov'du ve kendisi eski bakan Nikitina'nın kocasıydı. Neyse, onu değiştirmeye çalıştılar. Üstelik Güvenlik Konseyi'nden bu kararı destekleyen bir mektup da vardı. Khodakovsky imzaladı.
- Peki sırada ne var?
– Ve sonra Roma Lyagin oraya geldi. Şu anda Genel Merkez'in iç politikasından sorumlu görünüyor. Merkezi Seçim Komisyonu'nun bir güvenlik görevlisiyle birlikte geldi. Genel olarak TV kanalının liderliğinde bir değişikliğe izin vermeyeceğini, çünkü kendisine göre TV kanalının Enformasyon Bakanlığına değil Haberleşme Bakanlığına bağlı olduğunu söyledi.
– Entrika nasıl sona erdi?
– Oraya ilk olarak yeni İletişim Bakanı Viktor Yatsenko geldi ve TV kanalının eski yönetimini destekliyor gibi görünüyordu.
- Ve daha sonra?
- Sonra Lyagin ve Yatsenko'yu kafalarına tokat atarak TV kanalının ofisinden atan Khodakovsky geldi.
Sadece bir partizan günlüğü.
“14 Temmuz: Almanlar geldi. Bizi ormandan kovdular.
15 Temmuz: Almanlar ormandan sürüldü.
16 Temmuz: Almanlar tekrar gelip bizi ormandan sürdüler.
17 Temmuz: Almanlar ormandan sürüldü.
18 Temmuz: Almanlar geldi. Bizi ormandan kovdular.
…26 Temmuz. Ormancı gelip herkesi ormandan kovdu.”
Eğitim
İnsanların sosyalleşmesinin temel alanlarını etkileyen bir diğer hayati alan ise eğitimdi. Okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumları toplumun en önemli kesimlerinden birini kapsıyordu.
Burada şunu anlamalısınız ki, yeni bir durum ilan etseniz bile bu, önceki sistemin tüm eski unsurlarının otomatik olarak yeni gerçekliklerle uyumlu hale geldiği anlamına gelmez. Özellikle de rakibiniz buna aktif olarak karşı çıkıyorsa.
Eğitim sisteminin DPR'nin yetki alanına geçişini sağlamada devlet güvenliğinin temel görevini gördüm. Bu bağlamdaki en önemli sorunlardan biri, Donetsk üniversitelerinin diğer bölgelerde açıldığını duyurmak amacıyla Ukrayna tarafının, Donetsk üniversitelerinin yasal belgelerinin ve mühürlerinin Ukrayna'ya ihracatını organize etme yönündeki aktif ve ısrarlı girişimleriydi.
Vinnitsa'da, işgücünün itirazlarına rağmen, Donetsk Ulusal Üniversitesi'nin bir kopyası, Krasnoarmeysk - Donetsk Ulusal Teknik Üniversitesi'nde ve Krasny Liman - Donetsk Ulusal Tıp Üniversitesi'nde oluşturuldu. M. Gorki. Ukrayna Eğitim Bakanlığı, Donetsk'te okumaya devam eden öğrencilere belirlenen biçimde diploma vermeyi reddetti. Donetsk'teki üniversitelerin verdiği diplomaların hiçbir yerde kabul edilmeyeceği açıklandı.
Sadece bir buçuk ay içinde Donetsk Devlet Demir Dışı Metaller Araştırma ve Tasarım Enstitüsü (DonNIPITSM), Donetsk Devlet Ticaret Enstitüsü (DonSTU), Donetsk Ulusal Üniversitesi'nin (DonNU) kaynaklarını, mühürlerini ve belgelerini getirme girişimlerini durdurduk. Mühendislik Öğretim Kadrosu ve diğer bazı üniversitelerin Lisansüstü Eğitimi Enstitüsü. Aynı zamanda Donetsk Ulusal Üniversitesi dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında yer aldı ve Donetsk bölgesinin yüksek öğretim sistemi Ukrayna'nın en iyilerinden biri olarak kabul edildi.
Ancak burada, bundan önce tüm beşeri bilimler eğitim sisteminin kusurlu Ukrayna-Rusya karşıtı standartlara göre inşa edildiğini hatırlamamız gerekiyor. Ve yeni koşullarda kabul edilebilir bir arayüz bulmak için ciddi çaba sarf edilmesi gerekiyordu.
Genel olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile sürekli bazı sorunlar yaşanıyordu. Ancak Larisa Polyakova'nın başkanlığında çalışma tutarlı, sistematik ve saldırgan bir karaktere büründü. Bundan önce düzenli olarak her türlü yanlış anlaşılma ortaya çıktı.
Böylece 14 Aralık 2014'te DPR Milli Eğitim Bakanlığı ofislerinin bakan ve milletvekilleri dahil neredeyse tüm kapıları açıldı. İçerdiği tüm bilgiler ofislerdeki bilgisayarlardan kopyalandı. Departmanlardan biri olan Igor Seleznev'in müdürünün ofisinden büyük miktarda iş bilgisi içeren bir dizüstü bilgisayar kayboldu. DPR I.V. Kostenko Eğitim ve Bilim Bakanı'nın bilgisayarından da bir sabit disk çalındı.
Ayrıca daha önce Donetsk üniversitelerinde eğitim almış yabancı öğrencilerle ilgili de ciddi bir sorun vardı. Örneğin 12 Aralık 2014'te Vostok taburunun kontrol noktalarından birinde bir grup siyahinin gözaltına alındığını öğrendik. Bunu çözmeye başladılar. Gerçekten gözaltına alındılar. Yabancı Ukraynalı paralı askerlerle ilgili genel histerinin ardından, sıradan Donetskliler, Donetsk Ulusal Tıp Üniversitesi'nin taksiye binen siyah öğrencilerinin özellikle karmaşık bir paralı sabotaj ve keşif grubu olduğuna karar verdi. Fakir öğrencileri kurtarmak zorundaydık.
Bir diğer zorluk da olayların en başında mültecilerin ve milis ailelerin boş üniversite yurtlarına yerleştirilmesiydi. Üniversiteleri ne kadar aktif bir şekilde açtıysak, bir yere yerleştirilmesi gereken öğrenci sayısı da o kadar arttı. Biz de bu sorunların bir kısmı üzerinde çalıştık. Örneğin, Donetsk Ulusal Tıp Üniversitesi'nin 1 No'lu yurdunda öğrenciler ile orada yaşayan mülteciler, milisler ve eski savaş esirleri arasındaki anlaşmazlığı çözerken, mültecilere başka yerlerin de sağlandığı tespit edildi. Öğrencilerle mültecileri ayırmayı ve çatışmaları önlemeyi mümkün kılan 4 No'lu yurt. Ancak yerleşmiş oldukları için taşınmayı reddettiler. Sonuç olarak yeniden yerleşim için önlemler alındı ve çatışma kapatıldı. Hiç de devletin güvenlik işi gibi görünmüyordu ama bunu yapacak başka kimse de yoktu.
Tamamen eğitim sorunlarına ek olarak, birbiriyle bağlantılı pek çok sorun vardı, ancak daha az önemli değildi. Diyelim ki Donetsk Devlet Kütüphanesi'nin kadrosunda bir çatışma durumu olduğu öğrenildi. Krupskaya. Neredeyse kavgalar oluyordu. Özellikle kütüphanenin müdür vekili Natalya Petrovna Avdeenko açık bir şekilde Ukrayna yanlısı bir pozisyon aldı, ekipte düzenli olarak cumhuriyet karşıtı propaganda yürüttü ve Ukrayna yazısını, sahte tarihini ve siyasetini destekleyen etkinlikler düzenlemeye çalıştı. Özellikle Donetsk'teki devrimci olaylar sırasında, onun liderliğinde ve kütüphane binasında bulunan Kanada-Ukrayna Vakfı'nın desteğiyle, edebiyat ve müzik gecesi "Ukrayna yaratıcılığının toplanması" ve "Ukrayna yaratıcılığının toplanması" gibi etkinlikler düzenlendi. Ukrayna Fikrinin Öncüsü: I.P. Mazepa”, milliyetçi nitelikteki Ukrayna sembollerinin yer aldığı uygun poster tasarımıyla birlikte sunuldu. Zaten savaş sırasında kadın, astlarını SBU'nun bodrumlarıyla korkutmayı başardı.
Belediye eğitim kurumu “Donetsk Bölgesel Özel Yetenekli Çocuklar Yatılı Müzik Okulu” Tatyana Gorovova'nın müdürü olarak çalışan bir başka Ukraynalı aktivist de aktif olarak Ukrayna yanlısı propaganda yürüttü.
Ancak iftira girişimleri de oldu. Örneğin Makeyevka şehrindeki 119 numaralı anaokulunun öğretmenlerinden birinden, Ukrayna yanlısı davrandığı iddia edilen Şehir Eğitim Departmanı yöneticilerine karşı harekete geçilmesi talebiyle bir açıklama aldık. Bunu araştırdık ve bunun bir anaokulu müdürü pozisyonunu “sinsice” alma arzusuyla ilgili bir iftira olduğunu öğrendik.
İlaç
Eğitimle ilgili sorunlar başka bir hassas kamusal alan olan tıp için de tipikti.
Genel olarak tıp topluluğu cumhuriyetin fikirlerini aktif olarak destekliyorsa ve Kiev karşıtıysa, o zaman liderlik arasında yeni Ukrayna rejiminin destekçileri de vardı. Bunun nedeni, personel terfileri için arzu edilen bir ortam olan yerleşik bir maddi dolandırıcılık ve suiistimal sistemi olan birleşik tıbbi bürokrasi sistemiyle teması kaybetme korkusuydu.
Donetsk'in 9 No'lu Hastanesinin (Elnitskaya St., 1a) başhekimi olan N. Tarasenko gibi pasif sabotaj vakaları, DPR Sağlık Bakanlığı'na yeniden atanmaktan basitçe kaçındı. 1 No'lu (Artema St., 57), 16 No'lu (Sanatornaya St., 4), 11 No'lu (Palladina St., 54), 20 No'lu (Artema St., 185) Donetsk hastanelerinin başkanları, benzer örgütsel sabotajlara girişmek. Ve bu, hastane personelinin Kiev yanlısı patronların eylemlerinden duyduğu aktif memnuniyetsizliğe rağmen!
Daha da karmaşık durumlar ortaya çıktı. Donetsk laboratuvar merkezi müdürü M. Shvartsburd, Sağlık Bakanlığı'nın SES alanındaki çalışmalarını engellemek için elinden geleni yaptı. Nedenini anlamaya başladık. Geçmişte adı geçen şahsın yolsuzluk faaliyetlerine karıştığı ve suç dünyasıyla ilişkilendirildiği ortaya çıktı. Sağlık sektöründeki DPR reformlarından sonra, yolsuzluk planlarının uygulanması imkansız hale geldi ve bunun sonucunda M. Shvartsburd, reformu engelleyen aktif faaliyetlerde bulunmaya başladı; özellikle meslektaşları arasında DPR'ye bağlılığın sona erdirilmesini ve SES'in çalışmalarının askıya alınmasını önerdiği resmi olmayan bir toplantı düzenledi.
Tıbbın inceliklerini anlayarak daha da ilginç şeyler keşfettik. 2014 sonbaharında Ukrayna Sağlık Bakanlığı'nın Donetsk'teki dairesinin DPR topraklarındaki faaliyetlerini durdurmadığı ortaya çıktı.
Ayrıca bu departmanın sağlık kurumlarında personel değişiklikleri yaptığını, çeşitli tıbbi kurslar vb. yürüttüğünü tespit ettik. Yukarıdaki işlemlerin tümü Kiev'in talimatlarına göre gerçekleştirilmekte ve adı geçen kurumun mührü altında emir şeklinde verilmektedir. DPR sağlık sisteminde kasıtlı kaos yaratılmasını gerektiren departman. Birdenbire bazı tıbbi liderlerin Kiev ve DPR'den gelen mükerrer emirlerle atandığı ortaya çıktı. Durum çok vahşiydi. Doğal olarak onu normale döndürdük.
Ancak Donbass doktorları her gün sivil başarılarını sergilediler. Bir süre maaş alamadan, canlarını tehlikeye atarak, gerekli ilaçları alamadan, eski liderlerinin ve meslektaşlarının psikolojik baskısına maruz kalarak, kendi canlarını feda ederek her gün hayat kurtardılar. Yani önümüzdeki sonbaharda MGB binasına yapılacak havan topu saldırısı sırasında mayınlardan bazıları uçup yakındaki bir hastaneye varacak. Başka bir ameliyata hazırlanan cerrah olay yerinde ölecek.
Bunlar bana bir şekilde, Temmuz-Ağustos 2014'te, yine maaş almadan, Ukrayna topçu ateşi altında onları süpürmek ve gülleri budamak için şehrin sokaklarına çıkan Donetsk'teki konut ve toplumsal hizmet işçilerini hatırlattı. Boş sokaklar mükemmel bir frekansla parlıyordu, güller ustalıkla budandı, yaralı işçiler ve ölülerin cesetleri hastanelere ve morglara nakledildi. Ve ertesi gün, kurbanların yoldaşları çiçekleri budamak ve düzeni sağlamak için tekrar dışarı çıktılar. Gerçek Donbass'ı ancak bu tür olaylar aracılığıyla anlayabilirsiniz.
İnsani yardım
İnsani yardımla ilgili durum belirsizdi. Bir yandan insanlar onsuz hayatta kalamazdı. Ukrayna, savaşın yanı sıra, açıkça ve ısrarla ekonomik abluka uyguladı ve insanların hayatlarını çekilmez hale getirmek için her şeyi yaptı. Düşman, Donbass'ı tamamen askeri yollarla ele geçirmenin imkansız olduğunu anlayınca basit bir konsept benimsendi. Sürekli bombardıman ve ekonomik yoksunluk yoluyla insanları kimin bombaladığının, zarar verdiğinin önemsiz olduğu bir duruma getirin. Önemli olan bunların hepsinin bitmesi. Ukrayna Ukrayna'dır, gelsin, buna dur desin. Ancak Donetsk takımını hafife aldılar. Hayatta kalmanın önemli bir koşulu da insani yardımdı. Ancak bu konuda da bazı sorunlar ortaya çıktı.
İlk olarak, DPR dışında ve özellikle Rusya'da, iyi bir kisve altında insanların acılarından ve talihsizliklerinden açıkça para kazanan bazı "sözde insani yardım çalışanları" ortaya çıktı.
İkinci olarak içeride periyodik olarak dolandırıcılık girişimlerini tespit ettik. Tabii ki asıl yardım, samimi bir halk dürtüsüydü. Ancak çeşitli oportünistler kendilerini buna bağlamaya çalıştılar.
Küçük hedefli insani yardımlara ek olarak, yardım iki yönde dağıtıldı: devlet ve Rinat Akhmetov Vakfı. Daha sonra büyük miktarda malzeme içeren Rus insani yardım konvoylarının "beyaz kamyonları" ortaya çıktı. Akhmetovluların insani yardım yapmasını yasaklamak imkansızdı. Bu, nüfusu keskin bir şekilde DPR'ye karşı çevirirdi çünkü Akhmetov'un fonu tarafından ihraç edilen ürünleri yenileyemedik. Yeterli sayıda yoktu ve cumhuriyet açlığın eşiğindeydi. Mümkün olan tek şey, ürünlerin uygun sembollere sahip paketlerden nötr olanlara aktarılmasını sağlamaktı.
DPR'den gelen ilk gıda paketleri yaklaşık 10 kg'dı. Her dağıtımda ihtiyaç sahibi insan sayısı sürekli arttığı için gıda paketinin ağırlığı da azaldı. Mültecilerin ve savaş mağdurlarının sayısı katlanarak arttı. Ekim ayında yapılan yardımların ortalama ağırlığı 3,5 kg oldu.
Örneğin Donetsk'in şehir merkezinden çok daha sonra karşılanan Petrovsky ve Kirovsky ilçelerine yapılan ilk insani yardım şu tutarlardaydı: 1 kutu yoğunlaştırılmış süt, 1 kutu konserve, 1 kutu haşlanmış et, 1 kg. şeker, 0,5 kg pirinç. DPR'den insani yardım dağıtımı haftada bir kez planlandı. Ancak insan akışı çok olduğu için sıklık on günde bir oldu.
“Rinat Akhmetov Yardım Fonu”nun gıda paketi şu şekildeydi: 1 şişe (1 litre) bitkisel yağ, 1 paket çay, 1 paket kurabiye, 1 kg şeker, 1 kg pirinç, 2 kg un, 1 kg yulaf ezmesi, 1 kg makarna, 1 kg karabuğday, 4 kutu konserve, 1 kutu yoğunlaştırılmış süt, 1 mum, 1 paket kibrit. Yardımın sıklığı randevu ve kupon yoluyla ayda iki kezdir.
Akhmetov'un insani yardımı seçici bir şekilde dağıttığı vakalar vardı.
Örneğin 4 Ekim 2014'te Akhmetov Vakfı'nın insani yardım merkezinde bir olay meydana geldi. Önceki iade sırasında, Rinat'ın ne kadar kurtarıcı ve zeki olduğuna dair bir hikayeyi filme alan kibirli "yanlış yere yerleştirilmiş" gazetecilere kızan kadının yardımı reddedildi. Akhmetov'un çalışanları önce bir ceza kestiler, sonra bunu açıkça yırtıp onu dışarı çıkardılar. "Akhmetov'a saygı duymuyorsun, yardım etme hakkın yok" gibi.
Daha sonra ortaya çıktığı gibi, kadın 2. grubun engelli bir insanıdır. Epilepsisi var.
Gazeteciler geldiğinde emeklilere “Ahmetov olmadan ne kadar kötüsünüz” tarzında sorular sormaya başladılar. Hikayenin kahramanı öfkeyle muhabirleri gerekli sözlerle çevreledi.
Ayrılan oligarkın aksine cumhuriyetin insanları önemsediğini söyledi. “Akhmetov'unuzun yaptığı her şeyin karşılığını insanlara ödetmek için, her Donbass sakinine bir kamyon dolusu yardım verilmesi gerekiyor. Aynı zamanda Naziler de hafif eliyle şehri yendi.” Bağışçıların gerçek yüzünü ve olup bitenlerin hedeflerini gösteren bu tür vakalar periyodik olarak meydana geldi.
Akhmetov elbette insani yardım yoluyla Donetsk'e dönüşüne zemin hazırlamaya çalıştı. Şema basittir. Şehir, sosyal ve mali açıdan tam bir tükenmeye sürükleniyor. Onun kontrolündeki mağazalar gıda ürünleriyle dolu. Para yok, ödeme yapılmıyor. Çaresizliğin doruğuna getirilen kent sakinleri, zor durumda kalan herkese yardım etmekten mutluluk duyacaktır. Kim olduğu belli. Ancak hayallerinin gerçekleşmesine izin verilmedi.
İnsani yardım, yalnızca gıda sorunlarının yanı sıra tıbbi sorunların da çözülmesini mümkün kıldı. Örneğin, Haziran - Ağustos (hatta Eylül) 2014'te Donetsk'te insülin sorunu son derece şiddetliydi. Nüfusa dağıtım, yalnızca belirli yardım noktalarında azaltılmış dozlarda gerçekleştirildi. Bu esas olarak vakıflar tarafından yapıldı.
Duyurudan: “3 Kasım'dan itibaren DOKTMO (Kalinin Hastanesi) topraklarında insülin dağıtımına başlanacak. 4 No’lu binadan insani yardım şeklinde ilaç alabilirsiniz.”
İnsani yardımların çalınmasına yönelik girişimleri sıkı bir şekilde bastırmaya başladık. Etkili komutanların desteği olmadan bu tür vakaların mümkün olmayacağını anlayınca, üst kademelerde bununla mücadele etmeye başladılar. Çok sayıda lider ve çeşitli daire başkanları gözaltına alındı. Aynı zamanda herkes masumiyetini ilan etti.
İnternetten:
“Donbass'taki Rus paganlardan oluşan Svarozhichi taburunu yöneten Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin önde gelen terörist komutanı Oleg Orchikov'un tutuklanmasının üzerinden altı ay geçti.
Bu haber Ukrayna Basını tarafından sosyal ağlardaki terörist gruplara atıfta bulunularak aktarıldı.
"Vargan" çağrı işaretli Oleg Orçikov'un, 11 Kasım 2014'te "DPR" "başkanı" Zakharchenko'nun kişisel emriyle "asılsız" tutuklandığını ve o zamandan beri yerel bir ön büroda oturduğunu belirtiyor. herhangi bir "resmi" suçlama olmaksızın duruşma gözaltı merkezi.
“OPD'nin “Slav Birleşmesi ve Dirilişi” Donetsk şubemizin silah arkadaşları, “Svarozhichi” taburunun komutanı Oleg Orchikov'un (Vargan) serbest bırakılmasını talep ediyor. Rus kahramanlara özgürlük! Büyük Rus İmparatorluğunun ihtişamı! Zafer Novorossiya'ya!” – Terörist gruplar sosyal ağlarda bu tür mesajlarla dolu.
“4. tabur “Oplot” “Svarozhichi” komutanı Oleg Aleksandrovich Orchikov, çağrı işareti Vargan, 11 Kasım 2014'te haksız yere gözaltına alındı ve halen duruşma öncesi gözaltı merkezinde bulunuyor. Kanıtlanmamış tutuklanmasının ortaya çıkmasın diye bunu mümkün olan her şekilde gizlemeye çalışıyorlar. Lütfen mümkün olduğunca yeniden yayınlayın! Çocuklara babalarını, kadına da kocasını geri vermeye yardım edin!'”63.
Bu ve benzeri mesajlar halen internette aktif olarak dağıtılmaktadır. Ukrayna basını tarafından memnuniyetle karşılanıyorlar.
Bu arada Orçikov (“Vargan” çağrı işareti) gerçekten de, bir dizi özellikle ciddi suçla suçlanan başka bir “Oplot” taburu “Gulita”nın komutanının tutuklanmasının hemen ardından MGB tarafından tutuklandı.
Orchikov'un tutuklanmasının ilk temeli, insani yardım hırsızlığıyla ilgili toplanan materyallerdi. Vargan'ın, ortakları tarafından bile düzenli olarak bölge sakinleri için yiyecek çalarken yakalandığı tespit edildi. Daha fazla soruşturma sırasında Orchikov'un diğer suçlarına ilişkin gerçekler ortaya çıktı.
Kasa malzemelerinden:
“DPR Devlet Güvenlik Bakanlığı Soruşturma Dairesi, O. A. Orchikov aleyhine 11 Kasım 2014 tarihinde Sanatın 3. Bölümü kapsamındaki bir suç gerekçesiyle başlatılan 12201430 numaralı ceza davasını soruşturuyor. DPR Ceza Kanunu'nun 172-1'i. 21 Kasım 2014 tarihinde, belirtilen ceza davasındaki suç unsuru Art. 172-1 bölüm 3, Art. DPR Ceza Kanunu'nun 178 4. bölümü.
Bu ceza davasına ilişkin soruşturma sırasında, 28 Ağustos 2014 günü saat 16:15 civarında, 4. tabur "Petrovsky OPLOT" askerlerinin Donetsk'in Petrovsky bölgesindeki Petrovsky ve Shpagina caddelerinin kesiştiği noktada olduğu tespit edildi. Komutanları Orchikov O.A.'nın emriyle ateşli silahlarla silahlandırıldılar ve ateşli silah kullanma tehdidiyle, anlatılan zamanda AN 01-89 SV bölgesi AN 01-89 SV bölgesinde bir FORD MONDEO TREND arabasını kullanan Chilikin A.V.'den talep ettiler. SAE 601147 JSC “Hephaestus” kayıt sertifikasının ardından, Chilikin A.V.'nin sorgusuz sualsiz yerine getirdiği Donetsk'in Petrovsky bölgesindeki Kramarchuk Caddesi'ndeki 8 numaralı binada bulunan Donetsk'in 4. taburu “Petrovsky OPLOT” un bulunduğu yere gidin.
Aynı gün akşam Donetsk'teki 4. tabur “Petrovsky OPLOT” un bulunduğu yerde, Donetsk, st. Belirtilen birimin komutanı Orchikov O.A.'nın komutanı 8 yaşındaki Kramarchuka, bir aracı yasa dışı olarak ele geçirmek amacıyla kasıtlı, yasa dışı hareket ederek, hepsi de ateşli silahlarla donatılmış ast askerlerine marka bir araca el koyma emri verdi. Chilikin A.V.'den FORD MONDEO TREND bölgesi AN 01–89 NE, ardından kimliği belirsiz bir asker belirtilen arabanın kontrolüne girdi ve arabanın yeri hala bilinmezken bilinmeyen bir yönde ortadan kayboldu.
Ek olarak, DPR İçişleri Bakanlığı DGU Petrovsky Bölge Departmanından, DPR Devlet Güvenlik Bakanlığı Soruşturma Departmanı, 11 Eylül 2014 tarihinde başlatılan 08-14-15 numaralı ceza davasını aldı. A. A. Dubinsky'nin Sanat kapsamındaki bir suç nedeniyle kasıtlı olarak öldürülmesi gerçeği üzerine. MGB SO müfettişleri tarafından soruşturma için kabul edilen DPR Ceza Kanunu'nun 106. bölümü, O. A. Orchikov'un bu cinayetin işlenmesine karıştığından makul olarak şüpheleniliyor.
...Ayrıca, DPR Devlet Güvenlik Bakanlığı Soruşturma Departmanı, 24 Kasım 2014 tarihinde kimliği bilinmeyen iki kişinin kasten öldürülmesiyle ilgili olarak başlatılan 12201438 numaralı ceza davasını soruşturuyor. Sanat uyarınca suç. DPR Ceza Kanunu'nun 106 2. bölümü, materyallerden 15 Kasım 2014 tarihinde, gündüz vakti, Kargil topraklarında 12201430 sayılı ceza davasının soruşturması kapsamında soruşturma eylemleri sırasında Donetsk'in Petrovsky bölgesinde bulunan tesiste, yani daha önce belirsiz bir tarihte toprağa gömülmüş, kimliği belirsiz iki adamın cesedi keşfedildi ve incelendi.
Donetsk tabip bürosunun 24 Kasım 2014 tarihli sertifikalarına göre, 15 Kasım 2014'te yukarıda açıklanan koşullar altında tespit edilen her iki kimliği belirsiz adamın ölüm nedeni, kafaya gelen kurşun yaralarının yanı sıra çok sayıda yaralanmaydı. kafataslarına. Soruşturma sırasında O. A. Orchikov'un bu suçu işlediğine dair yeterli delil toplandı...”
Bu dava kapsamında Orchikov'un yasayı ihlal ettiğine ilişkin diğer birçok gerçek de tespit edildi. Kaosu durdurmaya işte böyle başladık. Halk direnişini adım adım ona yapışan büyümeden kurtardık, durumu kendi uygunsuz amaçları için kullanmaya çalıştık.
Nüfusun hayati faaliyetlerindeki krizle ilgili durum ancak Rus liderliğinin bu konuya müdahale etmesinden sonra iyileşmeye başladı. Hiç kimse sıradan insanların kaderi hakkında bu kadar endişelenmek için acele etmiyordu. Sonbaharın ortasına gelindiğinde zaten açlıktan ölümler yaşanıyordu. Ukrayna, bölgelerimizdeki durumu mümkün olan maksimum felakete getirmek için her şeyi yaptı. Mağaza rafları hızla boşalıyordu ve insanların yeterli parası yoktu.
Daha sonra bize yiyecek, temel ürünler, jeneratörler, ısıtıcılar, giysiler, tıbbi bakım, inşaat malzemeleri vb. getirdiler; bunlar olmadan sakinlerin varlığı kesinlikle imkansız olurdu. Bu yönlendirmeden Vladislav Surkov64'ün ofisinin sorumlu olduğunu biliyordum. Sahadaki çalışmayı koordine etmek için DPR Kurtarma Kontrol Merkezi (RCC) oluşturuldu.
Surkov'un rolü
...Eylül 2014. Donetsk'teki Altay tesisinde toplantı. Konu sosyal hizmet ve Minsk anlaşması. Sonra hala ilk.
Masanın başında Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladislav Surkov yer alıyor. DPR'nin Sosyal İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Alexander Karaman'ı ustaca ve hatta bir şekilde şehvetli bir şekilde, yeni okul yılının başlatılması, emekli maaşlarının muhasebesi ve dağıtımı ve insani yardımla ilgili çalışmaları aksattığı için azarlıyor. Karaman asık suratla sessizdir. O hoşlanmaz. Öte yandan açlıktan ölmek üzere olan emekliler de mevcut durumdan pek memnun değil. İnfazın ardından Surkov, Minsk'in özü hakkında konuşacak ve davet edilen tüm komutan ve yetkililere sorularını sorma ve yanıt alma fırsatı verecek.
Surkov'un haklı olduğunu anlasam da Karaman'la olan aksiyona tarafsız bakıyorum. Nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek asgari düzeyde işi organize edemeyen sivil memurlar sorununun sıkı bir şekilde düzeltilmesi gerekmektedir. Hadi bakalım. Onu izliyorum. Ölen askerlerin arka planında ofis çalışanlarının yaşadığı zorluklar inandırıcı görünmüyor.
Sorunlarınızı bu kadar üst düzey bir yetkiliye yöneltmenin hiçbir anlamı olmadığını anlıyorum. Gözlerimin önünde birkaç komutan, birine destek olmak, silahlara yardım etmek ve rakipleri cezalandırmak için hararetli taleplerle Rusya Devlet Başkanı'nın sırdaşına ulaşmaya çalıştı. Herkes aynı cevabı aldı: "Ben savaşa karışmam!"
Surkov'a bakıyorum. İşte o, karanlık tanrı. Mutlak yıkıcılığın canlı örneği. Kiralık bir Çeçen, oligarkların bir ajanı, Rus siyasetinin ilkesiz bir manipülatörü, Putin'in usta bir aldatıcısı, Ukrayna konusunda Rusya Devlet Başkanı'nın kafasını karıştıran bir kişi. Donbass'tan önce adını yalnızca liberal muhalefetin küfürleriyle ilişkilendirdiğim, Agatha Christie grubunun ilk albümlerinden biri, trende tesadüfen okuduğum "Okolonya" romanı ve hükümetten güçlü bir entelektüelin çağrışımları ile ilişkilendirdiğim kişi Pelevinsky'nin “Generation” P" ve "Şarkı Söyleyen Karyatidler Salonu" görüntüleri ile. YouTube'da "Surkov'un propagandası" konulu videoları izlerken nasıl güldüğümü hatırlıyorum. Ve birdenbire, Rusya'nın Batı'ya olan bilgisini ve siyasi bağımlılığını kırmak için adım adım bir stratejinin yazarı olan "egemen demokrasi" kavramının mimarı Gusinsky döneminde Navalny, Sharansky, NTV'nin ana düşmanlarından biri oldu. Çeçen yerleşimi ve Rusya'nın tüm iç politikası, partileri ve diğer saçmalıkları, cehennemi himayesiyle Donbass üzerinde asılı kaldı.
Ama üzerimde uğursuz bir izlenim yaratmadı. Ne kendisi ne de aldığı kararlar. Bu onları sevdiğim anlamına gelmiyor. Ancak bu tür süreçlerde arzu edilen ile mümkün olan nadiren örtüşür. Yoksa beni karmaşık ağlarının zinasına mı sürükleyebildi?!
Bildiğim gerçekleri bir kez daha aktarıyorum. 2014 baharı. Kırım Güvenlik Konseyi Ukrayna'da yaşanan olaylara nasıl tepki verileceği ve Kırımlıların ağabeylerine ricaları tartışılıyor. Mevcut üst düzey liderlerin çoğu çok temkinli bir tutum sergiliyor. Aktif eylemin bedeli çok yüksektir. Çözüm dengelemektir. Ve bugüne kadar bazı çevrelerde Surkov'un şu sözleri hatırlanıyor: “Melez olmama rağmen. Ama Rusların nasıl aşağılandığını kenardan izleyemeyeceğinizi anlıyorum!” Doğal olarak, bu hikayenin üçüncü şahıslar tarafından yeniden anlatıldığını biliyorum, ancak diğer durumlarda Surkov'a karşı düşmanlıkları o kadar açık ki hikaye bende şüphe uyandırmıyor.
2014 baharında Ukrayna'ya girmediklerini... Muhtemelen Surkov'un bu konudaki görüşü dikkate alınmıştır. Ya da değil. Sadece bilmiyorum. Ama kimin fikrinin şüphesiz önemli olduğunu kesinlikle biliyorum. Diğer insanların argümanlarını Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya yanlısı retoriğine uyarlama konusunda cesur, cilalı, iyi beslenmiş, anlaşılmaz derecede geveze ve gösterişli. Batı ile ilişkilerin soğumasından hoşlanmayan Dışişleri Bakanlığı. Çalışanları köklü yarı politik - yarı ekonomik bağlantılarını ve planlarını kaybetmeye başlayan, konforları bu kadar keskin bir şekilde bozulan "ortaklarla" birdenbire ve bu kadar sert manevralar yapmaya başladı. Milis liderleri ile Ukrayna arasında Rusya ve AGİT'in arabuluculuğu yoluyla yapılan ilk müzakere toplantılarından birinin yeniden anlatıldığını hatırlıyorum. Pek çok komutanın sonuçları hakkında kendinden emin ve içten bir şekilde Rusya'nın Ukrayna Büyükelçisi Zurabov'u Ukrayna'nın temsilcisi olarak adlandırdığı gibi, onun söylemi ve davranışı çok Ukrayna yanlısıydı. Bu sırada parlamento ve bakanlık portföylerine sahip büyük işadamları, Ukrayna varlıklarına büyük yatırımlar yapan bankacılar da vardı...
Surkov kendi fikriyle orada bir yerlerdeydi. Ancak hepsinden yalnızca Surkov bu sorunu bir şekilde çözmeyi üstlendi ve bunu böyle yaptı, bunu zaten şahsen gördüm. Kötü? Tabii ki kötü! Daha iyi olabilir miydi? Örneğin, Ogress Ellochka ile Vanderbilt arasındaki ilişki modelini takip ederek Surkov'u kendini haklı çıkardığı ve siyasi bir sıçrama tahtası olduğu için eleştirmeyi seçen Girkin, şüphesiz daha iyisini yapabilirdi. Tam olarak nasıl? Bir şekilde... Nasıl olduğunu bilmiyorum ama bir şekilde yapabilirim. Elbette olabilir. Aksi nasıl olabilir? Zor değil, memurun "Slavyansk'tan vazgeçmeyeceğim" sözünü verip tutmaktan çok daha kolay65.
...Altay'daki toplantı sona erdi. Surkov benden ve Oleg Bereza'dan kendisiyle ayrı ayrı konuşmamızı istiyor. Biraz gerginim. Karaman gibi davranmayı düşünmüyorum. Ancak konuşma beklenmedik derecede olumlu bir karaktere bürünüyor. Surkov, cumhuriyette gerçekte olup bitenlerle ilgileniyor. Sonra düşünür ve şöyle der: “Sana çok yalvarıyorum. Sadece soruyorum. Başkanın ve yeni cumhuriyet parlamentosunun seçimlerinin güvenliğini sağlayın. Burada en azından göreceli bir düzenin ortaya çıkabilmesi için bir tür merkezi otoritenin oluşması gerekiyor. Şu ana kadar sadece bir isim. Olan bitene müdahale etmeye gerek yok, olduğu gibi bırakın. Ancak güvenlik özellikle önemlidir.” Rahat bir nefes alıyorum. Söylediklerim konu hakkındaki düşüncelerim ile tamamen örtüşmektedir.
Gelecekte Surkov, seçimler sırasında düzeni sağlama ve sürdürmeyle ilgili teknik sorunların çözümünde yardım sağlayacak.
Surkov hakkında nasıl yazılır? İlk başta ondan söz edilmesi planlanmamıştı. Ancak olgun bir şekilde düşünüldüğünde, açıklamanın çarpık bir görünüme büründüğü ortaya çıktı - sonuçta, bu kişinin durum üzerindeki etkisi bugün de son derece önemliydi ve öyle olmaya devam ediyor ve onsuz olup biteni anlatmak gerçeklerden uzaklaşmak demektir. . Öte yandan, filtrelenen herhangi bir pozitif ve negatif, her zaman bir tarafın taraflı olduğu suçlamalarına neden olacaktır. Üçüncü tarafta (evet, evet üçüncüsü var! - ve tek doğru olan da bu), eğer gerçeği anlatmaya çalışıyorsanız, o zaman onu bildiğiniz gibi sunmalısınız. Surkov'un avukat olmasının bir anlamı yok; tüm uzun vadeli ve tonlarca stereotip yükünü tersine çevirmek imkansız, özellikle de bazıları muhtemelen adil olduğu için, ama bence Surkov'un benim korumama ihtiyacı yok, bu yüzden tüm bunlar Geriye kalan, kendisinin gördüğü şeyin bir kısmını anlatmaktır.
Surkov yalnızca küresel süreçlerdeki muazzam rolüyle ilgi uyandırmadı. Modern Rusya'nın en akıllı yetkilisi olarak ününden yararlanarak uygun izlenimi yarattı. İnce, formda, bir piyanistin uzun ince parmakları ve ironik bir şaşı, sonsuza kadar genç kategorisinden, bir tutam gri saça rağmen, acı verici derecede yalnız bir adamın akıllı gözleriyle sürekli etrafındaki dünyayı yönetiyordu. Açıkça sosyal deneyler yapmaktan ve ilginç koşullar yaratarak histrion olarak seçilenlerin nasıl davranacağını görmekten hoşlanıyordu. İnsan tiyatrosundan bariz bir zevk alıyordu.
Tahta sandıklara dikilmiş, standartların çerçevesine sıkıştırılmış ya da tam tersine, her şeye gücü yetme ve kayıtsızlıkla yozlaşmış, koltuk kavgalarının kırılmasıyla sarhoş olmuş, geveze konuşmacılar, kendi teorileri ve fantezilerine karışmış bu Rus Marie-Antoinette'ler arasındaydı. gerçeklikten tamamen kopmuş, çeşitli güç merkezlerinin çok boyutlu çıkarlarının perdeleri tarafından zincirlenmiş, tembel ve genellikle aptal, gösterişli ve moda markalarının takım elbiselerini tahammül edilebilir bir şekilde giymeyi öğrenmiş, ancak omurgasındaki morluklardan ve kariyer çalkantılarından tehlikeleri kim bilebilir? Talleyrand'ın başarılı bir kariyer için "her şeye rağmen giyinmeniz" gerektiği yönündeki aforizmasını sezgisel olarak uygulayan, çoğunlukla adaletine bakılmaksızın patronun tekmesine itiraz etmenin kabul edilemezliğinden oluşan "oyun kurallarına" alışkın olan aşırı aktivite. gri, gölgede kal ve inisiyatif gösterme”, ülkenin çıkarlarını savunmadaki utanç verici yenilgilerini bariz olmayan ve dolayısıyla daha uzun vadeli bir başarı olarak yorumlama becerisinde ustaca ustalaşan, çoğu zaman asıl amaçlarını görenler Memurlar hakkında bir şey söyleme, başka bir şey yapma ve memurlar hakkında başka bir şey düşünme şeklindeki şizofrenik sanatı mükemmel bir şekilde anlayan "testereci" ve "taşıyıcı"nın asil çalışma uzmanlığında ustaca ustalaşma hizmetinde, böyle bir şeye en iyi aday "Yağmur damlaları arasında kurumayı" gerektiren nankör bir iş, tüm ilgililerin lanetleri için bir paratoner olmak, sadece ofis toplantılarında değil, aynı zamanda sahada da bazıları burunlarını ovuşturan insanlarla iletişim kurabilme yeteneği. Herhangi bir suç televizyon programının, tüm taraflarda ve katılımcılarda düşmanlığa neden olan kararlar üretmesi, alması ve teşvik etmesi, ancak bunların alternatiflerinden herhangi biri, üst düzey yönetim arasında yeterli yetki ve güvene sahipken, devlet çıkarlarına kat kat daha zararlı mı? Böyle bir yetkiliyi tanımıyordum.
Eylül ayında Donetsk'e yapacağı ziyaret sırasında Surkov ve beraberindekiler, DPR MGB özel kuvvetler üssünde konaklayacak. Ev sahibi olarak sabah geleceğim ve seçkin misafirle normal bir sohbet edebileceğim. Özellikle şu anda içinde yer aldığım sürecin daha da geliştirilmesi konusunda beni ilgilendiren konularla ilgili sorular soracağım. Donbass'a, yolculuğun başında çok net olan ama o konuşmayla birlikte artık oldukça bulanık hale gelen bir fikir uğruna geldim. Soru soruyorum, cevap alıyorum. Beni tatmin ettiklerini söyleyemem. Muhatapımı da tatmin ettiklerini düşünmüyorum. Ancak durum netleşiyor ve sunulan argümanlara itiraz edecek hiçbir şeyim yok.
Şubat 2015'in ilk yarısında Surkov tekrar Donetsk'e geldi. Sorumlu olduğu yeni Minsk anlaşmalarının nasıl uygulandığını kendisi görmeye karar verdi. Ziyareti sırasında komutanlar, yüksek liderin konusunun barış olduğu ve savaşla hiçbir ilgisi olmadığı yönündeki monoton sözlerine rağmen onu bir kez daha kendi aralarında bir hesaplaşmaya sürüklemeye çalıştılar. Ancak barış aynı zamanda iç istikrarı da gerektiriyordu, bu nedenle Çar'ın, düşmanın şehre girme girişimi sırasında Khodakovsky'nin yetersiz eylemlerine ilişkin şikayetlerine ve Khodakovsky'nin konuyla ilgili yanıt vizyonuna yanıt olarak, durumu anlamak gerekiyordu. Ancak Rusya Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı, herkesin aktif itirazlarına rağmen ilgili tarafları dinlemek yerine olay yerine gitti. Eğer başına bir şey gelseydi herkese pek fazla bir şey gibi gelmezdi ama yine de gitti. Birincisi, Donetsk havaalanının eteklerindeki “dokuz” binası. Nadir görülen topçu patlamaları altında Givi ve Motorola durumu bildirir. Ellerinden geldiğince rapor ediyorlar...
Daha sonra sorunun konularından biri olan Putilovsky Köprüsü'nün havaya uçtuğu yere gidiyoruz. Buraya daha önce de gelmiştim, durum tanıdık. Krasnoarmeysk ve Avdeevka'ya giden büyük bir tabela dikkatinizi çekiyor. Yakınlarda cılız aydınlatma direkleri var. Kırık köprü birçok arabayı kapladı. Köprünün önünde iki kırık, is kaplı araba daha duruyor. Eski beyaz Sovyet Zaporozhets, nesnelerin ve yakınlara dağılmış birkaç çocuk oyuncağının arka planında özellikle ürkütücü görünüyor. Her yerde yangın ve patlama izleri var. Çıplak ağaç dallarının fonunda kirli karla karışan köprü kumaşı parçaları, patlama dalgasıyla kırılan dallar, etrafa dağılmış araba lastikleri, ne kadar sıcak giyinmiş olursanız olun üşümenizi sağlar.
Donetsk'te Putilovsky köprüsü havaya uçtu
Surkov köprüyü inceliyor ve ardından hepimiz arabalara gidiyoruz. Bu sırada havan topları uzaktan şişman sivrisinekler gibi sızlanmaya başlıyor. Bir kış gününün genel sessizliğinde, kirli karlı bir yolda ayak seslerinin gıcırtıları altında, Adjutant Zakharchenko Semyon açıkça "Aşağı in!" Eşlik eden savaşçıların kordonu defalarca eğitilmiş pozisyonlara düşüyor, Surkov'un asistanı da yere baskı yapıyor. Surkov başını eğiyor ve merakla etrafına bakıyor. Oleg Bereza, Semyon'u aptal girişimi nedeniyle azarlıyor - mayınların bizim yönümüze uçmadığı sesten anlaşılıyor. Komutan bahaneler uyduruyor: diyorlar ki, uyanık olmanız gerekiyor. Biz ayrılıyoruz.
...Donbass'tan ayrıldıktan sonra kendimi Sergei Aksenov'un katılacağı bir etkinlikte bulacağım. Surkov odaya girdiğinde Aksenov şaka yapacak: "İşte burada, Novorossiya'nın ana sızıntıcısı" ve Surkov yorgun bir şekilde sırıtacak ve cevap verecek: "Eh, evet... Benim... Her şeyi tüketiyorum." .”
 
Savaşın eşiğinde
- Yoldaş Bakan, rapor etmeme izin verir misiniz?
Fit, resmi bir takım elbise giymiş, eski SBU ajanları kohortundan, artık ortak amacımıza içtenlikle dahil olan bir memur, önümde uzanarak iyi haberi tüm davranışlarıyla gösteriyordu.
- Rapor.
"Kırk dokuz düşman birliği broşürlerimizle geçti bile, on ikisi subay!" Ve süreç hala devam ediyor!
Saldırı yaratıcı bir sorudur. Tamamen askeri bileşene ek olarak, hem kurtarılmış bölgede hem de savaş operasyonları sırasında bir dizi özel önlem alınmasını gerektiriyor.
Bu savaşta ilk kez Debaltsevo yakınlarında savaş koşullarında propaganda yeteneklerimizi test ettik.
12 Şubat 2015'te astlarımın inisiyatifiyle D-30 obüs için ilk 20 122 mm propaganda mermisini ateşledik (her biri 500 broşür içerir). Broşürlerde Ukraynalı askerlere Debaltseve kazanının kapatılması sırasında durumlarının zararlı olduğunu anlattık, direnmemelerini, mevzilerini terk ederek teslim olmalarını önerdik. Gelecekte bu eylemlerin sonuçlarını göreceğiz. Çok olumluydular.
Bizimle savaşan düşmanın sabotaj faaliyetlerine dair çok belirgin sinyaller vardı. Örneğin, 2014 yılının sonunda, kolluk kuvvetlerinin operasyonel birimleri, belirli bir Kamil Valetov ve ortağı hakkında "Dağcı" çağrı işareti altında bilgi üzerinde çalışıyordu.
Teslim olma çağrısında bulunan Ukraynalı askerlere DPR broşürleri
Bu kişiler, yüksek düzeyde eğitim almış, özel bir düşman grubuna liderlik eden, özellikle tehlikeli sabotajcılar olarak nitelendiriliyordu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı “Dnepr-1” bölgesel savunma taburunun Donetsk şirketinin beş numaralı sabotaj ve keşif grubundan alındılar. Grup, Ukrayna tarafında savaşan Donetsk sakinlerinden oluştuğu için bu adı aldı.
Valetov da buranın yerlisiydi ve şehri iyi tanıyordu. Bir dizi önleyici tedbir organize etmemiz gerekiyordu. Pusu sonuç vermedi, düşman gitti ama suç kastını da yerine getiremedi.
Ukraynalı kolluk kuvvetlerinin bilinçli olarak tarafımıza çekilmesinin yanı sıra, koşulların ve kendi patolojilerinin etkisi altında, genel kafa karışıklığından yararlanarak kendilerini cephenin farklı taraflarında bulmaya çalışanlar da vardı. Örneğin, Aralık 2014'te MGB memurları, DPR Başsavcılığı'nın bir çalışanını, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Dnepr-1 taburunun bir parçası olarak DPR'nin sivil nüfusuna yönelik cezai operasyonlara katılma suçlamasıyla resmi bir toplantıda gözaltına aldı. .
Milliyetçiliğin ve Batılılaşmanın telkin edilmesinin, Ukrayna'nın diğer bölgelerine göre daha az da olsa, Donbass'ı da esirgemediğini anladık.
Donetsk'te sağcı milliyetçi örgütler kurulmuş ve savaştan önce de faaliyet göstermekteydi (Ultras, VO “Svoboda”, MOO “Sokol”, OO “Sağ Sektör”, “Ukrayna Yurtseverleri”, STK “Trizub”, VO “Batkivshchyna”, Üyeleri daha sonra düşman taburlarına katılan ve “Shakhtersk” (daha sonra Dmitry Korchinsky tarafından “St. Mary”, “Tornado”, “Odessa”) gibi) neredeyse tamamen tamamlandı. Strelkov'un serbest bırakılmasının ardından Ukrayna'nın "Slavyansk" taburunu kurma girişimleri oldu.
Olayların patlak vermesinden sonra DPR güvenlik güçlerinin zulmünden korktuğu için Ukrayna topraklarına seyahat etmeyen bu kuruluşların aktivistleri, yine de faaliyetlerini internete aktardı (forumlarda taraflı bilgiler dağıtmak, DPR silahlı kuvvetlerinin yerleri hakkında rapor vermek) kuvvetler vb.).
Ancak aynı zamanda, savaş öncesi koşullarda bu örgütlere ait olmak, elbette koşulları ve önkoşulları oluştursa da, daha ileri bir konumun açık bir göstergesi ve vektörü değildi.
Örneğin, Donetsk'in "Özgürlük" Sesi'nin Kalinin bölge teşkilatının yeni koşullarda başkanı, şehrinin Ukrayna tarafı tarafından bombalanmasını gözlemleyerek dünya görüşünü değiştirdi ve DPR'ye olan bağlılığını kanıtladı.
Aksine, VO “Svoboda”nın Shakhtarsky bölge teşkilatının başkanı Yuri Kondratyev, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bölgesel savunma taburlarından birinin aktif bir üyesi oldu. Bir milliyetçi örgütün eşdeğer konumlarında iki kişi. Eşit seçim koşulları. Ancak seçim tam tersidir. İç savaşın geleneklerinden biri.
Çoğunlukla Donetsk'ten Lviv'e giden Shakhtar kulübünün futbol taraftarları da sözde "bölge savunması"nın Ukrayna taburlarına katıldı.
Daha sonra bu insanlardan bazıları geri dönmeye başladı. Elbette birçok kişi ziyaretin iyi olduğunu ama evin daha iyi olduğunu fark etti. Ancak Ukrayna özel servislerinin, DPR şehirlerinde daimi ikametgahlarına geri dönen "sağcı" yapıların aktivistlerini keşif ve yıkıcı faaliyetler yürütmek için kullanacağını çok iyi anladık.
– Sergey, bunu uydurmuyor musun? Peki hangi Masyanya?! - Oval boynuz çerçeveli gözlüklü ve eski, yağlı ama dikkatlice ütülenmiş bir takım elbiseli yaşlı bir MGB araştırmacısı, kendisi için çay içeren bardak tutucuları ve üzerine seyrek bıyık boyalı, klasik dar üçgen uzun yüzü ve baykuşu olan Lvov'dan yakalanmış bir Batılıyı yerleştirdi. - kısa, kirli bir kamuflaj giymiş, yuvarlak, şaşırmış gözler, çizik ve yontulmuş sorgu masasına oturdu ve raporu elle yazmaya devam etti.
- Dyakuyu... Belki de adama biraz akıl vermemişsindir? Burada çok iyi bir arkadaşın var, Seryoga. O zaman Yogo'ya işkence et.
Lviv bölgesindeki Zolochev şehri 3004 askeri birliğinin bir başka askeri, “kulübede” (DPR Savunma Bakanlığı ve askeri polisin konuşlandığı SBU binası gibi) esaret altında bulundu.
Taburda "Masyanya" çağrı tabelalı bir kadının görev yaptığı bilgisini doğruladı. O, Teğmen Maria Alexandrovna Konyukova'ydı. Teğmen Albay Vlasenko Vyacheslav Viktorovich'in (“Filin” çağrı işareti) genelkurmay başkanına yakındı ve bireysel talimatlarını yerine getirdi.
Bizim ilgimiz, Ukraynalı askeri personel ile dersler veren bir grup Amerikalı eğitmenin görevlendirildiği kişinin bu bayan olmasıydı. Amerikalıları profesyonel askeri personel olarak görmek için her türlü neden vardı.
Amerikalı ve diğer Batılı paralı askerlerin yanı sıra birçok Slav kardeşimiz de bize karşı savaştı. Ne yazık ki Belarusluların sayısı çoktu. “Pahonia” ve “Jaguar” müfrezeleri bağımsız gruplar halinde oluşturuldu. Azak, Donbass ve Aidar taburlarında çok sayıda Belaruslu vardı. Futbolseverlerin ortamı ayrı ayrı göze çarpıyordu.
Mahkumlarla çalışırken özellikle topçuların psikolojisi ilgimi çekiyordu. Bunlardan en çok siviller zarar gördü. Okullara, yerleşim yerlerine, hastanelere ve kiliselere saldıranlar da onlardı. Bu yüzden bazılarıyla kişisel olarak konuşmaya çalıştım.
Günlük işlerimin yanı sıra Odessa bölgesine aşina olduğum gerçeğini de göz önünde bulundurarak hedef ilgi alanım olarak 28. Odessa Mekanize Tugayı'nı seçtim. Tugayın neredeyse tamamı, Nikolaev bölgesinin sakinleri olan Odessa sakinlerinden oluşuyordu, bize karşı aktif olarak savaştı ve en önemlisi, önemli miktarda topçu kullanıldı.
Tugay daha önce Odessa Chabanka bölgesinde66, bir zamanlar dinlenmeyi sevdiğim plajlardan birinde konuşlanmıştı. 12 Ekim 2014'ten bu yana, DPR'nin Ukrayna kontrolündeki kısmının Krasnoarmeysky bölgesinde, Krasnoye köyünde bulunuyordu. Üç bataryadan oluşan bir roket tümeninden, yaklaşık bin kişilik bir piyade birliğinden ve beş yüz askerden oluşan bir keşif birliğinden oluşuyordu. Tugayda toplamda yaklaşık üç bin askeri personel vardı.
Albay Leshchinsky ve 28. Odessa'nın diğer liderleri, Donetsk'in bombardımanına katılan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mekanize tugayı
Mahkumlarla konuştum ve ilgimi çeken sorulara hayal kırıklığı yaratan yanıtlar buldum.
Ukrayna'nın en kahraman birimlerinden biri olarak kabul edilen askeri birliğin durumu, düşmanın silahlı kuvvetlerinin genel durumunu yansıtıyordu.
Tugay, Ukrayna askeri savcılığının daha sonra başvuruları kaybetmekle suçlayacağı Vyacheslav Leshchinsky tarafından yönetiliyordu; bu nedenle formasyon malzemesiz kalacak ve gönüllülerin yardımıyla ve nüfusu yağmalayarak hayatta kalmaya başlayacaktı.
Dahası. Ukraynalı aktivistler, yakın zamana kadar kahraman olarak anılan Leshchinsky'yi gönüllü yardım satmakla suçladı.
Ukrayna silahlı kuvvetlerinin 28. Odessa mekanize tugayı tarafından Donetsk'in bombalanmasının sonuçları
Gelecekte Ukrayna'da bu tugayın üst düzey subaylarına karşı ceza davaları yaygınlaşacak. En dikkat çekenlerden biri, en savaş taburlarından birinin komutanının, Ukrayna'da "ayrılıkçı bölgelere kaçakçılığı kolaylaştırmak" olarak adlandırılacak bir milyon Grivnası tutarındaki rüşvet karşılığında tutuklanması olacak.
Personelin durumu kesinlikle bozuldu. Alkol taraftarlarının karakteristik maviliği için Ukrayna silahlı kuvvetlerinde “avatarlar” teriminin ortaya çıkması nedeniyle toplam alkolizm. Düzenli yağma vakaları. Sürekli firar, yalnızca uzun süre kaçamayan veya hastaneye gidemeyenlerin hizmet edebildiği durumlarda. Yalnızca 25 Ağustos 2014'te 57 asker kaçağı vardı.
Özellikle jet bölümü ilgimi çekti. Mezunları Donetsk'e ateş açtı. Mahkumlarla yapılan bir anket şunları gösterdi. Bölüm üç pilden oluşuyordu. Daha sonra Yarbay Vitaly Bilenky tarafından komuta edildi. Buna karşılık, o zamanki ilk ana batarya kaptan Oleg Vladimirovich Marchenko tarafından yönetiliyordu. Toplam askeri personel sayısı 150 kişi, 12 GRAD-BM-21 roketatar (her biri 40 şarj).
Örnek olarak Aralık 2014 haftasını alıp düşmanın nasıl çalıştığını inceledim. İlk batarya 3, 4, 5 ve 6 Aralık'ta dört BM-21'de karanlıkta ateşlendi.
Vuruş ilkesi duruma göre açıkça farklılık gösteriyordu. Veya DPR silahlı kuvvetlerinin olası konumunun belirli koordinatlarına çarpıyorlar. Bu tür çok fazla durum yoktu ve eğer varsa da koordinatlar çoğunlukla tugayın keşif subayları tarafından sağlanıyordu. Ukraynalı savaşçıların da istihbarat görevlilerinin çalışmalarının kalitesi konusunda ciddi şikayetleri vardı. Çoğu zaman hayatlarını riske atmamak için koordinatlar basitçe uyduruldu.
Daha sık görülen bir diğer seçenek ise, çeşitli müfettişlerin gelişinin arifesinde mühimmat atma ve bu konuda rapor hazırlama ihtiyacının yanı sıra faaliyetti. Bu durumda, Donetsk'e veya DPR'nin diğer nüfuslu bölgelerine rastgele ateş açtılar.
Üçüncüsü, en iğrenç ama aynı zamanda nadir olmayan seçenek. Sadece. Ayrılıkçılara kerevitlerin kışı geçirdiği yeri gösterin. Sivillere ateş açtıklarını anlayıp bizi dövdüler. Bu durum çoğunlukla geceleri, ya memurların bol miktarda alkol almasının ardından ya da personelde ciddi kayıplar yaşanmasının ardından meydana geldi. Bu genellikle bir sonraki maaşın ödenmesinden sonra meydana geldi ve bu da alkolizmin artmasına neden oldu. Ne yazık ki bunu “Batılılar” yapmadı, Amerikalı ya da Gürcü paralı askerler yapmadı. Bunlar Rus yanlısı olduğu düşünülen bölgenin sakinleriydi. Ah, Odessa, Odessa...
 
Dolandırıcılar
Bildiğiniz gibi çamurlu suda balık yakalamak daha kolaydır. Herhangi bir devrimci hikaye, eskinin kırıldığı ve yeninin henüz oluşmadığı süreçlerin kesişme noktasında ellerini ısıtmayı uman her türden dolandırıcıyı cezbeder. Bu, istikrarsız ve kritik bir ortamda ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için verimli bir ortamdır. Buradaki set çeşitli ve karmaşıktır. Hırslar, siyasi projeler, finansal dolandırıcılıklar ve sadece çılgın insanlar.
...Alexander Zakharchenko'nun Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı olarak göreve başlaması vesilesiyle Joseph Kobzon'un konseri.
Resmi kısım ve performansın kendisi geçti. Sırada Zakharchenko, Kobzon, silahlı kuvvetler komutanlığı ve Bakanlar Kurulu üyelerinin katılımıyla dostane bir akşam yemeği var.
Capital Hotel'in masanın kurulduğu eksi birinci katına iniyorum. Hemen hemen her şey zaten yerli yerinde. Muhafızların yanından geçerken rekreasyon alanında asil görünümlü yakışıklı, yaşlı bir adamın durduğunu görüyorum. Pahalı, İtalyan kesimli olduğu belli olan üç parçalı bir takım elbise, rugan çizmeler ve yeleğinden sarkan altın renkli bir cep saati zinciri. Gri yelenin yüksek saç modeli iyi şekillendirilmiştir. Daha çok pardösüyü andıran ceketin göğüs kısmında her iki tarafta da ödüller serpiştirilmiş durumda. Yaşlı adam gururla sırtını tutarak hareketsizce uzandı.
Aristokrasinin bu vücut bulmuş halinin yanında, mütevazı bir dantel elbiseli, kıvırcık bukleli, yuvarlak yüzlü genç bir kız, ince bacaklarıyla oynuyor.
Biraz daha yürüdüm ve göz ucuyla Yuri Lekstutes'in uyumsuzluğun sembolüne yaklaştığını ve hararetli bir şekilde bir şeyler hakkında konuştuğunu gördüm.
Endişeliyim. Lekstutes resmi olarak DPR'nin Kültür Bakanı vekili olarak kabul ediliyor, ancak yeni Bakanlar Kurulu'na yeniden atanmayacak. İki gün önce Zakharchenko, Bereza ve ben, yarım günümüzü Alexander Zakharchenko'nun kendi kararıyla tanıtacağı yeni hükümetin yapısı ve bileşimini tartışarak geçirdik. Diğerlerinin yanı sıra Bereza'nın kışkırtmasıyla Lekstutes hakkında bir karar verildi. Yuri Olegovich ile ilgili olarak, DPR İçişleri Bakanlığı dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili materyaller topladı ve bir süre sonra tutuklanacak.
...Alexander Borodai hükümetinin ilk Bakanlar Kurulu toplantısını hatırlıyorum. Orada bakanlığa atandım. Uzun bir masanın ucunda kulağında cep telefonu kulaklığı olan bir adam oturuyordu. O zamanlar hükümette neredeyse hiç kimseyi tanımıyordum. Toplantıdan sonra kulaklıklı bir adam yanıma geldi ve şöyle dedi:
- Merhaba! Ben Kültür Bakanıyım! Bana yardım et! Beş gündür Vostok taburunda tutukluyum!
- Buraya nasıl geldin?
– İhtiyaç duydukları belgeleri imzalayayım ve ofiste bulunan mührü basayım diye beni getirdiler!
Doğal olarak yardım ettiler ve müdahale ettiler. Lekstutes kendi pozisyonunda çalışmaya devam etti.
...Ve şimdi Lekstutes yakışıklı, gri saçlı adamla iletişim kuruyor. Onda bir sorun olduğunu bildiğim için onların nasıl insanlar olduğunu açıklamaya karar verdim.
Lekstutes'i alıp ona bir soru soruyorum: Bu kim?
- Ah! Bunlar çok ciddi insanlar! Alexander Vladimirovich'e en üst düzeyde uluslararası destek sağlayacaklar! Bunlar Romanov Hanesi'nin temsilcileri! Ve Rus istihbaratı ve tüm Avrupa hükümetleri doğrudan Romanov Hanesi ile çalışıyor!
-Onları kim getirdi?
- Ben.
- Temizlemek.
Geri dönüp yaşlı adama yaklaşıyorum.
- Merhaba Merhaba. Sen kimsin canım?
– Ben İmparatorluk Majestelerinin tam yetkili temsilcisi ve İmparatorluk Evi'nin tam yetkili avukatıyım! Bu sevimli bayan benim asistanımdır. – Bu sözler üzerine kız yarım bir kıvrılma yapıyor.
- Peki daha detaylı olarak? - Soruyorum ve yanıt olarak Matilda Kshesinskaya, prensler Vladimir, Andrei ve Boris Vladimirovich ve Romanov Evi derneğiyle karmaşık ilişkiler hakkında kafa karıştırıcı bir konuşma duyuyorum.
– Demek Maria ve Georgy Romanov'dansınız? – Açıklıyorum. En azından daha önceki faaliyetlerimin doğası gereği bu “en saygın kişilerle” daha önce karşılaştım.
– Hayır, alternatif şubeyiz!
-Ödülleriniz neler? – Birkaç kolyeyi geriye, kendime doğru çeviriyorum. Büyük, parlak ve anlamsızdırlar. Oda yok. - Durum?
- Hayır, halka açık.
-Bu kimin? – Göğsümün sağ tarafında küçük bir daire büyüklüğünde çok ışınlı bir yıldıza işaret ediyorum.
- Bu, bilirsiniz... - Sonra, aralarında "kahraman", "yiğitlik", "en yüksek", "Tanrı'nın iradesi", "olağanüstü" ve başka bir şeyin duyulabileceği bir tür benzersiz ve karmaşık kelime oyunu vardır. .
– Kim kurdu, kim ödüllendirdi?
Yanıt olarak yine "dernek", "sendika", "kamu hanedan konseyi" ve "monarşik uzmanlar"dan bir tür saçmalık.
– Bu örgütün lideri kim?
- BENCE…
- Peki kendini ödüllendirdin mi?
- Daha çok Evet'e benziyor.
– Peki bu ödülün kaç kopyası var?
- Üç…
– Peki ya örgüt üyeleri?
- Anlıyorsun...
- Temizlemek.
Fiyasko yaşadığını anlayan yaşlı adam sinirlenmeye başlıyor ve görünüşe göre beni etkilemek istiyor. İnsanlığa yaptığı hizmetler hakkında kafası karışık bir şekilde saçma sapan konuşuyor. Sonuç, onun icra ettiği suç şarkılarından oluşan bir CD'yi elime tutuşturma girişimi oldu. Diskte "Nikola Pitersky" gibi bir isim listeleniyor.
Daha fazla soru yok.
Muhafızların yanına gidip çifte derhal eşlik etmelerini ve onları şehir dışına, sınıra doğru götürmelerini emrediyorum.
Daha karmaşık planlara sahip dolandırıcılar vardı. 2014 sonbaharında ve kış başlarında, para dolandırıcıları Donetsk'e sık sık gelmeye başladı. Projelerine “Novorossiya'nın Parası” adı verildi.
İnternet ve hatta bazı medya kuruluşları “Novorossiya para biriminin” yaratılışına dair bilgilerle doluydu.
O zamanki DPR Yüksek Konseyi Başkanı Boris Litvinov, zeki haydutlardan büyülenmişti. "Hesap markaları" adını verdikleri şeyin yaratılmasına yönelik saldırı Parlamento kürsüsünden başladı. Aynı zamanda, Litvinov bu kötü duruma balıklama daldı, kendisini itibarsızlaştırdı ve sonuçta hem Konsey Başkanlığı pozisyonunu hem de bu konuda kendi siyasi gücünü oluşturma fırsatını kaybetti. Her ne kadar onunla oynanan oyunun özü tam olarak anlaşılmadan "karanlıkta" kullanıldığına inanmak için nedenler olsa da.
Fikir, DPR'de gerekli miktarda para arzının bulunmaması nedeniyle haklı çıktı. Ukrayna, cumhuriyeti mali dolaşımdan mahrum bırakmak için gerçekten her şeyi yaptı. Bu aynı zamanda askeri operasyonların da ekmeğine yağ sürerek işletmelerin kapanmasına ve iş adamlarının nakit para çekmesine yol açtı. Çok zordu. Ancak önerilen adımlar kesinlikle cevap değildi.
Transdinyester'e döndüğümde, tanınmayan küçük bir bölge için ulusal para birimi yaratmanın gerçekte ne kadar zor olduğunu gördüm ve olup bitenlerin ütopik doğasını çok iyi anladım. Transdinyester'de bu, adım adım zorunlu bir önlemdi. İlk başta, yerel pullar SSCB banknotlarına basitçe yapıştırıldı; daha sonra büyük zorluklarla Transdinyester rublesi tanıtıldı. Transdinyester'in Rus banknotlarına geçme şansı olsaydı cumhuriyet bundan yararlanırdı.
Donbass'taki savaşta sermaye oluşturmaya yönelik küresel sahtekarlık girişimlerinden biri olan sözde "Novorossiya parası" örneği
Ancak para biriminin sahibi Rusya Federasyonu o dönemde kategorik olarak buna karşıydı. Ortak bir sınırın bulunmaması ve Transdinyester endüstrisinin Moldova ve Avrupa'ya entegrasyonu da engellendi ve bu da diğer ödeme formatlarını ima etti. Dolar, Moldova leyi ve Ukrayna Grivnası'nın talep gördüğü Ukrayna ile Moldova sınırındaki malların sürekli günlük cirosu, Rus para biriminin lehine olmadı.
DPR'de bu tür önlemler tam bir iç izolasyona ve nihai çöküşe yol açacaktır. Buna ek olarak, tam teşekküllü Rus rublesi yerine kendi kusurlu para biriminin getirilmesi, bölgenin Rusya'ya fiili entegrasyonu olasılığını keskin bir şekilde karmaşıklaştırdı.
Entrikacılar aşağıdaki planı desteklediler. Çok sayıda “Novorossiya rublesi” banknotları basılıyor. Döviz kuru, Yeni Rusya'nın 33 kopeğinin ABD dolarına oranı olarak belirlendi. Cumhuriyette fiyatlar, yeni paranın Novorossiya'nın belirli bir altın rezervine (nerede?) bağlanmasına göre yeniden hesaplanıyor. Daha sonra nüfus gruplara ayrılır ve onlara birincil yerleşim sermayesi verilir. Çalışan insanlar için daha fazla, emekliler için daha az. Ortalama olarak, 1.600 dolar oranında yaklaşık 500 işaret (Novorossiysk rublesi) verilmesi önerildi. Üstelik bu “Tekel parasının” ilk partisi çoktan basıldı.
Ancak planın organizatörleri yalnızca küresel şeyleri hedef alıyordu. Liderlikleri altında, Novorossiya'nın gelişimi için DPR ve LPR'nin tüm (tümü!) kaynaklarının yönetimi altına aktarılması gereken bir devlet kurumunun kurulduğunu duyurdular. İşletmeler, kömür, tüm karlı endüstriler! Bunu yapmak için “serbest özelleştirme” veya işletmelerin resmi olarak satın alınacağını duyurdular. Ancak! Sağ. Tahmin ettin. “Novorossiya'nın parası” için! Lip hiç de aptal değildi.
Aynı zamanda planlayıcılar, planın Rusya'nın üst düzey liderliği tarafından desteklendiğini beyan etmekten de çekinmediler. Basın merkezlerindeki tribünlerden şunu duyurdular: “Peki, Rusya'dan resmi olarak itiraz eden yok mu?! Yani her şey bunun için!
Dolandırıcılığın özü basit ve açıktı. Fiyatı kağıt fiyatına eşit olan çok sayıda şeker ambalajı basılıyor. Daha sonra döviz büroları açılıyor, çünkü başlangıçta dağıtılan kuponlar yalnızca yiyecek almanıza ve borçlarınızı ödemenize izin veriyor. Ve bir mucize gerçekleşir! Döviz bürolarının ve devlet kasalarının pencerelerinden kağıt veriyorsunuz. Ve size yanıt olarak - tam teşekküllü dolar, euro, Grivnası, ruble vb. Birkaç milyonluk nüfus ve sanayinin iç ihtiyaçları göz önüne alındığında kârın kesinlikle fantastik olması gerekiyordu. Dolandırıcıları anında zengin ederdi.
Bu planın cumhuriyeti gömmesi umurlarında değildi. Aynı zamanda tarih, her zaman olduğu gibi, ekonomi ve politik süreçlerin yasaları hakkındaki uzun ve sözde bilimsel argümanlarla meşrulaştırıldı. Genel olarak oldukça standart bir durum. Doğal olarak tarihin yıkıcı bir şekilde devam etmemesi için gerekli tüm önlemler alındı.
Daha eğlenceli dolandırıcılar vardı.
Ocak 2015'in sonunda astlarım bana "nüfuz sahibi bir yabancıyla" ilgili materyaller bildirdiler.
Birincil verilere göre, Donetsk'teki eğlence kuruluşlarından biri olan "Shisha Bar"da bu kişi diğer ziyaretçileri tabancayla tehdit etti ve kendisini "şehrin efendilerinden" biri olarak ilan etti.
Peki, usta ve usta. Bu yüzden birbirimizi tanımamız gerekiyor. Donetsk'i ziyaret ediyordum. Yani yarı zamanlı olarak gönüllü olarak çalıştım.
Aramaya başladık. Denek premium kırmızı bir Mazda kullanıyordu. Ya DPR Başsavcılığı'nın kimliğini kullandı ya da Halk Konseyi'ne havale etti.
Aynı zamanda düzenli olarak Zakharchenko'ya olan yakınlığından da bahsetti. Zaten Zakharchenko'ya gittiğim güvenlik kameralarından birinden bir fotoğrafım vardı. İskender onu uzun süre inceledi, sonra adamı tanımadığını söyledi.
Genel olarak elbette onu buldular. Onun Ukrayna'da iki düzine ceza davasında aranan bir dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Yoldaş, güven kazanmak ve çevresinde güce yakın olma hissi yaratmak için olağanüstü yeteneklerinden yararlanarak görkemli bir tarzda yaşadı. Tehdit ettiği silah travmatikti.
Adam (adı Dmitry'ydi) o zamana kadar bakanlık düzeyindekiler de dahil olmak üzere birçok yerel yetkiliyle tanışmıştı. Aktif olarak gerekli bağlantılardan oluşan bir ağ oluşturdu.
Zakharchenko, bir sonraki Khlestakov'un konuşmalarında kendisinden bahsedildiği için onunla konuşmak istedi.
Tutukluyu Zakharchenko'nun yanına kendim getirdim.
Adam gergindi, nereye götürüldüğünü anlayamıyordu. Akıllıca giyinmişti. Pahalı takım elbise, şık ayakkabılar, zarif, ince, modaya uygun bir kravat. Parmağında devasa bir yüzük var. Altın İsviçre saati, büyük kokulu mendil. Çok davetkar davranışlar.
Yolda Dmitry benimle iletişim kurmaya çalıştı ama ben ona sadece çenesini kapatmasını emrettim.
Geldik ve eve girdik. Bekleriz. Zakharchenko girer.
Müvekkilim ayağa fırlıyor ve İskender'in yanına koşuyor.
- Aleksandr Vladimiroviç! Sen benim idealimsin! Sana oy verdim! Bana seninle sohbet etme fırsatını verdiğin için Tanrıya şükürler olsun! Sana söyleyecek çok şeyim var! Beni dinlemeyi kabul ettiğin için teşekkür ederim! "Bu, o ana kadar nereye götürüldüğünü bile bilmemesine rağmen."
Zakharchenko onun sözünü kesiyor, birkaç kısa soru soruyor ve gidiyor.
Genel olarak bu, kişisel polis bağlantıları aracılığıyla bir tutukluyu daha önce arananlar listesine eklenmiş olduğu Ukrayna'ya naklettiğimiz münferit bir vakaydı.
 
Dedikodu
– Bezler tutuklanan milislerin ellerini bizzat kesiyor!!!
- Bunlar kol değil bacak! Ve kesimi yapan o değil, bir grup kudurmuş genç kadın model! Onları bodrumda saklıyor ve adamların üzerine salıyor!
- Yapma! Bezler'in Gorlovka'da örnek bir düzeni var ama asıl cellat Khodakovsky'dir. Bunu hâlâ SBU'dan alıyor!
- Khodakovski mi?! Evet, ön saflara çıkamayacak kadar zayıf, pizzacısına kapanmış durumda. Hiçbir şeyi doğramıyor! Başka bir sorunu daha var. Donetsk'i dereotuna teslim etmek için Ahmetka'dan on limon aldı! Beşinci üssünden geçecek ve dereotu içeri girecek. Ve üçüncü üssünde zaten geceleri şehri saklayan ve sabote eden dereotu var! O bir SBU memuru!
– Hangi beşinci kale?! Dün Horvat ve San Sanych'le oradaydım! Orada her şey yolunda! Khmury ile büyük bir sorunumuz var! O, yağmalanan bankalardan, döviz bürolarından, fahişelerden ve yıkık dökük bir otobüs terminalinden gelen parasıyla zaten bir milyarder!!!
- Genel olarak düzen olmayacak! Görünüşe göre MGB kontrolü ele geçirdi, ancak Pinchuk artık Lubyanka'daki bodrumda kapalı. Beni Moskova'da tutukladılar!
– Daha da önemlisi Zakhar ganimetlerle birlikte şehirden kaçmış! Dün Mercedes'i sınıra doğru yola çıktı!
Vesaire.
Söylentiler milislerin zihinlerini aşındırdı ve geleneksel eğlenceyi en aza indirirken dillerini kaşıma arzusu yeni bir eğlence türü oluşturdu.
Ekim 2014'ün sonundan bu yana Donetsk, terör saldırıları hazırlayıp gerçekleştirdiği iddia edilen düşman sabotaj ve keşif gruplarıyla ilgili bilgilerle dolup taşmaya başladı. Havan topları taşıyan, bunları şehirdeki hedefleri hedef almak için kullanan ve hızla ortadan kaybolan bir çöp kamyonu veya minibüsünden sürekli bahsediliyordu.
Bunun için pek fazla gerçek önkoşul yoktu, ancak şehrin yerleşim bölgelerinin yalnızca topçularla değil, aynı zamanda havanlarla da bombalanmasının keskin bir şekilde yoğunlaşması zemininde söylentiler gelişti. Çok sayıda sivil öldü, evler ve diğer altyapılar yıkıldı. Donetsk'te yeni eğitim-öğretim yılının açılışı, okullardan birine top ve havan topu atılmasıyla sona erdi. Örneğin 82 mm'lik bir havanın iki ila üç kilometrelik nispeten kısa menzili dikkate alındığında, nereye vurulacağı konusunda sorular ortaya çıktı. Düşman işgal ettiği kenar mahallelerden saldırıyordu ancak sabotaj faaliyeti iddiaları da vardı. Düşmanın yoğun bir şekilde sabotajcıları ve teröristleri eğitmeye çalıştığını biliyorduk ama o zamanlar milliyetçi coşkunlarla, haydutlarla ya da şaşkın taraftarlarla daha sık karşılaşıyorduk. Birkaç yıldır dünya çapında benzer bir birlik oluşturan Batılı eğitmenler arasından profesyoneller eğitimlerine dahil olduğundan, suçluların sistematik eğitim düzeyi yavaş yavaş yükseldi.
Ancak o dönemde DRG67 hakkındaki bilgiler genel dedikoduların ancak yüzde birinde doğrulanıyordu. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, son derece gerekli olan gerçek sabotaj karşıtı çalışmaların yürütülmesini çok zorlaştırdı.
Aynı zamanda sabotaj ve keşif gruplarının geleneksel faaliyetlerini de daha büyük ölçüde gözlemledik. Ukraynalı paraşütçülerin Ağustos 2014'te arkamızda gerçekleştirdiği 400 kilometrelik baskın herkesçe biliniyor. Bu kampanyanın ayrıntıları daha sonra bana 81. Hava İndirme Tugayı'nın yakalanan tabur komutanı Oleg Kuzminykh tarafından gizlenmemiş bir gurur ve zevkle ayrıntılı olarak anlatıldı. Ancak düşman gruplarının başka saldırıları da oldu. Olayların başında sabotajcıların milislere katılarak, verilen belgeleri, silahları ve araçları kullanarak saldırı ve suç işlediği yönünde bilgiler vardı. Bu tür bilgiler aynı zamanda özenli bir çalışma ve yeterli bir yanıt gerektiriyordu. Ancak güvenlik yapılarının yetkin profesyonel yaklaşımıyla mümkün olabilecek benzer gerçekler ortaya çıktı.
Ekim 2014'te MGB binasını bombalamaya yönelik birkaç girişimde bulunuldu. Binalardan biri hasar gördü, neredeyse tüm camlar kırıldı, çok sayıda çalışan yaralandı ve rastgele siviller öldürüldü.
DRG ile ilgili sürekli görüşmelere dayanarak, şehirde devriye gezecek ve şehri sektörlere ayıracak birleşik grupların oluşturulmasını emrettim. Bu doğrultuda operasyonel faaliyetleri koordine etmekle görevli bir operasyonel karargah oluşturuldu. "Naruzhka" ve diğer servisler sürekli bir operasyonel arama gerçekleştirdi. 31 Ekim 2014 tarihinde, Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine, gerekli çabaların sistem düzeyinde koordine edilmesini mümkün kılan kapsamlı bir departmanlar arası etkileşim planı imzalandı ve uygulanmak üzere kabul edildi.
Aşırı şişirilmiş söylentiler nedeniyle pek sonuç alınamadı. Doğru, bölgemize girerek bombardımanı düzelten ve pusu düzenleyen klasik Ukrayna DRG'lerinin birkaç kalesini ve önbelleğini keşfettik. Savaşçılarım onlarla çatıştı. Her iki tarafta da kayıplar vardı. Gorlovka ve Novoazovsk yakınlarında bölgemize girmeye çalışırken çok sayıda sabotajcı öldürüldü. Ancak bu, şehri heyecanlandıran bilgilerden çok farklıydı.
Genel olarak, sabotaj ve terörle mücadele çalışmaları, tüm kolluk kuvvetlerinin mümkün olan en yüksek tutarlılığını ve koordinasyonunu ve departmanımın önemli bir bölümünün kilit katılımını gerektiriyordu. Her zaman bir güç eksikliği vardı ve herhangi bir yedek bulmak gerekiyordu.
Ufukta yeniden beliren Strelkov bu konuda üzücü bir merak uyandırdı. Şubat 2015'in başında, bilgi alanında DPR'nin güvenlik güçlerinde hizmet etmeye hazır olduğuna ve onu "harekete geçirme" talebine ilişkin acıklı bir açıklama yayınladı.
Medya, "Igor Strelkov Donbass'a seferber oluyor", "Eski Savunma Bakanı Igor Strelkov ön cepheye koşuyor" ve diğer manşetlerle patladı.
Özellikle mesajından bu yana şunları söyledi: “... Cephe hattında ve cephe gerisinde operasyonel, operasyonel-savaş ve liderlik istihbaratı ve karşı istihbarat çalışmalarının yanı sıra yasadışı silahlı mücadele konusunda önemli deneyime sahibim. gruplar ve yer altı haydutları... Bu niteliklerin herhangi birinde, Silahlı Kuvvetlerde veya DPR veya LPR'nin güvenlik teşkilatlarında hizmete çağrılmaya hazırım," dedi ve mevcut Devlet Güvenlik Bakanı olarak, olmadan buna karar verdim. balık, dedikleri gibi turna balığı var.
Yeterince profesyonel yoktu ve Girkin'in kesinlikle beceriksiz ve histerik bir komutan olduğu ortaya çıkmasına rağmen, Çeçenya'da terörle mücadele çalışmaları alanında tecrübesi vardı. Bu konuda gerekli tüm istişareleri yaptım ve gerçekten çalışacağının ve kendi kibir ateşini körüklemeyeceğinin garantisi altında onu terörle mücadele konusunda danışmanım olarak atamaya karar verdim. Ancak bu başvurunun bana ve beyan edilen diğer muhataplara ulaşmasını beklemek boşuna çıktı. Girkin, işe alınabilmek için medyadaki veya internetteki sosyal ağlardaki bir başvurunun yeterli olduğuna ve potansiyel bir işverene gönderilmesine gerek olmadığına karar verdi. Muhtemelen ona medya aracılığıyla da cevap vermek zorunda kaldım. İstihdam ve işe alım teknolojisinde yeni bir son noktaydı. Ama cidden, karakter, başkentini üzerine inşa ettiği trajik olaylardan uzak, Donbass'ın kederi ve sıkıntıları üzerine kendini bir kez daha tanıttı.
Dedikodu. İstihbarat servislerinin ve kolluk kuvvetlerinin böyle bir tekniği var. Buna “suçlu ve yıkıcı grupların uzlaşmacı liderler tarafından ayrıştırılması” denir. Adından da anlaşılacağı gibi fikir basittir. Kasıtlı olarak iftira niteliğinde söylentiler yaratıp yayarak, çoğu zaman güç ve parayla elde edebileceğinizden daha fazlasını başarabilirsiniz.
– Kime itaat ediyorsun?! Bir fikir için geldin ve senin bu pislik komutanın ceplerini dolduruyor!
Teknik basittir. Ahlak dersi veren bir nakarat eşliğinde aşağılama.
Gerçekten de liderlerin, özellikle de gayrı resmi olanların gücünün önemli ve büyük bir kısmı otoriteye dayanmaktadır. Astlarını şikayet etmeden emirlere uymaya zorlayan odur. Şüphe fitilini ateşlerseniz, liderinizin bir alçak, hırsız, korkak, yozlaşmış olduğu fikrini kafanıza sokarsanız, er ya da geç itaat ve verimlilik hiyerarşisi parçalanmaya başlayacaktır. Bu tür durumlar özellikle savaşta açıkça kendini göstermektedir. Komutan aşırı koşullarda kontrol eder. Savaşçılar sürekli öldürmeye ve ölmeye hazır durumdalar. Gerçek bir askerin özü budur: emir üzerine öldürmek ve ölmek. Çoğu insanın ruhuna yönelik bu tür stresli koşullar, insanların dünya görüşünü, kendini tanımlamasını ve değerlendirmelerini daha da kötüleştirir.
Kesintisiz söylentiler akışında birkaç ana eğilim vardı. Bir yandan düşman, medya ve ajanları aracılığıyla sürekli olarak çeşitli “yanlış bilgiler” üretiyordu. Ucuz ve oldukça etkilidir. Öte yandan, yerel kafa karışıklığı, savaş öncesi çatışmaların çeşitli sonuçları ve tamamen yeterli olmayan bazı haber yapımcılarının fantezileri dedikodu için bir eritme potası yarattı. Üstelik savaşta kendilerine siyasi kariyer yapmaya çalışan bazı alçaklar, Ukraynalıların yalanlarını şişirdi ya da kendi yalanlarını yarattı.
Her şeyi dinleyebilirsin! Ana karaya altın taşıyan araba kervanları, bireysel komutanlar tarafından vücut parçalarının sürekli kesilmesi, Akhmetovlular ve dereotu ile yerleşim yerlerinin teslimi için aralıksız pazarlıklar, sonsuz komplolar ve darbeler dizisi hakkında, bazen daha küçük ama daha az parlak değil. Bazen bir şeyin bazı ön koşulları vardı ama çoğunlukla tamamen saçmalıklarla uğraşmak zorunda kaldım. Bildiğiniz gibi aklın uykusu canavarları doğurur. Ve burada her şey, bilgiyi kendi algoritmasına sahip, öğe bazında bir ürün olarak ele alma alışkanlığına ve becerisine bağlıdır.
Bu tür söylentilerle bağlantılı olarak acil önlem alınması yönünde girişimlerde bulunan diğer departman ve birimlerden astlarım ve aktivistler tarafından düzenli olarak saldırıya uğradım. O dönemde hizmete alınan çok sayıda milis meraklısının yanı sıra öncelikle masa başı çalışma deneyimi olan çalışanlar dikkate alındığında, bu tür dürtüleri sürekli olarak dizginlemek ve onları daha profesyonel bir yöne yönlendirmek gerekiyordu.
Gerçek şu ki, herhangi bir kolluk kuvvetinin veya özel yapının operasyonel çalışanları, bilgiyle çalışmanın özelliklerine bağlı olarak kategorilere ayrılıyor.
Diyelim ki içişleri görevlileri, sırf resmi faaliyetlerinin etkinliğine ilişkin kriterler nedeniyle uzun özgeçmiş araştırmaları yapma eğiliminde değiller. Suçun çözülmesi gerekiyor ve ne kadar erken olursa o kadar iyi. Aksine, devlet güvenlik teşkilatlarının faaliyetlerinin özellikleri, bilgiyle çalışmak için çok daha uzun bir yol gerektirir ve nihai sonuç her zaman açık değildir. Burada, ilk veriler, doğrulansa dahi, ceza davaları yoluyla değil, çeşitli “önleyici tedbirler”, birleşimler, özel operasyonlar, ilgili makamlara bilgi verilmesi, idari tedbirlerin uygulanması, yıkıcı faaliyetlere ilişkin ön koşul ve koşulların ortadan kaldırılması yoluyla hayata geçirilebilir. bu bağlamda yurtdışına çıkış, iş amaçlı seyahat vb. yasaklar.
Doğal olarak bu tür yapılarda uzmanlıklara göre bölünmeler oluyor. Sonuç olarak, az ya da çok sonuca ya da tam tersine sürece odaklı bölümler ve çalışanlar ortaya çıkıyor. Bu bölüm aynı zamanda operatörün kişisel niteliklerinin de dikkate alınmasını mümkün kılar. Bir dizi özel hizmet, bu yaklaşımı, madencilik ve işleme bölümlerini ayırarak yapılanmalarının organizasyonel ilkesine dahil etmektedir. Her süreçte olduğu gibi, çoğu zaman rutine dönüşen aşırı biçimler olmadan kimse yapamaz.
Sonuç olarak, örneğin poliste, bilgi edinme konusunda yüksek kaliteli faaliyetlerde bulunamayan ve "sopa" ilkesine göre çalışamayan, ne pahasına olursa olsun bir "sopa" vermek gerektiğinde çalışanlar ortaya çıkıyor; Çözülmüş bir suça ilişkin verilerin istatistiksel kayıtlara girilmesidir. Bu da tahrifata ve sahteciliğe yol açıyor. Ve devlet güvenliğinde, "kasa ve masa için" çalışan çalışanlar oluşur, yani derlenmiş "sertifikaların" ve diğer belgelerin sayısı ilkesini, etkinliklerini dikkate almadan raporlamanın temeli olarak alırlar. . Bu durumda belgelerinizin gerçekliği konusunda mutlak bir sorumsuzluk ortaya çıkar.
Tüm kariyerlerini büyük ölçüde pasif bir şekilde bilgi işlemekle geçiren bu tür çalışanlara, insanların kaderlerini kontrol etme ve buna göre karar verme yetkisi verildiğinde daha ciddi sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. DPR Devlet Güvenlik Bakanlığı'nda da bunlardan birkaçı vardı. Bu kişiler, gözleri şişmiş, her türlü bilgi çöpünü bana getirip “tepki” talep ediyorlardı.
Ancak özel hizmet, verilere profesyonel bir yaklaşımla büyükannelerin tohumların kabuklarını soyduğu bir sokak dükkanından farklı olmalıdır. Bununla ilgili sorunlar vardı. Gerçek bir profesyonelin bildiği şeyleri açıklamam gerekiyordu. Oldukça yoğun operasyonel faaliyet yıllarım boyunca, alma ve uygulama aşamalarında örtüşecek bilgilerle hiç karşılaşmadım. İnsanlar böyle yaratılmıştır. Kaynağınız size karşı son derece samimi olsa bile sözleri borulardan akan su gibidir. Temizliğe, servis kolaylığına ve aşınmaya bağlı olarak iletişimin mikropartikülleri sıvıda iz bırakır. Aynı zamanda su olması ve daha az hoş maddeler olmaması da iyidir. Ve insanların bilgileri onların özelliklerini yansıtır, onları kişiliklerinin tonlarıyla renklendirir. Aynı zamanda, güvenlik kurumlarına rapor vermeleri genellikle kişisel çıkarlardan, hırslardan, kişisel çıkarlardan vb. etkilenir.
Sonuç olarak bilgi öznel hale gelir ve çalışanın görevi ona nesnel bir karakter kazandırmaktır. Resmi faaliyet süreci buna yönelik olmalıydı. Bunun yerine, sıklıkla ve özellikle de savaşta “hızlı tepki verme” eğilimi vardır. Sonuç ise kitlesel tutuklamalar, aceleci ayrımcı uygulamalar ve yasa dışı yöntemler oldu. Bu düşmanın ekmeğine yağ sürer.
Başlattığım kademeli personel “tasfiyeleri”, diğer şeylerin yanı sıra, bu tür sorunlardan kurtulmayı amaçlıyordu, ancak doğal olarak böyle bir sürecin sürekli olması gerekiyordu.
Yönetim kararları verirken herhangi bir aşırı durumdaki ana zorluklardan biri, dikkate alınan bilgilerin nesnelliği ve güvenilirliğidir. Bu konuda düzenli olarak zorluklar ortaya çıktı.
Örnek olarak, Ocak 2015'te sorumlu subayların ve komutanların Pesok68'i mevcut güçlerle alma olasılığı konusunda uzun süre tartıştıkları bir sonraki personel toplantısını hatırlıyorum. Bu, düşmanı Donetsk'ten uzaklaştırmayı ve Marinka'nın başarılı bir şekilde ele geçirilmesiyle şehrin Ukrayna topçusu tarafından bombalanmasını tamamen durdurmayı mümkün kılacaktır. Aynı zamanda, düşmana saldırmaya hazır çeşitli milis birimlerinin özellikleri ve savaşa hazır olma dereceleri hakkında da raporlar vardı. Raporlar birbirinin tam tersiydi.
Sonuç olarak Alexander Zakharchenko buna dayanamadı ve oraya gidip sorunu kendisinin çözeceğini söyledi. Oleg Bereza ve ben onunla gittik.
Milislerin ileri kalesi olan sözde saldırı karargahına gittik.
Yaklaşıyoruz. Merkezden bir kilometrelik yarıçap içinde neredeyse hiç ağaç yok. Bazı yanmış harçlar yerden dışarı çıkıyor. Açıkçası buraya mümkün olan her şeyle düzenli olarak vuruyorlar. Soğuk. Yerde kirli kar var, bombardımandan dolayı yer yer çukurlar kapanıyor. Kapıyı çalıyoruz. Buruşuk bir asker karargahın bodrumundan dışarı çıkıyor, gözlerini kısarak gün ışığına bakıyor ve bize şaşkınlıkla bakıyor.
-En büyüğü kim?
-Zhora...
- Bölüm?
- "Doğu".
Karargaha iniyoruz, üst düzey yetkilileri çağırıyoruz, durumu dinliyoruz.
– Hangi güçlere sahipsiniz?
- Altmış sekiz kişi...
- Düşman?
- Üç ya da dört yüz kişi...
Daha sonra topçularımızın etkinliğini ve düşmanın savaş potansiyelini tartışıyoruz.
Hımmm... Saldırı için bu kadar... Dört yüze karşı altmış sekiz.
Zakharchenko ön cepheye götürülmeyi talep ediyor. Askerler onun zaten ön saflarda olduğunu söylüyor. Zakharchenko ön pozisyonlara ulaşmakta ısrar ediyor.
“Doğu” çizgili bordo bereli akıllı bir genç çağrılıyor. Kendisini bir öğrenci olarak tanıtıyor.
Haydi dışarı çıkalım. Burada rehberimiz üçten fazla liderlik yapmayacağını açıklıyor. Alan taranıyor ve daha fazla insan varsa, o zaman derhal bombardımana ve savaşa ve uzun süreli bir modda hazır olmanız gerekir.
Zakharchenko, Bereza ve benim sayısız "kişisel" bilgilerin tamamı toplanmaya başlar. Herkese yerlerinde kalmalarını emrediyoruz. Adamlar heyecanlı bir şaşkınlık içindeler. Zakhar'ın yaveri ve baş muhafızı Semyon ve Berkut, onunla uzun süre tartışır. Sonunda üçümüz ve yolu gösteren Cadet ayrılıyoruz.
Zakharchenko direksiyonu çevirip radyoyu açıyor.
Zakharchenko direksiyonun arkasındaki arabaya biniyor, kondüktör yakında. Oleg'le birlikte arka koltuktayım. Zaten tanıdık bir şema.
Peski köyü "Cadet" çağrı tabelasıyla Vostok tugayının askeri
Vera Brezhneva, sanki çevremizde olup bitenleri suçluyormuş gibi, "Şifreyi biliyorum, bir dönüm noktası görüyorum, yalnızca buna inanıyorum, dünyayı aşk kurtaracak" diye şarkı söylüyor.
Kondüktör sessizce bir açıklama yapar ve Alexander bunu fark ederek radyoyu kapatır. Aslında. Mayını duyamayabiliriz. Dill, şarkı söyleyen yurttaşının hayırseverliğini paylaşmıyor.
Yolda öğrenci, Slavyansk'a dönmeyi hayal ettiğini söylüyor. Oradan bir kız arkadaşı var ve ancak şehri tekrar aldığımızda onunla sözleşme imzalamayı kabul etti.
Dönüşlerden geçip Volvo Center'a giriyoruz. İçeride, yakınlarda "salyangozlar" yığılmış olan AGS'de arabadan çıkıp pozisyona başka bir girişten geçiyoruz. Oleg ilk sırada, ardından Zakharchenko geliyor, ben onların arkalarını koruyorum.
Küçük bir sığınağa giriyoruz. Hepsi uymuyor. Bölgeyi inceliyoruz, Zakharchenko açıklayıcı sorular soruyor.
Mevkideki askerler bombardımanın her an başlayabileceği konusunda uyarıyor. Güçlüyse sığınağın girişinde kazılan büyük kare deliğe atlaması tavsiye edilir. Deliğe bakıyorum ve en iyi nasıl sığabileceğimi buluyorum. En ağırı olduğum için bu kolay bir soru değil. Önce Zakharchenko'yu fırlatıp üstüne atlarsan boynunu kırabilirsin. Önce kendin atlarsan çirkin olur. Ağır, kirli, çamurlu bir kış sisi yavaş yavaş tarlanın üzerinde süzülüyor. Düşman çok yakında.
Bitirip geri dönüyoruz.
Her şeyin yerinde kontrol edilmesi gerektiğine bir kez daha ikna olduk.
 
Kazanın kapatılması
- San, nereye gidiyorsun?
Zakharchenko'nun ofisine girdiğimizde onun eşyaları boşalttığını gördük. Ön cepheye doğru bir yere gittiği açıktı.
"Anlaştık: sen nereye gidersen biz de oraya gideriz."
- Çocuklar, Marinka'da neler olduğunu görmek istiyorum. Almak için bir seçenek var.
- Tamam ama biz de seninle geleceğiz.
- O geliyor.
Oleg ve ben eve koşuyoruz, sivil kıyafetlerimizi hızla "dağ" olarak değiştiriyoruz ve tabancalarımıza makineli tüfekler, el bombaları ve mühimmat ekliyoruz. Şu anda “kişisel” yeniden silahlandırılıyor. Bakanların havanın sıcak olduğu yere koşabilmesine zaten alışmış durumdalar.
Altay'a dönüyoruz ve oradan Zakharchenko ile birlikte ön cepheye, Marinka bölgesine gidiyoruz. Bir bakkal binasının önünde duruyoruz. Dönüşte orada olmayacak.
Askerlerle konuşuyoruz ve o anda bombardıman başlıyor. Önce mayınlar uçuyor, sonra top ve roket topları onlara katılıyor. Şirketin bitişikteki genel merkezine doğru yola çıkıyoruz. Burada az çok sakin bir şekilde konuşabilirsiniz. Abhazlar, ardından Moğollar ve daha sonra birkaç komutan daha rapor veriyor. Geceleri birkaç küçük grubu düşman hatlarının gerisine yönlendirip ardından sokak sokak keserek koordineli bir şekilde saldırmaya yönelik orijinal planın gerçekçi olmadığı aşikar hale geliyor. Arazinin özellikleri, düşman tahkimatları ve sürpriz unsurunun kaybı müdahale ediyor. Seçenekleri araştırıyoruz.
Bu sırada, Uglegorsk yakınlarındaki saldırıyı geliştirmek için birimlerden birinin önceden planlanan çıkışının kesintiye uğradığını bildirdiler. Öğrenmek için kolordu karargahına gidiyoruz.
Karargahta askerlerin yoldaşlarını gömdükleri için saldırıya geçmediklerine dair tuhaf bir hikaye dinliyoruz. Daha ayrıntılı bir analiz sırasında, saldırı için yeterli sayıda insanın olmadığı açıkça ortaya çıkıyor. Sonuç olarak Oleg, İçişleri Bakanlığı'nın tüm özel kuvvet rezervini artırıyor. “Falcon” ve “Berkut” ile birlikte 150 kişi işe alınıyor, MGB özel kuvvetler rezervini de ekliyorum. Başka bir 75-80. Zakharchenko, yeni oluşturulan Cumhuriyet Muhafızlarından bir buçuk yüzün biraz üzerinde para topladı. Bir sütun oluşturup Gorlovka'daki üçüncü tugayın karargahına gidiyoruz.
Önümüzdeki üç gün boyunca yeni bir saldırı planı oluşturmak için sahada olacağız. Orada, karargahta uyuyoruz. Uglegorsk şehri, Debaltsevo kazanının kapatılmasının kilit noktasıdır69. Onsuz kazan olmayacak.
Başlangıç planı basittir. Uglegorsk'u almak tehlikeli ve zordur. Bu nedenle Artemovsk'a ve bitişik hakim yüksekliklere giden yolu kesmek gerekiyor. Böylece şehir kazanın bir parçası haline gelecektir.
Operasyonun 28 Ocak sabahı erken saatlerde yapılması planlanıyor. Birleşik saldırı grubu orman kuşağının kenarından pozisyon almalı. Hareket yönü mayınlı olduğundan mayın trollü iki tank grubun önünde hareket edecek. Dizel tankerleri ile saldırı grubu arasındaki etkileşimden ben sorumluyum.
Sabah. Değerli dakikalar ve saatler kayboluyor ama hiçbir hareket yok. Tankerler tankların üzerine trol yerleştiremez. Tanklardan birinde trolü sabitlemek için gerekli alt bomlar yok; diğerinde ise vinçle ilgili sorunlar var.
On ikinin başlangıcı. Zakhar'ı "komutan" odasına götürüyoruz ve operasyonu durdurmaya ikna ediyoruz. Sırasında. Grubun ayrılmasından yarım saat sonra, bulunduğu yer düşman topçusu tarafından yakıldı. Durumu daha sonra analiz ettiğimizde, olanların en iyisi olduğu sonucuna varacağız. Bu planı uygulamaya yönelik girişimler, sonraki olaylara göre çok daha büyük kayıplara ve zaman gecikmelerine yol açacaktı.
Ve sonra Zakhar şehri almayı teklif ediyor.
Kolordu kurmay subayları kararsız. Saldırı için güç kalmamıştı; herkes Debaltseve'ye yapılan saldırının ön cephesine dağılmıştı. Ama ısrar ediyoruz. Üçüncü tugayın kanattan saldırı görevi görmesi gereken “Vani Severa” taburu tarafından takviye ediliyoruz. Aslında bu saldırı, askeri sanatın tüm kurallarını çiğniyor. Saldırı grubu yaklaşık 370 savaşçıdan oluşuyor. Savunan düşmanın en az bir buçuk ila iki katı daha fazlası var. Ukrayna garnizonunun temeli, 128. Transkarpat Dağ Tüfek Tugayı'nın parçaları ve ona bağlı birimlerden oluşur. Topçuya güvenmek, sürpriz ve kibir. İyi şanslar, asıl mesele bu.
Plana göre topçumuzun düşman kontrol noktalarını bastırması gerekiyor, ardından saldırı grubu saldırıya başlayacak. Genel koordinasyon Khmury'den Cumhuriyet Muhafızlarına geçen Krot'a verildi, grup kıdemlileri İçişleri Bakanlığı'ndan - Alexey Dikiy, MGB - Moğol'dan. Gerçekte, özel kuvvetlerim, gelecekte Dikiy ile birlikte Uglegorsk ve Debaltsevo için DPR Kahramanını alacak olan Vasily "Lenin" Evdokimov tarafından yönetiliyor.
Topçu çalıştı ve saldırı başladı. Piyade girebilir. Burada Dikiy, Bereza'ya, yıkıldığı iddia edilen kontrol noktasının kendilerine ateş etmeye devam ettiğini bildirir.
Topçularla görüşüyoruz, gözcülerle temasa geçiyorlar - kontrol noktası yok edildi!
Ama ne var ki, 70 dereotu “uçurumdan” dolayı savaşçılar başlarını kaldıramıyor! Oleg ısrar ediyor, topçular fısıldaşıyor, geri çekiliyor ve "fıstıklara" göre belirli bir görev belirliyor. Koordinatlar karışmıştı. Topçularımız Brusilov barajına göre kontrol noktasında çalışırken adamlar saldırıya başlıyor. Şehrin diğer tarafında, Kuzeyden gelen savaşçılar saldırmaya çalışıyor ancak saldırı yedi üç yüzde bir sonra başarısızlıkla sonuçlanıyor.
Grubumuz girdi. Gün boyunca birkaç müfreze yavaş yavaş merkeze, birbirlerine doğru ilerledi. Saldırının başarılı olduğu anlaşılınca, cephenin diğer yönlerinden aktarılan birliklerle saldırganlar takviye edilmeye başlanır.
- Sasha, nereye gidiyorsun? – Saldırının başladığı anda Zakharchenko, emir subayı Semyon ile birlikte hızla çıkışa doğru yürüyor.
- Evet, gidip bir bakacağım...
-Nereye gidiyorsun?! Anladın! Birimler arası koordinasyon, personelin uyumu ve etkinliği artık sadece size bağlı! Şimdi ön cepheye koşarsanız saldırı dağılır. Ve otonom olarak çalışan dağınık gruplar yanınıza gelerek planlanan düzeni bozacaktır. Genel merkezde size ihtiyaç var.
Zakharchenko isteksizce kabul ediyor... Yarım gün daha savaşı yerinde kontrol ediyor. İkinci yarıda şehre girişin başarıyla tamamlandığı anlaşılınca yeniden toplanmaya başlar. Bu sefer umursamayacağız. Personel halledecek ama mücadeleyi savaşçılarımız yapacak. Hadi gidelim.
Önce madenlerden birinin yönetim binasına varıyoruz. Zakharchenko orada yerel halkla iletişim kuruyor ve basına röportajlar veriyor. Şu anda adamlarımla temasa geçiyorum ve MGB'nin komutan biriminden bir yedek güç alıyorum.
Zakharchenko ve ben cipe binip yola çıkıyoruz. Direksiyonda Zakharchenko'nun kendisi var, yanında güvenliğinin eğitmeni Dağıstan Maga var. Oleg ve ben arka koltuktayız.
Şehrin girişine doğru ilerliyoruz. Sonra zırhlı personel taşıyıcı bize doğru yaklaşıyor. Beyaz çizgiler! “Hamilelik” şeritleri Ukrayna'ya ait olduklarını gösteriyor! Lanet olsun, rapora göre burası bizim bölgemiz, şehrin tam girişi! Bu gerçekten bir karşı saldırı mı? Dar bir yol şeridi boyunca bir tarlaya doğru ilerliyoruz. Kapatmak imkansız, yolun tamamı mayınlı. Bunu dönüşte göreceğiz.
Arabadan atlamaya hazırlanıyoruz. Koltuğun arkasında bir RPG-18 asılıdır ve arabayı durdurduktan sonra Maga bir el bombası fırlatıcı alır. Oh hayır. Herşey yolunda. Daha yakından baktık. Bizim! Ele geçirilen araçları kullanıyorlar. Bayrağıyla tanınır. Dışarı çıktık, konuştuk ve yola devam ettik.
Ukrop kontrol noktasında bizi durumu bildiren Dikiy ve Moğol karşılıyor. Gruplar şehir merkezine doğru tren istasyonuna doğru hareket ediyor. Arabalara binip oraya gidiyoruz.
Karanlık oluyor. Hasarlı bir tankta duruyoruz. Caddenin karşısındaki üç katlı, harap binada, bir konut binasının birkaç üst penceresinden, bir kabuk tarafından savrulan çatı parçasının altından alevler dökülüyor. Kar barut dumanına doymuş. Reichstag'ın ele geçirilmesini gösteren 23 Şubat'a ait çocukluktan kalma bir kartpostal hissi.
Etrafımıza bakınıyoruz ve geceyi burada geçirmeye karar veriyoruz. Eskiden sosyal kulüp olarak kullanılan ayrı bir bina seçip, kapıları açması ve geceyi geçirecek yerleri ayarlaması için bir grup görevlendiriyoruz.
Bu sırada Evgeniy Poddubny liderliğindeki merkezi TV kanallarından film ekipleri geliyor. Zakharchenko, daha sonra keskin nişancı sesinin duyulduğu yüksek sesli bir röportaj veriyor. Daha sonra netleşeceği gibi, bu keskin nişancı daha sonra düşman topçularının çalışmalarını düzeltecektir.
Zakharchenko kamera karşısında şehir garnizonundan ele geçirilen Ukrayna bayrağını gösteriyor, astlarımdan biri ona durumu bildiriyor. Çerçeveye gireceğim. Daha sonra bu komplo bana pahalıya mal olacak. Bu ana kadar eşim, günün her saatinde güvenlikli bir ofiste oturduğumdan emin olacak. Ama babası hikayedeki damadını tanıyor, ona bir bağlantı gönderiyor, bende de dinleyecek bir şey olacak.
On dakika geçiyor ve mayınlar düşmeye başlıyor. İlk başta nadiren, sonra giderek daha sık. Birkaç dakika daha geçer ve topçu etkinleştirilir. Patlamalardan birinin ardından bir şok dalgasıyla karşılaştık. Kızgın olan üzerime düşüyor ve beni uçan parçalardan koruyor. Kulob yakınlara düşüyor. Patlamalardan dolayı yerin dalgalarının titrediğini midemde hissediyorum. Yaklaşıyorlar ve ben bacaklarımı titreşimden uzaklaştırmaya çalışıyorum. Kafamda şu anda bacağım koparsa en azından cinsel organımı korumaya çalışmam gerektiğine dair aptalca bir düşünce dönüyor.
Yedek komutanlarımla iletişime geçip bana gelmelerini emretmeye çalışıyorum. Bombardıman hedefleniyor ve gözcüyü acilen bulmamız gerekiyor. Ancak grubun lideri bunu neden yapamayacağına dair nedenler bulmaya başlıyor ve onun sadece korktuğunu anlıyorum.
Sigara içme tankının yanında yatıyorum. Aniden, bir hava tıkacı kulakları tıkar ve akciğerlerdeki oksijenin pamuk yününü kırarak bir patlama kükremesinden göğüste bir yere giderek diğerlerini engeller. Göz ucuyla sanki destansı bir filmden alınmış gibi ağır çekimde, daha önce yok edilmiş bir tankın kulesinin tepemde uçtuğunu görüyorum. Daha sonra netleşeceği gibi, Grad füzelerinden biri mühimmat yüküne çarptı ve infilak etti.
Daha sonra, gökyüzü üzerimize düşmeye başladığında bombardımanın görüntüleri Poddubny'nin hikayesinde televizyonda uçacak. Poddubny'yi omzundan tuttum ve evin yanındaki girişte saklanması için ona bağırdım.
En yakın beş katlı binaya koşuyorum ve sonra başka bir patlama dalgası ayaklarımı yerden kesiyor. Yüz üstü kara düşüyorum ve bunun sadece kar olmadığını anlıyorum. Yakındaki bir evin pencerelerinden düşen cam kırıkları yüzünden yüzü çizildi. Gözlerden yaklaşık on santimetre uzakta buzdan ve yerden büyük bir parça çıkıyor. Şans eseri onun yüzünden değildi.
Uzanıp bir sonraki bombardıman dalgasını bekleyip girişe koşuyorum. Orada zaten yaklaşık on savaşçı var. Koridorda bulunuyoruz.
- Çocuklar, kanada doğru ilerleyin, oradaki tavanlar daha güvenilir, orası daha güvenli.
Apartmanlardan birinin kapısından zayıf, yaşlı bir kadın çıkıyor ve acınacak halde bize bakıyor. Saçmalık! Sivillerin tahliyesi yaşandı! Ama çoğu hala kaldı...
Mole koridora koşar ve durumu bildirir.
– Zakharchenko nerede?!
- Bir sonraki girişte.
Zakharchenko'nun olduğu eve koşuyorum. Karanlık, fenerler loş bir şekilde parlıyor.
- Sasha! Sizin için çalışıyorlar! – Gelecekte bunun gerçekten böyle olduğu ortaya çıkacak. Biz gittikten sonra yangın duracak. Muhtemelen Zakhar'ın ve bizim telefonlarımız artı bir gözcü yön değiştirdi. - Ayrılmalıyız! Burada pek işinize yaramaz, size daha çok karargahta ihtiyaç var!
Zakharchenko uzun süre düşünüyor ve isteksizce kabul ediyor.
Hangi arabaların çalıştığına karar vermek için insanları gönderiyoruz. Bombardıman nedeniyle hasar gören kısım. Zakharchenko, yakınında Maga varken arabayı kendisi kullanıyor. Oleg ve ben arka koltuklarda oturuyoruz ve buraya Güney Osetya'da ateş altında olduğunu söyleyerek cesur görünmeye çalışan Poddubny'yi yerleştiriyoruz. Kendisi de arabalardan birine bindirilen operatörünü arıyor.
Şahsi araçlı zırhlı minibüsüm bizi takip ediyor. Bir süre sonra topçu atışları sütunumuzu takip etmeye başlıyor. Çok sayıda keskin nişancı mermisi arabalara çarptı.
Gorlovka'ya giden yolun dar yolu aniden sıkışmış bir minibüs tarafından kapatılıyor. Dışarı atlıyoruz ve arabayı ellerimizle itmeye çalışıyoruz. İşe yaramıyor! Cipe binip etrafta dolaşmaya çalışıyoruz. Mayınlar! Madenin yan tarafı, büyük bir yiyecek konservesi, arabamızın direksiyonunun hemen altından dışarı çıkıyor. Şans eseri patlamadı. Yavaş yavaş rutine geri dönüyoruz.
Sıkışan araba nihayet hareket ediyor ve biz de onu takip ediyoruz. Şu anda bize bir “dolu” dalgası ulaşıyor. Tam arkamdan “dolu” yağıyor, bir tanesi zırhlı minibüsümün üzerine düşüyor. Parçalar mesaneyi yırtıp Şeytan'ın bacaklarını delecek ve Malta'nın bacağını parçalayacak. Korumalara bıraktığım iş çantam da yanıyor.
Bir cipin içinde hızla ilerliyoruz.
- Sanya, daha hızlı!
Düşünceli olan Zakhar gaz katıyor. O kesinlikle sakin. Onunla birlikte ön saflarda birden fazla kez bulunduğum için bu rustik sakinliği her zaman fark ettim. Onun cesareti sahte değildir ve kesinlikle doğaldır.
Maden idare binasının önünden geçiyoruz. İşte benim lanet rezervim. Yaralıların tahliyesini organize etme emrini veriyorum ve ardından Poddubny'yi başka bir arabaya aktarıyoruz, o da devam ediyor ve biz de yola çıkıyoruz.
Bombardıman yeniden başlıyor. Arabanın camları kırık, hava soğuk. Solda oturuyorum ve makineli tüfeği pencereden dışarı koyarak tarlalara bakıyorum. Bereza, sağ pencerede bir makineli tüfekle yakınlarda aynı pozisyonda oturuyor. Gece aralıksız göktaşı bombardımanlarıyla deliniyor. Arkamdan sanki çocuklar küçük çakıl atıyormuş gibi bir ses geliyor. Kapşonumu taktım ama hiç ısınmıyor. Varışta tüm bagajın parçalarla kaplı olduğunu göreceğiz.
Arkamızda iki araba daha var, Zakhara'nın kişisel arabaları. Biraz sonra biri geride kalacak. Direksiyon başında oturan yaşlı, vücuda yandan girecek bir parça alacak. Kurşun geçirmez bir yelek giyiyor ki bu ona zarar verecektir. İçeriden gelen bir parça zırhlı aracın duvarına çarpacak, karşı tarafa sekecek ve kanlı bir bağırsak karmaşası yaratacak.
Aramızda çok sayıda yaralı var. Kimse öldürülmedi. Bunu bir mucize olarak görüyoruz çünkü başımıza gelenler bu kadar kolay bitemezdi. Şanslı!
Gorlovka'ya gidiyoruz. Tamamen karanlık, kimse yolu bilmiyor. Bir çatalda duruyoruz. Yollardan biri Gorlovka'ya, ikincisi ise Ukrayna kontrol noktasına gidiyor. Hangisi nerede? Doğru gideceğiz ama hata yapanlar da olacak...
Geldik ve karargaha girdik. Makineli tüfeğimi duvara dayayıp yıkanmaya gidiyorum. Bir personel memuru ayağa fırlıyor ve onu emniyete alıyor. Lanet olsun, unuttum...
Uglegorsk şehrinde DPR saldırı grubu. Şehir için savaşın
Bir gün sonra Zakharchenko, Uglegorsk'un temizliğini ve kazanın daha da kapatılmasını koordine etmek için tekrar Gorlovka'ya koşacak. Onun peşinden gideceğiz ve onu bizimle dönmeye ikna edeceğiz çünkü onun gidişiyle sivil idarenin tüm mekanizması donuyor. Pek çok şey birikti. Dönüşte üzerimize 82 mm'lik havan topları atılacak.
Bir mayın veya merminin düşmesi hiç de filmlerdeki gibi değil. Filmlerde bu, tehditkar derecede destansı bir şekilde gerçekleşir. Düdüğü, kükremeyi, sonuçları ve mantıksal bilgiyi ayrı ayrı değerlendiriyor gibisiniz. Aslında... Garip bir duygu. Muhtemelen herkesin kendine ait bir şeyi vardır. Şahsen kendimi çivi gibi hissettim. Sıralanmış çiviler çekiç darbesini bekliyor. Ve gökten gelen devasa bir çekiç seni yere vuruyor.
Bu savaşın diğer son savaşlardan farkı nedir? Savaş tecrübesi olan gönüllüler neyi yaktı?
Geçmiş yıllardaki hiçbir yerel savaşta bu kadar yoğun topçu ve askeri teçhizat kullanımı yaşanmamıştı. Sık sık silahlı çatışmalar oluyor, bazen de havan topları.
Uglegorsk'un merkezi. Savaştan sonra
Burada, Batılı danışmanların, yabancı paranın, gönderilen silahların ve savaş deneyiminin, yerel halkı kandırmak için iyi organize edilmiş propagandanın etkisi altında, bir grup sınıf dışı ayaktakımından dönen en büyük Avrupa ülkesinin ordusuyla savaş devam ediyordu. çarpık da olsa büyük ve bombardımana maruz kalan bir orduya dönüştü.
Bir keresinde iki Rus gönüllü arasında bir diyalog duymuştum.
– Neden zırh ve kask takmıyorsun?!
- Evet, hep böyle kavga ederim. Benim için daha rahat. Daha mobil. Bu donanım sizi hiçbir şeyden kurtarmaz. Çeçenya'da hep böyleydim.
- Aptal! – daha önce Donbass'ta savaşmış olan daha deneyimli biri dedi. – Burada minimum düzeyde çekim var! Toplar ve tanklar tarafından dövülüyoruz. Yeşil şeyleri temizlerken bu şekilde zıplayabilirsiniz. Ve burada ölenlerin ve yaralananların büyük kısmı mermilerden ve şarapnellerden kaynaklanıyor. Bu anlamda biz Çeçenleriz!
Ocak 2015 ortası. Belgeler üzerinde çalışmak ve sorunları tartışmak için Zakharchenko'nun o zamanki Altay tesisindeki genel merkezine geliyorum. İkinci kata çıkıyorum ve resepsiyon alanının girişinde onunla karşılaşıyorum. Yine yirmi beş. Eski şarkı. Boşaltma, otomatik, kapı eşiğinde duruyor.
- Sanya, yine nereye gidiyorsun?
- Evet, her şey yolunda Andryukha. Marinka'da neler olduğuna bakacağım. Sadece bir göz atacağım.
Lanet olsun, "Sadece bir bakacağım." Artık kıyafetleri değiştirecek zamanım yok, Zakhar arabaya atlıyor. TAMAM. Onunla bu şekilde gidiyorum. Bir benzin istasyonuna varıyoruz. Benzin istasyonu kafesinde Zakhar, ben, Zakharchenko'nun asistanı Semyon ve Dima Berkut kahve içiyoruz. Sonra yuvarlanıyoruz. Shkolnaya Caddesi boyunca Aleksandrovka'nın bir kısmını geçiyoruz.
Uglegorsk'ta bir tank imha edildi.
Atıştan birkaç dakika sonra Grad füzesi kulesine çarpacak, mühimmat patlayacak ve kopan kule savaşçıların başlarının üzerinden uçacak.
Evgeniy Poddubny’nin Uglegorsk hakkındaki yayınından bir kesit.
Çekimler sırasında kitabın yazarı çerçeveye takıldı
Durun, arabalarla daha fazla gidemezsiniz, size ateş ederler. Haydi dışarı çıkalım. Herkes kaydırak takıyor, şapka takıyor, maske takıyor. Siyah kaşmir palto ve İtalyan "Mario Bruni" botlarıyla yalnızım. Ah, ne güzel. İtalyan botları çamur ve buzda rahatsızdır. Evde normal ordu kışlık botları. O andan itibaren bagajda her zaman yedek bir "kaydırak" seti taşıyacağım.
Köyün son evleri boyunca hızla yürüyen Zakhar'ın arkasından kayarak hızla koşarken, bu botları nasıl aldığımı hatırlıyorum.
...Eylül 2014 ortası. Yavaş yavaş soğuyor. Sıcak ayakkabı yok. Eve gitmeyi ya da Rostov'dan satın almayı umuyordum ama dışarı çıkmak tamamen imkansız. Adjutant Maxim'den şehirde nereden ayakkabı satın alabileceğinizi bulmasını rica ediyorum.
- Andrey Yuryevich, buldum! Burada bir dükkan var. Satılıyorlar, sahipleri Kiev'e gitti. Eskiden çok güzel ayakkabılarım vardı. Şu anda kapanıyorlar ama hala açık.
Hadi gidelim. Küçük, düzenli bir mağaza. Muhafızlara dışarıda kalmalarını emrediyorum ve Maxim'le birlikte içeri giriyorum. Maxim'in makineli tüfek almasını yasaklıyorum. Haydi içeriye girelim. Tatlı, biraz korkmuş bir kız. Lütfen bana ihtiyacım olan numaradaki ayakkabıları göster. Getiriyor ve ölçüyor. Burada heyecanını fark ediyorum.
- Ne oldu? Acele mi ettin?
- Hayır hayır! Herşey yolunda!
Bakışlarını takip ediyorum ve vitrinlerin arkasından sokağa baktığını görüyorum. Ve sonra neler olduğunu anlıyorum.
- Maksim! Peki, "kişisel" olanı dağıtalım! Neden bu hale geldiler!
Çevre çevresinde konumlanan askerlerim mağazayı kordon altına aldı ve savaş pozisyonlarını aldı. Bu herkesi rahatsız eder.
Seçilen ayakkabıların parasını öderken, "Üzgünüm, savaştan vazgeçemezler," diye mırıldandım.
...Ve işte buradayım, bu botlarla ileri Marinsky konumlarımıza doğru aceleyle koşuyorum. Neden üniforma giydiğinizde burasının ne kadar kaygan, kirli ve soğuk olduğu pek fark edilmiyor!
Bir tepede kazılan hendeklere ulaşmak için bir sete tırmanmanız gerekiyor. Birisi koşarak ayağa kalkmayı başarıyor, birisinin dizini soğuk yere dayaması gerekiyor. Ordu "kaymaya" izin veriyor. Kaşmir palto bana yakışmıyor. Bir şekilde yukarı çıkıyorum. Hendeğe atlıyorum.
- Yoldaş Bakan, eğilin! Burada bir keskin nişancı için en iyi hedef olan siyah ceketli tek kişi sensin!
Keskin nişancı umurumda değil. Botlar neredeyse tamamen çamura batmıştı ve kerpiç köy evleri için kullanılan pelletleri andıran bir yığınla karışan yapışan çim nedeniyle üç kat daha ağır hale geldi. Sorun bu.
Zakharchenko bölgeyi ve düşman mevzilerini inceliyor. Üst düzey komutanların bu yöndeki raporunu kısaca dinledikten sonra iki tanesini hatırlıyorum ve sizden askerlerimin öldüğü atık yığınını bana göstermenizi rica ediyorum.
Bu geziden bir hafta önce, o zamanki özel kuvvetlerimin komutanı Moğol, bana Marinka atık yığınlarından birinde yaklaşık iki "iki yüzde biri"71 olduğunu bildirdi. Askerler, Ukrayna kuvvetleri hakkında bilgi toplamak için yapılan keşif görevi sırasında öldü. Etkinliğe benim tarafımdan izin verilmediğinden, olayla ilgili bir iç soruşturma yapılması talimatını verdim.
Ancak doğrulama doğrulamadır ve olay yerini kendi gözlerinizle görme fırsatı asla kaçırılmamalıdır.
Atık yığını, düşman kuvvetlerinin ana yönünün önemli ölçüde solunda yer almaktadır, ancak çevreyi kontrol etmek için mükemmel bir fırsat sağlar. Adamlar tırmandı ve orada vuruldu. Soruşturma nedenler ve suçlular sorularına cevap vermelidir. Ama ben kendim düşmanın yaklaşma ve geri çekilmesindeki kör noktaları görüyorum ve olay planlamasındaki yanlış hesaplamayı anlıyorum. Görünüşe göre, bizi gözlemlemek veya keskin nişancı göndermek için atık yığınını kendisi seçen bir sabotaj ve keşif grubuyla bir toplantı yapılmıştı.
 
Ev
3 Şubat 2015 sabahı. Kahvaltı oturma odasında servis edilmektedir. Çay, sandviç. Oleg Bereza ve ben, günlük hayatın yaklaşmakta olan çılgın koşuşturmasından en azından biraz önce sabah güneşinin tadını çıkarmak için genellikle oturma odasının geniş cumbalı penceresinde bir şeyler atıştırırdık. Kahvaltı için ilk ben dışarı çıkıyorum, Oleg hâlâ odasında hazırlanıyor. Ben huzursuzum. Sebebini bilmiyorum. Gerginliğimin nedenlerini kendim formüle edemiyorum. Nadiren mayın patlamaları uzaktan duyulabiliyor ama sürekli ateş ediyorlar, buna uzun zamandır alıştık. Oturma odasına gidiyorum. Masaya oturmuyorum, merdivenlere dönüp bodruma iniyorum. Işıkları ve kapıları kontrol ettim. Herşey yolunda. Tekrar oturma odasına çıkıyorum, Oleg çoktan aşağı inmişti.
"Dinle, bodrumda kahvaltı yapalım" diyorum.
- Ne için? Güzel bir gün, aşağı inmenin ne anlamı var?
- Bilmiyorum, kendimi anlamıyorum. Bir şekilde huzursuz hissediyorum...
- Hadi ama, her şey yolunda. Şimdi hızlıca yemek yiyelim ve işe gidelim.
"Tamam" dedim ve kahvaltıya oturduk.
İlk mermi bütün evi titretecek. Zaten böyle bir şeye hazırım, bu yüzden sandalyemde dönüyorum, evrak çantamı alıyorum, merdivenlere doğru dönüyorum ve evin içinde bize yardım eden "kişisel" ve hostese aşağıya inmeleri için bağırıyorum. bodrum. Hadi koşalım.
Sonraki bir buçuk saat boyunca neredeyse hiç durmadan ütüleniyoruz. Evin etrafına mermiler ve mayınlar düşüyor, her şey titriyor. Bizim için çalıştıkları çok açık. “Konser” bittikten sonra dışarı çıktığımızda komşunun evinin yanan kalıntılarını görüyoruz. Patlamaların bir kısmı caddeye yayıldı.
O zamandan beri Oleg sezgilerimden hiç şüphe etmedi ve bir gün yanlışlıkla internette bu bombardımanın bir parçasının kaydını gördüm72.
Birkaç aylığına Donetsk'e gittim. O zaman normaldi. Donbass'ın savunmasında yer almak isteyenlerin çoğu tatile çıktı ve vicdanlarının, ideallerinin ve ilkelerinin onlara gitmesini söylediği yere gitti. Kimisi bir hafta, kimisi bir ay, kimisi birkaç ay. Aslında o zamanlar kimse tüm bunların yıllarca süreceğini düşünmemişti. Hikayenin devam ettiği anlaşıldığında, birçok kişinin durumu Vladimir Vysotsky'nin "Uzun mesafe koşmaya zorlanan kısa mesafe koşucusu hakkında" şarkısının konusuna benzemeye başladı.
Ben bir istisna değildim. Büyük şirketlerden birinde yönetici pozisyonunda çalışarak tatile çıktım ve gittim. Yolculuğum uzadığında sonunda işi bırakmak zorunda kaldım ve kendimi DPR Devlet Güvenlik Bakanlığı'na adadım. Ancak bildiğimiz gibi başlangıcı olan her şeyin bir sonu da vardır. Yola çıkışımı sürekli olarak kısa bir süreliğine erteleyerek Donetsk'teki kalışımın ufkunu yeni yıl 2015 olarak tanımladım. Ama daha uzun süre kalmam gerekiyordu.
Ve şimdi karar verme anı geldi: ne yapmalı? Alexander Zakharchenko sonsuza kadar Donetsk'te kalmaya çağırdı. Oldukça cazipti. Şehri beğendim. Güzel sokaklar, modern altyapı, kelimenin tam anlamıyla bir Avrupa şehri çok az insanı kayıtsız bırakabilir. 2015 baharı yaklaşıyordu ve son kışın çıplaklığına ve griliğine rağmen bu parlak bölgenin güllerinin yaklaşan kokusu şimdiden hissediliyordu. Donetsk'in doğası, en zorlu damak zevklerini karşılamayı mümkün kılıyordu. Yaptığım iş benim için açıktı ve kendimi tam olarak anlamamı sağladı. Aslında planladığım her şey yolunda gitti. Doğru, zaman geçtikçe ailemle ne yapacağım sorusu giderek daha acil hale geldi, ama şimdilik bunu erteledim.
Ancak. Neden savaş sırasında tüm bu pastoraller? Sorunun asıl hedeflerle ilgili başka bir yanı daha vardı. Neden burada olduğumu sürekli kendime hatırlatıyordum. İnsanları korumaya yardım etmeye geldim. Büyük bir fikir için geldim. Diğerleri gibi. Sonuçta, neredeyse herkes bencilce seyahat etti, bir kariyer inşa etmek ve hayatını düzenlemek için değil. Napolyon'a atfedilen bir söz vardır: "Para için öldürmeye hazır birçok insan tanıyorum ama para için ölmeye hazır kimseyi tanımıyorum." Aslında. Para ya da diğer maddi şeyler için ölmek imkansızdır. O zaman bunları kullanamazsınız. Motifler tamamen farklı. Herhangi bir şey, ama maddi değil. Sevdiklerinize, hırslarınıza, komplekslerinize, ideallerinize yardım etmek. Sonuçta, Donbass'taki savaş, örneğin klasik bir atış savaşının aksine, topçulardan ve diğer kötü hesaplanmış nedenlerden kaynaklanan çok olası ölümün geniş bir şans yarıçapına sahip anlaşılmasını dikte etti. Evet ve özel bir "misafir" yoktu. Onların yerine çok daha fazlası sağlandı. Kötülüğe kayıtsız kalmama, büyük süreçle temasa geçme, onun içinde olma ve gündelik hayatın kum savaşlarında yanmama fırsatı.
Ne için geldiğimi hatırladım. Ve durumda bir değişiklik olma ihtimalini fark ettiğinde sayfayı çevirmeye yönelik son kararı verdi. Bir kez daha sezgilerime güvenmeye karar verdim.
12 Şubat 2015'te İkinci Minsk Anlaşmaları imzalandı. Bu belgeyi imzalayanların düzeyi son derece yüksekti: İmzalar Rusya, Almanya, Fransa, Ukrayna ve AGİT başkanları tarafından verildi. Ayrıca belge 17 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyi tarafından da onaylandı. Önde gelen tüm ülkelerin diplomatik mekanizmalarının, sonraki tüm faaliyetler için anlaşmaları temel aldığı ortaya çıktı.
Yani barış konusunda stratejik bir karar alındı. Tarafların nedenleri farklıydı ama gerçek bir gerçek olarak kaldı. Bu çözümün elbette bir anda hayata geçirilmesi mümkün değildi. Debaltsevo operasyonu yeni bitiyordu ve Minsk belgeleri, partilerin en militan temsilcilerinin savaşma konusundaki gerçek arzusunu özellikle etkilemedi. Hedefleri tamamen farklıydı. Ancak saldırı için kaynaklarımız tükeniyordu ve Ukrayna askeri-politik nedenlerden dolayı saldırı yapabilecek durumda değildi.
Kiev hükümetinin kendi başına karar verdiği ortaya çıktı: Bu koşullar altında Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk'a ihtiyacı yok. Çünkü cumhuriyetlerin yeni koşullar altında ele geçirilmesi Kiev için çözdüğünden daha fazla sorun yarattı. Minsk anlaşmalarının ihlali, Ukrayna'yı Batılı ülkelerin ilgilenmediği haydut bir ülkeye dönüştürecektir. Donbass şehirlerinin yeniden inşasının Ukrayna ekonomisi için çok ağır olan yükü de korkutucuydu.
Sonuç olarak Kiev, onları kimin bombaladığını ve yok ettiğini hatırlayan birkaç milyon Donbass sakinini sınır çizgisinin arkasında değil, arkasında alacaktı. Ve ayrıca pek çok kişi ateş altında, çaresiz, Kiev yetkililerinden bıkmış ve çok rahatsız edici sorular soran milliyetçiler ve Ukrayna yanlısı aktivistler artık kendilerini doğu sınırlarında tutacak hiçbir şeyi olmayacak. Coşku hızla geçecek ve sorunlar ciddi biçimde ağırlaşacaktı. Yeni Maidan çok geçmeden soru işaretine dönüşüyordu.
Elbette tam teşekküllü bir barış imkansızdı ve Kiev ile müttefikleri açısından da pratik değildi. Ve yüzbin insanı sürekli gerilim altında, stresi boşaltmadan cephede tutmak mümkün değil. Bu nedenle, “başlamak üzere” hissi yaratması gereken provokasyonlar ve düzenli bombardıman ve tırmanışlarla yerel çatışmalar kaçınılmazdı. Barış değil, bizi “faulün” eşiğinde ilk saldırıya geçmeye kışkırtmak amacıyla artık savaş değil. Üstelik Minsk anlaşmalarının doğrudan ihlali olmaksızın da askeri çatışmalara yer vardı. Debaltsevo saldırısı sırasında DPR tarafından fethedilen bölgeler resmi olarak kararlaştırılan sınır bölgesine dahil edilmedi. Yani düşmanın mantığına göre teorik olarak Ukrayna kuvvetlerinin onları ele geçirme girişimleri bir ihlal değildi. Ayrıca, "gri" veya tarafsız bölge olarak adlandırılan ve aynı zamanda bir çatışma alanı olan çok sayıda yerleşim yeri ve bölge vardı.
Tahminlerime göre, bu durum birkaç yıl daha sürebilir; partiler ve gerçek aktörler, "Minsk"in hayalet dokusunu inceltirken, yavaş bir vals hızında reverans yapar, iter ve darbeler yapar, birbirlerinin zayıf noktalarını ararlar. ve "fırsat pencerelerini kesmek."
Rusya için Ukrayna'nın tamamı için mücadeleye devam etmek hayati önem taşıyacak. Açıktır ki, Rus idari merkezlerinin mantığına göre, halk cumhuriyetlerinin yasal olarak reddedilmesi ve bunun devlet düzeyinde tanınma şeklinde pekiştirilmesi, ancak Ukrayna'nın uzun vadeli kaybına ilişkin kesin sonuçlara varılmasından sonra şartlı olarak mümkün hale gelecektir. . Bundan önce Donbass, kendisinin ısrarla çabaladığı Rus raylarına aktarılacak, ancak çoklu çözümlerin siyasi boşluğunun korunmasıyla.
Ve savaş ne kadar az olursa, paramiliter istikrarsızlığın arka planına karşı, herhangi bir devletin inşasının ilk aşamalarındaki tüm kaçınılmaz çarpıklıklar, daha sonraki gelişme vektörünün tanınmaması ve belirsizliği ile katlanarak daha fazla ortaya çıkacaktır. Yolsuzlukla, halkın derin yorgunluğuyla ve özgün ideolojik ilkelerin değersizleştirilmesiyle.
Bu bakımdan olayların daha da gelişmesi benim için öngörülebilirdi. Durumu ayık bir şekilde tarttım ve görevimden istifa etmeye karar verdim.
Ben savaş zamanı bakanıydım. Yerel çatışmaların büyük çaplı bir savaşa dönüştüğü Temmuz 2014'ün başında Donetsk'e vardığında, savaş dönemi boyunca yerel halkın korunmasına, kendi departmanının kurulmasına ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanmasına katıldı. Ve tam teşekküllü bir savaşın fiilen sona ermesinden sonra konumumdan vazgeçmem mantıklıydı. Görüşleri benim için önemli olan herkesin görüşüne göre MGB "startup" işlevi benim tarafımdan başarıyla yerine getirildi.
Bu sırada Alexander Zakharchenko, Debaltsevo operasyonundan sonra yarayla hastanede yatıyordu. Hastane odasında eşinin tencereden hazırladığı pancar çorbasını yerken kararımı kendisine anlattım. Oleg Bereza beni destekledi. Bu Zakharchenko için sürpriz oldu ve bizi reddetmeye ikna etmeye çalıştı. Ama biz argümanlarımızı açıkladık ve müdahale edilmemesini istedik.
Debaltsevo'daki çatışma sırasında Zakharchenko kahramanca kendini gösterdi ve topuktan yaralandı. O anda çalışanlarım onun yanındaydı ve olayın koşullarını çok iyi biliyordum. Mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Yaranın masum görünmesine rağmen oldukça sorunlu olduğu ortaya çıktı. Yüzden fazla kemik parçasının iyileşmesi zordu; yürürken bacağa uygulanan baskı, drenajın kurşun deliği kanalına sabitlenmesine izin vermiyordu, bu da DPR Başkanının huzursuz doğasından da etkileniyordu. minimum yatak istirahatine uymak istemedi. Ayrılmadan önce bir şekilde arkadaşımızı kutlamaya karar verdik. Önceki yarbay rütbesi kendisine o zamanki vekili olan Bereza tarafından verildiğinden, kendisine albay rütbesini atamayı önerdim. Oldukça onurlu ve yerindeydi. Daha sonra şaka yollu Zakharchenko'ya söyleyeceğim gibi, "Rus imparatorlarına bakın." Böyle bir durumda askeri rütbelerin atanması için net bir mekanizma yoktu, askeri kayıt sistemi, silahlı kuvvetlerin standartları vb. henüz geliştiriliyordu ve Zakharchenko cumhuriyetin silahlı kuvvetlerinin Başkomutanıydı, bu nedenle Ben sadece bu konuda MGB, İçişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'nın ortak bir emrini buldum ve önerdim. Onlar da öyle yaptılar.
Sonraki birkaç günü görevi devretmeye hazırlanmaya ve personele veda etmeye adadım. Küçük bir ziyafet düzenleyerek bölüm başkanlarının her birine veda etti. Davetliler bana MGB sembollerinin bulunduğu eritilmiş bir yüzük, herkesin imzasının bulunduğu Donetsk hakkında bir kitap ve tüm ekipten güzel ve sıcak sözlerle dolu bir şükran mektubu verdiler. Zakharchenko bana “Onursal Bakan” pozisyonunun getirilmesini önerdi, ancak bu zaten idari durumu bir komediye dönüştürüyordu ve ben bunu yapmamakta ısrar ettim.
Benim talimatım üzerine MGB avukatı benim ve Oleg'in departmanları için istifaya ilişkin kararname taslakları hazırladı. Zakharchenko, etrafa bakacağımız, dinleneceğimiz ve geri dönmeyi düşüneceğimiz sözünü gönülsüzce imzaladı. Daha sonra bir süreliğine tekrar geleceğimize ikna olacak.
1 Mart 2015 tarihinde görevlerimizden istifa ettik. Devlet Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın çeşitli başkanlarıyla birlikte ve Alexander Zakharchenko'nun katılımıyla kutladığımız Oleg Bereza'nın doğum günüydü.
- O halde emirlerimi dinle. – Kadeh kaldırmak için ayağa kalkan Zakharchenko, oturanlara baktı. – Özel kuvvetlerinizden kim sorumlu?!
- Ben, Yoldaş Head! – Bereza'nın yardımcılarından biri olan Igor Melnikov ayağa fırladı.
- Yani böyle! Bakanlar istifa etti, bu da onların artık sıradan vatandaşlar olduğu anlamına geliyor! Ama onlar aynı zamanda benim arkadaşlarım! Ve arkadaşlarımın beni bırakmasını istemiyorum. Temiz?!
– Doğru, Alexander Vladimirovich!
Herkes güldü ve yavaş yavaş dağıldı. Gece yarısı kıdemli "kişisel" bana bazı etkinliklerin hazırlanmakta olduğunu bildirdi. Sabah özel kuvvetler komutanım da arayıp bana karşı bazı eylemler yapıldığını duyduğunu bildirdi ve bana sadakat konusunda güvence verdi. Kendisine teşekkür ettim ve hiçbir şey yapmamasını söyledim.
2 Mart'ta Rostov'dan uçak biletleri çoktan satın alınmıştı. Geç kalmamalıydım. Ayrılmadan önce nihayet Zakharchenko'nun talimatlarının ciddiye alındığına ikna olduk. Şehirden çıkışlar engellendi.
En azından bir tür eğlence, böylece ayrılmak o kadar da üzücü olmaz.
Dolambaçlı yollarda ilerliyoruz. Arabanın radyosunda vatansever şarkılardan oluşan bir CD çalıyor.
Elveda dağlar, sen daha iyisini bilirsin
Uzak diyarlarda biz kimdik?
Tek taraflı yargılamasın
Biz koltuk okuryazarıyız.
Hımmm... Maxim her zaman ruh halini tahmin etmeye ve uygun müziği çalmaya çalışırdı. Ama burada açıkça abarttı. Pencereden akan Donbass manzarasına bakıyorum ve şarkının daha da tematik hale gelmesi için kelimeleri nasıl değiştireceğimi bulmaya çalışıyorum... Peki, belki de dağları çöp yığınlarına çevirelim. Yoksa höyükler daha mı iyi? Elveda höyük, sen daha iyi bilirsin... Öte yandan, atık yığını yapay bir dağdır, sanki...
Bu arada Mavi Bereliler artık eskimeyen hitlerini tutkuyla söylemeye devam ediyor:
Buraya tekrar dönmeye mahkum değiliz.
Bu uzun yürüyüşte kaçımız öldü,
Ve işler tamamen bitmedi, ama
Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz...
Evet... Maxim'den başka bir şey koymasını istiyorum. Oleg şu anda tüm yolların kontrolünü ele geçirmeyen eski astlarını azarlıyor. Boşuna azarlıyor!
Pusu kuruyor, polis özel kuvvetleri arabalarımızı kuşatıyor. Çok fazla var. Görünüşe göre savaşçılara olayın bir eğitim etkinliği olduğu konusunda bilgi verilmedi ve bu konuda ciddiydiler. Oleg çıkar, çiftlik onundur. Melnikov bir yerlerde olmalı. İşte burada.
Huş içeri alınmayı talep ediyor, ancak eski milletvekili gözlerini kaçırıp gülümsemesini saklayarak Başkanın emrini gerekçe göstererek reddediyor. Melnikov'un hizmetinde ve takım ilişkilerinde sorunları var ve şaka da olsa komutanın emrini ihlal etmek onun için tehlikeli.
Oleg, Zakharchenko'yu arar, uçaktan bahseder, telefonu Melnikov'a verir. Emri alır, iç çeker ve özel kuvvetlere emri verir. Sarıldık ve yola devam ettik. Bu olay sayesinde Ukrayna liderliği, DPR İçişleri Bakanı'nın birkaç milyon dolar ve altın ihraç etmeye çalışırken tutuklandığını açıklayacak. Daha sonra onunla uzun süre dalga geçeceğim. Ta ki benim hakkımda da benzer sapkınlıklar yazılana kadar. Bundan sonra ganimeti paylaşma teklifleri karşılıklı hale gelecektir.
Donbass bana çok şey verdi. Tarihin canlı bir akışıyla temasa geçme onuruna sahip oldum. Gerçek Rusya'nın çıplak sinirini oluşturan insanları ve olayları gördüm. Bir kişinin orta yolu olmaksızın yalnızca en iyi veya en kötü niteliklerini gösterebildiği, kendini gerçekten ortaya çıkardığı olaylar. Bazı stereotipler çöktü, bazıları ise dogma ve aksiyom şeklini aldı. Bahsi geçmişken, şimdiden birçok kişi, diğer insanların kompleksleri, hırsları, kendini haklı çıkarmaları ve zayıflıklarıyla süslenmiş spekülasyon ve yalan dokusunu gerçeğin çerçevesine doğru genişletiyor.
İnsan kurban etmenin en yüksek biçimlerini, görünüşte sıradan insanları dünyanın hayali moderatörlerinin üzerine yükselttiğini ve çoğu zaman yan yana yürüyen insan düşüşünün en düşük biçimlerini gördüm. Ruhun gücü ve zayıflığının sonuncuyu birincinin üstüne çıkardığı ve ilkini sonuncunun altına düşürdüğü yer. Dipsiz göller gibi görünen küçük çamurlu su birikintileri ve beklenmedik derinliklerle. Hain denilen kahramanları, kahraman denilen hainleri gördüm.
Bu olayların deneyimi paha biçilemez.
Çok şanslıydım.
İdeallerimiz uğruna ölme kararlılığıyla gittiğimiz Donbass'ın yaşamında yeni bir aşama geliyor ve tam olarak yerine getirilmemiş, ancak maksimum düzeyde yerine getirilmiş bir görev duygusuyla ayrılıyoruz. Sırada ne var Donbass?
Moskova, Haziran 2016
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Donetsk Halk Cumhuriyeti
Bakanlar Kurulu
Çözünürlük
Sayı 17-5, 17 Temmuz 2014
Yaratılış hakkında
Devlet Güvenlik Bakanlığı
Donetsk Halk Cumhuriyeti
Donetsk Halk Cumhuriyeti Geçici Anayasasının 80. maddesinin 16. paragrafı uyarınca
Bakanlar Kurulu karar verir:
1. Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı'nı oluşturun.
2. Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı, bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, öngörülen şekilde, Donetsk Halk Cumhuriyeti Bakanlar Kuruluna bir karar taslağı hazırlar ve sunar. Donetsk Halk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı Yönetmeliğinin onaylanmasını, Devlet Güvenlik Bakanlığının maksimum sayıda askeri personel, devlet memuru ve diğer çalışanlarının oluşturulmasını sağlar. Donetsk Halk Cumhuriyeti.
3. Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı, bu kararı yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde, öngörülen şekilde hazırlar ve Yüksek Mahkemeye sunulmak üzere Donetsk Halk Cumhuriyeti Bakanlar Kuruluna sunar. Donetsk Halk Cumhuriyeti Konseyi, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin "Donetsk Halk Cumhuriyeti Cumhuriyeti'nin devlet güvenlik organları hakkında" yasa tasarısını hazırladı.
4. Donetsk Halk Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın liderliği, Özel Komite, Vostok Taburu ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin diğer özel ve askeri oluşumları, bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir hafta içinde; Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığına, istihbarat, karşı istihbarat faaliyetleri, terörle ve aşırıcılıkla mücadele, devlet sınırlarının korunması ve muhafaza edilmesi, üst düzey yetkililerin ve tesislerin güvenliğinin sağlanması, devlet sistemi ve devlet sırları, yolsuzlukla mücadele, organize suç ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin devletini tehdit eden diğer suç belirtileri. Bu birimlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı dışındaki bu alanlardaki faaliyetlerinin yasa dışı olduğunun belirlenmesi.
5. Bu kararın 4. paragrafında belirtilen devlet işlevlerinin uygulanmasına yönelik ana ve koordinasyon organının, bunların uygulanmasına ilişkin usul, alan, yetki, form ve yöntemleri düzenleyen Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı olduğunun belirlenmesi Donetsk Halk Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın askeri istihbarat yapılarının faaliyetleri hariç. Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı ile koordinasyon olmadan diğer oluşumlarda belirtilen faaliyet ve yaptırımı yasaktır.
6. Bu karar yürürlüğe girdiği andan itibaren, Ukrayna Güvenlik Servisi, Ukrayna Dış İstihbarat Servisi, Ukrayna Devlet Güvenlik İdaresi, Devlet Sınır Teşkilatı ve Ukrayna'nın diğer özel servislerinin bu topraklarda faaliyetleri yasaktır. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin. Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarında bulunan ve yaşayan kişilerin bu yapılara yardım sağlamasını yasaklayın. Böyle bir yardım sağlanırsa, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin çıkarlarına karşı suç şeklinde hukuki değerlendirme yapın.
7. Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarında bulunan Ukrayna Güvenlik Servisi'nin, Ukrayna Dış İstihbarat Servisi'nin, Ukrayna Devlet Güvenlik İdaresi'nin, Devlet Sınır Servisi'nin tüm mülklerinin, gayrimenkullerinin, topraklarının, arşivlerinin ve diğer kaynaklarının tespit edilmesi Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın yetki alanına devredilir.
9. Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı, daha önce Ukrayna Güvenlik Servisi, Ukrayna Dış İstihbarat Servisi, Ukrayna Devlet Güvenlik İdaresi ve Devlet Sınır Teşkilatı'na ait olan mülklerin bir envanterini çıkaracak ve kayıtlarını derleyecektir. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin toprakları.
10. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin tüm askeri, güvenlik, özel ve diğer oluşumları, daha önce Ukrayna Güvenlik Servisi'ne, Ukrayna Dış İstihbarat Servisi'ne, Ukrayna Devlet Güvenlik İdaresi'ne, Devlet Sınırına ait olan bina ve yapıları şu anda geçici olarak işgal etmektedir. Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarında hizmet, bunların serbest bırakılması ve belirtilen mülkün taşınması ve boşaltılması için Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı tarafından temsil edilen sahibine devredilmesi için her türlü çabayı üstlenmek. Ayrıca daha önce Ukrayna Güvenlik Servisi'ne, Ukrayna Dış İstihbarat Servisi'ne, Ukrayna Devlet Güvenlik İdaresi'ne ve Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarındaki Devlet Sınır Servisi'ne ait olan araçların ve diğer mülklerin de sahibine devredilmesi. Bu mümkün değilse, Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı ile bu binaların, yapıların ve mülklerin geçici olarak yerleştirilmesi ve kullanılmasına ilişkin prosedür konusunda mutabakata varın.
11. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin askeri ve özel kuvvetlerinin liderleri, bir hafta içinde, yalnızca Devlet Güvenlik Bakanlığı şahsında mal sahibinin mutabakatı ile mümkün olan bir geçiş dönemi boyunca belirtilen tesislerde kalmayı kabul ederler. Geçici kullanıma ilişkin ilgili belgeleri hazırlarken Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin. Bu durumda yetkililer, askeri ve özel kuvvetler, geçici olarak işgal edilen binaların, yapıların, ayrıca mevcut tüm mülklerin, belgelerin, iletişimin ve diğer kaynakların bütünlüğünü ve güvenliğini korumak için kapsamlı önlemler almakla yükümlüdür. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin kişisel sorumluluk, daha önce Ukrayna Güvenlik Servisi'ne ait olan Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın bölgelerini, binalarını ve diğer kaynaklarını geçici olarak işgal eden ilgili askeri, özel ve diğer oluşumların başkanlarına aittir. , Ukrayna Dış İstihbarat Servisi, Ukrayna Devlet Güvenlik İdaresi, Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarındaki Devlet Sınır Servisi.
12. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin, Ukrayna Dış İstihbarat Servisi'nin, Ukrayna Devlet Güvenlik İdaresi'nin, Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarındaki Devlet Sınır Teşkilatı'nın önceden sahip olduğu kaynakları, Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarında izinsiz ve koordinasyon olmadan çekmeye yönelik her türlü eylemi hariç tutun. Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı.
13. Daha önce Ukrayna Güvenlik Servisi'ne, Ukrayna Dış İstihbarat Servisi'ne, Ukrayna Devlet Güvenlik İdaresi'ne ait olan tesisleri, araçları, kaynakları faaliyetlerine çeken Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin askeri, özel ve diğer oluşumlarının başkanları, Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı çalışanlarının belgelere, arşivlere, tesislere, iletişimlere ve diğer kaynaklara engelsiz erişimini sağlamak için, kullanım sahibinin onayından sonra, Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarındaki Devlet Sınır Hizmeti. şu anda onların kontrolü ve fiili yargı yetkisi.
14. Ukrayna Güvenlik Servisi, Ukrayna Dış İstihbarat Servisi, Ukrayna Devlet Güvenlik İdaresi, Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarında bulunan Devlet Sınır Teşkilatının çalışanları, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş gün içinde karar, kayıt, geçişin yeniden onaylanması ve daha fazla hizmet sorununun çözülmesi için Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı'na gelin. Bu gerekliliğe uyulmaması, Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın faaliyetlerine kasıtlı muhalefet olarak kabul edilir. Bu kişiler, gelmemeleri halinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nden sınır dışı edilmeye tabi tutulacaktır. Bu hüküm akraba ve aile bireyleri hakkında uygulanmaz.
15. Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanı, daha önce Ukrayna Güvenlik Servisi'nde, Ukrayna Dış İstihbarat Servisi'nde, Ukrayna Devlet Güvenlik İdaresi'nde ve Ukrayna Devlet Güvenlik İdaresi'nde görev yapmış, yeniden sertifikalandırılmış çalışanların adaptasyonu için koşulların yaratılmasına yönelik önlemler geliştirmelidir. Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarında bulunan Devlet Sınır Servisi.
16. Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanı, Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın, tüzel kişilerin ve bireysel girişimcilerin devlet tescilini yürüten yürütme makamında tüzel kişi olarak devlet tescili için başvuru sahibi olarak hareket edecek ve ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın cari hesaplarının açılması için daha fazla önlem alınması.
17. Donetsk Halk Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, bir ay içinde Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın faaliyetlerinin finansmanına ilişkin usul ve mekanizmayı tanımlayan normatif bir kanun geliştirip onaya sunar.
18. Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın faaliyetleri üzerindeki kontrol, kolluk kuvvetleriyle çalışmaktan sorumlu olan Donetsk Halk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Birinci Başkan Yardımcısına verilir.
19. Karar yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.
Bakanlar Kurulu Başkanı
Donetsk Halk Cumhuriyeti
A.Yu.Borodai
Bakanlar Kurulu Bakanı
B. A. Litvinov
 
Ek No.2
Nüfusun yoğunlaştığı bölgelere gelince,
Donetsk Halk Cumhuriyeti tarafından kontrol ediliyor
12/04/201473 itibariyle.
4 Aralık 2014 itibarıyla Donetsk bölgesinin 18 ilçesinden 6'sı, bölgesel bağlı 28 şehirden 12'si, 24 şehirden 9'u ve kentsel tipteki 131 yerleşim yerinden 52'si Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin kontrolü altındadır. tamamen veya kısmen.
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin şehirlerinde ve bölgelerinde, adli makamlar hariç olmak üzere yerel makamlar ve idare, kolluk kuvvetleri ve düzenleyici makamlar oluşturma süreci şu anda devam etmektedir:
İlçeler:
1. Amvrosievsky - tamamen DPR'nin kontrolü altında:
– bölgesel merkez – Amvrosievka şehri;
– kentsel tip yerleşimler (3):
– Kuteynikovo;
– Novoamvrosievskoe;
- Voikovski.
2. Novoazovsky - kısmen DPR'nin kontrolü altında:
– bölgesel merkez – Novoazovsk şehri;
– kentsel tipte yerleşim – Sedovo.
3. Starobeshevsky - tamamen DPR'nin kontrolü altında:
– ilçe merkezi – kentsel tipte yerleşim Starobeşevo;
– şehir – Komsolskoye;
– kentsel tip yerleşim – Novy Svet.
4. Telmanovsky - kısmen DPR'nin kontrolü altında:
– ilçe merkezi – kentsel tipte yerleşim Telmanovo;
5. Shakhtarsky – tamamen DPR'nin kontrolü altında:
– ilçe merkezi – bölgesel bağlılığın şehri Shakhtersk.
6. Yasinovatsky - kısmen DPR'nin kontrolü altında:
– ilçe merkezi – bölgesel bağlılığın şehri Yasinovataya.
DPR'nin belirli bölgeleri kontrol ettiği alanlar:
1. Artemovski.
2. Volnovakhsky:
– kentsel tip yerleşimler (2):
– Elenovka;
- Novotroitskoe.
3. Maryinski:
– bölgesel merkez – Marinka şehri (kısmen);
– kentsel tip yerleşimler (2):
– Aleksandrovka;
- Staromihailovka.
Bölgesel bağlı şehirler:
1.Donetsk:
– şehir bölgeleri (9):
– Budenovski;
– Voroshilovski;
– Kalininsky;
– Kiev;
– Kirovski;
– Kuibyshevsky;
– Leninski;
– Petrovski;
– Proletarsky;
– şehir – Mospino;
– köy – Gorbaçevo-Mikhailovka.
2. Dokuchaevsk.
3. Gorlovka:
– şehir bölgeleri (3):
– Kalininsky;
– Nikitovsky;
- Merkez şehir;
– köy – Rumyantsevo.
4. Yenakievo:
– şehir – Yuzhnokommunarsk;
– köyler (3):
- Arkadaşça;
– Korsun;
- Karlo-Marxovo.
5. Zhdanovka;
– köy – Olkhovka.
6. Kirovskoye.
7. Makeyevka:
– şehir bölgeleri (5):
- Merkez şehir;
– Gornyatsky;
– Kirovski;
– Sovyet;
– Chervonogvardeisky;
– köyler (17):
– Gruzsko-Zoryanskoe;
– Gruzsko-Lomovka;
- Yüksek;
– Mezhevoye;
- Deniz Feneri;
– Proletarskoye;
- Kömür madeni işçisi;
– Guselskoe;
– Kolosnikovo;
– Sverdlovo;
– Yasinovka;
– sığınaklar;
– Krinichnaya;
– Nizhnyaya Krynka;
– Bolşoy Orekhovo;
- Kızıl Ekim;
-Lesnoye.
8. Karlı:
– kentsel tip yerleşimler (4):
– Brazhino;
– Limançuk;
– Nikiforovo;
- Zafer.
9. Torez:
– kentsel tip yerleşimler (2):
– Pelageevka;
- Gevşetmek.
10. Khartsyzsk:
– şehirler (2):
– Zugres;
– Ilovaisk;
– köyler (8):
– Nikolayevka;
– Zuevka;
– Troitsko-Khartsyzsk;
– Voykovo;
– Pokrovka;
- Bana ait;
- Geniş;
- Dağ.
11. Shakhtersk (bölge merkezi):
– kentsel tip yerleşimler (4):
– Contarnoe;
– Moskova;
- Sinirli;
– Stozhkovskoye.
12. Yasinovataya (ilçe merkezi).
Tüm yerleşim yerlerinde hükümet ve yönetim yapıları oluşturulmuş ve çalışmaktadır.
Ekonominin ana sektörleri şunlardır: kömür, metalurji, kok kömürü, kimya endüstrisi, ağır mühendislik, inşaat malzemeleri üretimi, elektrik enerjisi, ulaşım.
Kontrollü bölgedeki sanayi sektörü aşağıdaki nesnelerle temsil edilmektedir:
Demir metalurjisi (4 metalurji tesisi)
Makeevka Metalurji Tesisi, S. M. Kirov'un adını almıştır (Makeevka)
Kuibyshev'in adını taşıyan Makeevka Boru Dökümhanesi (Makeevka)
Yenakievo Metalurji Tesisi (Yenakievo)
Khartsyzsk Boru Fabrikası (Khartsyzsk)
Kok ve kimya endüstrisi (5 kok tesisi, 1 kimya tesisi)
Avdeevka Kok ve Kimya Fabrikası (Avdeevka)
Yasinovsky Kok Fabrikası (Yasinovataya)
Makeevka Kok Fabrikası (Makeevka)
Enakievo Kok Kimya Endüstrisi (Enakievo)
Gorlovka Kok Fabrikası (Gorlovka)
"Stirol" endişesi (Gorlovka)
Kömür endüstrisi
Donetsk kömür havzasındaki işletmelerin çoğu bölge topraklarında bulunmaktadır, koklaşabilir taş kömürü kaliteleri (Zh, K, OS) ve enerji kaliteleri (T, A) çıkarılmaktadır. Kömür ürünleri aşağıdaki derneklerde ve bağımsız madenlerde çıkarılmaktadır:
Maden dernekleri (7)
Artemugol (Gorlovka)
Makeevugol (Makeevka)
Oktyabrugol (Kirovskoye)
Ordzhonikidzeugol (Yenakievo)
Snezhnoeantrasit (Snezhnoye)
Torezantrasit (Torez)
Şahterskantrasit (Şahtersk)
Bağımsız madenler ve maden yönetimi (6 maden)
Maden No. 17-17bis
Maden "Komsomolets Donbassa" DTEK (Kirovskoye)
Maden "Rassypnyanskaya" (Torez)
Madenin adı Gaevoy'dan (Gorlovka)
Madeninin adı Pochenkov'dan (Makeevka)
Maden yönetimi "Kirovskoye" (Kirovskoye)
Kömür hazırlama tesisleri (16):
Merkezi işleme tesisi "Antrasit" (Makeevka)
Komsomolskaya Merkezi Optik Tesisi (Dimitrov)
Gorlovskaya merkezi işleme tesisi (Gorlovka)
Donetsk merkezi işlem tesisi (Torez)
Kalininskaya merkezi işleme tesisi (Gorlovka)
Kiselevskaya Merkezi İşleme Tesisi (Torez)
Kolosnikovskaya merkezi işleme tesisi (Makeevka)
GOF "Kızıl Yıldız" (Torez)
Postnikovskaya merkezi işleme tesisi (Shakhtersk)
Proletarskaya Merkezi Eğitim Merkezi (Makeevka)
Serditenskaya merkezi işleme tesisi (Shakhtersk)
Snezhnyanskaya merkezi işleme tesisi (Snezhnoye)
Torezskaya merkezi işleme tesisi (Kirovskoye)
Uglegorsk Merkezi İşleme Tesisi (Yenakievo)
Uzlovskaya merkezi işleme tesisi (Gorlovka)
Shakhterskaya merkezi işleme tesisi (Shakhtersk)
Enerji üreten tesisler (2 enerji santrali)
Starobeshevskaya TPP (Novyi Svet kentsel yerleşim yeri)
Zuevskaya TPP (Zugres)
Makine Mühendisliği
Zuevsky Enerji-Mekanik Tesisi (Zugres)
Torez Elektroteknik Tesisi (Torez)
Snezhnyansky Makine İmalat Fabrikası (Motorsich şubesi, Snezhnoye)
Makeevka Maden Otomasyon Tesisi (Makeevka)
Yasinovatsky Makine İmalat Fabrikası (Yasinovataya)
Demiryolu taşımacılığı
Gelişmiş bir demiryolları ağı ve Devlet İşletmesi "Donetsk Demiryolu" işletmeleri ile bir dizi kömür madenciliği işletmesinin yükleme ve taşıma departmanlarının erişim demiryolları ile temsil edilmektedir.
Ayrıca DPR topraklarında çeşitli sektörlerde önemli sayıda küçük sanayi kuruluşu faaliyet göstermektedir. Diğer mineraller de çıkarılıyor: marn, inşaat ve kuvars kumu, floritler, fosforitler, seramik kil.
 
Notlar
1 Vladimir Yuryevich Antyufeev – d. 15 Şubat 1951, 1992–2012 – Pridnestrovian Moldavya Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanı; 10 Temmuz 2014 – 6 Eylül 2014 – Donetsk Halk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı.
2 Ravil Zakarievich Halikov – d. 7 Haziran 1969 - 25 Eylül 2014 - Donetsk Halk Cumhuriyeti Başsavcısı.
3 Alexander Vladimirovich Zakharchenko – d. 26 Haziran 1972 "Donbass Oplot" örgütünün kurucusu, Donetsk'in askeri komutanı. 7 Ağustos 2014 tarihine kadar – Donetsk Halk Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı. 7 Ağustos 2014'ten itibaren - DPR Bakanlar Kurulu Başkanı, 4 Kasım 2014'ten itibaren - DPR'nin Başkanı. "Donetsk Halk Cumhuriyeti Kahramanı" Altın Yıldız ödülüne layık görüldü.
4 Alexander Sergeevich Khodakovsky – d. 1972 Mart 2014'e kadar - SBU "Alfa"nın bölgesel Donetsk biriminin komutanı. Kamu kuruluşu "Donbass Yurtsever Kuvvetleri" başkanı, DPR silahlı kuvvetlerinin "Vostok" taburunun (tugayının) komutanı, Kasım 2014 - Şubat 2016 - DPR Güvenlik Konseyi Sekreteri.
5 Alexander Yurievich Boroday – d. 25 Temmuz 1972, 16 Mayıs - 7 Ağustos 2014 - Donetsk Halk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı, 7 Ağustos - 20 Ekim 2014 - Donetsk Halk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı, Rus halk figürü , yayıncı, siyasi stratejist.
6 “Tochka-U” yüksek hassasiyetli bir taktik füze sistemidir. Maksimum atış menzili 70 (120) km, füzenin fırlatma kütlesi 2010 kg, vurucu kısmı 482 kg'dır.
7 Igor Vsevolodovich Girkin (“Igor Ivanovich Strelkov” takma adı) – b. 1970 DPR İkinci Savunma Bakanı (16 Mayıs - 8 Ağustos 2014). 13 Nisan 2014'te Donetsk bölgesindeki Slavyansk şehrine geldi ve burada kendisini yerel milislerin komutanı ilan etti. Rusya vatandaşı, askeri emekli, daha önce Rusya Federal Güvenlik Hizmetinde görev yapmıştı. Popüler İnternet blog yazarı. Tarihsel olayların aşamalı olarak yeniden canlandırılmasıyla ilgileniyor. Şu anda yurt içi Rus muhalefetinin siyasi faaliyetleriyle meşgul.
8 Bkz. Ek No. 1.
9 Oleg Vladimirovich Bereza – d. 1977 Donetsk Halk Cumhuriyeti Birinci İçişleri Bakanı - 17/07/2014 - 03/01/2015. Rusya Federasyonu'nun askeri emeklisi. "Donetsk Halk Cumhuriyeti Kahramanı" Altın Yıldızı ile ödüllendirildi.
10 17 Temmuz 2014 tarih ve 17-5 sayılı DPR Bakanlar Kurulu Kararı. “Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın kurulması hakkında” (eke bakınız).
11 25-26 Mayıs 2014 gecesi DPR'nin silahlı destekçileri Donetsk havaalanını ele geçirmeye çalıştı. Operasyonun amacı, hava yoluyla asker ve askeri malzeme sevkiyatını durdurmak amacıyla kontrol kulesi ve pist üzerinde kontrol sağlamaktı. Vostok taburunun komutanı Alexander Khodakovsky tarafından planlanan ve yönetilen operasyon, 25 Mayıs'ta Rostov bölgesinden Donetsk'e gelen, emrine transfer edilen Rus ve Ukraynalı gönüllülerden oluşan birleşik bir müfrezeyi içeriyordu. Başarısız saldırı ve geri çekilme sırasındaki koordinasyonsuz eylemler sırasında çok sayıda milis öldürüldü ve yaralandı.
12 Igor Nikolaevich Bezler, çağrı işareti “Bes”, (30 Aralık 1965, Simferopol doğumlu) – milis liderlerinden biri, ilkbahardan Kasım 2014'e kadar – Gorlovka'daki “Donbass Halk Milislerinin” komutanı. Komutanlarından biri olarak “Strelkov müfrezesinin” bir parçası olarak Slavyansk'a geldi. Strelkov ile yaşanan çatışmanın ardından daha önce yaşadığı Gorlovka'ya taşındı, şehrin milislerin kontrolüne alınmasını organize etti ve yönetti. Daha sonra Gorlovka ve banliyöleri Ukrayna birlikleri tarafından kuşatıldı.
13 ZU-23-2 - İki uçaksavar silahı, bir makine aleti ve bir nişangahtan oluşan Sovyet 23 mm'lik ikiz uçaksavar silahı.
14 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri.
15 V.V. Putin'in 4 Mart 2014 tarihli basın toplantısı
16 "Ukraynalı siborglar" - Ukrayna propagandası, Donetsk havaalanı savaşlarına katılan askerlerini böyle adlandırdı. Buna karşılık Donetsk sakinleri, "cyborg" kelimesinin anaoniminin, sürecin özünü daha doğru bir şekilde yansıtan "tabut" kelimesi olduğunu fark ettiler.
17 Sergey Nikolaevich Dubinsky (“Petrovsky”, “Khmury”, “Kötü Asker”, “Bison” (“Bison”) çağrı işaretleri) – 1962 doğumlu, Uzak Doğu Yüksek Öğrenim Kurumu'ndan mezun, askeri emekli, Rusya Federasyonu albayı rezerve. Daha önce, Rusya Federasyonu'nun (keşif şirketi 181 MRR, 108 MSD'nin komutan yardımcısı) SSCB silahlı kuvvetlerinde görev yaptı ve burada Çeçen Cumhuriyeti'ndeki askeri komutanlık ofislerinden birinin komutan yardımcısı olarak Igor Girkin ile tanıştı. (Strelkov). DPR'de I. Strelkov, DPR GRU'nun yaratıcısı olan DPR Silahlı Kuvvetleri Tümgenerali istihbarat başkan yardımcılığına atandı.
18 Özel askeri şirket.
19 Kişisel güvenlik.
20 “Dağ rüzgar geçirmez kıyafeti” iyi bilinen ve son derece yaygın bir Rus kamuflajıdır.
21 Arsen Sergeevich Pavlov (Motorola olarak da bilinir; d. 2 Şubat 1983, Ukhta) – Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin “Sparta” özel biriminin komutanı, “Donetsk Halk Cumhuriyeti Kahramanı” Altın Yıldız ödülüne layık görüldü.
22 Birbiriyle çelişen çok sayıda normun varlığı ve bu olası hareket tarzı seçimiyle bağlantılı belirsizlik, E. Durkheim'ın anomi (normların yokluğu durumu) olarak adlandırdığı bir olguya yol açabilir.
Anomi, tüm toplumun krizinin, sosyal kurumlarının, beyan edilen hedefler arasındaki çelişkinin ve bunların çoğunluk için uygulanmasının imkansızlığının neden olduğu değer sisteminin ayrışmasıyla karakterize edilen sosyal bir durumdur.
23. 24. ayrı saldırı taburu “Aidar”, daha önce Lugansk bölgesinin gönüllü bir birimi olan ve ATO birimlerinin bir parçası olarak Lugansk bölgesinde işlenen savaş suçlarıyla bağlantılı olarak yaygın olarak tanınan Ukrayna Kara Kuvvetlerinin bir birimidir.
24 Alexey Aleksandrovich Dikiy - Ekim 2013'ten bu yana, GUMVD başkan yardımcısı - Donetsk bölgesinin kriminal polisi başkanı, polis albayı. Daha sonra DPR İçişleri Bakanlığı'nın ilk bakan yardımcısı Bakan Oleg Vladimirovich Bereza başkanlığında. Halen DPR'nin İçişleri Bakanı, Polis Tümgeneralidir. 21 Şubat 2015 tarih ve 65 sayılı DPR Başkanının Kararnamesi ile kendisine Debaltsevo yakınlarındaki savaşlara katılımı nedeniyle “Donetsk Halk Cumhuriyeti Kahramanı” unvanı verildi.
25 Yasinovataya, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir şehirdir. Donetsk aglomerasyonunun bir parçası. Büyük bir demiryolu kavşağına ev sahipliği yapıyor.
26 9 mm Stechkin otomatik tabanca (APS), 1940'ların sonlarında - 1950'lerin başlarında tasarımcı I.Ya.Stechkin tarafından geliştirilen otomatik bir tabancadır. Şarjör kapasitesi 20 mermi. Ahşap bir popo kılıfı dahildir.
27 Mariupol, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donetsk bölgesinde, Azak Denizi kıyısında, Kalmius ve Kalçik nehirlerinin ağzında bir şehirdir. Kentin nüfusu 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla 476.827 kişidir. Ukrayna için stratejik öneme sahiptir. Kentte uluslararası bir liman ve çok sayıda büyük sanayi kuruluşu bulunmaktadır. Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni coğrafi olarak Kırım'a bağlar.
28 Özel amaçlı birim “Azak” (Ukraynaca: Підрузіл ззіліні позняння “Azak”), Ukrayna Ulusal Muhafızları Doğu Operasyonel-Bölgesel Birliği'nin 3057 numaralı askeri birimi bünyesindeki doğrusal özel amaçlı bir birimdir. Ukrayna İçişleri Bakanlığı Özel Amaçlı Polis Devriye Teşkilatı'nın bir taburu olarak Mayıs 2014'te Mariupol'da milliyetçi gönüllülerden kuruldu. Eylül 2014'te birlik bir alayda konuşlandırıldı ve Kasım 2014'te Ukrayna Ulusal Muhafızlarına devredildi. Birimin ulusal faşist sembolleri ve buna karşılık gelen ideolojisi var.
29 İgor Evgeniyeviç Hakimzyanov – d. 25 Temmuz 1980 - 10 Nisan - 7 Mayıs 2014 tarihleri arasında Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin ilk Savunma Bakanı. 7 Mayıs 2014, 15 Eylül 2014'te Ukraynalı yetkililer tarafından Mariupol'da tutuklandı - takasla serbest bırakıldı.
30 Eduard Basurin – DPR halk milis birliklerinin komutan yardımcısı, atanmasından önce “Kalmius” taburunun komutan yardımcısı. Kendisi DPR silahlı kuvvetlerinin fiili resmi medya temsilcisidir.
31 Vladimir Petrovich Kononov – d. 1974, DPR'nin üçüncü Savunma Bakanı (15 Ağustos 2014 - bugüne kadar), DPR Silahlı Kuvvetleri Korgenerali. "Donetsk Halk Cumhuriyeti Kahramanı" Altın Yıldız ödülüne layık görüldü.
32 DPR'nin bir parçası olan, LPR ve Rusya sınırındaki küçük bir kasaba.
33 http://www.russiapost.su/archives/37405
34 https://www.youtube.com/watch?v=ibGQ9SHFCdo
35 Eugene Onegin" (1823–1831), A. S. Puşkin (1799–1837), bölüm. 2, kıta 14.
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